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vasıfta eserlerin hazırlanıp yayılmasına da özel bir yer ayırmıştır. 

Eski Türk Yazarlarının eserleri, yeni nesillerin anlayacağı gibi sadeleştirilerek basılacak, Batı kültürünün temel eserleri dilimize çevrilerek yayınlanacaktır. Bu suretle İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi içinde bin ciltlik bir temel eserler kitaplığı vücuda getirilmesine çalışılacaktır. l 

Böyle bir temel eserler serisinin kültür hayatımıza yapacağı hizmetin değeri büyüktür. 
Bir taraftan alfabe değişikliğinin ve dilde özleşme akımının zaruri olarak nesiller arasında meydana getirebileceği boşlukları doldurmak mümkün olacak ve böylece milli kültür mirasımızın yeni kuşaklara intikali sağlanacaktır. Diğer taraftan bütün insanlığın ve medeniyet dünyasının müşterek malı haline gelmiş olan ilim, kültür ve sanat hazinelerinden yabancı dilleri bilmeyenler de faydalanabileceklerdir. 

Bilhassa bugünün dünyasında, çağımızın istediği. insan şahsiyetinin teşekkülü bakımından, kitabın değeri daha çok önem kazanmıştır. İnsanın tabiat karşısındaki gücünün temelini teşkil eden ilim ve teknoloji gibi, insanın kendi kendisini tanıması ve geliştirmesi bakımından büyük bir kaynak olan felsefe, edebiyat ve sanat eğitimi de bir seçkinler zümresinin imtiyazı olmaktan çıkmıştır. Milli Eğitim davasını sadece bir okullar meselesi sayan dar görüşün ötesinde, vatandaş eğitimini her bakımdan sağlayacak bir dev- 


let anlayışını, bütün batılı ülkelerde olduğu gibi, biz de benimsemiş bulunuyoruz. Bu eğitim, özel yayınevlerinin kendi imkân ve ölçülerine bırakılamayacak bir şümul ve mâna taşır. 

Milli Eğitim Bakanlığının ele aldığı temel kitaplar yayını, milli kültür ve sanatımızın degerlerini, ilim ve sanat dünyasının müşterek hazinelerini Türk okuruna ulaştırmakla, bugünkü ve yarınki nesillerin düşünce ve zevk olgunluguna katkıda bulunmuş olacaktır. Her bakımdan güzel neticeler vadeden bu teşebbüse fikir, sanat ve ilim adamlarımızın yardımcı olacaklarını ümit ediyorum. 

Memleket fikir hayatına kazandırmak istediğimiz değerler bakımından iyi seçilmesi gere- . 
ken temel kitaplar, okul öğrenimini desteklemek ve tamamlamak, Türk gençliğinin kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve bütün vatandaşlarımızın faydalanacağı bir temel kitaplığın teşkilini hedef almaktadır. 


Süleyman Demirel 
BAŞBAKAN 
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Bir milleti, millet olarak yaşatan ve şahsiyet sahibi kılan en esaslı unsur, milif kültürdür. Kaynağını o milletin tarihinden, dil, din, ahlâk, sanat ve geleneklerinden alan milif kültür, milli dayanışmanın, birlik ve beraberliğin temelidir, 


Mili kültür, millf şuuru yaratır. Millf şuurunu kaybeden milletler, teknikte ilerleceler dahi, benliklerini ve istiklâllerini koruyamaszlar. 


Bu sebeple, milf varlık ve istikiâlimizin temali olan kültürümüzü yaratan, şekil ve muhtevası ile Türk milletine şahsiyetini kazandırmış olan fikir ve sanat eserleriyle, insanlığın müşterek malı sayılan fikir ve sanat eserlerini çağdaş ilim ve tekniğin değerli mahsullerini aziz milletimize sunmak, milli şuurumuzu dalma canlı va uyanık tutmamızın ilk şartıdır. 


Bin Temel Eser fikri, böyle bir anlayıştan doğmuştur, 


Bin Temel Eser, konuşulan, yaşayan, canlı Türkçemizle hem milli kültürümüzü yoğuran düşünce ve duygu dünyamızı aksettirecek, hem de Batı'nın ilim, fikir ve teknik alanlarındaki görüşlerini yurdumuza getirecektir. 


Netice olarak, Bin Temel Eser, milii guuru besleyerek, geçmişten kuvvet alp geleceğe yön verecek iyi vatandaş, iyl Insan yetiştirmede büyük yardımcı olacaktır. 


İlhami ERTEM 
MUN Eğitim Bakan 
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ÖNSÖZ 


Remzi Oğuz Arık, bir siyaset adamı değil, bir mistik, bir milli duygu ve milli şuur mistiği idi, Siyâset adamı İle mistik arasında derin farklar vardır. Siyâset adamı, pek az istisnâ ile, bizde görüldüğü üzere, şahsiyeti olmayan, her kalıba girebilen, fikir ve hareketlerini durmadan değiştirebilen bir kimsedir. “Biz günü gelir faşist, günü ge~- lir sosyalist, günü gelir, kemalist, icâb ederse komünist oluruz..” diyebilen siyâset adamları vardır. Günün icablarına göre herşey olabilen bu kimseler, bir tek şey olamazlar: şahsiyet.. 

Şahsiyet, bir bütünlük ve sürekliliktir, Bir ömür bos yunca yaşayan duygular ve düşünceler bizi şahsiyet hâline getirir. Bu da insanın varlığına hâkim olan bir imânı gerektirir. İmânı olmayanlar şahsiyet hâline gelemezler. One lar her gün bir başka insandırlar. Onlara inanamaz ve güvenemezsiniz, 

Siyâsi, içtimâi, ahlâki, dini bütün kıymetlerin alt üst olduğu son devir Türkiyesinde, hayatı boyunca bir iman bütünlüğü arzeden insanların sayısı son derece azalmıştır. 
Bugün, bu şahsiyet buhranı bir karikatür mevzuu haline gelmiştir. 

Remzi Oğuz, insanların yıkıldığı, bozulduğu, bin bir şekle girdiği son devir Türkiyesinde, kelimenin tam ve hakiki mânâsiyle bir şahsiyet, duygusu, düşüncesi, hareketi sürekli bir bütünlük teşkil eden bir insandı. Onu, on yıl, on beş yıl yirmi yıl, yirmi beş yıl boyunca tanıyan herkes, onun dâlmâ aynı ulvi ıztırab, aynı derin sevgi, aynı yüksek deal içinde yaşadığına şâhit oldular. O yalnız müzesinde, üniversite ve meclis kürsüsünde, konferans salonunda değil, kendi evinde, başkalarının evinde, yabancı diyarlarda, Anadolunun kır ve bayırlarında herkese karşı, hemen aynı ulvi duygu ve düşüncenin adamı idi. Bu kendiliğinden olur bir şey değildir. Onun içinde bütün ve sürekli yapan bir kudret, bir iman vardı. 
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Onu, ilk defa gören bir kimse bile, jestlerinden, konuşmalarından, akışlarından, hattâ sesinin tonundan bu imânı fark edebilirdi. Onun kalbinde yanan mukaddes ateşin sıcaklığı, etrafındakilere de sirayet eder, onları da aynı ıztırab, sevgi ve idealin çenberi içine alırdı. 

O, Yunus Emre'nin güzel tabiriyle “dünyaya bir haber vermek” için gelmişti. Hayatı boyunca, duyan kalblere bu haberi vermeğe çalıştı. Bu haber, işitenlerin ruhlarını evvelâ derin bir ıztırap, sonra harekete getirici bir ideal ile dolduruyordu. 

Bir yazısında geçen “duyan ve duyduğu için kendisini mes'ül bilen” sözü, onun hem şahsiyetini, hem de misyonunu izah eder. O, başkalarının farkında bile olmadığı dertlerin ıztırabını duyduğu için kendisini mes'ul biliyor, başkalarına da aynı duyguyu ve mes'uliyeti aşılamak istiyordu. 

O, bilgiden ziyâde duyguyu rehber edinmişti, Zira bilginin zannolunduğu kadar iyi bir mürşid olduğuna kani değildi. Pek çok şey bilen, fakat hiç bir şey yapamayan nice insanlar vardır. Bâzan en geniş bilgi en korkunç ihtiraslara âlet olabilir. Halbuki duygu insanı kalbinden ye- 
“kalar. Kalb bir kere ıztırabı duydu mu, artık onun için gece ve gündüz yoktur. O, insanı dâimâ uyanık tutar. 

Remzi Oğuz muztaribdi ve ıztırâbının mevzuu Anadolunun içinde bulunduğu sefâlet ve gerilikti. Bu köy çocuğu, hoca olarak, milli mücâdeleye iştirâk eden bir asker olarak, daha sonra dağ taş dolaşan bir arkeolog olarak bizim insanlarımızı yakından tanımış, onların ıztırablarını alevden bir gömlek gibi üzerine giymişti. Bu alevden gömlek onun ruhunu her an yakıyordu, idealizminin kaynağı ıztırabdı. 

Bir yazısında şöyle diyor: “Ne türlü düşünsem görüyorum ki her idealin başı ıztıraba dayanıyor. Bir kütlenin kaderi önünde düşünmeyen, acı duymayan insanın ideali anlamasına da, ona kavuşmasına da imkân göremiyorum.” 

Türkiyenin kalkınmasını, aynı ıztırabı duyan insanların birleşmesinde buluyordu. “Duyan ve duyduğu için kendisini geçmişe ve geleceğe karşı mes'ül bilen seçme insanlardan meydana gelen bir efkâr-ı umumiye yaratmağa mecburuz.” diyordu. Kuru ve boş formüller hâline gelen 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ideolojilerin, kanunların, tekniğin, ilmin kâfi olduğuna kani değildi. Kalb bir ulvi duygu ile dolmayınca, ideolojiler, kanunlar, makineler neye yarar? 

Remzi Oğuz, etrafındaki insanların her şeyden önce kalblerini uyandırmağa çalışıyordu. Onlara kendi topraklarının, tarihlerinin, soylarının, meselelerinin şuurunu Veriyordu.. Bugün Remzi Oğuzu yakından tanıyan ve sevenler, âdeta ayrı bir dinin mü'minlerinden mürekkep bir comâat teşkil ederler. Ondan bu cemâate sirayet eden duygu ve şuur yaşayan, genişleyen, gelişen bir kuvvet olmuştur. Ortalığı dolduran büyük gürültüler içinde, bu cemaatin mensuplarını ön plânda görmezsiniz. Onlar büyük punto ve afiş mevzuu değildirler ve böyle olmaktan da çekinirler. Çünkü duygudan, asli kaynaktan ayrılan her şey sahte, kuru, katı bir kelime haline geliyor. Kelimeler değil, duygular mühimdir. Bizi şahsiyet haline getüren kelimeler değil duygulardır. Milli ıztırab, duyan insanlar tarafından teker teker yaşanmadıkça, inanılır ve güvenilir şahsiyetler teşekkül edemez. Remzi Oğuz, büyük misâli ile bize bu hakikati öğretti. 

En çok ıztırab çekenler, en büyük aydınlığa kavuşacaklardır, diyordu. Herkes ıztırabdan korkuyor. Herkes duymamak için, alâkalarının hududların küçültüyor. 
Yalnız kendi kendisi için yaşayan kendi küçük elem ve hatâlarından başka bir şey duymayan milyonlar var. Bunların milli ıztırab ve ideali anlamaları mümkün müdür? 
Sevgileri dar olanların görüş sahaları da dar oluyor. Hodgâmlığının demir perdesi arkasına çekilenler bize ne vevebilirler? Remzi Oğuz'da bütün mevcudiyetiyle memleketi ve milleti kucaklamak isteyen bir hal vardı, Kalbi bu memleketin bütün iıztırablarına karşı açıktı. Bundan dolayı da o, bu memleketin gerçeklerini herkesten çok biliyordu. Duygusuz ve şuursuz teknik, daha dün aramızda yaşayan bu büyük kalbi parçaladı. Fakat onun hayatı boyunca etrafındaki insanlara bol bol verdiği sevgi ve aydınlık devam ediyor. Bu sevgi ve aydınlık gün geçtikçe artacak ve bir gün Türkiyenin mukadderatında en büyük inkılâbı yapacaktır. 


MEHMET KAPLAN 


AHLAKIN ÇERÇEVESİ 


Hodbin kimdir? Düşüncesinin, endişesinin mihverini kendisi teşkil eden, değil mi? Aslında, bir hayvanı tanımaya yarayan bu târifin pertavsızı ile bugünün işlerine, insanlarına baktığımız zaman; bir dâvâ adamını ıztırap ve şiddetle konuşturan manzarayı ne mükemmel anlarsınız. 

Önümüze gelenlerden yüzde doksanının konuşmasına, tenkit değil dedikodu çeşnisi veren hareket noktalarının hep kendileri oluşu değil midir? 

Zâten, cemiyetin içinde olup bitenlerden, gazete sayfalarına aksedebilenleri gözden geçirince; yalnız kendisini düşünmenin, yâni hayvanlaşmanın korkunç bir blânçosunu yakalamış olursunuz. Bu sayfalarda gün geçmiyor ki insan sapkınlıklarının her türlüsüne rastlanmamış olsun: Bir baba kızını alkole alıştırıyor ve gebe bırakıyor. Bir kız Yorgi adlı bir erkegin ırzına geçiyor. Bir tahsildar topladığı paralarla birlikte kaçıyor. Birkaç emniyet memuru, kendi masalarına âit devlet işinin aleyhine, bir yığın para ile ortadan kayboluyor, yakalanıyor, muhakeme olunurken kaçıyorlar. Büyük bir maarif cemiyetini idâre edenler ağır suçlarla itham olunuyor, mahkemeye veriliyorlar. Kızılay gibi mukaddes bir kurumun içinde en ağır “süi-istimâl” oluyor ve mahkeme işe elkoyuyor. Devletin ve milletin, elele verip ha- 

1 


p İDEAL VE İDEOLOJİ 


zırladığı uçak bedellerini, bu işi yürütmesi istenenler mahvediyor ve mahkemeye veriliyorlar. Odacı ve ufak memurlardan, kendilerine emânet edilen işi, parayı alıp adliyeye verilenler bir silsile yapıyor. 

Adi cürümler yekünunun sayısından ve mâhiyetinden tamâmiyle farklı olan bu günlük vak'elara, başka sınıf tezâhürleri katmak lâzım: hastahâne cinsinden müesseselerimizde; nakil vasıtaları gibi amme hizmetlerinde görülen gevşeme, kayıtsızlık; umümi yerlerde rastladığımız birbirinin sırasına ve hakkına riâyetsizlik; küçüklerin büyüklere saygısı- nın ancak menfaat karşılığı olarak yapılır hâle gelmesi; büyüklerden küçüklere şefkatin azalması; en sonra, bu olağanüstü zamanlarda korkunç bir ölçüde kaynaşan ihtikâr hâdiseleriyle halkın, cemiyetin varlığına âdetâ suikast olarak kötü mal, yanlış mal satma hâdiseleri... bunlar arasındadır. 

Bir terbiyecinin yazdığı “Niçin sınıfta ve ikmâle kalıyorlar?” kitabının bir öğrenme buhranını açığa vurduğu meydandadır. Bu buhranın gazete sütunlarına geçen ârızalarını bugünkü ıztıraplarımız arasında saymamız şarttır. Ayrıca, bir öğretenler buhranını da gösteren alâmetleri göstermek çok mümkündür. Fakat bunlardan hiçbiri; cemiyetlerimizin bünyesini yiyen hareketsizlik, işsizlik, onlara gösterilen rağbetsizlik, hayır cemiyetlerimizin fakirliği, aczi kadar bizi sarsmasa yeri vardır. 

Bütün bunlar, cemiyetimizin ağır bir devre geçirdiğini bize göstermektedir. Ağır bir devre, ahlâkın eşsiz bir sarsıntı ile kökünden sarsınldığı bir devre! 

Bu meseleyi, ancak duyan ve duyduğu için mesul olan insanlarla halletmek mümkündür. Bu insanların karşısında, tıpkı muharebedeki düşmanın kurduğu gibi, cephe kurulmuş demektir. Bu cepheyi “ahlâksızlık” diye adlandırabiliriz. 

Bu memlekette ahlâksızlığı gören, ondan tiksinen, hattâ onunla çarpışmak istiyenler çoktur. Fakat, dünyâda bu türlü insanların bulunması, ahlâk. 
sızlığı önlememiştir. Ahlâksızlığı, ahlâklı olanların ve ahlâklı kalabilenlerin sayısını çoğaltmakla yenebiliriz. 

Ahlâklıları çoğaltmak ve bilhassa ahlâklı bırakmak!, İşte büyük dâvâ budur. Çünkü ben ahlâklılığın ne demek olduğunu münâkaşa etmiyorum. 
Ahlâklılık nedir, ahlâklı kime derler, bunu cemiyetin içinde hem tahakkuk etmiş, hem yerleşmiş diye peşinen kabul eyliyor, şimdi yalnız bu ahlâklılığı korumanın prensiplerini arıyorum. 

Bu korumanın ilk prensibi irâde ve hürriyettir. 

Çünkü ahlâklılık ahlâksızlık; ancak hareket halinde meydana çıkan sıfatlardır. 

Hareket etmek için insanın irâdesi ve hürriyeti bulunmalıdır. Ben bir şeyi isterim, istemem diyebilmek; bir şeyi yapıp yapmamak... ve böylece hareketin olup olmaması... ancak irâde ve hürriyetle mümkün olur. Delide, hastada, esir ve kölede, hayvanda ve hele hayvanlaşanda ahlâk aranmaz. Çünkü bunlarda irâde ve hürriyet aramak imkânsızdır. Gene bunun için hareketinin sâhibi olmıyan kütlede ahlâk yoktur. 

İşte bu sebepten ahlâk, aynı cinsten ve aynı hakka sâhip insanlar arasında, hürriyet temeli üstüne kurulacaktır. Hürriyet olmadıkça ahlâkın varolup olmadığını anlatan ölçü de yoktur. 
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Ferdin ahlâklı kalmasını kontrol eden, temine çalışan ilk âmil ve ilk müeyyide: Kanundur. Yapacağım şeylerle yapmıyacağım şeyleri, bunların hududunu, bilânçosunu bize ilkin kaanun verir. 

Kanun, insanın husüsiyetlerini (soyunu, cinsini, cemiyetini, yaşını, niyetini...) itibara alır; emrini, nehyini belli meseleler, belli yerler, belli zamanlar, belii insanlar için yapar. Bu bakımdan, ahlâkın bu müeyyidesi kadar ahlâkın içtimâi olduğunu hiç bır şey göstermez. 

Kanun, insanı hareket hâlinde ele alan, insanın içtimâi mesuHyetleri tanıyabildiği çağda ve halde ona karışan hareket hâline göre insanın irâdesindeki herhangi mağlübiyeti unutmayan âmildir. Emrini, nehyini bu görüşle ferdin üzerinde bir ihtar, bir emniyet zili gibi dolaştırır. İrâdeyi — her an uyanık tutmak dilediği — şuurun projektörü altında bırakmaya çalışır. Böylece, insanı iki esaslı yerinden yakalamış olur: Korku ve menfaat!. Elindeki iki silâhı hemen kullanır: Cezâ, mükâfat! 

Kanun insanı hareket ederken ele alır, mevzu yapar demek, kaanun insanın ancak mahdut bir zamanma hâkim olabilir demektir. İnsanın ahlâklı, ahlâksız sayılması yalnız kanun ölçüsü ile, belli zamanlarda, mahdut sâhalara münhasır kalır. Halbuki insanın sonsuz rüh hâletleri, hareket halleri vardır ve buraların, bu zamanların hepsinde şuur uyanık olmayabilir, bir nevi, başıboşluk içinde bulunabilir. 
Dinlerin bile güç sokulabildiği bu köşeler — hele dinler zayıflayıp yerini tutan kudret de olmayınca — çoğalır, genişler, irâde işleyemez. Ve rüh hâletleri- nin önünde bükülür. 
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Bu zaman kanuna karşı sayısız aksaklığın, ihmâlin görüldüğü bir devirdir: ceza da, mükâfat da — gemi azıya alan — insan arzusu ve insiyakları önünde hiç kalır. 

Böyle zamanlarda devletler, durmaksızın kanun çıkarır. Şiddetli emirler, nehiyler birbirini kovalar ve dehşetlenir. Kaanun ferdi her yandan sarmak derdine düşer. Halbuki kanun dehşetlenip şiddetlendikçe arzular, insiyaklar kamçılanmış, uyandırılmış olur ve korkunç bir yılan mahşeri gibi kanunun ağlarını geçer durur. O derecede ki; emirler, nehiyler bizzat onları koyanlar, çıkaranlar tarafından tanınmamaya, parçalanmaya başlar. 

Kanun yapanların bile onu bozmaya koşması da gösteriyor ki kanunlarımızda asıl eksik olan deger, imkân, doğruluk değildir. Eksik olan: O kanunu yerine getireceklerdeki “ahlâki maksat” ın yokluğudur. Kanuna yalnız ceza korkusu ile baş eğenler, şu veya bu vâsıta ile ceza işini halledince, kanuna itaat meselesi de kalmıyor. 

Bu itibarladır ki, kanunun buyurduklarına aykırı işlerin yâni suçların çoğaldığı devirde ahlâklılığın, ahlâki maksadın zebunlaştığını, kuruduğunu kabul etmek çâresizdir. Kanunun bütün cemiyetin reyini kazanıp kazanmadığı, bu yüzden de o cemiyetin yapısına, göreneğine, geleneğine uyup uymadığı meselesini bir yana bıraktığım, bunları halledilmiş gibi kabul ettiğim anlaşılıyor, umudundayım. 

Kanunun bu çâresizliğini vaktiyle, din önleyebiliyordu. Ahlâklılığı koruyan üçüncü âmil dindir. 
Din, aklımızı, arzumuzu hesaba katmaz ve emrini, nehyini insanın cemiyetine göre, husüsiyetine göre 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düşünüp vermez. Onun emirleri, nehiyleri herkes içindir, her yer ve her zaman içindir, Müeyyidesi de; esrarlı ve esrara dayanan imanımızın kendisindedir. Esrar yırtılmadıkça esrar nüfüzunu muhafaza ettikçe... dindarın ahlâklı kalması mümkündür. Dindar, dinin kontrolunu benliğinin el değmez, göz görmez yerlerinde buldukça ahlâkı ayaktadır. 


Fakat, XX. asır, bu neşter, bu teşrih ve teleskop asrı, din çevresinde, dindarın iman şartları arasında öyle gedikler açmıştır ki bugün din, ahlâkımızın müeyyidesi olmaktan çıkmış bulunuyor. 
Bunun karşısında derin şaşkınlığa teessüfe, ye'se düşmek neye yarar? Hangi peygamber bir Ebucehli (Ebü-Cehil), Ebulehebi (Ebü-Leheb) dine sokabildi? 
IX, asır adamı ise baştan başa bir Ebucehil değil midir? 

İmanın, İslâmın şartlarını herkesin yıktığı bir vâkıa iken dini — Ömer zamânındaki gibi — yaratan, yaşatan ve içimizi ayakta tutan müeyyide olarak ele almak mümkün mü? Bugünün cemiyetlerini, seni, beni... yarın veya şimdi silâh başına toplayacak buyruk; cihat yapan dinin emri mi, yoksa vatanın, milletin mümessili olanların sesi midir? 


Bu hükmü verirken; dâima münevver kütleyi gözönünde tuttuğumu bilhassa kaydetmeğe ihtiyaç duymaktayım. Halkın, yâni münevverlerimizle arasında zâten uçurumlar bulunan öz kütlenin işini nasıl hallettiğini henüz tam bilmiyoruz, bu hususta esaslı istatistik ve anket yoktur. 

Bu itibarlardır ki bugünün insanlığında kanunun ve artık dinin göremediği (içimizin mürâkıbı, 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ahlâkımızın müeyyidesi olmak) işini, yeni bir şartlar sistemine vermek zorundayız. 

Bizim insanımızı çevresinde toplayacak, onun benliğini bugün devamlı kontrol altında bulundurup irâdeyi kullandırarak, hareketleri tekrar ettirerek itiyatlar meydana getirecek mihver ne olabilir? 
Ancak böyle bir mihver sâyesinde ferdi istenen, muayyen tarzda hareketlerle işleterek, çalıştırarak ahlâkın müeyyidesini de yaratmak mümkün olacaktır. 

Kanunun hükmedemediği yerde “ahlâk efkâr-ı umümiyeleri” imdâdımıza koşacaktır Bu “efkâr-ı umümiye” ler; hürriyetleri eşit, çünkü duymaları birbirine eşit ve netice olarak mesuliyet duyguları eşit, güçleri yâni kötülüğe karşı dayanma imkânları eşit, ve bu kuvvet yüzünden hür olan insanlardan meydana gelecektir. Ancak böyle bir “efkâr-ı umümiye”, kanunların söz geçiremediği, el eriştiremediği, dil uzatamadığı mevzüları: şerirleri, inlerinden dışarı uğratacak; bu cemiyet içinde onlara nefes alma hakkını haramedecektir. 

Bu “efkâr-ı umümiye” müeyyidesi; yukarıda dinin kudretini gözden geçirdiğiniz sırada beliren şu gerçeğe dayanıyor: İnanılan, bağlanılan bir fikrin yâhut bir fikirler manzümesinin çevresinde ahlâklılık tutunuyor. Bu itibarladır ki, her efkâr-ı umümiyenin bir ana fikre dayanması onun insicâmı, te'siri için şarttır. 

Biz, şimdi efkâr-ı umümiyenin hangi prensipler çevresinde toplanıp devam ettiğini görelim. 


EFKÂR-I UMÜMİYE 


İnsanları târih boyunca, küçük veya büyük kütleler hâlinde (İmparatorluklar, krallıklar, beylikler veya sâdece cemiyetler, şirketler hâlinde...) bir arada tutmaya yarayan mihverleri üçe ayırabiliriz: 

1 — Korku, 2 — Menfaat, 3 — Fikir ve his 
birliği. 

Bunları tahlil edelim. 

1 — Korku: Bir zorlamadır, tabiata karşı gelen 
bir zorlama. Sâdece bu “tabiata karşı gelme” vasfı bile onun uzun sürüp gitmemesi gerektiğini gösterir, Korku, bir baskının, insan hürlüğüne, insan şahsiyetine vurulmuş bir zencirin neticesidir. Ahlâklı insanın esâsı, temeli olan irâde, ihtiyâr yâni yapılacak ve yapılmayacağı seçme hürlüğünü ortadan kaldıran, böylece kaanunların da yerine getirilmesinin kefili olan şahsiyeti yıkan korkudur. Korku faktörü, irâdeyi ve irâdenin her türlü belirtisini lüzumsuz hâle sokar. Kökleşen, faydasızlığına inanılan irâdenin yerini yalan ve riyâ tutar. İrâdesini yitiren topluluklarda, yalan ve riyâ o kadar kökleşir ki, bu iki ehirden onu ayırınca topluluğun — âdetâ — müdafaasız kaldığını görürsünüz. Korku faktörünün, ahlâk alanında yaptığı meş'um te'sir bilhassa bu türlü zehirleri topluluğa mal etmesindedir. İnsanlar üzerinde korkunun tesirini kim inkâr eder? Fakat, bu 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te'sir devam ederse; insanı şahsiyet mertebesine yükselten hürriyet derecelerinin hepsini, bizzat hürriyet ihtiyâcını öldürerek inanılmaz bir ahlâksızlık ve şer kaynağı olur. 

Bütün târih boyunca alınacak misallerle görüyoruz ki korku, her zaman hiyânete ağan, kum yığınına pek benzeyen tekleri, köksüz kütleleri toplayabilmiş, bu türlü kütleler meydana getirmiştir. Bu kütlelerin sürüp gidebilmesi bir tesâdüf işidir. Bunun sebebi şudur: İrâde, şöyle toptan hareketlerimizin bir ifâdesidir. Demek, inandığımız, benimsediğimiz fikirlere bağlıdır; ölçüsü de işte bu fikirlerdir. Bu fikirler yok mudur; irâde, netice olarak da ahlâkılık yoktur. 

O zaman, cemiyetlerin sürüp gitmesi de tesâdüt işidir. Sonra, asıl ahlâklı insan, şahsiyeti olandır. 
Şahsiyeti zorlu insanın ise irâdesine güvenebilirsiniz, Bu hareket noktası da bizi gene inanılan, benimsenen fikirlere ve irâdeye götürür. O fikirler ve irâde yok mu; cemiyetler için devam, tesâdüf işi olup kalır. Zulmeden ve korkutan kıralların, beylerin insanların hemen hepsi, bir arada tutmaya çalıştıklarının eliyle yok edilmişler; çevrelerinde toplananların dağıldığını, başka âmillerin câzibesine kapılıp gittiğini görmüşlerdir. Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın târihi bu hususta bitmez tükenmez örneklerle doludur! Korku âmilinin, yalnız başına ne bir topluluğu yaşattığı, ne medeniyet kurduğu ne de insanlar arasında temiz bir anlaşmaya zemin hazırladığı görülmüştür. Kötü müstebit, aşağılık ve zâlim diktatör: İşte KORKU'nun — dâima düşmeye mahküm — meyvası! 
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2 — Menfaat: İlk bakışta, en devamlı, en düzenli 
işleyip giden cemiyet, menfaata dayanır. Ticâret şirketleri, eşkıya kütleleri, hırsız çeteleri, târihin Kartaca, Venedik gibi bâzı devlet tipleri, hattâ bütün insan toplulukları... birbirine menfaatle kenetlenmiş teklerin topluluğunu verir. Bütün bu topluluklarda ne kaanun, ne sıra, ne saygı eksiktir. 

Fakat şu da, bir realitedir: Dünya olalı — menfaat faktörünü en son mertebesinde temsil eden — eşkıya kütlesi de, hırsız çetesi de devamlı bir hayâta, bütün târihe malolmuş, bir târih yaratmış prensiplere sâhip olamamıştır. Eşkıya ister dağda, ister şehirde türesin; netice birdir: şef, elebaşı yokoldu mu, kütle de yoktur. 

Bundan başka; bütün bir milleti ardından sürükleyen, bütün bir cemiyetin benliğine yerleşen canlı, makbul unsurların bu kütlelerde hiç görülmemesi; hemen dâima türedikleri insanlığın zararına yaşamak, onların başlıca vasfı oluşu yüzünden; yalnız başına bezirgânların, hele eşkıyânın, hırsızların medeniyet kurduğunu da bilmiyoruz. 

Ticâret şirketleri, bu türlü şirketlere dayanan topluluklar gerçi eşkıya ve hırsızlar gibi değildir; bulundukları cemiyetin işlerine karışmadan, o işlere yenisini katmadan; tufeyli olarak ve mutlaka bu cemiyetin zararına olarak yaşamazlar. Cemiyetlerin makbul gördüğü bir kazanç yolunda, kaanuna, kaideye dayanan bir menfaat ağı kurarak kendi mensuplarını onun çevresinde toplarlar. Rekabet, dolandırma, iflâs vesâire gibi... belâlar bir yana bırakıbrsa bu topluluklar oldukça devamlı bir hayat sürerler. Fakat bu toplulukların çürük yeri meydandadır, İnsanların menfaatı hiç bir zaman tek sâhada tecelli etmemiştir. Denebilir ki ne kadar insan varsa o kadar menfaat şekli vardır. Sonra; menfaat âmiline temel mertebesini verdiniz mi, içinizde pusu kurmuş olan meşhur ve korkunç düşmana: ARZU'ya, sonsuz bir müsaade vermişsiniz demektir. Böyle bir müsaade, böyle bir düşmanın elinde insanı, insanları belki kayıtsız şartsız bir terakkiye götürür. Fakat böyle bir terakkinin, topluluklar için birleştirici oimaktan ziyâde dağıtıcı, yaşatıcı olmaktan çok öldürücü olduğunu küçük bir müşâhede fırsatı bulanlar bile hemen anlayacaktır. 

Kendisini birlik mihveri yapmak istediğimiz esas bizi ebedi olarak ayrı tutacak bir gayrılık, bir çeşitlilik gösterirse onu insanlar, hele topluluklar için devamlı bir yaşama faktörü olarak almamıza imkân kalır mı? Gerçekten de; menfaat yalnız þaşına, ne insanlığı uzun müddet birarada tutabilmiş, ne medeniyet kurulmasına temel olabilmiştir. Kartaca'nın, Fenike'nin âkıbetleri, Venedik'teki bezirgân devletinin sonu; menfaatın — hattâ korku ile birleştiği zaman bile — insan kütlelerine uzun gelecekler sağlayamadığını gösteren çok belli bir iki misaidir. Yalnız ticâret ve menfaat faktörünün Hindistan'a sürüklediği Fransa'dan orada ne kalmıştır? 
İngiltere'yi yalnız (Hint Ticaret Şirketleri) ve benzerleri idâre etseydi; insanlığın tanıdığı İngiltere meydana gelebilir miydi? Almanya'yı yalnız büyük sanayi şirketlerinin bugünkü büyük Almanya yaptıgını iddiaya kimin dili varabilir? Hattâ cemiyet ölçüsünde bile olsa, tek faktör ve tek gaye hâline düşen menfaat'ın meyvasını 1939 dan beri toplayan Av- 


12 İDEAL VE İDEOLOJİ 


rupa insanlığına bakınız! Büyük bilim ve çalışma dehâsını kimbilir ne kadar uğraştırıp duracak harapığa gömülüp gitmiştir. Bu görünüş, menfaat faktörüne verilecek yeri, hükmü belirtmeye yeter sanırım. 
Menfaat âmilini topluluklara esas vermek, cemiyetlere kayıtsız, şartsız refahı ve saadeti gaye göstermek neticesini doğuracaktır. Bu neticenin ne kadar meş'um imkânlara yolaçtığını görmek için müstemlekeleri düşününüz. Bir müstemlekede nok- san olan refah, kazanç, teknik midir? Bununla erâber, insanın ve insanların benliği için en ağır zindan gene müstemlekedir. Bundan başka; “ne pahasına olursa olsun refah ve saadet” formülü, ıztırâbı, hattâ en ufak zahmeti mahkümeden, yaman bir hodbinliğin “licences — müsaadeler” ine varıp dayanacaktır. Böyle bir müsaadeler âlemi bana hep Konrat Waytın temsil ettiği, rühunu iblise satan “Prag Üniversitelisi” ni hatırlatır! 

Iztırap sözümüz yanlış anlaşılmasın, Iztırap elbette bir gaye değil. Iztırâbı tavsiye etmek bile aklımızdan geçmez. Iztırâbın ömrümüze mihver olmasını tavsiye etmek, yaşamanın mânâsiyle tezâda düşmek olur. 

Ancak... kendimizi, bâzan, kendimizden de üstün tuttuğumuz âileyi, milleti, mesleği, ideolojiyi veya ideali... mükemmel, yüksek, başarılı görmek için çekilen her ıztırâbı mukaddes bilmek; insanlığı yükselişlere, ilerlemeye, birliğe götürenlerin vazgeçemeyeceği, küçük göremeyeceği büyük âmildir. 

En geri bir cemiyet arasında, bir toprak üstünde bu mükemmel örnek hâline gelmek, kahrolmak demektir. Fakat bu örnek meydana gelmedikçe teklerimiz için de, topluluğumuz için de asıl ilerleme, gelişme haram oluyor. Bu âkıbete uğramamak için: örneklerin yetişmesi, onları çoğaltmak ve yaymak vazifesi, ıztırapsız olmuyor. 

İşte bu mânâda ıztırap mukaddestir diyorum. 

Menfaat faktöründe yanlış anlaşılmayı önleyelim. Derler ki insan, daha yaradılışta, kendi faydasını düşünen, eziyetten çok zevki, neşeyi arayan temâyüllerle dopdoludur. Yâni insanın ömründe menfaat, daha yaradılışta başköşededir. 

Doğru... doğru!. İnsanın ömründe kendinin faydasını arama başta gelmiştir. Amma, âdemoğlunun ömrü başlangıcında neler vardır, ne temâyüller, ne insiyaklar, ne ihtiraslar vardır ki insan, — toplu yaşamak için, cemiyet hayatı uğruna — binler ve binlerle sene uğraşarak söküp atmıştır. Menfaat düşüncesi, ömrümüzün korunmasına, devamına; neslimizin ayakta kalmasına yarayan tedbirler hâlinde kaldıkça; hele, topluluğun öteki teklerine belâ olmayan, başka hayetlara el uzatmayan, diş geçirmeyen mâhiyeti yitirmedikçe... insanoğlunun bir yardımcısıdır, Fakat, bütün dünyâyı tek adamın: kendimizin, menfaatı içinde gören bir hâle düştük mü, menfaat fikri, topluluğu yıkan âfet olmuştur. Artık; vergi yoktur, askerlik yoktur, kaanun yoktur, disiplin yoktur, hizmetler ve emekler hiyerarşisi yoktur, sıra ve saygı yoktur. Ancak ve ancak — vahşilik çağlarının prensibi olan: — zorlunun hakkı vardır. 
Yâni duraksız, bitip tükenmez ihtilâl vardır. Binlerce yıl, insanoğlunun çarpışarak yendiği kontrolsuz temâyüller; fikir hayatımızın gelişmesi, elkoyması ile 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önlediği fizyolojik arzular; yalnız tek adamın: kendimizin fayda ve menfaat fikri hükmünü yürütünce, ömrümüz anarşiden kurtulabilir mi? Hattâ, şu dünyâda her şeyi yalnız bizim yaptığımız, bizim yarattığımız, vehmi gibi, yalnız bizim yapıp yaratmamız gerektiği ihtirâsı gibi — bir bakıma, iç âlemimize âit görünen — inhisarlar bile, tek insanmı fayda ve menfaat fikri çerçevesini aşamayan âfetler gibi alınabilir. Milyonlar içinde bir tek'in — Narsis gibi — yalnız kendini görmesi, mesele değildir. Asıl dert, milyonları meydana getiren teklerde, ayrı ayrı, bu menfaat fikrinin her şeyden üstün ve aşırı bir hükme varmasıdır: Memleketimizde henüz roman, umümiyetle san'at, bu menfaat fikri'nin koşturduğu insanı yaşatmamıştır. Fakat, zavallı Makyavel'in — idâre edileni değil, yalnız idâre edeni düşünerek — bize övdüğü tip; Zola'nın “L'argent = Para” adlı romanındaki tipler; Hugo'nun “Zavallılar = Misérables” mdaki Tönardiyeler; Marcel Pagnol'un “Topaz” ımdaki belediye reis ve âzâsı; topluluğu zebuneden bu menfaat fikri'ni, hareket hâlinde ve neticeleriyle gösteren vesikalardır. 

Sözün kısası; korku'ya ve menfaat fikri'ne dayanan ahlâk, hayvanın yâni zordan, hiyleden başka hayat ve topluluk mihveri bilmeyen mahlükun hayatından, şuurlu, yâni adâleti ancak kendisi bilip tahakkuk ettiren insanın hayatına doğru gelişmenin bir durağı saydığım çocukluğun karakteridir. Bu bakımdan, geri veya — istibdatlar, baskılar, şiddetler altında bırakılıp — gerileşen cemiyetlerde, ister istemez bu çocuklaşmaya, çocuklaşmanın neticesi korkunun ve menfaat fikri'nin ön safa geçmesine 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rastlanır. Bir toplulukta, yaşama mihverinin yalnız bu: korkuya ve menfaat fikri'ne dayanması, orada riyânın yalanın, hilenin bir ayıp olmaktan çıkmış: — Fikret'in dediği gibi — “miğdelerin zehr-i takaazâsı, önünde”, “iki büklüm bir inkıyâd-ı sabür” ile sürülen teklerin, kütlelerin bir yaşama imkânı olmuştur. 

Yukarıda söyledik: menfaatın bir sırrı vardır ki onu haritamızdan silemeyiz. Fakat menfaatın, yalnız başına topluluğa hayat mihveri gibi verilişi affedilmez bir darlık, gerilik olur. Aileye, zümreye, cemiyete, millete yönelen menfaat fikrinin, derece derece, insanları yükseltebilmesi; derece derece, bu toplulukların kaderine ömür veren, umut bağlayan bir fikir ve his birliğine yol açılmasıyla izah edilmelidir. 

3 — Fikir ve his birliği: İnsanlara hükmeden, 
insanları birbirine yaklaştıran kuvvetler hep maddeden, yalnız menfaatın, korkunun, zevkin pınarlarından akıp gelmiyor. Hattâ, tam aksine olarak, insan topluluğunu yaratan, devâm ettiren, bu topluluğun târih ve medeniyet meydana getirmesine sebep olan asıl faktörler gönüldedir, gönüle hükmeden fikirler ve hislerin birleşmesindedir. 

İman mertebesine varmış fikir ve his birliğinin insan topluluklarına temel oluşunun en eski, en canlı, en dikkate değer misallerini dinler târihinde buluyoruz. “Er târih” in, “Ön târih” in sitelerinden, büyük imparatorluklara kadar hemen bütün siyåset ve cemiyet teşekküllerinin sebebi dine bağlanmaktadır. Bugün kaidelerine tatlı tatlı güldüğümüz putperestlikten tutunuz da tek tanrıya tapan dinlere kadar... hepsinde en kuvvetli, en güzel taraf; ortaya koydukları hakikatın ebediliği prensiplerinin şaşmazlığı değildi. Onların üstün tarafları: insanları — fâniliklerinin üstünde, dışında, ebedi görünen gerçekler çevresinde — bir araya toplamaları, bu topluluğu devam ettirmeleri, bu yüzden insanlığın medeniyet kurmasına, kültürlerin beslenmesine yâni içtimâi adamın doğmasına imkân vermeleriydi. Gene dinler târihi gösteriyor ki her din; insanları bir araya toplamak, bilhassa iyi-kötü, doğru-eğri hükümlerini vermek süretiyle insanın yaptığı işler üzerinde fevkalâde büyük ve devamlı bir mürâkaba kurmakta; böylece ahlâkın düzenini kendi nizâmına göre sağlayacak bir disiplin, bir muhit, bir “efkâr-ı umümiye” yaratmaktadır. Eskiden hep din esasına dayanan Türk cemiyetinin yaşayışı; irâdenin beslenişi, nefsın terbiyesi ve ahlâk “efkâr-ı umümiyesi” nin, disiplinin doğuşu husüsunda birçok misaller almaya müsâittir: Vaktiyle mahallelerimizde içki, zina vak'aları olmaz değildi. Fakat yolunu şaşırmışların alabildiğine çoğalıp cemiyetin nizâmını parçalayacak tehlikeyi hazırlamamaları için mahallenin “efkâr-ı umümiye” sini uyanık tutmak yetiyordu. Böylesi vak'alarda, bu “efkâr-ı umümiye” şiddetle harekete geçiyor, yolunu şaşırmışlara — kanunun üstünde -— verdiği derslerle nefsi yenmek, irâdeyi beslemek disiplinini yerleştiriyordu. 

Gençlerin veya çocukların içki, cıgara gibi şeyleri kullanmaması da gene böyle bir “efkâr-ı umümiye” nin işe karışması ile geniş ölçüde emniyet altma alınmıştı. Mahallenin, hattâ kasabanın, şehrin büyükleri, hemen hemen kayıtsız şartsız, bu türlü 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hâdiselere karışır, önler, gerekirse zor bile kullanıurdı. Bu türlü karışmaları cemiyetin vicdânı, peşinen benimsenmiş olduğundan, genç neslin üzerindeki terbiyeci tes'ir de çok büyüktü. 

Türk cemiyetinin yapısı, kendi gücünü ve dayanağını koruduğu müddetçe, daha bunlara benzer birçok örnekler, “efkâr-ı umümiye” lerin iyi-kötü, doğru - eğri meselelerinde nasıl yetiştirici bir mürâkabe kurduğunu bize gösteriyor. 

Din târihinin, Türk hayatı için verdiği misalleri ele alışımız; fikir ve his birliğinin tekler, topluluklar arasındaki anlaşmayı, dihiplini nasıl yarattığını, en eski ve bize en yakın örneklere dayanarak canlandırmak isteyişimizdendir. Bu misaller insanların ortak olduğu fikir ve his yoluna, asıl benliklerini yitirmeden, bir orkestranın sanatkârları gibi, nasıl bâzı fedakârlıkları yapabildiğini, bu sâyede kurulan disiplinin ahlâk “efkâr-ı umümiye” si yaratmak için ne kadar esaslı bir hizmet gördüğünü anlatacak aydınlıktadır. Bu “efkâr-ı umümiye”lerin te'siriyle, bir ahlâk disiplini alan teklerin, cemiyet içinde ne türlü göründüğünü öğrenmek için de eski devirlerde — meselâ Yunanistan'daki esrar dinlerine girenlerin— sadâkatını; eski Türk hayatında tekkeler, tarikatlar mensübunun “ser verip sır vermeyen” salâbetlerini hatırlamak faydasız olmayacaktır. Böylece; “Efkâr-ı Umümiyeler” tekleri yetiştirirken bu yetişmiş teklerin de, topluluk “efkâr-ı umümiye” lerinin doğup yaşamasına nasıl te'sir ettiğini görebiliyoruz. 

Bugün; husüsi cemiyetlerin, fikir ve his cemiyetlerinin — bizim memlekete göre — fevkalâde çok 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yaşadığı Avrupa, Amerika memleketlerindeki misaller daha az değerli değildir. Anarşist telkinlerle bozulmamış demokrasi memleketlerinde bile her türiü topluluk ve “klüp” hayatı; teklerin işlerinde ne mükemmel bir düzen devâm ettirmektedir! Kanunun, hattâ dinin giremediği, iz yapamadığı bu topluluklarda sözünü tutmak, şerefe, hakka, çalışmaya, düşünmeye riâyet etmek, mensup olduğu cemiyetin iyi veya kötü, doğru veya eğri diye bellediği değerleri saymak... “Klüp” veya cemiyetler “efkâr-ı umümiyeşi” nin kurduğu disiplinle te'min edilmiştir. Öte yandan; bu disiplinlerle yetişen tekler, o türlü “klüp” lerin, toplulukların yâni “efkâr-ı umümiye” lerin yaşamasını emniyet altına alabiliyorlar. 

Bunun içindir ki — harp devirlerini bir yana blrakırsak — bu memleketlerde insan hayatı, her alanda, her yerde emniyet, huzür, vuzüh içindedir. Bizde, ancak devletin zoruyla kurulabilen pazarlıksız satış, iyi veya kötü malı belli ederek satış, başkasının slrasna, hakkına saygı, teklerin yapabileceği veya yapamayacağını açıkça önceden bildirmesi gibi — bir topluluk içinde yaşamayı nimet hâline yükselten — ahlâk tezahürleri, ahlâk “efkâr-ı umümiye” lerinin te'sirini yitirmediği o memleketlerde mümkündür, tabiidir. 


Dikkat edilirse, bu memleketlerde de “efkâr-ı umümiyeler” din esaslarının değerlerinden ziyâde, milletlerin yeni yapılarından doğan değerlerin çevresinde kurulmuş bulunuyor. Şahsiyetler artık kiliseden değil “laik” kütlenin içinden, bu kütlenin yeni bir fikir ve his çevresinde temerküz ettirdiği cerea 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yandan, sistemden meydana gelmiş mektepten doguyor.” 

Sonra; bugünün bir kısım milletleri — ilk Cihan Harbinin neticesi — uğradıkları felâketten kurtulmak için yepyeni nazariyelere dayandılar. Bunların kiliseyle alâkası yoktu ve birçok bakımdan tenkide uğramışlardı. Fakat yarattıkları “efkâr-ı umümiye” ve disiplin bütün dağınık, harap, umutsuz âlemlerini Avrupa'nın büyük milletleri hâline yükseltmeye yetti, Bizzat Anadolu'nun, İstiklâl mücâdeleleri sırasında meydana getirdiği DİSİPLİN, bayrağını taşıdığı yeni bir fikir ve his birliğine: Türkiye milliyetçiliğine dayanmamış mıydı? 

Duyan, duyduğu için kendini geçmişe, geleceğe karşı mes'ul bilen seçme insanlarımızdan meydana gelen “efkâr-ı umümiye”ler yaratmak zorundayız. 
Bunlar, belki bütün milleti, tek tek, ele alıp hedef edinemeyecekler, Onların ilk ve asıl ödevi: her yerde, her zaman gördüğümüz seçme ve aydın zümreyi, müeyyidelerin baskısı altına almak olacaktır. Büyük kütleye, ancak bu yolda girilebilir. 


Yukarılarda gördük ki bu seçme ve aydın zümrenin iç âlemini — o âlemi yıkmadan, korku ve menfaat unsurları ile değiştirip bozmadan — ele almaya, yürütmeye; kaanunlar ve o kaanunlara dayanan, o kaanunlara dayanak olan resmi kudretler yetmiyor. 
Bu hususta en canlı misâli “Türk Ocakları” verir. 
Hemen tek resmi sıfatı yokken, hattâ ilk doğuşunda, 


* Din ve kaanun işindeki mütalâalarımız bugün olanın, vâkıanın müşahedesidir, tespitidir. Bu mütalâalar ne bir arzuyu, re bir reddi katiyyen aksettirmez. 
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resmi makamların kötü gördüğü bir seçkin, aydın zümrenin sığınağı iken; memleketin yaşamasını kökünden değiştirici bir faktör, bir “efkâr-ı umümiye” gücünü kazanmıştı, Sonra resmileşti, resmi kudretlerin düşüncelerini yerine getirme alanı oldu. O vakit, memleketin içindeki eşsiz etkisi artacağı yerde eridi, sonunda kapandı gitti. 

Demek bu “efkâr-ı umümiye”ler halkımızın içinden yetiştiği seçkin, aydın insanlarımızın şahsiyetlerine dayanacaktır. Kanun bu efkâr-ı umümiye”nin gerek doğmasını, gerek işlemesini tam bir serbestlikle koruyacak; onların başarısına âlet olmamakla berâber, durup dururken yok olmalarına da vesileler aramıyacaktır. Hükümetler, bu türlü “efkâr-ı umümiye”lerin, kendi işini kolaylaştıracağını unutmayacak seviyeye yükselebilmelidir. Anlamalıâırlar ki, milletleri çürüten hürriyet değil hürriyetsizliktir. Nerede her türlü hükümet baskısı, vicdanlara serbestçe engel oluyorsa, o topluluğun idâresinde, yaşamasında bir aykırılık var demektir. Ve bu aykırılık, er veya geç, hem o topluluğu şahsiyet yani müstakil millet hâlinden çıkarıp müstemleke yapacak; hem o hükümeti bizzat kendi milletinin yokolmasına âlet edecektir. Bu itibarladır ki, Kanun ve onun dayanağı olan kudretler; halkın içinden doğan seçkin aydın “efkâr-ı umümiye”lerini, her türlü vicdan anarşisini önleyen faktör gibi alacak; onlara, kendinin dediğini, yapmak istediği hayırlı şeyleri, kütlelerin en iyi anlayıp yapmasına imkân hazırlayan durultucu kuvvetler gözüyle bakacaktır. 
Amerika'da, Avrupa'da: kaderlerinin en tehlikeli devvesinde bile yılmayan, kaderi yenen milletler; işte 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bu “efkâr-ı umümiye”leri yok etmek yerine besledikleri, baştâcı yaptıkları için muvaffak oldular. 

Kanun, bu “efkâr-ı umümiye” lerin ecnebi te'- sirine ve ecnebi hâkimiyetine âlet veya alan olmamasına; nihâyet, bir topluluk için Göte'nin zulümden daha korkunç bulduğu, anarşi vasıtası olmamasına dikkat edecektir. 


Bu “efkâr-ı umümiye” lerin işlemesine gelince: her şeyden önce, buralar, şu dünyâda arzu edilecek geylerin sınırını çizecek; asıl istenecek şeyle istenmeyecek şeyin ne olduğunu öğretecektir. Bu muhitlerde, herkesin kendi kendini murâkabe, muhakeme edecek seviyeye erişmesi için iyi - kötü, doğru - eğri hakkında — bu memleketin soyuna, târihine, örfüne, müesseselerine ve kültürüne uygun — değer hükümleri yer bulacaktır. Bu muhitler, ilkin kendilerini kuranlar, sonra bütün yurt içinde; herkesin sâhiden bir işi olmasına dikkat edecek; bu işten hesap soracak, iş sâhibine netice aldıracak, dâima reyini kuilanmasını temin ederek kendi kendine yeter şahsiyetlerin üremesine; bu iş kontrol sistemiyle, mensuplarının irâdesini boyuna bileyerek, işleterek normal çatılarının çökmemesine en büyük önemi verecektir. 

Bu muhitler; memleketimizin örnek diye aldığı, memleketimize örnek diye verilen insanların; irâdelerini en iyi kullanan, nefislerini yenmesini bilen, hareket noktaları ise kendi keyifleri, rahatları olmayan erlerden olmasını inan mertebesine yükseltecektir. Bu erler; millet vicdânının reddettiği igi, kişiyi bu milletin başına yükletmeyen, “efkâr-ı umümiye” nin hükmüne hürmet eden örnekler olacak; bu muhitler buna bir din ehemmiyeti verecektir. 

Bu muhitler; milletimizin, memleketimizin uğrunda canını veren, zekâsını kullanan, her işi ve her sözü ile yaratıcı olduğunu gösteren insanımıza “sabotajcı” muâmelesi gösterilmesinden tiksinecek; bu insanlarımıza en büyük saygıyı gösterecek; fakat, şahıslara tapmayı, teklere kul, uşak olmayı bütün işlerinden ebedi olarak silip atacaktır. 

Bu muhitlerin, “efkâr-ı umümiye” lerin çalışmasında yerine göre ışık, yerine göre kamçı, yerine göre kenet ödevini görecek bir ana kanun bulunması çâresizdir. Bütün millet ve memleketi içine alması şartolan, bu muhitlere dayanak gibi verecegimiz bu ana kanun, hangi duygu, hangi düşünce, hangi prensiplerdir? Bu ana kanun hangi prensiplere göre hüküm verecek? Yâni, bu “efkâr-ı umümiye” lerin yaşatacağı inanlar ne olacaktır? 

Söz buraya gelince, yâni prensipleri aramaya başlayınca, ideolojileri incelemek zorunda kalacağız. 
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İlim nasıl ilk şüpheden doğdu ise, bir topluluğun kaderi önünde fışkıran ilk ıztıraptan da ideal doğmuştur. O kaderin önünde kendisini unutan; kendi kaderini, topluluğun kaderine katan, karıştıran insanın, “idealizm” i, gözlerini açmış demektir. 

Toplulukların kaderi ayrı ayrı köşelerden, ayıı ayrı rüh hâletleriyle mütalâa olunabilir. Bir paganist hakim, Allahın birliğine inanmış bir mü'min, bir komünist, bir materyalist, bir milliyetçi toplulukların kaderi önünde aynı görüş zâviyesinden, aynı rülh hâleti ile bakmaz. 

Cemiyetlerin kaderi önünde, şuuruna varılan ıztırapları, bu ıztırapların doğurduğu sorguları, karşılıkları ifâde için kullanılan ideal kelimesi, şöyle on beş - yirmi yıl var ki, ideoloji kelimesini kendisine rakip çıkmış buluyor. 

Gerçekten de; dikkat edilirse, topluluğun önünde ıztırap çeken, soran, karşılık bulan, çâre arayan hir kısım insan için “compromis” denen şey yoktur ve ideal “compromis” denen fedakârlığı tanımaz. Bır paganist hakim gibi bir mü'min için de, şartlara bağlı iman yoktur. Bir Sokrat'ın, bir Epiktetos'un felsefesi (compromis) tanınmamıştır, Bir St. Pierre, bir Hz. Muhammed için iman pazarlık götürmez. 
İdealist bütün hareketlerini, inandığı şeye uydurur. 


24 İDEAL VE İDEOLOJİ 


Onun işiyle içi arasında ayrılık, aykırılık bulunmaz. 
İdeale bu bütünlüğü veren şey: ondaki metafizik taraftır. İdeolojide metafizik yoktur. 
Zamanımızda, hiçbir yerde ideal türemiyor. Cemiyetin çimentosu işini görmüş olan ideeller ortadan kalkmış bulunuyor. Epiktetos gibi bir esiri, bir Roma İmparatorundan büyük kılan; yâhut Markus Aurelyus gibi bir Roma İmparatorunu, kendi gönlüyle bir esirin hâline inecek kadar ulvileştiren felsefe ideallerine artık yol kapalıdır. İnsanı ; her şeye kaadir ve ebedi bir Allaha, onun peygamberine, onların dünya yüzünde gölgesi, vekili olan hükümdara bağlayan din ideali; Müsa ile, Sokrat ile, Platon ile duyulup ilk çerçevesine girmiş; İsâ ile, Hz. Muhammed ile son şeklini bulmuş, ve şimdi yok olmuştur. 
Hükümdarda başlayıp Tanrıya giden din bağı, bütün insanlara yöneliyordu, bütün insanlara âitti, Bu bağ, bütün insanlar için müşterek olan şu müthiş suallere cevap bulmaktaydı: Nereden geliyorum? 
Nereye gidiyorum? Neden halkoldum? Ne olacağım? 
Hayat nedir? Ölüm nedir? Dinin bunlara verdiği cevap, biliyorsunuz ki insanları asırlar ve asırlarca teselliye, tatmine kavuşturdu. Bu yüzden de büyük beynelmileliyetlerin doğmasına sebep oldu: Hıristiyan beynelmileliyeti, İslâm beynelmileliyeti, bir bakımdan Budizm böyledir. Bu beynelmileliyetlerin, yukarıdaki insan sorgularına verdiği cevaplar; onların metafiziğini, mistiğini meydana getiriyor, bu mistik ve metafizik de dinlerin keskin kuvveti oluyordu, Bu mistiğin insana, mü'mine vâdettiği şey: bu dünyada çekilenlerin hepsini ödeyen, hepsini unutturan bir ebediyetti, Allahla bir olacağı o gün için 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insanın katlanamıyacağı şey yoktu. Zâten bu şey, mutlaka geçici ddi. 

XIX. ve XX. asır, insanlığın bütün sorgularına bu dünyâda cevap vermek iddiasiyle ortaya atılınca, hep öbür dünyânın ebediyetine cevap arayanlar sarsıldı. Müsbet ilim ilerleyip kâinatın sırlarını birer birer çözmeye başlayınca bu sarsılma mânevi bozgun hâlini aldı. Bütün içtimai ve ahlâki meseleler: ferdin cemiyetle, cemiyetin hükümdarla, cemiyetin cemiyetle, hükümdarların hükümdarlarla münâsebetleri, az veya çok hep öbür dünyânın vâdedilen ebediyeti üzerine kurulmuştu. Müsbet ilmin getirdiği bozgun üzerine bütün bu münâsebetler altüst oldu. Artık ne “Cité” nin kaanununa aykırı düşmemek için kaçmayı reddederek zehiri içen Sokrat; ne dinin mânâsına hürmet ettiği için Muâviye'ye yenilen Ali; ne Halıfenin atını yeden bir büyük Tuğrul yoktur. Materyalist târihçi için, bugün; cemiyetleri yerinden oynatan o büyük âmillerin anlaşması bile imkânsızlaşmıştır. 

Zamanımızda, bütün insanlığın malı olan, bütün insanlığa hitap eden, sesini de duyuran idealleri, bu itibarla, artık bulmuyoruz. Bütün insanlığa hitap eder görünen günümüzün en yeni “Beynelmilelciliği”, buradaki geçimlerimiz zorluklarını bile yenemiyen bir iktisat görüşü ve bir (Sınıflar Düşmanlığı) sınırını aşamıyor. 

Devrimiz idealist yetiştirmiyor, ideal yaşatmıyor. Bu devirde ancak ideolojilerden bahsetmek mümkündür. Her yeni harp, insanlığı daha küçük bölümlere ayırıyor; tekler daha hodbin oluyor, ve bütün dünya çerçevesine giren ıztıraplar siliniyor. 


26 İDEAL VE İDEOLOJİ 


Bâzen, “compromis” tanımadan bir cemiyetin saâdeti yoluna kendini veren tekler görüyoruz. Onları bu bakımdan idealist olarak anmamak yanlış olur. Dünya durdukça, “compromis” tanımayan böyle idealistler varola geleceklerdir de, Benim söylediğim; bütün bir kütleyi, bütün dünya ölçüsünde ayağa kaldıran bir idealin ıztırabı, bunun yokluğudur. 

İdeolojilerin kuvveti nereden geliyor? Bu kuvvet: onların realitelerden doğup realitelere dayanmasından; her yerin, her topluluğun realitesine uymasından böylece, hakikat hâline sokacakları fikirlerin muvaffak olmasını bu dünyâda görmek imkânından, kısaca: cennetlerinin, cehennemlerinin bu dünyâda görülebilir olmasından doğuyor. 

Bu imkân, ideolojisi bulunan topluluğun arasındaki bağı, çimentoyu meydana getirmektedir. Bir cemiyetin insanlığa verebileceği şeyler hakkında, ideolojinin ölçü olmasının sebebi de işte onun bir “ressort — yay” hizmeti görmesindendir. 

Gerçekten de; bir ideolojinin değeri, ehemmiyeti, kendisinin bizzat barındırdığı fikirler manzümesinden ileri gelmiyor. Bu fikirler manzümesi reddedilmez, fenâ bulmaz, yanılmaz hakikatlar saklamayabilir. 
Bir ideolojinin değeri kütleleri sürükleme kudretinde, imkânında, kütlenin vicdânını coşturmasında, kütlenin geleceğini, tâlihini adetâ tâyin etmesindedir. Zâten; ideolojinin bu kudreti, bu imkânları olmasa, o kütle, geçici menfaatların esiri olan muvakkat birikintilerden başka şey olmaz. 

İster demokrasiyi, ister terakkiye imanı, ilme İmanı, ister geniş mezhepliliği, ister bütün insanların kardeş olduğuna dayanan insaniyetçiliği, ister 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milliyetçiliği... ele alınız. Bütün bunlar; fert egoizmi- nin, iktisadın ve maddeciliğin; cemiyet içinde sürekli anarşi, artsız arasız hınç, kin yaratmasını önlemektedir, Çünkü bizzat bu dağıtıcı faktörleri, o ideolojiler, herkese âit bir mânâ ile kaplayarak birleştirici temeller hâline getirmekte, tekleri birbirine bağlayan faktör olmaktadırlar. 

An'anelerin yıkıldığı, politik ve sosyal temâyüllerin birbirini tutmadığı, menfaatların o kadar amansız, o kadar şiddetle çarptığı bu içtimai depremler devrinde, ideolojilerin göçmesi büyük tehlikeler yaratabilir. Bu tehlikelerden sıyrılmak için değil midır ki milletler bâzen milyonlarca insanı, milyonlarca serveti vermek zorunda kalıyor? 

Gerçi şimdi - hiç olmazsa dört ayrı devirde, dört ayrı idâre altında yaşamış ve bahtiyar olmuş - öyle hinoğluhin insanlar bulursunuz ki ideoloji ile alay eder, “ideolok” diye dudak kıvırır. Bu alay etme, bu dudak kıvırma, o dört ayrı devrin tadını çıkaran bu karışık adamların idealist olduğunu göstermediği gibi; bugün, idealler yerine ideolojilerin hüküm sürdüğünü de reddetmeye yetmez. 

İdeolojilerin şimdi ideallerin yerini tuttuğuna kızmak neye yarar? Bunu tarafsız bir laboratuvar adamı gibi görüp ona göre içimizi dışımızı ayarlamak daha uygun olmaz mı? Hele, zamanımıza hükmeden ideolojileri, hiç olmazsa onlardan birkaçını, mümkün olduğu kadar iyi bir tahlilden geçirmek, mensup bulunduğumuz cemiyetin mânâ âlemini durultmaya yarayan başlıca hizmetlerden sayılmaz mı? Bu itibarladır ki, bu ideolojilerden ilimciliği, demokrasiyi, milliyetçiliği ele almak istiyoruz. 


İLİMCİLİK 


Geçenlerde, galiba Dr. Sâdi Irmak: “Bugün sınırlarda ilimler çarpışıyor!” diyordu. Gerçekten de bilim, yaşayışımızda şimdiki kadar hiçbir zaman hâkim olmamıştır. Her yerde, her ağızda onu dinliyoruz. “Ülkü” de Bedri Tahir Şaman üstüste iki yazısını ilme ayırdı. Sâdi Irmak, gün geçmez ki akıcı üslübu ile, ondan bahsetmesin, Fethi Çelikbaş “Millet” de bunu ele aldı. Türkiye'nin her yanında muârız arıyan marksist bir mecmua; bir Fransızca öğreteni ve bir psikoloji mensübu ile “İlim!., ilim! 
humanizma! humanizma! humanizma!..” diye haykırmakta!.. Henri Poincarö'nin “İlmin Değeri” adil kitabı, bir önceki neslin; “İlimlerin bölünmesi” adlı Spencer'in eserciği, daha önceki neslin bu türlü bir zarüretle kıvrandığını gösteriyor. A, Comte, daha önce aynı ihtiyaçla pozitivizmi, devrin son felsefe sözü gibi ortaya koymuştu. Erasmus'un devrinde de durum daha farklı olmayacak ki “Delilige Medhiye” yi yazarak bilginle bilgin geçinmek istiyen arasına — haklı olarak — bir sınır çekmeğe çabalamıştı. 

Amma hiçbir devirde bilimi şimdiki kadar zorlu, hükmünü geçirir bulmuyoruz. İdeallerin ortadan kalktığı, ideolojilerin ortalığı bastığı şu yüzyıllarda bilim, mutlak kudretine inanılan bir ideoloji mertebesindedir, Devrimizin “efkâr-ı umümiye” sini idâre 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eden kuvvetlerin başına bugün ilmi koyanlar ne azdır, ne de değersizdir. 

“Efkâr-ı umümiye” yi idâre eden bu büyük kuvvet, gerçekten de insanı büyüleyen parlaklıkta, hattâ berraklıktadır. İhtiraslar, hisler ilme karışamaz gibi geliyor. Çünkü karışmalarının, asıl kendisi zorlu ihtiras isteyen ilme bir te'siri olamadığı sanılıyor. 
Bunun için insan kütlelerini kavramak, kavrayarak ve birbirine yaklaştırarak idâre etmek yolunda ilim, en büyük umudu beslemeğe elverişli görünmektedir. 
Sonra, ilmin, metod ve netice bakımından bütün insanlığa âit oluşu ona eski büyük ideallerin genişliğini vermekte ve galiba onu bir nevi “mistik'e erdirmektedir. 

Bugünün medeniyetine en büyük üstünlüğü ilmin temin ettiği şüphesizdir. Onun insanlığımıza getirdiği birçok yenilikleri unutmaya imkân var mıdır? 
Teknik adı altında toplayabileceğimiz, ilmin tatbik yerleri o kadar çeşitli, insan ömrüne, insan sağlığına kattığı kolaylık, tad, çabukluk o kadar boldur ki bunlardan uzak düşen medeninin vay hâline! İnsan denen şu minicik mahlük, cüssesile ölçülmesi imkânsız büyük işler görüyor, yere, göğe hükmediyorsa ilmin sâyesindedir. 

İlmin cemiyet seviyesini değiştirmekteki tesiri akla durgunluk verecek kadardır. Japonlar'ı, bugünün Rusya Islavları'nı, Çekleri, Finler'i, İsveçliler”i, hele Birleşik Amerika'yı düşünmek bu hükmü kabul etmek için yetebilir. Bir kısmı târihin, bir kısmı coğrafyanın ortasında kenetlenen bu yığınlar üstünde bugünkü ilmin te'siri, mücize gibi büyüleyici olmuştur, 
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İlmin mutlak olarak bir metoda dayanma, riâyet gösterme Zarüretinin kafalarda duruluk ve nizam kurması, fertlerdeki — demesi câizse — zekâ disiplıninin anasıdır. Böyle disiplinli kafaların bulunduğu cemiyetlerde, medeniyet ve ahlâk seviyesinin yüksek olması daha çok mümkündür. Bugünün ilmi, yalnız tabiatı değil cemiyeti de, hattâ tekler daha “doğarken varolan = inné” kültür değerlerini, kültür müesseselerini de en iyi tanıtan vasıtadır. Bu itibarla, da şahsiyetimizin vazgeçilmez bir kuruluş, bir başarı faktörü olmuştur. 

Bütün bunlar gözönünde tutulunca, ilim yolunda ne harcansa, ne yapılsa azdır. Bunun içindir ki XIX, ve XX. yüzyıl, bütün gelenekleri çiğnedikten, eski idealleri boğduktan sonra ilmi, ideoloji hattâ bir din pâyesine yükseltmiş bulunmaktadır. 

Yalnız: öyle görünüyor ki ilimden, veremiyeceği şeyler de istenmiştir, İstenmesi de sürüp geliyor! 
İnsan sıhhatı, insan refâhı, insan kudreti, hattâ insan şahsiyeti için cidden büyük imkânlar veren, hazırlıyan ilim, cemiyetlerin bağı işini görecek bir din, hattâ bir ideoloji olmaktan — maalesef — çok uzaktır. Bunu, her şeyden önce ilmin — bir imtiyaz olan — araştırıcılık mâhiyeti önlemektedir. İster laboratuvarlarda, ister enstitülerde, ister hafriyat sâhalarında, ister fakültelerde olsun,ilim boyuna bizi kendi bilgi şübelerimize çevrilmeğe, kendi bilgi kollarımızda derinleşmeğe zorluyor. Bu zorlayış ile münevver kütleyi, iş bölümündeki gelişme ölçüsünde, birbirinden ayırıyor, uzaklaştırıyor, ilimde kudretim:z arttıkça bilgin tabakasına mensup olmanın kibri, hırsı yakamıza yapışıyor; bizi cemiyetimizin içindonu çekip sonu gelmez ihtirasların hodbinliklerine gömüyor, köle ediyor. 

Sonra; bilim, ona gerçekten hükmetmek istiyenlerden, büyük ihtiras beklemektedir. İlim hayatırın, tam başarı için, çok şiddetli ihtiras istemesi, ihtirassız ilim hayatının gelişmemesi; örnek olmak kaabiliyetindeki tekleri kendi dünyalarına hapsedıp herkesi, bütün topluluğu hemen mevzü almalarını önlüyor. Bilgin ararken, çok kere, kendinden başkasını düşünemiyor ve insanlık, aranan bulunduktan sonra, netice olarak bilgin için bir “sömürme” konusu olarak araya girebiliyor. 

İlimde derinleşirken insan, âlim tabakasının inhisarından başka meslek hırslarının, meslek sınıfla. 
rinin doğmasını, ve cemiyetteki bağların biraz daha kopmasını da görmektedir. Teknoloji ve laboratuvar bilimleri alanında — bilim kollarının çokluğu yüzünden — bu kopmayı daha çok görüyoruz. Bundan. 
başka her derinleşme (érudition) — tıpkı konfor düşkünlüğünün yarattığı gibi —, menfaatlarımıza köle olma tehlikesini de peşimize takıyor. Az çalışıp çok kazanma zihniyeti, bilimin ilerleyişi nisbetinde kuvvet bulup genişleyen bir zihniyet değil midir? 
Bu kadarı ileri bir medeniyet kurulmasına rağmen işçilik seviyesinin, hattâ en disiplinli, ileri milletlerde, göyle ortalama eski elişleri derecesine erişmekten bu kadar uzak kaldığı; ilmin — kendi başına — terbiyevi bir mâhiyeti bile olmadığını göstermez mi? 
Bir insan, iyi bir âlim olur da mükemmel bir hayvan kalır; mükemmel bir vicdansız olur. Her milletin içinde dolaşınız, çevrenize bakınız: bilgin diye ünalan. 
bangi insan — yalnız bu bilim sâyesinde — en küçük 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bir insiyakı önliyebilmiştir? İlmin araştırmaları, cins, soy, cemiyet ayrılığı tanımadığından, bâzan bu türlü ayırmalara dayanan insan ve cemiyet disiplinin çökmesini bile hazırlar. L. Blum gibi büyük bir millet adamının, kızkardeşle evlenmede bir zarar görmemesi, onun ilme, kızkardeşle zevceyi ayırmayan fizyolojiye dayanmasından ileri geldiği şüphesizdir. Amma, fizyoloji bakımından zararsız olan bu görüş cemiyet ve tek bakımından ne derece canavarcadır, çökerticidir! İnsanlığın bahtsızlığını, zaafını en yakından bilen, inceleyen mesleklerin bugün, en maddeci, en çok rahata, israfa düşkün, cemiyet bağlarından en çok tiksinen, en çok mevki budalası “opportuniste = fırsat düşkünü” yetiştirdiğini kim inkâr edebilir? 

Yukarıda dediğimiz gibi; olanlara bakmak, bize ilmin kendisinde terbiyeci, birleştirici bir kudret görmenin yanlış olduğunu telkin ediyor. Cemiyet içindeki tecânüsü, yardımı, dayanışmayı, ahlâk örneklerini... bilgin tabakasının yaratmadığını, en büyük karakteri bilgin olanların vermediğini hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Çok kere; şu veya bu ecnebi ordusunun zaferleriyle bayram yapan, fakat bunu yaparken öz milletinin kaderini bir damla bile düşünmeyen gazino ve sokak münâkaşacısı; elinde kocaman diplomalar taşıyan, şu veya bu bilim şübesinde dâhi geçinen çıkmıyor mu ? 

Bundan başka; ilmin imtiyâzı olan araştırma, hemen dâima teklerin işidir. Böylece bilim, insanı tekliğe, tek kalma psikolojisine en çok alıştırıyor. 
Araştırma — neticesi çok kere belli olmadığından ve dâima tenkide mevzü, hedef olduğundan — oynak, 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kararsız bir zemin meydana getirir ki milletlerin birliğini bu zemine dayamak, o birlik için bir tehlikedir, 

Yukarıda söylediğimiz insan zekâsını disipline sokması da bilimin, başlıbaşına kendi kendine bir terbiye, faktörü, birleştirici faktör olmaktan çok, zemin, imkân hazırlıyan bir yardımcı olduğunu açıklar, 

Nihâyet; şu dünyâda, herkes bilgin olmayacagına göre, bilimden nasibi olmayanların, bilimin yaratacağını saidığımız bağlardan, birleştirici etkiden (te'sirden) uzak kalması çâresiz olmaz mı? O zaman, topluluğu, tekleri, bütün şu yaşama dedikodularının ayırıcı, çökertici, bozucu tepkilerinden korumak için başka çâreler, başka yollar, başka imkânlar aramak gerekir, 

Bu sebeple değil midir ki, cemiyetler bugün toplayıcı teşkilâta, toplayıcı fikir organlarına büyük yer vermekte, buna büyük ihtiyaç duymaktadır. 
Medeniyeti, bu medeniyetin dayanağı olan bilimi ileri olan cemiyetlerde; bu toplayıcı teşekküllerin çokluğunu, bilhassa bu ihtiyaçla izah etmek doğru olmaz mı? Boyuna çıkıp batan, boyuna çıkan mecmualarının bolluğu; bir cemiyette, bu toplayıcı organlara duyulan ihtiyâcın şiddetini, bu organları arayanların ve bulamayanların fâciasını anlatmıyor mu? 

İlmin, millet hayatındaki büyük, doldurulmaz yerini en saygılı bir şuurla tekrar edelim. Teklerın şahsiyet 1, topluluğun millet oluşunda bilimin bugün 

1 Bu hususta Dr. Mümtaz Turhan'ın yazısını görünüz; 


(Millet, 1. sayı Mayıs « 1942) “Şahsiyet Üzerine Düşünceler". 
3 
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eşsiz bir vazife gördüğünü hepimiz içimize kazalım. 
Fakat şu teşkilâtlı, hedefleri belli dünya içinde bilimi, kütleleri birbirine bağlayan, kütleleri ayakta tutan, kütlelerin muvaffak olmasına yarayan disiplin gibi almaktan çekinelim. İlimden — kendi başına — cemiyetleri sürükliyen bir ideoloji olmasını istemek, ona bir din pâyesini vermek, yâni ilimcilik yapmak, galiba bugün her zamandan çok bir gaflettir. 


DEMOKRASİ 


İdeolojiler gözden geçirilirken demokrasiyi unutmaya imkân yoktur. Gerçekte de; bugünün insanlığını ayağa kaldıran anlamlardan belki en kudretlisi demokrasidir. Çevremizde yıllarca kaynaşan mahşerler arasına atıldığını gördüğümüz milyonların büyük kısmı, demokrasi bayrağını taşıyordu. Bu bakımdan demokrasi, büyük bir ideoloji manzarası gösteriyor. 

Demokrasi bu manzarayı gösteriyor, yoksa kendi kendine bir ideoloji olmaktan uzaktır. Her ideolojide onu idrak eden ferdin bir kâinat görüşü var. Amma kir de, bu kâinatın, onun içindeki halkın bu ideoloji ile teklerini birbirine yaklaşmış ve bağlanmış görmek zarüreti var. Yâni ideoloji, ideoloji olabilmek için tekleri birbirine bağlayan toplayıcı âmil olacaktır. 
Bu toplayıcı câzibesi bulunmayan görüş ve fikirler toplumu ideoloji olamaz. 

Demokrasiye ideoloji manzarası veren şey: demokrasiyi bayrak gibi kullanan kütlelerin, kendilerine mahsus milliyetçilik ideolojisine demokrasinın kattığı çeşnidir. Bu bakımdan biz; demokrasiyi doguran unsurlara, faktörlere dokunup hemen ideoloji olmaması sebeplerini kaydetmek; aynı zamanda milliyetçilik ideolojisiyle karışıp anlaştığı noktaları belirtmek istiyoruz. Çünkü görüyoruz ki demokrasi şimdi sonsuz bir hürriyet mânâsına alınmakta ve 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asıl garibi: milliyetçilikle taban tabana zıt sayılmaktadır. 

Modern veya muâsır demokrasilerin doğuşu dikkate değer. 

Gücünü yâhut hükmetme hakkını dinden, nesepten alan idâre sistemi; XV. ve XVI. yüzyıl Rönesansından sonra; zekâyı, parayı, zevki, güzelliği, bilgiyi, emeği elinde tutanların üstünlüğüne boyun eğiyor. 
Böylece: toplulukların idâresinde, devlet ve hükümet kurmalarında, dinden, hânedandan başka faktörlerin üstünlüğü yerleşiyor. Bu faktörler, hemen hemen elbirliğiyle, insanlar arasındaki doğum ve din farkını kaldırmak, yerini teşebbüse, düşünmeye, çalışmaya dayanan “eşitlik” hakkına vermek istemiştir. Böylece ve zamanla; eskiden hükümet, devlet işinde sözü geçmeyen yeni bir kuvvet: halk, insanlığın tâlihıni ele almıştır. Gene o zaman bu halkın — pek kolay olmayan — kendi şuurununa ermesi, çektiği sonsuz ıztınaplar, yaptığı ihtilâllerle, eski Yunan dünyâsından beri adı kaybolan demokrasi, muâsır dünyâda doğmuş; gücünü o yeni faktörlere (zekâya, paraya, zevke, güzelliğe, bilgiye, emeğe) dayamıştır. 

Kimin tarafından ve hangi türlü târif edilirse edilsin, demokrasi neticede: “bir milletin kendini kendisi ile ve kendisi için idâresi”, “daha doğarken bâzı insanlarda var sanılan ve alınan imtiyazları reddeden, herkese kaabiliyetine, lâyık olduğuna göre yükselme imkânını veren rejim” olmaya varıyor. 
Burada dâima kullanılan halk yerine “millet tâbirini koyuşumuz bir tesâdüf değildir. Demokrasinin ancak millet hâline yükselmiş halklara nasibolduğu aşağıda görülecektir, 
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Demokrasinin üstün tarafı: her şeyden önce insanın, ferdin benliğine yönelmesi, o benliğin her şeyden üstün olduğuna inanışıdır. Bu inan ferdi, kâinatn merkezi, kâinatın varlığına sebep kendisi olduguna kandırır. Bu kanma yüzünden fert kendini her türlü mecburiyetten kurtulmuş bilmeğe çalışır ve tek başına, kendi arzuları, kendi insiyakları içinde; o arzuları ve insiyakları karşılamayı (= hazmedemeyen) bir gelişmeye kışkırtılmış olur. Halbuki beniigimizin, arzularımızın, (az çabalama ve rahat yaşama gibi) insiyaklarımızın ve bunların ardından gelen (sevgi, nefret, gurur gibi) hislerimizle ihtiyaçlarımızın her türlü külfetten kurtarılması esası; demokrasiyi — yalnız başına kalınca — cemiyetleri tenâkuza sürükleyen faktör hâline sokar: devrimizde mukaddes bir mânâ alan, korkunç ve büyük bir sembol seviyesine yükselen devletin nüfuzu ile tenâkuz! Bizim gibi târihi eski ve büyük olan milletlerde, çoğunluk vâklası ve fikri ile tenâkuz! Demokrasinin asıl büyük yardımcısı olan tenkitci rasyonalizm ile tenâkuz! 

Bu tenâkuzdan kurtulmak için demokrasi, dayanak aramak zorundadır. Hemen hemen yüz eli yıldan beri demokrasi bu dayanağı kâh insaniyetçilikte, kâh devletçilikte, kâh milliyetçilikte aramış, bunların ardında bocalamış ise sebep, tenâkuzdan kurtulmak isteğidir. İster devletçiliğe dayansın; demokrasi, bu yanı ile, asıl ideolojinin içinde bir unsur olup kalacaktır. 

Öteyandan; demokrasinin — târifine uygun kalmak için — alabildiğine serbest bırakmak diler göründüğü fert insiyakları, arzuları öyle faktörlerdir 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ki onları organize etmek imkânsızdır. Onlar ancak kanalize edilir. Onları kanalize etmek ise ilkin bır ideale veya ideolojiye bağlanma, sonra cemiyette bir terbiye ve maarif işidir. Demokrasinin, aydınlar (élites) ve onların eliyle gerçekleştireceği terbiye meselesine verdiği büyük, hayati önemin sırrı buradadır. 

Halbuki terbiye kendi prensiplerini, o terbiyeyi idâre eden, telkin eden aydınlar kendi nüfuslarını ferdin — alabildiğine serbest bırakan — insiyaklarından, hislerinden aldıkça demokrasinin, bir kütleyi birbirine bağlayan idecloji kudretini hazırlaması imkânsızdır, Prensipleri halkın târihi oluşundan gelen ana temâyüllerle, sonra o halkın büyük nizam müessesesi olan devletin selâmetile anlaşılmalıdır ki terbiyeye, aydın kütleye dayanan demokrasi, cemiyete bağ ve destek olabilsin, Bu itibarladır ki, demokrasi mahvolmamak için — halkın târihi oluşunu, kendi devletinin selâmetini hesaba katan — milliyetçiliğe dayanmak zorundadır. Ve bu onun milliyetçilikle anlaştığı ilk ana noktadır. 

Demokrasinin ana prensibi: eşitliktir. Teklerin hürriyetlerinden, teklerin kardeşliğinden önce eşitlik! İdâre başına gelmekte eşitlik, kudrette eşitlik, zahmette eşitlik, devlet işinde, kanun önünde eşitlik!. 

Ancak; mutlak adâlete o kadar imkân verir görünen þu eşitlik prensibini demokrasinin gerçekleştirdiğini kabul ettiğimiz vakit cemiyette bütün kaabiliyetleri en alttakinin kertesine indiren bir tesviyenin meydana gelmesi çâresizdir. Her alanda, topluluğun en aşağı örneğine göre gerçekleşecek olan 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böyle bir tesviye, insanoğlunu bir bodurlaşmaya götürecektir. İlk bakışta bütün geçimsizliklerin kaynağı olan imrenmeyi, kıskanmayı rekabeti önler ve topluluğu süküna kavuşturur görünen bu bodurlaşma; demokrasilerin hem hürriyet prensibi, hem terakki ideali ile taban tabana zıttır. 


Eşitlik prensibi kadar zorlu olan ve ferdin yagamasında esas sayılan hürriyet prensibiyle bu geçimsizlik; ferdi, ihtirasları ve arzuları ile kendi başına bırakıp geliştiren demokrasi için bir tenaküz doğurmuş olacaktır. 


Amma şurasını nasıl inkâr edebiliriz ki demokrat milletlerin kara günlerinde, imtihan devirlerinde, cemiyetteki bütün kudretleri yanyana getirebilmelerini sağlayan işte bu tenâkuzlu eşitlik prensibidir. 
Zamanımızdaki harplerin milletler harbi hâline gelmesinde, demokrasinin bu eşitlik perensibinin büyük rolü vardır: Vatan hizmetinde herkesi bir tutan milliyetçilikle demokrasinin anlaştığı noktalardan birisi de buradadır. 

Başka bir gedik daha var: hemen bütün demokrasiler bir cemiyetin, hattâ bütün bir insanlığın fertlerini birbirine yaklaştırmak, bağlamak kaygısını gütmüşler, bu emelle ortaya atılmışlardır. Amma gene hepsi, doğuşlarında bir isyanla, bir ihtilâlle ve şüphesiz bir kütleyi ötekine karşı kışkırtarak hareket etmişlerdir. Bu itibarla da; demokrasiler bütün bir cemiyeti, bir devleti bir arada tutan bağları koparmak ihtirâsını kışkırtmışlar; çevrelerini yakıp yıkmışlardır. Böylece, ilk karakteristikleri yapmak» tan çok yıkmak olmuştur. Şimdi demokrasinin bütün bir cemiyeti, bütün bir insanlığı tutan bağ gibi ortaya atılması başka bir tenâkuz meydana getirmektedir. 

Görülüyor ki; demokrasinin mistiğini yaratmış ve yaratabilecek olan eşitlik prensibinin, ideoloji bakımından, pek de nüfüzu kalmıyor. Halk kütlelerini, yalnız bu prensibe dayanan demokrasinin aynı inanla, aynı heyecanla coşturması da, mümkün olamaz. 

Demokrasiye bir ideoloji, hattâ bâzıları için din manzarası veren başka bir ana prensip: hürriyettir. Gördük ki demokrasi halkı, kütleyi amaç bil diği halde kendi kendine ferde varıp dayanıyort gaye olarak ferdin dinini, vatanını, devletini, siyâset yolunu ve mezhebini, yaşama biçimini, kendini temsil edecek olanları seçmekte serbest oluşunu sağlamak dâvâsındadır. Ferdin hürriyeti, demokrasinin şimdiki insanlığa vâdettiği büyük nimettir. Açık ve sert bir monarşiye, yâhut ecnebi bir istilâya karşı gelmek, ihtilâl yapmak ile doğan demokrasiler hep bu mistiğe dayandı, dayanıyor. İhtilğli yapan kütleler, ferdin hürlüğü mistiğine dayanarak yürüdüler, hareketlerini yaşattılar, siyâset kudretlerini ayakta tuttular. 

Halbuki bu prensip daha ilk anda eşitlik prensibine çarpıyor. Bir yanda: ferdin, bir kütlenin içinde kudrette, vaz''ede, nimette, zahmette egitliği; öte yanda; ferdin, kudrette, vazifede, nimette zahmette istediğini dileme serbestliği: görülüyor ki en zorlu iki prensibi, hele hürriyet mistiği demokrasiyi tenâkuza düşürmektedir. Bu tenâkuz ya demokrasileri göçürür; ya demokrasiler bu mistıği asıl ölçüsüne, asıl dozuna ve sırrına indireceklerdir. 
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Gerçekten de; demokrasi, bizzat kendisini inkâr eden, kendini yıkmak istiyenlere de tolerans gösteren, göstermeğe mecbur olan bir yoldur. Halbuki dünyâmız da, demokrasi ile, onun ana prensipleriyle alay eden, onun tenâkuzlarla dolu bir efsâne olduguna İnanıp ortadan kalkmasına çalışan yollar da vardır. (Geçirdiğimiz İkinci Cihan Harbi, bu iki yolun çarpışması olmamış mıdır?). Demokrasi, muğrızlarına yaşama hakkı vermeğe borçludur ve o zaman, mezârını eliyle kazmaktadır. Yâhut muârızlarına yaşama hakkı vermez, o zaman da kendi kendisiyle tenâkuza düşer yok olur, 

Yalnız bu manzara bile demokrasiyi ideoloji olmaktan alıkoyacak bir zaaftır. Bundan başka ferdin tam hürlüğe dayanan bir siyâset âleminde o ferdin devlet denen kaideler, disiplinler, emirler ve nehiylerle bağlanmasını kabul etmek, ve bunu inganm en tabii hakkı olan yaşama, seçme hürriyetiyle uzlaştırmağa çabalamak oluyor. Bu itibarla da demokrasi, günümüzün en zorlu realitesi olan devletle adım başında bir çatışan hâle giriyor. Bu çatışma, onun ideoloji olmasına yeni bir engel dogurmaktadır. 

Başka bir gedik daha var: Demokrasi, bir taraftan eşitlik hakkına riâyet etmeğe; öte yandan hürriyete riâyet etmeğe borçludur. Hürriyete riâyet yüzünden de sayısız azlıkların yâni eşitsizliklerin doğmasını kolaylaştırmağa mecburdur. Böylece prensip olarak çoğunluklar, hemen dâima azlıkların karşısında yerinde saymağa, inandıklarından fedakârlık yapmağa zorlanmaktadır. Bu zorlanışla demokrasinin baş tâcı olan terakki idealini yanyana getirmek, birincisiyle ikincisini gerçekleştirmek imkânsızlaşıyor. Gere çekten de; ideoloji gibi alınan demokraside, insanlıgın sürekli, duraksız ilerleyişine, gelişmesine (= tekâmülüne) körükörüne bir inanış vardır. Bu inan şöyle der: insanlığın işlerini zorlamayın, ona el koye mayın. Bu işler târihten gelen bir zarüretle gelişmeğe gidiyor. Bu gelişmeğe elkoymak insanlığı mânâsız sarsıntılara uğratır ve ona Zarar verir, 

Halbuki demokrasiler isyanla, ihtilâlle — yâni insanların kaderine el koymalarla — doğduklarına göre, insan kaderine el koymayı istememek onları doguşlariyle tenâkuza düşürüyor. Zâten arkeolojinin, etnoğrafyanın önümüze serdiği realiteler bütün âleme birden yayılan bir sürekli terakkiye, tekâmüle inanmayı çok zorlaştırıyor. Yaşamasına el koymamak şartı; “içtimâi emniyet” gibi, modern toplulukların şerefi olan devlet tedbirleri ile de çarpışmak zorundadır, Nasıl ki aynı şart cemiyeti de, ferdi de “temizleme, seçilme — ıstıfa —” denen kör kuvvetin elinde bırakacaktır. Bunların sebep olacağı eziyetler, yok olmalar ve yok etmeler; târihi milletleri her zaman düşündürmüştür. 

İnsanlığın bu tekâmülüne inanış demokrasinin başka bir mistiğini meydana getiriyordu. Hayâtın ve siyâsetin duraksız el koymalariyle bu inanış yıkılmca, mistik de, yâni ideolojiye ideallerin kudretini veren unsur da yok olmaktadır. İlk Cihan Harbinden sonra, demokrasilerin başka ideolojiler karşısındaki çekilişleri bundan ileri gelmemiş midir? Bereket versin ki demokratların en zorlu sığınağı olan yerlerde, demokrasinin — hayâtın ta kendisi olan — bu tenâkuzlu vâkıalardan başka şey olmadığı görülmüş ve terakki — meselâ bir Amerika'da... — gerçekleşebilmiştir. 


En sonra; dikkat edersek görürüz ki demokrasi ancak müsbet ilmin, aklın en yüksek seviyeye vardığı cemiyetlerde öne sürülüyor, te'sirini de asıl bu türlü ileri topluluklarda gösteriyor. İlim ve akıl her şeyden önce rasyonalizmle anlaşılır. Rasyonel tenkit, müsbet ilmin, aklın silâhıdır. Halbuki her ideolojide bulunması gereken mistik tarafın barışmadığı, kaynaşmadığı şey: rasyonel tenkittir. Hangi fizyoloji ilmi, erkek arzusu karşısında hemşire ile zevcanin ayrı olduğunu ve hangi mistik, müsbet ilmin önünde bu iki kadının aynı cinsten olmadığını isbat edebilir? 
Hangi müsbet ilim aç kalmış adama hırsızlığı menettirebilir ve hangi zevceye — dişi olarak — gönlünün çektiği ile yatmayı kötü gösterebilir? Halbuki ideoloji için bu iki kadın tipini şiddetle ayıran bir ahlâklıık ve bu ahlâklılığın dayandığı bir mistik, bir gelenek vardır. Nasıl ki bütün topluluğun olan malı, canı korumak, yerliyerine harcamak için de her ideoloji, hem ahlâk, hem kanun vasıtası ile vicdanları uyanık tutar. 


Bu itibarladır ki demokrasi, aklın, müsbet ilmin üstünlüğüne inanan ideoloji sıfatı ile, mutlak olarak, mistikten çekinecektir. O zaman da, ideolojilerin gücünü: yâni mistiği yitirmiştir. 

Bu arada, şu müşâhadeyi de belirtmek faydasız olmayacaktır. Demokrasiyi ne liberalizmin, ne sosyalizmin tenâkuzdan kurtararak gerçekleştirmesi mümkündür. Bugün hiçbir yerde tam olarak hüküm yürütmeyen liberalizm, demokrasinin eşitlik prensibi 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ile anlaşamaz. Amma hürlük prensibi ile çok dosttur. 

Sosyalizm ise demokrasinin eşitlik prensibini besler, amma hürriyet prensibine aykırı neleri barındırmağa mecburdur! Meselâ iktisat bakımından eşitlik ancak sosyalizmle gerçekleşebilir; liberalizmin böyle bir gerçekleşmeğe ne kadar muğârız olduğunu biliyoruz. 

Bu yüzdendir ki demokrasi bir ideoloji olarak değil, başka ve esaslı bir ideolojinin idâre ve siyâset prensibi olarak ayakta durabilir. Onun bütün tenâkuzları, bir ideoloji olmak bakımından vâkıadır. 
Amma, onun dört elle sarıldığı eşitlik ve hürlük prensipleri; yüz elli yıl önceki medeni insanlığı nasıl coşturmuş ise, bugün de, yollarına ölünebilecek nimetler olarak ayaktadır. Ve bir medeniyet kaldıkça onlar, yollarına ölünecek nimet ve değer olmak imtiyazını yitirmiyeceklerdir. 

Evet, doğrudur: ferdin kendi başına kâinatın merkezi, kâinatın varlığı sebebi gibi tanınmasına, ferdin kendi insiyakları içinde gelişmesine müsaade etmesi, bir ideoloji olarak onun zayıf noktalarıdır. 
Amma; ferde bu saygı, insan asilliğinin tanınmasına esas olan ahlâkı yaratır, ki topluluğun ilerisi bakımından bu ahlâkın nasıl büyük ve tesiri geniş, umut verici bir faktör olduğu meydandadır.. Bu saygıya dayanan ahlâk sâyesindedir ki ferdin — gene içtimâi bir ünite ve realite olan öteki fertlerinkiyle sınırla» nan — hürlüğü ve cemiyetin ıslâhı mümkün olacaktır. 

Evet doğrudur: demokrasi ferde o kadar genig hak ve hürriyet tanıyor ki demokrasi muârızları çok 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kere bu ferdi “mevhum, hayâli” diye alayla karşılamışlardır. Fakat milletler için, meselâ bizim gibi târihi bir millet için bu “hayâl” denecek kadar önem verilen fert, sonsuz bir değer ve ehemmiyet kazanmıştır. Dinin, imparatorluğun her türlü “içe büzülmeler = ihtibaslar” le boğulmuş, düşünme ve yaratma serbestliğini unutmuş bütün şahsi teşebbüs ıştahını yitirmiş; sürüden ve köşesinden ayrılmayan ferdi yerine, devrimizin “şahsiyet” olan ferdini koymak bizim için ölüm kalım meselesidir. Bu bakımdan ferde ne versek şimdi bize az geliyor. Yüksek millet aşağı millet tâbirleri artık, fertleri şahsiyet olmuş veya olmamış toplulukların alınyazısıdır. Bütün milletlerin yüksek millet derecesini bulmasını gaye bilen milliyetçilik, “fert” dostluğuna sonsuz yakınlık gösterir. Böylece demokrasi ile yeni bir anlaşma zemini bulmuş olur. “Milletler olmadıkça beynelmileliyet olmaz!” sözünü biz, hep böyle anladık. 

Evet doğrudur: demokrasi, toplulukları hedef bildiği halde ferde varıp dayanıyor ve böylece — nazariye olarak — coğrafyanın, târihin, kültürün, soyun yoğurduğu topluluğun yâni milletin doğmasını önler görünüyor. Fakat, şimdi herkes anlıyor ki ferdin hürriyet içinde ve hürriyet eşitliği ile yetişmesi, onun coğrafyasına, târihine, kültürüne, soyuna âit şuuru kazanması için en tesirli yoldur. Sözgelimi; kendini Türk bilmek bir milliyet ölçüsüdür amma yetmez. Hem Türk olmak, hem Türk olmayı, hem Türk kalmayı istemek de gerekdir, Bu istemek ancak isteyecek irâdesi, isteyecek şuuru olanın yapabileceği şeydir. Bu şuur, bu irâde: teklerin serbestliğine, şahsiyet olmasına bağlı, Gördük ki bu 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serbestlik, bu şahsiyet olma, demokrasinin gayesi hâlindedir. O zaman milliyetçilikle demokrasinin en eyi anlaştığı noktalardan birini daha görmüş oluruz. 

Biz her zaman şu neticeye vardık: milliyetçilik halkçıdır. O kadar ki, milliyetçilik prensibi varken ayrıca bir halkçılık prensibi lüzumsuzdur. Halkçı olan milliyetçilik, bu psikoloji gereğince hem eşitliğe, hem hürriyete temel gibi riâyet eder. Riâyet etmeyince, ortada milliyetçilik yoktur, onun adına oynanan milliyetçilik komedyası, bir zümre istibdâdını kapatmaya yarayan bir düzenbazlık vardır. Demokrasinin ise hürriyet ve eşitliği benimsediği hiç olmazsa millet olarak yaşayan büyük demokrasilerde — bir vâklıadır. Bunun içindir ki, gerçek bir milliyetçilikle gerçek bir demokrasiyi birbirinden ayıramıyoruz. 
Bu itibarla da hürriyete, eşitliğe demokrasinin verdiği büyük yeri, milliyetçilik ideolojisi bakımından yoluna ölünecek prensipler gibi görüyor, bir miliyetçiliğin şerefli ve sürekli olarak ancak demokrasi ile yaşayabileceğine inanıyoruz. 

Mutlak alındığı zaman demokrasileri tenâkuzdan tenâkuza sürükleyen, onlar için bir zaaf olan hürriyet ve eşitlik; milliyetçilik ideolojisi içinde bir kuvvet ve saadet kaynağı olmaktadır. Bir Hollan- da'yı, bir Belçika'yı, bir İngiltere'yi demokrat imparatorluk olarak ele alanlar onların metropolü ile metropol olmayan topraklarındaki hürriyet ve eşitlik farklarından dehşete düşerler, demokrasinin tenâkuzlarını ve iflâsını haykırırlar. Halbuki bu farklar sâdece, demokrasinin ideoloji olamıyacağını gösterir. 
O milletlerin metropolünde, milliyetçilik ideolojisi büküm sürmekte ve ideolojiye dayanak olarak da 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esaslı bir tecânüs bulunmaktadır. Demokrasi sistemini doğurmuş olan Atina'da bile siyâset, iktisat alanlarındaki korkunç eşitsizliğin zulme, istibdâda kadar vardığını gözönüne getirirseniz, gerçek demokrasiyi ancak — ya soyca, ya kültürce, ya inan bakımından — tecânüse kavuşmuş kütlelerin, milliyetçilik unsuru gibi tatbik edebileceğini kabul eylersiniz. Zamanımızda bu tecânüsü en eyi gerçekleştirenler, milletlerdir. Bu tecânüse dayanarak hürriyet, eşitlik prensiplerini yaşatacak, cemiyet ahlâkının belkemiğini yaratacak olan imkân da — uydurma, düzenbaz cinsinden olmayan — milliyetçiliktir. 
Yukarıda söylediğim gibi, Türkiye'de yüzyılların hapsettiği teşebbüs rühunu, düşünme ve yaratma imkânını ateşlemek; insanı herkesin peşinden her yola sürüklenen sürü olmaktan çıkarmak, şahsiyetler kaynağı yapabilmek için demokrasi unsurunu saygıların en içten geleni ile benimseyeceğiz. 

Eski zaman kavimlerine millet denemediğinin sebebi: Kendikendinden habersiz, kendi varlığını anlamayan, alınıp satılan, istendiği vakit parçalanan, verilen alınan, kendi kaderine hâkim olmayan kütlelere millet denemiyeceğidir. Şimdi anlaşılıyor ki millet kendi kaderini kendi çizmek hürriyetini elde bulunduran cemiyettir. Demokrasinin ferde verdiği büyük önem, ister istemez cemiyetin, “kendi kaderini kendisi çizmek” hürriyetini ön safa geçirmektedir. Böylece milliyetçiliğin kaderi bir kere daha demokrasi temeline dayanmak zorunda kalıyor. 

Tecânüsünü bulamamış, çoğunluğu muasır milletlerce henüz ön plânda görülememiş kütlelerde demokresi, elbette azlıkların menfaat, kibir, ayrılma, 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hiyânet temâyüllerini ve emellerini azdırır. Osmanlı İmparatorluğunun sonları, Türklere bu çeşit binbir acıyı, İnkisârı tattırmıştır. Bu bakımdan bir milletin kurucusu olan, o millete adını çehresini veren kütlenin siyâsetçe, kültürce en medeni seviyeye varmak zarüreti meydandadır, Müliyetçilerin terakki idealine, yeniliğe olan vurgunluklarının sebebi budur. Terakki ise müsbet ilim anlamından ayrılmaz. Yukarıda demokrasinin terakki ve müsbet ilim için neler düşündüğünü söyledik. O halde milliyetçilikle demokrasi bu iki unsur ile de birbirine yaklaşmış bulunmakta» dır. Osmanlı İmparatorluğunun sonlarında vatanı kuran kütlenin aleyhinde olan demokrasi, elbette ideoloji gibi alınmazdı, Amma Kurtuluş Savaşlarımızdan sonra gerçek btecânüsüne yaklaşan milletimiz için hürriyet ve eşitlik prensipleri, demokrasiyi millet siyâsetimizin, siyâsi terbiyemizin, hem mihveri, hem kefili derecesine yükseltmektedir. 

Böylece; hangi yönden baksak demokrasi bir ideoloji olamıyor. Amma onun benimsediği iki ana prensip: hürriyetle eşitlik, devrimizin en zorlu ideolojisini boyuna besliyor ve demokrasiyle milliyet. 
çiliği ayrılmaz hâle soktuğu gibi, millet hâline gels meyen, gelmelerine engel olunan cemiyetlere demokrasinin boş lâftan ibâret kaldığını anlatıyor. Bu bakımdan ise milliyetçilik — tıpkı demokrasi gibi — cemiyetler için esirliği değil hürlüğü, istiklâli benimger. 

Bu bahiste bütün zorluklar siyâsette eşitlikle hürlüğün ne ile korunacağıdır. Milliyetçilik gerçekte hüküm sürmek şartiyle, bu hususta şu esasın değişmez kanun hâline konması farz gözüküyor: ecnebi devlet ve kuvvetlerle anlaşmayan, onlara hizmet etmek lekesi olmayan, içerde kimsenin canına kıymak maksadı bulunmayan, vatandaş denmeğe lâyık olan ve vatandaş kalan her millet mensubunun mutlak olarak cemiyet kurması içtimâi ve siyâsi teşebbüslerde bulunması icâbında — kaanunun ispat kaydı ile bağlı olmak üzere — her türlü neşriyat yapması... serbest olacaktır. Çünkü bu serbestlik, bir vatanı onun öz çocukları için vatan olmaktan çıkarmayan asgâri imkândır. 


MİLLİYET İDEOLOJİSİ 


Medeniyet dünyâsındaki ideolojilerin bugün en kudretlisi milliyetçiliktir. Milliyetçiliğin en keskin “fikir manzümesi” olduğunu göstermek için büyük levhalar çizmeğe lüzum yoktur. Bugün birbirinin boğazına atılmış milyonları koşturan, ayakta tutan bütün faktörleri gözönüne getirince onları milliyetçilikte toplamak mümkündür. Bu hulâsa, milliyetgiliğin cihan ölçüsündeki yerini de göstermiş oluyor. 

Milliyetçiliğin bu eşsiz kudreti nereden geliyor? 

Zamanımızda bir cemiyetin dünyâ ölçüsünde ehemmiyet alıp değer kazanması; o cemiyetin kütlesinden ve kaabiliyetinden önce, kütleyi hareket ettiren, o kaabiliyetleri şu veya bu yana çeviren ideolojiye bağlıdır. Bâzı milletler için “keyfiyet” ile ifâde olunan üstünlüğün kaynağı da bu değil midir? 

Bugünkü bilimin, tekniğin ve tenkidin gevşetip yıktığı idealler, disiplinler ortasında ayakta duran tek ideoloji: milliyetçiliktir. Milliyetçilik ideolojisinde asıl vasıf: demokrasinin, bilimin tanımak istemediği hattâ yıktığı geleneklerin, inanların, hislerin, mukaddes ihtirasların (passions) dökülüp sıgındığı bir iç yapıya dayanmaktır. Bugünkü tenkitçiliğin içlerimize hapsettiği bu iç yapı; milliyetçiliğe “mystique” vermektedir. Bu itibarla milliyetçilik, maddeciliğin teselli edemediği kütleler arasında, kaybolan dinlerin yerini tutmaktadır. Onun ayakta kalan tek ahlâk olması bakımından kazandığı nüfüzun artmasını, milliyetçiliğin bugün bir zarüret hâline gelmiş bulunmasını, her şeyden önce bu vasıfda aramalıdır. 

Bir ideoloji gibi alınan demokrasinin, bilireciligin tersine milliyetçilik, toplayıcı müsbet bir ahlâkla, üstelik fethetmek ve kökleşmek ihtirâsiyle ikinci vasfını alır. Bu bakımdan da dini bir kudreti vardır. Gerçekten de; milliyetçiliğin göründüğü yerde ilerlemenin, büyük hareketlerin, geniş ve metotlu çalışmaların da göründüğünü tesbit ediyoruz: 

İsa'dan önce VI. yüzyıldaki Yunan âleminde gördüğümüz pan-hellenik (bütün Yunanlılıkla ilgili) rönesans; o devrin büyük bir terakkiyi tanıması ile birlikte görünmektedir. Klâsik Avrupa Rönesansı'nın bugünkü devletleri kuran büyük “muhit = milieu' i hazırladığını biliyoruz. Darmadağınık İtalyan prensliklerinden büyük İtalya'yı meydana getirmek gayesinin o zamanla başladığını ve bizzat Rönesans'ın doğuşuna te'sir ettiğini kaydeyleyelim. Fransa'nın asıl klâsik büyük devrini — benliğini en eyi şekilde duyduğu — XVI. yüzyılda bulması rastgele bir ış midir? Balkan milletlerinde milliyetçiliğin, o barbar ve teb'a kütlelerine ne şaşılacak hamleler yaptırdığını kaydetmemiz lâzımdır. Bundan başka milliyetçilik; birçok memleketlerde gerek coğrafya, gerek iktisat bakımından büyük genişleme ihtirasları yaratmıştır, Büyük müstemleke, büyük sanayi memleketlerinin — ille Avrupa'da — milliyetçilik cereyânımın hâkim bulunduğu devreye rastlaması bir tesâdüf işi değil. 
dir. 
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Bütün bunlar; milliyetçiliğin cemiyetleri toplayıcı, kurucu, müsbet bir ahlâkla cihazladığını göstermektedir. 

Şahsiyetin bir cemiyet içinde ne demek olduğunu bilenler için, cihan ölçüsünde bir şahsiyet, bir bütün demek olan millet, bugünün büyük hedefi olacaktır. Büyük millet nasıl şahsiyeti bol olan cemiyetse; “şahsiyetler nasıl millet kıvâmına gelmiş, yükselmiş cemiyetlerde türeyebiliyorsa”; asıl insanlık, asıl beynelmilellik de millet hâline yükselmiş topluluklarla mümkün olacaktır. Büyük Fransız Maurras'ın dediği gibi: “milletler olmadan beynelmilellik olmaz!” 
O halde, milliyetçilik, bir topluluğu bir cihan ölçüsünde şahsiyet olmaya eriştiren yoldur; ve bu bas kımdan milliyetçilik, dünya ölçüsünde ideoloji olmanın başka bir mystigue'ini, insanlığı asıl birliğinin “mystigue” ini de birlikte taşıyor demektir. 

Gene dikkate değer ki, milliyetçiliğin demokrasi ile kaynaştığı sâhalardan biri: teklerin şahsiyete erişmesidir, Milliyetçiliğin ihtiras hâlinde benimsediği gaye: (sürü cemiyet değil, her biri şahsiyet hâline yükselmiş şuurlu teklerden doğan millettir.) Teklerin ne olduklarını, hangi misyon'u yerine getirmek için şu dünyâda bulunduklarını bilmedikleri yerlerde milliyetçilikten bahsolunması sâdece taklittir, politika oyunudur. Eşitlik prensibine çok üstün yer veren demokrasi de, ancak mütecânis ve haysiyet kazanmış teklerle mümkün olabilir. Ancak şahsiyet olmuş, mütecânis teklerdir ki cemaata borçlarının ve ondan alacaklarının sınırını arayabilir. Milliyetçinin ferde şahsiyet verilmesi bahsinde demokrasi ile anlaştığı meydandadır. Yalnız; milliyetçi, demokratın 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değer vermeği aklına getirmediği: “homogène” hâle getirmek için mütecânis olmakla işe başlamak gerektiği, târihin, soy'un emrini ön safa alacak bir kıskançlık gösterir ki millet olmak için bu metot daha üstündür. 

İnsanları — yalnız biraraya getiren değil — bir arada tutan gaye meselesinde, bilim ve demokrasi kadar korkunun da, menfaatın da, maddenin de devamlı bir imkân olmadığını gördük. Menfaat içn ve korku sâyesinde birleşen toplulukların örneğini — daha önce de belirttiğimiz üzere — ticâret mensupları ve şirketleriyle eşkiya kütlesinde görmek mümkündür. Amma insanlık var olduğundanberi, ne eşkiıyadan, ne de para bezirgânlarından ibâret bir devlet, bir millet görülmemiştir. 

Buna karşı milliyetçilik; hem içine aldığı hisler ve fikirler manzümesi, yâni bu hislerin, fikirlerin mevzuu olan millet realitesi bakımından; hem bu mevzuun büyüklüğü, saadeti için yarattığı dinamizm bakımından; kütlelere eşsiz bir hareket, ihtiras, bilhassa yardımlaşma (= solidarité) kaynağı olmaktadır. Milliyetçiliğin yarattığı “yardımlaşma hisleri” bâzan aklın alamıyacağı kadar büyük fedakârlıkları yaptıran birliğin, disiplinin anası bulunuyor. 

Milliyetçilik; kısa ömürlü, cıvık tek'in hâyatını, menfaatını değil, bütün bir cemiyetin hayatını, menfaatını, hedef alır. Ve böylece, dünyâda erişilebilecek, erişilmesi bizlere verilmiş olan ebediliği gaye edinmiş demektir. Kütleleri, bugün, birarada tutan imkân: Yâni bir nevi “mystigue” de ancak böylelikle doğmuş olmaz mı? Milliyetçiliğin demokrasi ile anlaştığı, ona kendi genişliği içinde yer verdiği başka 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bir taraf işte buradadır: “Demos = halk” demokrasinin olduğu kadar, hattâ ondan önce milliyetçinin hedef aldığı baş realitedir. Diyebiliriz ki milliyetçiliğin asıl “mystique” ini, mukaddes unsurunu halk meydana getirmektedir. Gene bu bakımdandır ki bizim “halkçılığımız”ı başka âlemlerin “demokrasi” sine üstün ve daha realist, daha bizim buluyoruz. 
Her miliyetçiikte statik ve dinamik unsurlar vardır. Toprak, dil, din, târih, soy gibi unsurlar milliyetçiliğin bu statik tarafını teşkil eder, Boyuna değişen fikirler âleminde millete ve milliyetçiye ıstikrârı, devamı kazandıran bu unsurlardır. Dinamik unsurlar milliyetçinin tahakkuk ettirmek istediği birliklerden doğar: Mıntaka ağızlarının üstünde bir Türk dili; yamalı bohçaya benzeyen bir demoğrafyanın üstünde bir Türklük; birbirinden ayrı mıntıkaların esiri olan iktisadın üstünde bir iktisat birliği; hâlâ son göçettiği, kopup geldiği yerin hasretini çeken, oranın berbat yabamcı dilini veye lehçesini konuşan, yâhut Orta-Çağ yerleşmesinin neticesi mahalli hemşeriliklerle didiklenen “yokolası ayrılık” ların üstünde bir gönül birliği; târih kaderinin eliyle çizilen sınırların korunması bahsindeki görüş birliği... 
we bütün bu birliklerin yaratacağı büyük, mütecânis millet manzarası: bu dinamik unsurlara birer misâl verir, Millete ve milliyetçiye birinci kısım nasıl istikrar veriyorsa; bu ikinci kısım unsurlar da onun ilerleme imkânlarını öylece temin ediyor. Milliyetçinin aynı zamanda terakkici, ilimci, güzel sanatlar âşıkı olarak karşımıza çıkması bundandır. Milliyetcinin her memleketteki zihniyete, ihtiyaçlara, o memleketin târih misyonuna uymuş bulunmasının sebebi 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de bu statik ve dinamik unsurlardır. Gene bu unsurlar, her milliyetçiliğe, o milletin politikada ve sosyal meselelerde bir istikamet, bir kadro, bir disiplin, realist bir görüş tarzına sâhip olmasını emreder. Bugünün cemiyetleri arasında da bunlarsız yaşamağa imkân kalmamıştır. 

Bütün bu sebeplerledir ki, milliyetçilik ideolojisi üzerine kurulu duran devletlerden hangisi milliyetçiliği red ve inkâr etmişse, ederse; karşısındaki milliyetçiliği coşturmuş; kendi intiharını hazırlamıştır. 


MİLLİYETÇİLİĞİMİZE DAİR 


Hayatı, düşünce âlemini ellerinde tutan milletlerin birbirini yoketmeğe çalıştığı bir andayız. Zafer hangi tarafta kalırsa kalsın, insanlık — tıpkı geçen Umümi Harpte olduğu gibi — birçok hükümlerin, telâkkilerin değiştiğini görecek. Böyle bir değişiklik arefesinde, fikir manzümeleri üstünde durmanın târihi bir mânâsı var. Bugünkü korkunç çarpışmanın başlıca kahramanı olan büyük milletlerin, medeni dünyâda en milliyetperver cemiyetler olması, milliyet bahsinde söylenecek sözlere, henüz başlangıçlarında imiş gibi müstesna bir câzibe vermektedir. 

Lucien Romier’in bir sözü var 1, 

“Tebaayı hükümdara bağlıyan sadâkat adlı tabii devlet perçini ortadan kalkınca, millet kendi şuurunu işletip vecde getirmek, kaderini aydınlatmak için... 
ideolojiye sarıldı.” 

Fransız mütefekkiri haklıdır: Tek adama, tek hânedana bağlanıp kul olmakla meydana gelen topluluklar ve onları tutan nizam yıkılal, her milletin niçin yaşadığını, niçin ölebileceğini izah eden bir fikirler manzumesi edinmesi şart olmuş gibidir. İster açık ve heyecanla, ister kapalı ve yavaş tezâhür eylesin, ideoloji dediğimiz bu fikirler manzümesi olmadıkça cemiyet, menfaatlerin kölesi olan geçici bir toplantı- 


1 Explication de Notre Temps (1925). P. 133. 
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dan, bir yığından başka şey değildir: Bir eşkıya cemiyeti gibi!.. 

Tek adamın, tek hânedanın emsalsiz nüfus ve tahâkkümünü besleyen büyük âmil; bir zamanlar dindi. Bilhassa tek Tanrıya inandıran dinlerin, cemiyetlerin muayyen bir merkez, bir düşünce, bir cihet üstünde toplayabilmeleri..., büyük hamlelerin ve onlarla muvâzi olarak büyük medeniyetlerin kurulmasını imkân altına almıştı. Bu imkân, insan zekâsının fışkırıp taşan hürriyeti ve eski kıymetler karşısında şüpheye düşerek eski kıymet hükümlerini birer birer eleyip taramasiyle; yavaş yavaş silindi. 
Tabiata hâkim olmanın zarüretiyle kıvranırken zekâsiyle o hâkimiyete ermenin gururunu, refâhını tadan insan.., akla, her şeyin üstünde yer verdi. Ondan beri teokrasi gibi otokrasi de insan cemiyetlerini yalnız başına toplayıp ayakta tutan âmil olmaktan çıktı. 

Tek Tanrıya inandıran dinlerin — insana, cemiyete nisbet edildiklerinde... — en kuvvetli vasfı: bütün insanlığa hitap edişleridir. Bugün bütün âleme birden hitap edenlerin dinlenmesi için bâzı suallere cevap vermeleri, o suallerin içinde titreyen korkuyu, yâhut hançerleşen şüpheyi dindirmeleri lâzımdır. 
Meselâ: 

Kayıtsız ve pervâsız zekânın, ihtirâsın elinde daha çoğa, daha ileriye, daha başkaya koşmak mı, yâhut; sert bir irâdenin, sabrın, kontrolun elinde en aza, en kolaya, en gürültüsüze doğru inmek mi tercih olunmalıdır, endişesi henüz susturulmamıştır. 
“Hayat nedir? Ölüm nedir?” diye soranları da kandırmak bugün mümkün olmamaktadır, Bu yüzden 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de, şimdilik, bütün insanlığa âit hitapların devamlı ümmet bulması zordur. 

Her dinde mistik bir unsur vardır. Metafiziğe 8it mistik unsur ise isbâta dudak büker, veya isbâta düşmandır, Mistiğin mümeyyiz vasfı elle tutulur isbatlara arka çevirmedir. Bu sebeple olacaktır ki mistik unsur her yerde ilim ve terakki unsurlariyle çarpışıyor. Ve bu itibarla da böyle mistik her şey, bu devrin insanını gocunduruyor. Denebilir ki bugünün insanı, dâima şüphe unsuruna benzeyen mıstik yerine, aklının cevap bulduğu müsbeti koymayı tercih etmektedir. Bütün insanlığa hitap eden mezheplerin, ideolojilerin tutunamaması, buhran geçirmesi galiba onların dinlere benzeyen taraflarından ileri geliyor. f 

Bütün bu zorluklarla, bu imkânsızlarla, bütün Alemi içine alan hakikatların varlığmdan bu şüphelerle insan — söylemek câizse — hakikatı parça parça elde etmeye çabalıyor. Meselâ bu memleket müsikisinin, edebiyatının şâheserini vermesi için bugün nasıl dört bucağımızdaki folklor ve halk müziği üstüne eğilmek, onları söyletmek gerekiyorsa; bütün dünyâya âit hakikatların zafer bulması için cemiyetler de, yerli gerçeklerin çevresinde toplanmayı, düşünüp uğraşmayı tercih etmiş görünüyorlar. 

Bugünün milliyetçiliğindeki felsefi mekanizma, galiba, buradadır. Aklın, şüphenin, makinanın yakıp attığı bütün metafizik inanların yerini toprak, insan, târih, devlet, iktisat, kültür gibi realitelerin hirleşmesinden doğan sentezle doldurabilmek; zamanımız insanının vurulduğu bir ihtiyaçtır. Gerçekten de; bu zealitelerden herbiri aklı her ân kandıracak bünyeds 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olduktan başka, onların sentezinden ibâret olan “mlilet” de, bünyesinde bir nevi metafizik mistiği barındırabiliyor. 

Cemiyetleri yer yer, zaman zaman birleştirip hamleler yaptıran ideolojilerin yanında milliyetçilik bugün üstün gelmiş bulunmaktadır. Rusyanın son yaptığı tecrübe de bu zaferi teyit eyliyor. Buna bız gaşmıyoruz. Zamanımızın yaman bir akıl ve mantık atleti olan Ch. Maurras'ın: “Beynelmilellik olmak için ilkin milletler olmalıdır!” demesinde, eşsiz bir hakikatın parladığını kabul eyliyoruz. 

Böylece bugünün cemiyetlerini nizamlandıran ideolojinin milliyetçilik olduğunu teyit edebiliriz, Müstakil bir şahsiyetle beliren bugünün her cemiyeti, milliyet esasiyle çerçevelenmiş bulunuyor. Bir dünyâlık dine benzetmek yanlış olmıyan bu ideoloji, kolay kolay ortadan kalkacağa da benzemiyor. İnsan kütlelerine temin ettiği maddi, mânevi istikrar bütün mezheplerin vâdinden, imkânından kiymetli gözüküyor. 

Milliyetçilik ideolojisinde başlıca iki unsur vardır. 

Statik deyebileceğimiz birinci unsur, insanı; yurdu, cemiyeti ile muvâzene hâlinde tutan bütün bağlardır. Topraktan, târihten uzanan bu bağlar, insanım âlem içinde istikrarını temin eder. İleriye bakmak ve hele ileriyi iyi görmek için ayakta sağlamca durmanın şart olduğunu bilenler insanı, âlem arasında yerliliğe kavuşturan şartların değerini iyi anlarlar! Fert bu bağları, bu şartları olduğu gıbi bulur ve benimser. Doğarken, çevremizde bir vatan, bir millet, bir âile, bir târih, bir iktisat sistemi, bir 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dil, bir ahlâk, bir terbiye tarzı buluruz ki, hemen %99, bu bulduğumuz şeyleri, bütün ömrümüzce benimser, korur, te'sirini duyarız. Göçetmek bile bizden bu şartları silemez. Bunlar milliyetçiliğin, denmesi câizse, vâkıa kısmıdır. Teklerin şahsiyetini ören asıl değerler bu istatik unsurdan alınır. Teklerin mânevi çatısını bu değerler kurar. 

Dinamik deyeceğimiz ikinci unsur milliyetçinin milleti adına gerçekleştirmek istediği şartlardır. 

Daha doğarken bulduğumuz yurdu, siyâsi bütünlük bakımından en ileri hâle götürmek; gözümüzü içinde açtığımız coğrafyayı örnek bir vatan hâline sokmak; bulduğumuz dili en ileri bir vâsıta derecesine yükseltmek; bizi saran iktisat sistemini kendi topluluğumuz ve insanlık için en faydalı, en hayırlı bir işleyişe kavuşturmak; terbiye yolumuzu bizi şu dünyâda yük ve parazit değil yaratıcı ve verici olgunluğuna eriştirmek; âilemizi en uygun millet, medeniyet şartlariyle cihazlamak; târihimizi hem örnek sürette yazmak, hem onun gidişinden millet hayatımız, siyâsetimiz için en elverişli dersleri, sonuçları çıkarmak... gibi bütün istekler, emeller, hamleler; milliyetçilik ideolojisindeki dinamik dediğimiz unsurun örgüsüdür. Bundan başka; bâzan bir millet, kaderinin ağır bir tokadını yemiş; ya siyâsi tamlığını, ya toprağının öz parçalarını, ya dilinin tam üstünlüğünü, ya iktisâdının hürriyetini elden çıkarmıştır. O zaman yukarıda söylediğim hamlelerin yerini; bu yitirilen nimetlerin hasreti, onların yeniden elegeçirilmesini sağlayacak çalışmalar, davranışlar tutar. O hamleler olsun, bu çalışmalar, bu davranışlar olsun... milliyetçiliğin dinamik unsurunu 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moydana getirir. Milliyetçi için hayat, bu hasretlerin, bu isteklerin, bu görüşlerin gerçekleşmesinden ibiret kalır. Kütlenin bütün kaynakları, bütün enerjisi bu ihtiyaçlara, bu hasretlere göre seferber edilir, biriktirilir ve harcanır, O zaman milletin — hiç olmazsa — çoğunluğunu tek hedef, tek yol üzerinde; eşit duygular, birbirine benzer düşünceler, kaygılar ve sevinçler içinde yürütmek mümkün olur. Galiba, bu türlü bir yaşama, çalışma; insanlar için istenecek en iyi hayâtı yaratır. Şüphe yoktur ki, milliyetçiliğin ilerleme, gelişme, en güzele, en iyiye, en mükemmele ulaşma unsurlarını da gene bu dinamizme dayamak gerekir. Bu bakımdan milliyetçilik insanhëm en hayırlı, en müsbet, bilhassa en büyük cehitlerinin anasıdır, kaynağıdır. Milliyetçinin aynı zamanda ileriliği sever, bilimci, güzel sanatlar âşıkı olarak vasıflanması bundandır. Dinamik unsur, miliiyetçinin bütün insanlıkla temâsını, onun milletlerarası âleme katışmasını temin eden değerleri meydana getirir, ve böylece; milletlerin tam olarak doğmasından sonra, milletlerarası âlemi hazırlar. 
Gene bu dinamik unsurlardır ki, milliyetçinın ideolojisi, bir nevi hülya (utopie) olmaktan çıkarak bu dünyâda gerçekleşen işlerin realizmini aksettirir. 


* 
kę 


Hiçbir milletin doğuşu öbürünkine benzemez. 
Her millet kendine mahsus şartlar içinde, ayrı bir zamanda kuruldu; kuruluyor. Yukarıda söylediğimiz dinamik unsurlar yüzünden, birçok milletlerin bulunduğu şu dünyâda, tek “millet” târifi olabilirse de 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“tek milliyetçilik” yoktur. Ne kadar millet varsa o kadar milliyetçilik vardır, deyebiliriz. 

Bu itibanladır ki her millet milliyetçiliğinin, 1çtimâi müesseselere karşı aldığı vaziyet, onlar hakkında beslediği hisler değişiktir. Bizim milliyetçiligimizin durumu başkalarınınkine benzemeyebilir ve bu bizim, millet şuuruna erme şartlarımızın ayrılıfından, bu şartların zaman içinde geçirdiği imtihanlardan ileri gelir. 

Bu hususta Türk milliyetçiliğinin din müessesesine, demokrasiye, azlıklar anlamına karşı vaziyetini misâl olarak alabiliriz. 

Dinciler için (dindarlar için demiyorum...) her nevi tekâmül, dinin yardımı ile, dinde — dinin aslına doğru — ıslâhât yaparak mümkündür. Cemiyeti, ne idiği, ne olduğu bakımından, olduğu gibi muhâfaza etmek isteyen dinci için asıl kurtarıcı âmil kaidelerden ve amellerden ibâret olan dinin merâsim kısmına riâyettir. 

Onlar mensup oldukları milletin başlangıcını, meydana gelmesini, yükselmesini hep din çerçevesinde bilen veya görenlerdir. Bu kısım, doğru ve târihi bir hakikat. Fakat onların kabul edemediği, anlamakta zorluk çektiği şudur: Bugünün cemiyetlerini artık dinden başka faktörler, dinden gayrı emeller, dinle hiç ilgisi olmayan kuvvetlerle korumak, birliklerini ayakta tutmak, yükseltmek mümkündür. Seni, beni yarın veya bu dakika silâh altına toplayacak emir, cihat yapan dinin emri midir, yoksa bizzat o dinin de bir cüzü hâline girdiği büyük bir realite- nin: milletin emri midir? 
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Cemiyetlerin hayatını, birliğini, yükselmesini hep din unsurunda bulen, din unsurunu târihi yerinde bırakmıyarak bütün düşüncelerinin, hareketlerinin vesilesi, sebebi, gayesi hâline getiren dincilere milliyetçinin şu noktada yaklaşması müwkündür: Düşünce ve hareketlerinin sebebi ne olursa olsun dincilerin maksadı, cemieytin hemen bütün müesseseleriyle korunmasıdır. &Milliyetçinin tesâmuhundaki, laisizmindeki büyük “esbâb-ı mücibe” yi işte burada, dincilerin cemiyete âit bu toptan fakat otomatik hüsnüniyetlerinde aramalıdır. 

Fakat milliyetçi, emri ve nehyi mâverâdan, metafizikten değil, günün ihtiyaçlarına, milletin imkânlarına uygun olması kabul edilen dünyevi kaanundan alır, Cemiyetin korunmasını, müesseselerinin selâmetini ilerleme enlamına bağlar. Böylece gelişme, yenileme onun şiârıdır,. Millet müesseselerini hattâ ölü halde de korumak isteyen dinciye bu esaslar üzerinde müsâmahada bulunması imkânsızdır, 

wa 

“Hânedan ve hükümdarı milletle bir bilen fikirde doğru olan cihet, milletlerin temâyüllerini, arzu ve iştiyaklarını bir şahısta veya timsalde toplanmaya istidatlarıdır.l ” deyerek — ancak — bir safhayı tesbit edenlerin bize düşündürdükleri vardır: 

Târihin seyri içinde insan kendini temsil hakkını, kendi irâdesi dışında işe başlayan hânedan ve hükümdara değil, kendi seçtiğine yâni bizzat kendine vermeyi emel edinince demokrasi doğmuş de- 

1 Mehmet İzzet, Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat. 
1920, 26 - 27 ». 
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mektir. Böyle bir emelin ise aklın, zekânın metafizik nâslara (doğma'lara) galebe etmesinden önce doğabilmesi imkânsızdı. 

Hükümdar ve hânedâna körü körüne inanma, itaat etme duygularının çürüyüşü neticesi yayılıp gücü artan milliyetçilik ile demokrasi, bu bakımdan ikiz kardaşlara benzer. Bu ikiz kardaşın anlaşmasını hazırlayan asıl nokta milliyetçiliğin demokrasiyi hedeflerinden biri bilmesidir. 

Demokrasinin esâsını teşkil eden “halk = demos”, milliyetçinin her zaman dayanağı olmasa da dâima hedef bildiği baş realitedir. Ve denebilir ki milliyetçiliğin mistik unsurunu, mukaddes unsurunu târhten önce, halk meydana getirir. 

Bu ikiz kardaşın birleştiği öteki ana nokta: ikisinin de teklere şahsiyet vermesi veya tekin şahsiyete ermesiyle hakikat olabilmesidir. Gerçekten de; ferdin, ne olduğunu, hangi misyonu yerine getirmek için şu dünyâda bulunduğunu bilmediği yerde milliyetçilikten bahsolunması sâdece bir taklit, bir politika oyunudur. Bunun gibi, fertleri şahsiyet kazanmamış olan cemiyetlerde de demokrasi tam olarak gerçekleşemez. Ancak şahsiyet olmuş fertlerdir ki cemaata olan borçlarını ve ondan alacaklarının sınırını ayırabilir. Bunun içindir ki tekleri şahsiyet hâline sokan demokrasi milliyetçinin ideolojisinde başlıca yeri tutar. 

Her tek, cemiyetiyle münâsebetini, şuurunun billürundan geçirince şu üç halden birini görecektir: 

1 — Mensup olduğu cemiyet ve netice olarak 
bizzat kendisi, tek insanın elinde bir “şey” dir, bir “nesne” dir. 
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2 — Yâhut, bu cemiyet ve netice olarak fert, 
yabancı bir hâkimiyetin altında bir “şey” dir, bir “nesne” dir. 

3 — Veyâhut bu cemiyet; düşünmek, inanmak, 
beğenip seçmekte, çalışmakta, serbest bir hemşeriler kütlesi, bir şahsiyetler kütlesidir, 

XVIII. asrın sonuna doğru cemiyetlerin en çoğu birinci ve ikinci safhayı bilirlerdi. Yamalı bohçaya benzeyen imparatorlukları ve onların metropollere hiç de uzlaşmamış müstemlekeleri gözönüne getirilsin: “Milliyetçiliğin hemen her yerde bir hürriyet aşkı, saltanatlara isyan, yabancı kuvvetlere karşı ihtilâl... ile başlaması kolayca anlaşılır. Siyâsi evlenmelerin, paranın, silâhın, keyfin, mirasın... hediyesi olan haritalar, işkenceden ve netice olarak ihtilâlden başka ne verebilirdi ki? 

Milliyetçiliğin demokrasiye âşık olarak belirmesi bununla da izah edilebildiği gibi onun, çok kere, sönmez bir kin, bir düşmanlık gibi fışkırması, devam etmiş olması, diktatörlükler gibi geçici esirlikler meydana getirme tenâkuzu, bu yüzdendir. Çünkü demokrasi de aynı sürette doğmuş, aynı tenâkuzlara başvurmuştur. 

Milliyetçilikle vatanperverliği bir tutan görüşün hakikate yakın yerleri ne kadar çoktur. 

Dağınık tesbihlere benzeyen beşeriyet yer yer tonlanıp coğrafyanın kalıbına göre biçim, renk alırken, onun birliğinde baş iş, tesâdüfündü: Hiçbir millet vatanını seçmekte serbest olmamıştır! Ana ve babasını seçmekte serbest olmayan çocuk gibi, vatanların ilk safhası ne kadar bulutludur!.. Tesâdüfün rehberliğiyle çiğnenen bir otluk, bu tesâdüfün 

5 
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yarattığı sığınak, ilkin kararsız bir topraktır. Fakat nesiller orada, kat'i yerleşme, hayat ve saadet gartlarını kısım kısım yarattılar. Vatanın MÜŞTEREK TARİHİ demek; işte bu yerleşme, hayat, saadet şartlarının yaratılmasında; kütlelerin zaman ve mekân içindeki hareketleri demektir. Kütlelere (gaye birliği) ni de veren bu müşterek târih ilk nesillere, vâni târihi kuranlara, bir mermer insicâmı verir. 
Coğrafyanın (gayrimuayyeniyeti — belirsizliği) böylece (muayyeniyete = belimiliğe) döner; kararsız toprak vatan olur; akıcı ve gayrımuayyen olmayan her an namzet kütleler, millet olur. 

Sâdece bir şirketin, bir fırkanın müessislerine insanlığın tanıdığı hakları düşününüz!.. Bir vatanı kuranların, zaman içinde, millete adlarını vermek, millete gayesini çizmek, millete şalısiyetini vermek ve yeniden bu vatana gelip bu millete katılacaklar için irâdesine riâyeti şart koşmak hakkına, minnetle boyun eğersiniz: Bir yaylanın “vatan” hâline gırmesi için ne kadar âmiller lâzım geldi!.. Bir tek evi, bir tek yuvayı kurmak için, bir tek çocuğun hemşeri hâline gelmesi icin katlanılan zorlukları, fedakârlıkları düşününüz! O zaman “vatan”ın kurulması için insanlığın verdiği kurbanlardan, nesillerden çektiği azap, verdiği emek yekünundan donarsınız. 
Bundan bin sene, beş yüz sene, iki yüz sene önce Anadolu'da yaşayanlardan kim kalmıştır? Bütün o ölen milyonlarca insanı tanımıyan bizler, onların adına, sanına, mesuliyetine, şerefine, yurduna... vâris ve bağlı bulunuyoruz! Bu bağlanma yal teknesine sâdık kalan köpeğin, arpa teknesinden ayrılmayan atın bağlılığına benzer mi? Almanya'nın, Fransa'nın, 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İngiltere'nin şu Türkiye'den refahlı olduğunu kim bilmez? Fakat bu memleketin çocuklarını toptan Almanya ve Fransa'ya nakletmeyi, yâhut Almanya, Fransa, hâkimiyetini bu topraklara getirmeyi bir teklif ediniz bakayım? 

Yerin, göğün, hülâsa kazâ ve kaderin yazısiyle başlayan meselenin bugünkü hâline bakınız: Hiçbir millet yurdunu gönül rızasiyle bırakmamıştır, bırakamaz! 

Bu noktaya gelince, milliyetçi vatanperverle aynı insan hâline girmiştir. 

xa 

Kimse anasını babasını seçmekte serbest olmamış, doğacağı yeri seçememiştir, dedik. Bu itibarladır ki milliyetçi, bir kimseyi kendi soyundan, kendi milletinden gayrı olarak doğduğu için suçlandıramaz. 
Milliyetçi kendinin yarattığı vatan içindeki azlığı, bu itibarla, muhakeme eder: Onu Türk doğmadığı için değil, henüz Türk olmadığı için itham eder. 

Babanızdan kalmış ve sizin elinizde konforlu, emin bir hâle girmiş evinize, dostunuz olarak gelen, sizin kurduğunuz hayat imkânından sonuna kadar istifâde ederek gelişen, şişmanlayan ve para artıran birini tasavvur ediniz. Evinizin uğradığı şu veya bu tecâvüzde ya habersiz kaçmış, ya sizin malınıza konmak için sizi arkadan vurmuş, yâhut şu veya bu hesapla düşmanlarınızla birleşmiştir, bu “sözde dost”a insanlık, kanun ne isim verir? 

Bir şirket kurdunuz. Muayyen para yatırdınız. 
Büyük işler yapacaksınız. Ortağınızın size haber vermeden, hattâ yalnız kendi hissesini alıp çekildi. 
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gini düşününüz. Bu firâri ortağa vereceğiniz en basit isim nedir? 

Pekiyi... Kurduğunuz ve asırlar boyu verdiğiniz milyon ve milyonlarca kurbanla toprağını suladımz vatanmızın içinde “sizdenim” deyen ve böylece sizin hakkınıza kavuşup sizin gibi, hattâ... hattâ... 
sizden rahat yaşayan insan kütleciğine, târihinizin bir dönüm yerinde sizi yarı yolda bırakıp gidince ne isim verirsiniz? Yukarıdaki “sözde dost” a veya “firâri ortak” a vereceğiniz addan daha hafifini mi? 

Sonra, bir türlü size benzemek istemeyen bu kütlecikler karşısında, Lenine&'in söylediği şu sözü nasıl hatırlamazsınız? “Kim ki bizimle birlik değildir, biliniz ki bize karşıdır.” 

Azlıklara, bu azlık şuurunu taşımakta ısrar eden ezliklara bakınız. Dünyânın hiçbir yerinde bunlardan dehâ çıkmaz, ancak komitacı çıkar! Halbuki bir fert gibi, bir cemiyetteki âhenk de, dehâlar için ılk imkândır. Bir vatanı yaratmış olan ekseriyetin benliğine uymadıkça, onu benimsemedikçe azlıkların ne dil, ne din, ne sanat, ne siyâset âleminde dehâ yaratmasına ve böylece, beşeriyetin çalışmalarına, yaratışlarına katılmasına imkân yoktur. 

Asıl vatanı kuran çokluğu bu azlıklara benzetmek arzusunu güdelim. Bundan daha acâyip bir edâletsizlik, bundan imkânsız bir teşebbüs, umümi âhenk için bundan bayağı bir tecâvüz olabilir mi? 
Azlıkların, azlık şuurunu beslemekte ısrar ettiği hiçbir yerde cemiyetler ilerlememiş, yükselmemiş; çünkü âhenkleşmemiş, sağlamlaşmamıştır. 

Milliyetçiliğin baş hedeflerinden biri olan demokrasideki “ekseriyetin reyine uymak” zarüreti, bu 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sebepledir ki milliyetçi için umümi saadete kefâlet eden bir gart pâyesine yükselir... 

Netice olarak şunu kaydetmekte târihi bir zevk buluyoruz: “Millet — Nation”, insan topluluklarının bulduğu en son (içtimâi tekâmül) tâbiridir. Çünkü millet deyince, mütecânis bir insanlığın — bu kaydın üstünde ehemmiyetle duruyoruz — en son, ileri “toplu yaşama” şekli akla gelir! 

Türk milliyetçiliği ise: fâniliğini unutmayan ve iki milyara yakın beşeriyet içinde; kendine en yakın olan 20 veya 30, 50 milyonu, tahakkuk ettirebileceği şeyler için en verimli bilerek onun yoluna zekâsını, sıhhatını, parasını, sevgisini işleten vatan çocuğunun itikadıdır. Böylece; insanlığın büyük bir parçasını, şimdiki bulunduğu seviyeden daha yükseklere götürme gibi reel bir iş, müsbet bir çalışma çevresinde tekleri seferber etmek; teklerin hayvanca bir çarpışma hayatı yerine neşeli, hattâ ebedilik vâdeden yaratma, hayatını koymak mümkün olur. Bu süretle bizler; kin ve tecâvüz yerine milliyetçiliğin esâsı olarak sonsuz bir aşkı temel yapan tek miletiz! 


TARİH GÖRÜŞÜ 


İngiliz Kültür Heyetinin Halkevinde açtığı bir mimarlık sergisindeyiz. 

Asistan dostlarımla birlikte her parçayı dıkkatle inceliyoruz. Türk sanatiyle yakından ilgili mimar - arkeoloğ dostum, XIII üncü yüzyıldan beri yapılan bu anıtları uzun uzun süzdü de: “Şu kadere ne demeli bilmiyorum?” dedi. “Bunlar da işe bizimle birlikte başlamışlar. Şu anıtlardan her birinin eşini, daha güzelini bizde de buluyoruz. Neticede onlar bugünkü İngiltere olmuş, biz de simdiki yerimize düşmüşüz. Sebep ne?” 

Ona sordum: “Peki, sebep ne?” 

Dostum biraz kıvrandı ve sonra kiızararak: “Ga. 
liba İslâmiyet!” dedi. İtiraf edeyim ki şaşdım. Bu mimar - arkeoloğ dostum olgun bir insandı. Kültürsüz değildi. Bu itibarla konuşmayı cevap vermeyi gerekli buldum: 

“ — İngilterede bu anıtları yaptıran Hiristiyanlıktı. Bize de bizdeki benzerlerini yaptıran Müslümanlıktı. O anıtları yapan Hıristiyan İngiltere o anda ürbanizim bakımından, sağlık bakımından, kötü durumdaydı. Büyük Elizabet'in Londra'siyle Kanuninin İstanbul'unu karşılaştırmak yeter. Bugünkü dev Londra o vakit buğlar, kamış ve çamur sıvalı evlerle, cüzzamla kaplı bir ufak şehirdi. Daha beş yüz yıl önce Bizanslılardan 80 bin nüfuslu bir belde 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gibi aldığımız İstanbul yarım milyona varan halkiyle, tertemiz ve bol sulariyle, hamamlariyle, hekimleri ve sporlariyle medeni dünyanın yarısına merkez olmuştu. Kıraliçe Elizabet'in elçileri ticaretimizi sağlamak için en seçilmiş hediyeler ve en güzel sözlerle padişahın yanında ricalarda bulunmakta idiler. Biz o muhteşem devirde, dünyada Müslümanlığı temsil etmekteydik, O Müslümanlık, bizim, medeni dünyann en ileri cemiyeti olmamıza engel olmuyordu. 
Nasıl ki Hıristiyanlık o devir İngilteresinin geri ve beşinci derecede bir devlet kalmasını önlüyemiyordu. 

Bunlara bakınca, düşünüyorum ki din yalnız başına bir milletin ne kurucusudur, ne batırıcısı! Bızim bugünkü yerimize düşmemizin sebebi, hele tek sebebi olarak Müslümanlığımızı görmek ne insafa, ne ilme yakışır. Zaten tarihi dikkatle gözden geçirenler için böyle bir hükmü vermek yüzkarası olur. 

Buna benzer herhangi bir tartışmada, her buhran devrinde kültürümüzün bir parçasına yükletilmek istenen Suçları, tarihin aynasına bakıp reddettikçe bize kızanlar var. Tarih sözünü her ağıza aldıkça nerede ise mürteci diyeceklere raslıyoruz. Milletleri birbirine düşman edenin tarih olduğunu söyleyenler yok mu? Bunlar koca bir memleket müessesesi içinde açıkdan açığa tarih düşmanlığı yapmıyorlar mıydı? 
Halbuki bizim geçmişe sık sık bakışımız, geçmiş üzerinde dikkatla, sevgiyle duruşumuz; statik bir hayatı, hele gerileyen veya geride kalan bir hayatı ah-u - vahla geri çevirmek tekrar yaşamak için d2- gildir. 

Bu hareketimizde; bir metod hâkimdir. Bu metod, bugünkü düşkün halimizde, sürüklenmemiz çok 


42 İDEAL VE İDEOLOJİ 


mümkün olan kötümserliğin, bu kötümserliğin piçleri olan kendi aslını, kendi varlığını küçük. ve aşağı görmenin önüne geçmek isteyen tarih görüşüdür. 


Tarih görüşü; bizim gibi insanlığa seyrek doğan milletlerin bütün yaptığını inkâr etmeye izin vermeyen yoldur. Bir tek insan bile, adının kötü anılmaması, adının sanının unutulmaması için neler yapıyor! Bir iyi aile çocuğu; babasının, anasının ardından söğdürmemek için nelere katlanıyor! Acaba, bir milletin vârisleri, teklerin bu kaygısından kendilerini azad edilmiş görebilir mi? Azad edilmiş göremeyen bu nesiller, bu vârisler elbette geçmişin üstüne sık sık eğilecektir. 


Bundan başka; geçmişin üstüne bu eğiliş, çok öz incelenmiş bir tarihin aydınlanması, pek horlanmış yanlış anlaşılmış bir büyük milletin asıl varlığını göstermeyi sağlıyacaktır. Bu eğiliş halkımızın, milletimizin geçmişte, yolunun ve toprağının Üzerinde neler bulduğunu, bulduklarına karşı hangi tavrı takındığını; bu mirâsa neler kattığını, neler terkip ettiğini öğretecektir. 

Bizim bu görüşümüz, bir mâzi hayranlığı da değildir. Bilindiği üzere hayranlık, bütün tenkit imkanlarını kilitler, Biz geçmişimizi, tıpkı bugünümüz gibi, bir bütün biliyoruz. Bu bütünü, keyfi olarak parçalamak; onu inkâr kadar bize ağır geliyor işte o kadar! 

Yoksa; milliyetçinin, ideolojisini, bu dünya üzerine ve bu dünya ile kurduğunu, bu yüzden de dev gibi çalışmayı, en ileri hayatı hedef bildiğini, en az, tarihten nefret edenler kadar bilmekteyiz. 
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Sonra; tarihi, insanlığımızın varlığını izahta şahit gibi kullanan milliyetçi; ne çevresine, ne kâinata, ne öteki topluluklara “düşman olmak” prensibinden yürümez. O, seven ve çevresine severek bakan ınsandır. Geçmişte olup bitenler ne kadar acı, yırtıcı olursa olsun, o devri tekrar etmeyi, o devirde olup bitenleri tekrar yaşayıp yaşatmayı hazırlamaz. Tarihin aynasında bütün bir insanlığın gelişmesini takibedenler, bu gelişmenin ne kadar zor, ne kadar çileli olduğunu görürler. Bu itibarla da, milletlerinin kazancı bütün âlemin zararına olsun istemezler, 

Çağımızın felâketlerini iki sebepte toplamak isterdik. Birincisi; seviyeleri ve hürriyetleri birbirine denk olmayan milletlerin bulunuşu. İkincisi: bu milletler arasında insanlık tarihini ciddiyetle bilenlerin çok az oluşu ve bu az olanların da seslerini dinletemeyişi! Tarih görüşü olanlar insanlık kaderini ellerinde tutsaydı; çevrelerine ibretle bakabilenler, dünün düşman görünenlerinin bugün dost, dünün dost görünenlerin bugün düşman olduğunu görecekler işe hâkim olacaktı. Hiçbir mevkiin, orada bulunana temelli kalmadığı, hiçbir “mahkemenin kadıya mülk olmadığını”; hiçbir cinayetin cezasız kalmadığını anlayanlar, insan kaderini elinde tutacak ve bunlar, çevrelerine hayatın sırrını öğrenen hakimin olgunluğu ile bakarak insanlığı İfelâkete götürmekten çekineceklerdi. Şu dünyada aydın insanı kendi benzeriyle geçindiren büyük mücize: tesâmuh (tolârance), ancak tarih görüşü, tarih kültürü edinmiş fânide bulunabiliyor. i 

Bu itibarla da insanlığın saadeti tarihi bilen ve sevene bağlanıyor, reddedene tiksinene değil, 


ÇAĞIMIZ 


Çağımız sür'at çağıdır. Çağımız uçak çağıdır. 
Çağımız atom çağıdır. Çağımız makina çağıdır. 

Evet, öyle: çağımız, varlığın, varolmanın esrarını insanın parça parça etmek, tabiata dizgin vurmak istemesi çağıdır. Bu istek bugün sınır tanımamakta, insanla madde ve tabiat arasındaki çarpışma sonsuz bir şiddet kazanmış bulunmaktadır. İnsan, bu çarpışmada duraksız olarak üstün geliyor. Zaman, mesafe onun elinde ve emrindedir. Koca, sonsuz kâinat, şimdi âdemoğlunun avucu içine girmiştir. 

Bu üstün gelmenin insana verdiği gurur sonsuzdur. Ne yazık ki hukuk, ahlâk, ekonomi, psikoloji, sosyoloji... çağımıza damgasını vuran tekniğin hlzında gidememektedir. En son model taksiyi, en sun hızla işleten, bozan, yapan insanda; ne hak, ne ekonomi, ne psikoloji, ne sosyoloji bakımından aynı yapıcılığı, aynı kudreti beklemek bile boştur. Bizzat bu çağın ahlâkı, hukuku, ekonomisi, sosyolojisi, psikolojisi bu taksinin, bu uçağın, bu atomun hızlul kovalayamıyor. Şu uçankalelere, şu füzelere, şu tanklara, şu televizyona, şu radyoya ve radara hâkim olan cemiyetlere bakınız: Tek olarak, devlet olarak hangisi teknikteki bu zaferi yukarda saydıgım öteki müesseselerde gösterebilmiştir? Tek dünya devletinin kurulmaması, devletlerin ve kütlelerin henüz, teknik alanlardaki zaferi; hukuk, sosyoloji, ekonomi alanlarında gerçekleştirememiş olmasından ileri gelmiyor mu? 

Çağımız teknik ile hukukun, ahlâk ile ekonomi- nin anlaşamadığı, âhenk ve muvazene meydana getiremediği, sosyoloji ve psikolojinin ise bu ilerlemelere yetişemediği, bu âhenksizlikleri, sebeblerini bır türlü meydana çıkaracak, onlara çare bulacak ha'e gelmediği çağdır. Şimdi iyi görülüyor: İnsanlığımızın hastalığı buradadır. Georges Duhamel'in bu son Cihan Harbinden önce, “Keşifleri durdurunuz!” başlıklı yazısının içinde gizlenen ıztırap da budur. Gðçen milletlere bakınız teknik geriliğinden dolayı yok edilenlerin sayısı; teknikte ileri olarak çökenlerin sayısından çok değildir. Hele bu iki tipten, birinci cemiyetteki mes'utların, ahlâklının;: hak bilirin sayısı ikinci tip cemiyettekinden daha az değildir. 

Eşsiz bir imtihan olan İkinci Dünya Harbinin sonunda anlaşılan hazin vakıa şudur: Yukarıdaki derde çare bulacak ve teknik ile hukuk, ahlâk, ekonomi arasındaki bu âhenksizliği kaldıracak olanlar, mutlak surette, teknikte, sermayede en ileri olanlar 

eğildir. Harp gibi ârızaları, hastalıkları ölçü olarak alıp insanlığın derdine çareyi, elinde en ileri harp vasıtası bulunandan beklemek yanlıştır. 

Bize öyle geliyor ki, cemiyetlerin bu türlü türlü müessesesi arasında sürüp giden muvazenesizliği; işe yeni koyulan, taze milletler halledecek. 

Çevremizdeki bütün irili, ufaklı milletlere bakıyoruz: İdeolojileri yüzünden, çeyrek yüzyıldır yüklendikleri tecrübelerin günâhı yüzünden onları, böyle bir insani “mission” a elverişsiz buluyoruz. 
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Gözümüzü bu yurdun vatanseverliğine çeviriyoruz. Ancak Türkiye'de, insanlığın hayrına olacak bu büyük tecrübeyi yapacak bâkir “eldokunulmamış” bir cemiyet var. Bu cemiyetin öyle bir tarihi var ki onu hâlâ şövalye ruhlu bırakabiliyor. Bu tarih, bu cemiyetin, vaktiyle bir Fransa için, bir Polonya için, bir Macaristan için harbe girdiğini gösteriyor. “Abnégatif” olmak, başkalarının hayrını, saadetini istemek milletimizin geleneğinde vardır. Bugünkü nesiller için, bütün insanlığın iyiliğini, saadetini istcmek, bilinmez, yapılmaz bir şey değildir. 

Sonra, bu cemiyetin öyle bir coğrafyası var ki onu, bir yandan, müdafaaların en çetin ve en incesine sürüklüyor; öte yandan ise bütün insarlık arasında hakka, şerefe, adâlete dayanan gerçek bir anlaşma- nın bulunmasını özleyiş haline yükseltiyor. 

Bunun içindir ki; bu cemiyeti, onun hakkını yaşamasını - fakat şerefle, hür olarak yaşamasını - istemek olan milliyetçilik, işte bu tarihin, bu coğrafyanın yarattığı “başkalarını sevme” de, Türk vatanını koruma imanına dayanıyor. Tecavüz ruhundan uzak olan Türk milliyetçiliği; bir yandan büyük ilerleme hamlelerine; öte yandan şu insanlık için gerçek hakkın, saadetin doğmasına dosttur. Türk milliyetçisi isterse ve onun ayağına Zencir vurmazlarsa, bu çağın gerçek şövelyesi olabilir. Hem yalnız o olabilir. Türk milliyetçilerinin asıl ideali. Türkiye'mizde, yeni hedefleriyle gülümsemektedir. 


TÜRK İNKILABI 


ve 


MİLLİYETÇİLİĞİMİZ ! 


1 Bu kitaptaki yazılar, 1951 yılında Ankara Radyosunda Konferans olarak verilmiştir. R. O. Arık bu konferanslarında daha önce neşredilmiş olan makalelerinden faydalanmıştır. Bazı paragraflar aynen o yazılarından alınmıştır. 
Bununla beraber, bunlarda ayrı bir kompozisyon ve fikir silsilesi olduğu için onları neşretmekte bir mahzur görülmemiştir. 


BİRİNCİ KONUŞMA 


(28 Nisan 1951) 


Muhterem dinleyicilerim; 


İnkılâp diye, birtakım yeni, alışılmamış kıymetleri millet hayatına maletmek teşebbüslerine diyoruz. Bu anlayışla ele aldığımız “Türk İnkılâbı” nı incelemek istersek, onu millet hayatımızdan ayırmamak zorundayız. Bir milletin kaderini, tarihin seyri içinde, şu veya bu yöne çevirmek kudretinde olan insanların böyle yeni, alışılmamış kıymetleri maletmek istedikleri hayat bir milletin hayatıdır. 
Bu yeni ve alışılmamış kıymetlerin, bu milletin dünya görüşündeki yerini, o milletin hayat ideolojisine yaptığı tesiri ölçebilmek için, milletin bizzat bu yeni kıymetlerden önceki dünya görüşünün, hayatı pahasına benimsediği ideolojinin bilinmesine, mümkünse merhalelerinin incelenmesine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu itibarladır ki Türk milletinin geçmişteki dünya görüşlerine, ideal veya ideolojilerine göz gezdirmek gerekiyor. 

O halde, ilkin bu ideolojilerin ne olduğunu, ne gibi merhalelerden geçtiğini belirteceğim. Sonra bizzat inkılâp dediğimiz kıymetlere geçeceğim. 
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Muhterem dinleyicilerim; 

Hayatın insanlara yüklettiği imtihanların sonu gelmiyor. Hele yaşadığınız devirde, milletler de sonu gelmez imtihanlar geçiriyorlar. 

Bu imtihanların — ki bunlara savaşlar da diyoruz — konusu geçen devirlerde başkaydı. Devrimizde bu konuyu ideolojiler meydana getiriyor. Bizzat iktisat ve menfaat, bu ideolojilerin emrinde akan kaynaklar vazifesini görmekte... İkinci Cihan Harbi denen cehennemi ateşliyen, ideolojilerdi. Ve o savaş, tam bir ideolojiler savaşı oldu. 

Bundan tiksinmek neye yarar? Realite budur işte! Yalnız, gördük ki, bu çarpışmalarda, milletlerin tekniği kadar ideolojileri de büyük bir zafer veya yenilme faktörüdür! 

Türkiye dediğimiz içtimai varlığın ne için yaşadığını, gerekirse ne için ölüme atılabileceğini soranlar, en sonunda, görüyor ve biliyor ki; bu sorgunun cevabı: “Milliyet” tir. Hürriyet, adâlet ve bunlara dayanan demokrasi, hep millet ve milliyet dâvâsına bağlanan değerlerdir. 

Fakat dün?... Geçmişteki Türkiye'nin ideolojisi ne idi? 

Devletler kurarak yaşıyan Türklüğün 2600 yıldır, müslüman devletlerinin de 900 yıldır varolduğu kabul edilmektedir. Bu 2600 yıllık devrede Türklük için çalışanlar, onun yükselmesine emek ve ömür verenler olmuş, fakat bunlar milliyetlerini duymamış, milliyetçi olmamış, Türk milliyetçiliğini uyandırmamışlardır. Japon deniziyle Endülüs tarihlerinden elimizde kalan; şu Türkiye'dir, dersek mübalâ-Şa olmaz. Bugünkü Türkiye'de de Türk milliyetçiliginin şimdiki anlamda belirmesi bir ideal olması, bir ideal kuvvetiyle Türklüğe dayanak olması çok 
yenidir. Fakat, dediğimiz gibi, Türklük enaz 900 
yıldır topluluğu belli, adı belli bir kitledir. 

O halde, şimdi bir kolay iş, bir vâkıa olan milliyetçiliğimizin dayanağı olan bu Türk kitlesi bukadar zaman ayakta kalmak için hangi ideale sahiptir? 
Yâni, milliyetçiliğe dayanmadan önce iç dünyamız neye dayanıyor? 

* Ne türlü düşünsem görüyorum ki, bir idealin başı ıstıraba dayanıyor. Bir kitlenin kaderi önünde durup düşünmiyen, acı duymıyan insanın ideali anlamasınma da, ona kavuşmasına da imkân görmüyorum. Amma istıraptan idealin doğması, ıstırabın şuuruna varmakla mümkündür. Istırabını ferdinin destanı haline koyan insan belki sanatkârdır, ama idealist değildir. Çektiğinden habersiz bir kitle de idealsizdir. 

Bizim kitlemizin şu 900 yıllık geçmişinde şuuruna vardığı bir mukaddes ıstırabı var mıdır? 

Tarihimizin şahitliğine bakarak anlıyoruz ki, bilhassa 1079 denberi Önasya'nın kaderini ellerinde tutan Türklerin, o zamanki mukaddes endişesi, ıstırabı din olmuştur. Bir Tuğrul Beğ, hapishaneden çıkardığı halifenin atını din adına yetmişti. Anadolu'- yu çiğnemek isteyen “Haçlılar” a, Moğollara göğüs geren Türkler, bu müthiş fedakârlığı, müslüman oldukları için, müslüman kalmak için yapmışlardı. 

$ Bugünkü vatanımızın üstünde kurulan Türk devletinin ikinci bir ideali daha olmuştur: Osmanlılık, 

Bu devleti bir imparatorluk haline yükselten son cehitler, Osmanoğullarından gelmiş ve Osmanlılık 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şu 600 yılın ayrılmaz damgası olmuştur. Ama, Osmanlılığın bir siyasi hareketin şuurlu başı olması, bir ideoloji haline yükselmesi “Tarzimat” la başlatılabilir. 

Osmanlılık idealinin şuuruna ovarılmasının ve Tanzimat denen hareketin sebepleri vardır: Dünya iktisadının mihverini değiştirmesi yüzünden bizde refah kaynakları tıkanır, eski ticaret yollarının üstündeki mâmürelerimiz ören haline girerken; batı dünyasında başka bir insanlık yükseliyordu. Rönesans'ın yıktığı değerler ile perişan olan katolik âlemi, parça parça olmaktan çıkmış; vetandaş terbiyesi alan, vatandaş şahsiyeti ve benliği olan insanların müstakil vatanları haline doğru gelişmeye başlamıştı. Türlü sebeplerle Avrupa dışına akan bu batı insanlığı, kendi üstünlüğüne inanmak için birkaç zafer bekliyordu, denebilir. Bizim son 200 yılımız Avrupa'ya, bu beklediği zaferi veren bir düşkünlük devridir. Avrupa, dörtyüz yıldır her alanda savaş halindeydi. Oradaki kitleler kâh birbiriyle çarpışıyor, yahut birbiriyle birleşerek bizimle savaşıyor, Asya'ya, Afrika'ya, Amerika'ya saldırıyordu. Bu çarpışmalar onları bilemiş, uyandırmış, her şeyi başarma emniyetini, hırsını vermişti. Dünyayı alsalar doymayacak bir hirsla koşan bu Avrupa âleminin dörtyol ağzında ilk karşılaştığı biz olmuştuk. 

Bizi yendikçe hakkımızdaki imrenmesi istilâ hırsına çevrilen bu Avrupa dünyası, birtakım samimi idealistlere sahipti. Bu samimi idealistler, aynı zamanda eski Yunan - Roma kültürüne âşık Hümanistlerdi. Ve bu sıfat, bütün Yunan - Roma dünyasının topraklarını elinde bulunduran Osmanlı Devletine 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düşman olmalarına, hasetle bakmalarına başka bir sebep oluyordu. 

Bu Avrupa'da herkes idealist ve Hümanist değildir. Amerika'yı zaptedenler, Avrupa'nın idealistleri olmadığı gibi; Osmanlı İmparatorluğuna da düşmanlık yalnız fikir, din işi olmamıştır. İmparatorluğumuzu refah ve hırslarının önünde bir set gibi bulan bu obur insanlık bizi Ge yemek istemiştir. Tarih gösteriyor ki, doğuya akanlar, bu yolda binbir konbinezona, tecavüze baş vurmaktan üzüntü duymamışlardır. 

Osmanlı devletinin içindeki azlıklar dâvâsını, böylece, fikri dini sebepler kadar siyasi ve iktisadi bir oburluğun iştihasına bağlamak tamamiyle doğrudur. 

Bu dış âlem tarafından, bizi içimizden vurmak için kullanılan azlıklar meselesini çözebilmek için, Osmanlı Devletinin inanarak ele aldığı Tanzimat; bize, yâni imparatorluğu kuran, ayakta tutan kitleye yeni bir dünya görüşü aşılamak istemiştir. Ama, bu dünya görüşü sayesinde, sadece müslüman olmıyan azlıklar, siyasi vâklıalar halinde aramızda büyümüşlerdir. Büyüdükçe de bir İslâm devleti olan İmparatorluğumuza, Avrupa'daki karışık imparatorlukların çehresini, daha doğrusu mesuliyetini, derdini yükletmişlerdir. Tanzimat, bizim bu mesuliyeti resmen benimsediğimizin ilânıdır. 

İslâm beynelmileleiliğin varolduğu bir zamanda Önasya'ya inen Türkler nasıl müslümanlığa hiyanet etmemiş, kendilerini o yolda feda etmişlerse; Osmanhhk ideolojisinin kurucusu olarak da ona büyük bir vefa ile sarılmışlardır. Müslüman olmıyan azlıkların, 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Osmanlı Devletinin düşmanı olan âleme dayanarak, imparatorluğu parçalama, ondan ayrılma hareketlerine karşı gelmek zorunda olan Türkler; Osmanlılık ideali için büyük fedakârlıklar yapmışlardır. 

Bugün bize garip gelen bu fedakârlıkları o devrin Türkleri inanarak yaptılar. Yoluna, bütün bir Türk tarihini yarattığımız imparatorluğu eliyle yıkacak bir Türkü o zaman aramak, Kanuni devrinde Türklük için Balkanlardan vazgeçmeyi istemekten de beter bir şey olurdu. 

İmparatorluklarda âdet olduğu üzere, bir sömürge halkı gibi görülmesi gereken azlıkları, kurulmuş bir devletin sâhipleri arasında göstermek, 19 
uncu yüzyılın romantik, başıboş faktörlerine karşı, birçok zorluklar perdelediği için, devlet adamlarına ayrıca cazip gelmiştir, denebilir. 

“Osmanlılık” ideolojisinin, Birinci Cihan Harbi- ne kadar — hattâ “Yeni Osmanlılar” diye, zaman zaman tazelenerek — sürüp geldiğini görüyoruz. 
Akçuraoğlu'nun broşür halinde basılan “Üç tarz-ı siyeset” adlı yazılarında esaslı noktalarına işaret ve itiraz edilen Osmanlılık ideolojisine; 1908 Meşrutiyeti ilân edildiği sırada, büyük bir aydınlar kitlemizin nasıl sımsıkı sarıldığını hatırlıyoruz. Bu ideolojiyi bizzat kendi milletinden olanların canına kıyacak bir şiddetle benimsediklerini gördüğümüz bu Türk aydınları, Osmanrlılık uğrunda fedakârlık yapanların sembolüdürler. 

$ Fakat... 1912 deki Balkan Harbi, Osmanlılık idealine ilk kesin darbeyi vuran korkunç bir imtihan oldu. Son iki yüz yılda, Türklük aleyhine gelişen; yerli, fakat Türk olmıyanların, ecnebi kuvvetlerle 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açıktan açığa elele vermeleri demek olan Balkan Harbi, denebilir ki, bizim gözümüzü açmak için deprem vazifesini gördü. Gökalp'in o sırada çıkan bir manzumesinde: 


Durma düşman durma, gücünü artır, Türklüğün başıma hakaret yağdır. 
Uyuyan bir kavme bu zillet azdır. 
Vur eski kölesi, utandır onu. 
Bırakma uyusun, uyandır onu! 


diye sızlanması; bu depremin bir yankısıdır. 


Bu deprem, imparatorluğun ideali olan Osmanlılığın da çürüklüğünü göstermiştir. O zaman; şu dünyada müstakil devlet ve cemiyet olarak tutunduğumuz son dayanağı da yitirmiş, hayret ve dehşet içinde kalmıştık. 

* İşte bu hayret ve dehşet içinde kaldığımız andadır ki, Türkçülük ideali siyasi bir kuvvet haline yükselmeye başlıyor. Onun bir kuvvet olarak belirdiği bu anda İslâmcılık idealinin de yenileştirilerek bize sunulduğunu görmekteyiz. Balkan savaşının bir haçlılar seferine pek benziyen karakteri, dünya müs-Jümanlığının gözünden kaçmamıştır. Müslümanlığı, yeni bir ideal cazibesine kavuşturmak istiyenler, Türk soyundan olan kitlelerin arasında büyük alâkayla karşılanıyordu. 

Bütün bu müslüman dünyasının başında bulunan devletlerin Hıristiyan oluşu; müslümanlığı bir siyasi hareket olarak benimseyenlere, benimsemek istiyen- 
'lere hak verdiriyordu. Bizde ve dünyada bu hareketi .birleştirmek istiyen bütün idealistler, halifenin bulunduğu yere dönüyorlar; tek müstakil Türk - İslâm devleti olan bizimle ruhlarını birleştirmek istiyorlardı, 

* Halbuki; Balkan Harbindeki yaman yenilgi; bizim aramızdaki müslüman, fakat Türk olmıyan kitlelerde de ayrı seçi olmak, müstakil olmak hevesini, hırsını körüklemişti. 

Birinci Cihan Harbinde bu Türk düşmanlığının en son noktasına vardığını, kardeş dediğimiz kitlelerin de bizi bu yaman dünya imtihanında arkadan vurduklarını görüyoruz. 

Bütün bu hâdiseler, müslümanlık idealini sunanları takviye etmekten uzaktı. Sonra islâmcılık realitelere, müslümanlığın bütün Türk - İslâm dünyasını birleştirecek bağ olmasını istiyenlerin hallerine de uymuyordu. Gerçekten de, bu müslüman dünyasında bulunanlar, siyasi ve iktisat bakımından esirdirler, Zâten bir kısmı da bizim imparatorluğumuzdan ayrılmayı ideal edinmiştiler. 

Bu itibarla, müslümanlığı siyasi ideal payesine yükseltmek istiyenler muvaffak olamadılar. Ve realitelerin zoru ile yerlerini “Türkçüler” e bıraktılar, 


İKİNCİ KONUŞMA 


Muhterem Dinleyicilerim; 


Milliyetçiliğimizin siyasi bir şuurla doğması işte bu devreye, — yâni Balkan Harbi sıralarına — ratslar, müslüman ve hıristiyan olsun, Türk olmıyan bütün vatandaşlar, bütün kitleler tarafından arkadan vurulan ve bırakılan Türkler; yâni bu vetanı kuranlar ve ayakta tuanlar, işte bu devrededir ki, yayapayalnız kaldıklarını farkettiler. Tutunacak bir mânevi destek aradıkları vakit, bizzat kendilerinin varlığından başka bir kuvvetin kalmadığını anladılar. Bir Ali Canib'in “Kaval” manzumesi bu devirde, Türk ruhlarını hangi gurbetin doldurduğunu göstermeye yeter. Ruhumuzdaki bu gurbet, bütün Türk illerinin başına gelen felâketin bizim de başımıza gelmek üzere olduğunu anlatıyor, kendimizin, tarihimizin, Türk soydaşlarımızın ıstıraplarını yüreğimize çöreklendiriyordu. 

Türkçülük, işte bu ıstıraplarla şuuruna varmış, siyasi bir hareket haline yükselmiştir. Siyaset... siyaset! Onu, ötekinin berikinin ayağına karpuz kabugu koymak zannedenler ne kadar aldanıyorlar! Siyaset, bir topluluğun kaderi üstünde durmak, ona müsbet yönler vermek, hizmet etmek, o topluluğun kaderini mes'ut bir neticeye ulaştırmak endişesi ile harekette bulunmaktır. Türkçülük de işte bu devredeki endişenin şuuru ile siyasi bir hareket seviyesine yükselmiştir... 


* 
LE 


Bugünkü bilgilerimizin ışığı altında görüyoruz ki, Balkan Savaşları sırasında, Türkçülük halinde fışkıran milliyetçilik ideolojisi, tâ, Tanzimatta belirmiştir. Bu belirmenin sebepleri üstünde durmak, çizdiğimiz merhaleler tablosu bakımından çok faydalıdır. 

Bu XIX. yüzyıl ve onun ortası, romantizmin galebe ettiği bir çağdır. Daha önce, 1793 Fransız İhtilâli ve “İnsan Hakları Beyannamesi”, Napolyon Harbleri ile sarsılan Avrupa, hattâ Amerika sanatta da, edebiyatta da bir egzotizm hareketi ile coşmakta, başka ülkelere, yeni ufuklara açılmaktadır. 

Bu yüzden Türklerle ecnebiler sık sık temastadır. Gazeteler, kitaplar, batının bütün hareketini bize aksettirmektedir. Demokrasi, milliyetçilik, ilim, fen... yeni cereyanlar halinde bize de akıp gelmektedir. 

Bu cereyanlardan Türk aydınlarının müteessir olmaması imkânsızdı. Bütün azlıkların, bizim imparatorluğumuzda soy ve millet şuuruna ererek aleyhimize yürüdükleri bu anlarda, o zamana kadar “fenâ fil islâm” olan Türklerin de kendi kendilerine yönelmesi tabii görülmelidir. 

Bu anlarda, bütün bu dış ve iç âlemlerin uyanıklığı arasında, kendi yalnızlığımızın farkına varmış gibiyiz. Bu yalnızlık içinde, benliğimizi bir mukaddes ıstırabın kavramış olmasını tabii buluyoruz. 
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Bu devirde Avrupa'ya yolladığımız insanların her biri, her yönden örnek insanlar halinde dönmüşlerse, sebebi içlerinde baş kaldıran ıstıraptır. 

Mensup oldukları devletin Avrupalılardan daha geri, kuvvetsiz bir hale düştüğünü görmekten doğan bir ıstırap yeni bir şurru müjdelemektedir. Bu şuur, “Yeni Osmanlılar” dediğimiz kitlenin bir kısmında Türk kelimesini benimsemekten korkmayan vatanperverler belirmesi ile ayrıca karakterlenir. 

Biraz daha önce olmakla beraber, meselâ bir II. Mahmut, ordusunu düzeltmek isteyince, Mısır'daki Mehmet Ali'den, ilkin “hâlis Türk uşağı” hocalar sormaktadır. Avrupa'ya gidenler arasında bir Ali Suavi'yi hayret ve hürmetle anmanuz lâzım XIX. 
asrın ortasında kendine gelen bu yaman, Çankırılı Türk, Türklüğünü ilk defa ve en mükemmel şekilde duyan, müdafaa eden, yayan insan oldu. Arşivlerimizden yeni gelen aydınlıkla görebildiğimiz bu yeni adların yanında şüphesiz başkaları da var. O zaman enlıyoruz ki, bütün bu hasretler, aramalar kendimizedir ve Türklüğümüzü bulmak içindir. Devrin icabı, Osmanlılık ve İslâmlik arasında bir türlü benliğimizi eçikça yakalayamamakta, söyliyememekteyiz. Bir modern şairimizin eski edâ ile dediği gibi, bütün Türk aydınlarının o devirde, Türklük için söylemeleri kabul olunabilir: “Men tâ senin yanında dahi hasretem sana!”, 

% Tanzimatta beliren Türk milliyetçiliğinin bu merhalesindeki karakterlerine gelince: 

Bir kere, Milliyetçilik şuuru, bizim azlıkları da ayağa kaldıran — daha önce söylediğim — batı romantizminden ilhâm almaktadır. Hürriyet, terakki 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hattâ Cumhuriyet gibi kelimelerin câzibesi aydınlarımızı sarmıştır. Ama onlar, — bütün terakkiyi, bütün refahı, saadeti getirdiğine inandıkları — bu mefhumların münakaşası veya savunması dışında, batı anlamında milliyetçiliğe henüz yanaşmamışlardır, batının — hemen tamamiyle yekpâre milletler halindeki devletleri içinde yerleşmeye başlıyan — demokrasi prensibini, bizim birçok azlıklarla kaplı imparatorluğumuzda aynen benimsemiş, savunmuş görünüyorlar; halbuki, batıda bu prensibin ilkin milliyetler meselehini çözmekle işe başladığından habersiz kalmışlardır. 


Bu itibarladır ki, milliyetçilik tam bir siyasi hareket değil, hattâ Türk adına dayanan bir şuur bile değildir. Bu devrenin — Ali Suavi bir yana kalırsa — bütün aydınları, henüz istedikleri şeyi tam bilmezler. 
Bir Abdülhak Hâmit, Tarık'ı Nesteren'i, Liberte'vi vesaireyi yazar, ama ancak “Tayilar Geçidi” ndedir ki, şöyle haykırabilir: 


Sen Türk adını anıyorken biraz eğil, Türk'ün sebeb sukutuna Türk olması değil!... 


Yani, henüz bir uyanış olan bu milliyetçilik merhalesinde bu dâvayı güden insanlarımız, bütün Avrupa'da son meydan muharebesini veren demokrasisinin âşıkıdırlar. 

Bundan başka; bu insanlar ileri tekniğin, ileri ilmin propagandacısı ve dostu olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Belki Fatih'tenberi zaman zaman beli. 
ren bu noktaya ayrıca döneceğiz. 


TÜRK İNKILÂBI VE MİLLİYETÇİLİĞİMİZ Sı 


Hulâsa, bu devirde milliyetçilik henüz adını alamıyan bir his halindedir. Bu yüzden de Türklük realitesi bir yana bırakılmış; “unsurların birliği”, “azlıkların birliği” vahimesine ömür verilmiştir. Bu yüzden de, bütün imparatorluğu ayakta tutan, ona adını, hakikatini veren bir ana-vatan, halkiyle birlikte “sömürge” kertesine düşülmüştür. 


Bu bakımdan Tanzimat, Türklerden başka herkesin işine yaramıştır, diyebiliriz. Türkler bu fermanla resmen inkâr edilmiş; varlıklarını varlığımızdan koparmaya koşan kitleler için âsil unsur, kendini unutmaya mahküm edilmiştir. 


İmparatorluğun ayakta durması için katlandığımız bu inkârdan, elimize ne geçmiştir? Gelişen ve kendilerini idare eder durumda gördükleri Türkleri düşman bilen azlıklar! 


İmparatorluğun düşmanları ile işbirliği yapan bu azlıkların asıl tehlikesi: soylarının, soy tarihlerinin şuuruna varmaları; Türkler için ise bu şuurun bir vatan hâinliği osayılmasıydı. Bütün insanlığın, Adeta elele vererek, azlıklar için tanıdığı bu haktan Türkler menedilmişlerdir. Türklerin kendi soyları, adları, tarihleri üstüne eğilmesi bir dağıtıcı, günah, tefrikacılık sayılıyordu. Bu hususta Rus Sefiri İğnatiyef ile Sadrazam Mahmut Nedim, Şeyhülislâm'la Fener ve Ermeni Patriği, Sarayın Hadımağası ile Hassa Alayı kumandanı aynı düşünmekte idi! Türk soyunun realitesi ecnebi bilginlerin inceleme hattâ derinleşme konusu olurken bizim kendi kendimizi tanımaktan âdeta menedilmemiz, tarihin yaman bir cilvesidir! 
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Milliyetçiliğimizin ikinci merhalesini, 1908 Meşrutiyeti ile başlatmak, Anadolu Kurtuluş Savaşları ile bitirmek gerekir. 

Gerçi Mehmet Emin: 


“Ben bir Türküm! dinim, cinsim uludur!” 


diye haykırdığı zaman yıl 1897 dir, ama bu haykırışın bir topluluğu ilgilendiren prensip olabilmesi, 1908 Meşrutiyeti ile başlar. 

Osmanlı İmparatorluğunda bütün unsurlara eşit muamele yapmayı vazife bilen Sultanların idaresi a2itında Ali Suavi ile Mehmet Emin'in veya Müftüoğlu Ahmet Hikmet'in arası boş kalmaktadır. İnsan, Ali Suavi'den sonra, milliyet hislerinin, bir “rüsumat müdürü” nde, bir konsolosta neden böyle birdenbire fışkırdığını anlıyamıyor. 

Bizim incelemelerimize göre, aradaki boşluğu dolduran ve Türkiye'deki aydınların milliyet şuurlarını besliyen faktör: Rusya'daki Müslüman Türkler olmuştur. Bütün zulümlerine rağmen şimdi anlıyoruz ki, Çarların devri, Rusya halkı için bir hürriyet ve saadet devri imiş! Bu devirde müslüman Türkler — kısmen bizdeki azlıklar gibi... — memleketin idaresine, siyasetine, fikir hayatına katılmamak şartiyle, iktisat (Ticaret ve endüstri) hayatında — nisbeten — çok rahat bir gelişmeye kavuşmuşlardır. 
Gene bizdeki azlıklar gibi, burjuva tabakasının içinde onlar başka yeri tutuyordu. Avrupa'yı geziyor, görüyor, yabancı dil biliyor, 1793 Fransız İnkılâbı- nın Avrupa milletleri içine ektiği hürriyet, istiklâl, tarih görüşü, milliyet ve vatan mefhumları hakkında 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bilgi ediniyor, bu ihtilâl havasına alışıyorlardı. Bu sıralarda bütün Rusya'da azlıkların nasıl bir ihtilâl, tarih ve milliyet şuuru ile tutuştukları gözönüne getirilirse; burjuva müslüman Türklerin de bu atmosferi koklaması, netice olarak hürriyet, istiklâl, tarih, milliyet şuuruna ermelerini tabii bulmak lâzım! 


Ancak; bu şuurun tabii neticesi olan ihtilâl ve bunun neticesi olan istiklâl meselesi, Türkler için Rusya'da gerçekleştirilebilecek olan şeylerden degildi. 

Bu itibarla da, Rusya'daki idealist Türk aydınları için, yegâne müstakil Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğuna yüz ve gözçevirmek tabii idi. Bu suretle, (Halife sıfatını taşıması yüzünden bütün müslümanların tabii birlik mihrakı saydıkları Osmanlı İmparatorluğundaki) Türklerde uyanacak olan hürriyet, tarih, milliyet şuurunun; bir gün bütün Türkleri ve müslümanları uyandırıp kurtaracak bir ihtilâl haline gelmesi pek mümkündü. 


Şimdi adlarını hemen bütün Türk aydınlarının bildiği Dr. Hüseyinzâde Ali Beğ, Gaspıralı İsmail Beğ, Akçuroğlu Yusuf Beğ, Ağaoğlu Ahmet Beč... 
Rusya'daki hareket ve şuuru Türkiye'ye nakletmeye koşan milliyetçi Türklerden birkaç seçme simadır ve bunlar, bizim mücahitlerimiz olarak yaşamış, ve can vermişlerdir. 

İşte Rusya'dan gelen bu müslüman Türk aydınları; Ali Suavi'den sonraki Türk nesilleri arasında milliyetçiliğin şuurunu beslemiş, geliştirmiştir. Bu zatların, daha sonra, “Türk Ocağı” denen milli kulüpde, Mehmet Emin'ler, Ziya Gökalp'larla olan dostluklarını bir tesadüf, bir ârıza gibi almamak lâzınıdır. 

Bu merhalede, Türk miiliyetgiliğinin ilk karakteri, Japon Denizi ile Endülüs yaylaları arasında, geniş bir Türklük âlemini kucaklamak istemesidir. 

Buradaki genişlik, hem vatana verilen mânâdan, hem de milliyetçiliğin taraftarlarında bu hissin geniş bir soy anlamı halinde görünmesinden doğuyor. Ve daha önceki safhanın hediyesidir. Ali Suavi, Türk soyunun üzerinde durmakta idi. Ona bu hususta ışık veren kitaplar, tetkikler ise, bu soyun hehen bütün dünyaya yayılan mâcerasını anlatıyordu. 
Nâmık Kemal de vatanı, müslüman yantığımız bütün diyarlar olarak düşünüyordu. 

İkinci karakteri: içeriye ve dışarıya karşı kendimizin bir savunma, bir müdafaa cihâzı olarak ele alınmasıdır. İlk Cihan Harbi içinde, Sarıkamış'ta doğranan 90.000 şehit bile bir tecavüzün değil, bir müdafaanın kurbanlarıdır. 

Üçüncü karakteri: Kitap milliyetçiliği olması, yâni bu yolun yolcularının yerli ve ecnebi kitaplar sâyesinde bu hislerini besliyebilmeleridir. Bir Leon Cahun'un, bir Deguines'nin bu merhaledeki fikir adamlarımıza yaptığı tesiri bir düşününüz. 

Dördüncü karakteri: Bu Türkçülüğün henüz tereddütlerden kurtulamamış, sentezi tamamiyle yapılmıyan formüllere dayanmış olmasıdır. Gökalp gibi en büyük idealist dahi, bu idealin adını düpedüz koyamamıştır. Bu yüzden milliyetçiliğimiz, bu merhalede de ithamdan, muvazaadan sıyrılmamıştır; “İttihat ve Terakki Cemiyeti” gibi, idealist denecek insanlarla dolu bir partide bile, bu yüzden Türklük 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ilk gaye değildir. Hâlâ Osmanlılık ve müslümanlık idealleri yolu kapamakta, önde gelmektedir. 

Beşinci karakteri: bu merhalede miiliyetçilik idealinin ağırlık merkezinin, Anavatan dışında oluşudur. Tıpkı islâmlık, Osmanlılık ideallerinde olduğu gibi, bu devirdeki Türkçülüğü ilk düşünenler imparatorluğun dışındadır ve terennüm edilen “Kızılelma”, bayal âleminde ve şimdiki yurdun ötesindedir. 

Bu sebeple, düşünce, duygu, gaye merkezi dışarıya kaymaktadır. Öte yandan; siyasi acemiliğimiz öyle bir mertebededir ki, “ademi merkeziyet” sistemine bile tahammül edilememekteğir. Ama anavatan, bütün halkiyle birlikte müstemleke muamelesi görmekte, hattâ gerekirse bütün imparatorluk müstemlekeler, yahut uzak ve muhayyel tarih hâtıraları için “kumara basılmakta” dir. 


ÜÇÜNCÜ KONUŞMA 


(10 Mayıs 1951) 


Muhterem dinleyicilerim; 


Alışılmamış, yeni birtakım kıymetlerin millet hayatımıza maledilmesi mânâsına aldığımız Türk İnkılâbını izah edebilmek için, milletimizin geçmişte benimsediği ideal veya ideolojiler üstünde durmayı zaruri bulmuştum. 

Her ideal ve ideoloji, bir cemiyetin toptan benimsediği ana kıymetler demek olduğu için, geçmişte milletimize malolan bu ana kıymetleri tanımak; yeni maledilen kıymetlerin yerini, önemini anlamak için çaresizdi. 

İki konuşmamda, cemiyetimizin dayanak olarak ilkin müslümanlık idealini; tanzimattan itibaren de Ozsmanlılık ideolojisini nasıl benimsediğini gösterdim. Aynı zamanda, Balkan Harbinden ve Birinci Cihan Harbinden sonra, bu iki ideolojinin de nasıl iflâs ettiğini, ikisinin yerini Türkçülük şeklindeki milliyetçiliğin nasıl aldığını belirttim. 

Belirtilerini Tanzimat devrinde bulabildiğimiz bu milliyetçiliğin iki merhalesine ait karakterler üstünde de durdum. Türklerin, bu yeni ideolojiyi henüz ibhamdan, tereddütten kurtulmamış şekliyle, âdeta 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korkarak, hattâ devlete malolmuş şekliyle nasıl benimsediklerini bu arada ortaya koydum. 

Bugün, Türk milliyetçiliğinin üçüncü merhalesini açıklıyacağım, muhterem dinleyicilerim. 


* 
Kok 


İmparatorluğun yıkıldığı sırada, yâni Anadolu Kurtuluş Savaşlarının eşiğinde, Türk aydınlarının devraldığı ideoloji mirasının manzarası şudur: Yakıcı, kahredici bir tezad! 

Bir yanda, cemaat teşkilâtının çok ötesinde gizli cemiyetler kurup tedariklerde bulunan vatandaşlar kitlesi; öte yanda, bunlardan habersiz kalmaya, bu tedariklerden bahsetmemeye, bu vatandaş zümrelerinin yoluna ölmeye mecbur olan Türkler vardır. Bir yanda Rus Çarı ile Alman İmparatorunun Renalda verdikleri (toprağımızı bölüşmek) kararını kolaylaştıran, hattâ gerçekleştiren, imparatorluğu arkadan vuran kitleler; beri yanda, bütün bunları görmesi, adlandırması, bunlara karşı şuurunun gerektirdiği tedbirleri alması suç sayılan, nifak sayılan Türk unsuru görülmektedir. Bir yanda imparatorluğun çogaltıp geliştirdiği birtakım kitlelerin kurduğu gizli veya açık, ayrıca, ırkçı, cemiyetler çalışırken; öte yandan Türklerin “Türk Ocağı” adı ile milli bir kulüp açmalarını devlete hıyanet sayan bir garip zihniyet hüküm sürmektedir. O derecede ki; Birinci Cihan Harbinin sonunda imparatorluk yıkıldığı slrada, devleti ele geçiren Türk ve Müslümanlar bile, Türklük şuurunu açığa vuran kardeşlerini yani Türk Milliyetçilerini kovuşturmuş, hattâ ipe çekmekten 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çekinmemiştir. Halbuki aynı zamanda, mütareke devri diye 'Türk Tarihinde, Türk edebiyatında, unutulmaz bir cehennem olan devri, vatanı yıkan, vatanı işgel edenlerle birlikte yaratanlar işte bu cellâtlardı 

Hulâsa, milli şahsiyetimizi yoluna gömdüğümüz imparatorluk yokolmuştur. Ve Türkler, binbir derdi, eksiği olan, param parça bir vatanla; kâinatının düşrnan kesildili bir milletle başbaşa bırakılmaktadır. 

Yâni, Türklerin, yüz yıldır, imparatorluk, yâni onu meydana getiren öteki kitlelerle anlaşmaya çabalaması boşa gitmiştir. Bu kitleler, biz ne türlü hareket edersek edelim, bizi vurmakta, bizim zararımıza rahat etmekte tereddüt etmemişlerdir. Bu devirde varolan imparatorluklardan hiç birisinin kapılmadığı bu gaflet, bizim imparatorluğumuzu y1- kan, fakat bir yandan da bize, tek kurtuluş çaresi- nin kendi kendimizde olduğunu telkin eden faktördür 

Bu felâketli imparatorluk realitesinin zemini üzerinde gelişmeye çalışan Türk Milliyetçiliği; bütün bir Türklük âlemini kucaklamakta; ölçü olarak da ırk esasını kabul eder görünmektedir. Bu anlayış icin bünyesindeki “dalaylama” milletimizdendir; İrkutsk vâdisindeki süvari milletimizdendir; o Tac-Mahal'de konuşanlar milletimizdendir; Urallar'da çarpışanlar, Kafkaslar'da yaşıyanlar milletimizdendir. Troblus'ta döğüşenler milletimizdendir; Sudan'a giden, yolumuz- da eza çekenler milletimizdendir! 

Şimdi; bir bu kadar geniş yerlerdeki etnolojik gerçekleri göz önüne getiriniz; “milletimizdendir” dediğimiz bu kavimlerin, bu kitlelerin Balkan Harbinde, Birinci Cihan Harbinde bize karşı gösterdiği 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muameleleri düşününüz; bir de imparatorluğun çarkına kıstırılmış Türk varlığının durumunu göz önüne getiriniz 

Görülecek ki: Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan çimento vazifesini görmek için, sınırlara kan selleri halinde boşanan bu Türk varlığı; Türklüğünden önce Osmanlılığını ve İslâmlığını düşünmeye mecbur tutulmaktadır! 

Büyük ve idealist Gökalp'in Türkçülüğünde bize sunduğu nazariyenin müphemliğini, tereddüdünü işte bu durumumuzda aramak lâzım! 

Türklüğün şuuruna ermiş nesillerin daima örnek insan sayacakları büyük Gökalp'in “İslâm ümmetindenim! Garp medeniyetindenim! Türk milletindenim!” şeklinde topladığı üçüzlü formülde bu tereddüdü, bu compromis'yi açıkça görebiliriz. Bu formülde her prensip müstakil bir çehre ile yer almakta, her birine ayrı imtiyaz verilmektedir. 

Bu compromis, bu tereddüt, daha sonra, yâni milliyetçiliğimizin üçüncü safhasında, inkılâpların yapıldığı anlarda, kıymetlerin yerlerini takdir etmek meselesinde, 'Türk aydınlarının hemen hemen yüz yıldır tuttukları yanlış ölçülerin hüküm sürmesine yol açacaktır! 

* Anadolu Kurtuluş Savaşları gibi ateşten gömleği giyen “Kuva-i Milliye” ciler; ağır imtihanlardan, korkunç realitelerden sonra; imparatorluktan devraldıkları bu ideoloji mirasının manzarasını kökünden değiştirmişlerdir. 

Bu üçüncü merhalede, milliyetçiliğimizin başlıca karakterleri şunlardır: 
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Bir kere şu acı hakikat meydana gelmiştir: Millet şahsiyetimizi yoluna yüzyıllardır  gömdüğümüz imparatorluk, yokolmuştur ve Türkler, binbir derdi, eksiği olan, paramparça bir vatanla, kâinatın düşman kesildiği bir milletle başbaşa bırakılmışlardır. 


Artık; vatan, Türk vatanı; millet, Türk milleti; devlet, Türk devletidir. 

Bu çok basit görünen gerçekleri içimizde açıkça duymak, herhangi bir korkuya, compromis'ye yer bırakmadan dilimizle söyliyebilmek için 200 yıl beklemiş bulunduğumuzu düşününüz: O zaman bu çok basit gerçeklerin ne büyük nimetler olduğu anlaşılır, 

Sonra, şimdiye kadar başka kitlelerin, başka zümrelerin, şahsi heveslerin ve hırsların bir harç, bir malzeme gibi kullandığı (Türk halkı), bugünkü milliyetçiliğin bir gayesi değerine yükselmiştir. 

Sonra; Türk soyunun gerçeğine ve bu gerçeğin tarih boyunca yarattığı kültürün benimsemesine dayanan bir ideoloji gibi insanlığa sunulabilmesi; bu milliyetçiliğin başka bir karakteridir. Bugünkü millete “Türk Milleti” deyişimiz, bir soy aslını hepimizin kabul ettiğini göstermektedir. Fakat, bu milliyetçilik, tarih içinde bu soyun, kendisine katılanlarla birlikte yarattığı kültürü, şimdiki varlığının büyük dayanağı biliyor. Bu itibarla da şimdiki milliyetçiliğimiz, kendimize malettiğimiz ve bizim kalan insanları, bizim saymakta tereddüt etmiyen bir karakter taşımaktadır. İnsanların bir tebea değil, Arap milletlerinde olduğu gibi vatandaş varlığı kazandığı bu Türkiye'de, bu ideolojiye artık Türkçülük değil, milliyetçilik denebilir, 
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Daha sonra; bu gelişme merhalesinde milliyetçiliğimiz, bütün açıklığı ile ana vatana, Türkiye'ye yönelmiştir. Büyük Gökalp'in dediği gibi: “Damarlarımızda vuran duyguların” tarihi sesine sadıkız. Yåni, insanlığın temiz ve büyük bir gerçeği olan bütün Türk kitlelerinin tarihini, kültürünü yabancı telâkki etmiyoruz. Onların ıstırabına gülen gözlerin kör olmasını elbette istiyoruz. 


Fakat siyasi hareketlerimizin çerçevesi olarak Türkiye'yi kabul ediyoruz. Bugünkü cemiyetimizi yükseltmek için omilliyetçiliğimiz bir manivelâ ise, onu dayıyabileceğimiz tek mukaddes gerçek, Türkiye'dir! Bu itibarla Ga bütün emeklerin döküleceği yer burasıdır! 

Bundan başka; bugünkü milliyetçiliğimiz sevgi ile işe başlamaktadır. Vatanını, tarihini, milletini, (işçisi, çiftçisi, askeri, aydını, tüccarı ile) bütün halkm: sevmek; milliyetçiliğimizin hareket noktası budur. Ancak, sevdiği bu gerçeklere tecavüz, bu varkklara düşmanlıktır ki, bizi mukabil hareketlere zorlar. 

Bu itibarla şimdiki milliyetçiliğimiz baştanbaşa bir savunma cihazıdır. Ve insanları birbirine düşman bezirgânların hırsı, rekabeti, nefreti ile karşı karşıya getiren, intikama, tecavüze dayanamaz. 

L Bugünkü Türk Milletinin ideolojisi üstünde hangi türlü durursak duralım, onun başka milletlerin haklarına riayet eden bir milliyetçilik olduğunu derhal görürüz. Yalnız Anayasasına geçen milliyetçilik prensibinde değil; yalnız Büyük Millet Meclisindeki “Egemenlik Milletindir!” prensibinde değil; hayatın 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bütün kollarında, idâresinde, siyasetinde, hukukun- da da beliren ideoloji: milliyetçiliktir. 

Milliyetçiliğimizin bugünkü gelişmesinin dış münasebetlerimiz bakımından yarattığı imkânlar büyüktür. Bu açıklıkta, bu anlamda bir milliyetçilik bize, bütün insanlıkla açık görüşmek, anlaşmak kudretini vermektedir. Nefretle, kinle değil, sevgiyle hareket ettiğimiz içindir ki aynı suretle kendi yurduna, tarihine, hayat şartlarına bağlanan milletlerle sevişmek, anlaşmak mümkün görünüyor. 


Bu gelişme ile görmekteyiz ki: insanlık bir gün geniş, bir aile halinde toplanacaksa, yani milletlerarası bir hakiki birlik gerçekleşecekse, buna ilkin milliyetçiliklerin kurulmasiyle gidilecektir. Birbirini vahşi hayvanlar gibi yiyen bu müthiş insan zekğları, milliyetçiliğin anlamına riayet etmedikçe milletler, yani hür şahsiyetler doğmıyacaktır. Milletler doğup yaşamadıkça, Milletlerarası bir hayattan, bir anlayıştan bahsetmenin boşluğunu görüyoruz. Nasıl ki, bir toplulukta şahsiyetler olmadıkça, orada sadece tek adamın, müstebidin emrine boyun eğmiş sürüler vardır; millet değil!... 


Bugünkü milliyetçiliğimizin üstünde durulacak en önemli karakteri belki Ortaçağdan beri ilk defa, batı medeniyeti ile muvazaasız bir anlaşma yapmasıdır. Belki Fatih'ten beri Türk aydınlarının hasretini çektiği ilerleme ve yenileşme hamleleri; ancak bu devrede her türlü compromis'den, korkudan kurtulmuş olarak batıya yönelmiştir. Bu suretle, gelecek hafta üstünde duracağım, Türk İnkılâbı dediğimiz kesin safha medeniyet tarihimizde gerçekleşmiştir. 
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Fakat Türk milliyetçiliğinin bugünkü gelişmegine ait bu belirttiğimiz karakterlere, bu karakterlerden yapılan insanca sevgiye bakıp, bizim vatanı savunmak için tek damar halinde cephelere boşalmıyacağımızı zannetmek büyük hatâdır. Ne Tanzimatın, ne de Kurtuluş Savaşlarına kadar süren devrin hudut bilmiyen vatan anlayışı ile ilgili olmıyan bugünkü vatan, millet gerçeğine ermek için 900 yıl bekliyen bu nesiller; çevrelerine iyi bakmaktadırlar, Onlar, Türkiye'yi çepeçevre kuşaktan ve dünyayı yeseler doymıyacak oburlukta olan düşman âlemleri Tark ediyorlar. Bize saldırmak için saniyeyi kaçırmıyacak olan bu obur âlemlerin karşısında Türk milliyetperverleri, birbirine deha sıkı, daha candan sarılmayı ömürlerinin ilk şartı biliyorlar. Türklüğün son umudunu ve son kurtulma manivelâsını ellerinde tutan bu milliyetçiler; bütün insanlığın karşısına işte bu büyük milli mesuliyetin şuuriyle çıkmaktadırlar. Bu yurda, bu millete tecavüz nereden gelirse gelsin, onlar kâinata bu birlikleriyle, bu uhdeleriyle çıkacaklardır! 


DÖRDÜNCÜ KONUŞMA 
(19 Mayıs 1951) 


Muhterem dinleyicilerim; 


Umumiyetle inkılâp meselesini ve bilhassa Türk inkılâbını medeniyet tarihimizdeki yerine yerleştirebilmek için, “milliyetçilik” dediğimiz ideolojiyi ele almak lâzımdır. Yâni Türk milliyetçiliğinin merhaleleri, karakterleri üzerinde durduktan; bu milliyetçiliğin tarihi kaderimizle gelişmemizin bir sonucu olduğunu gördükten sonra; şimdi bizzat bu milliyetçilik denen prensibin veya prensipler topluluğunun üstünde durmak gerekmektedir. 

Şurası meydandadır ki, bugün milleilerin gördüğü saygı, saygılarına verilen değer, devletler ve milletler arasında birbirinin değeri için kullanılan ölçü: her milletin dayanma kudreti'dir Bir millet içeride ve dışarıda, kendi varlığına yöneltilen darbelere, taarruzlara, entrikalara, rekabetlere, propagandalara... ne derece dayanırsa; milletler ve devletlerarası göreceği itibar o nisbette büyük olur. 

Yine şurasını iyi biliyoruz ki, en eski devirlerden beri, bir millet ortadan kalktığı zaman onda eksik olan zenginlik, zekâ, incelik, sanat, bilgi değil; yukarıda söylediğim dayanma kudreti olmuştur. Eski Yunanda öyle olmuştu, Bizansta öyle olmuştu; türlü İslâm hükümetlerinin yıkılışları böyle olmuştur. 
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Bu itibarladır ki, bir milleti — yani: ilkin tesadüfler, sonra itimatlar, þelli bağlar, menfaatler ile bir araya gelen kitleleri... — her türlü hücumlara, rekabetlere karşı koruyacak bu dayanma imkânlarına büyük ehemmiyet verilmektedir. Bu dayanma varolunca o millette ilmin de, sanatın da, zenginliğin de, gelişmesi mümkün, hem kolaydır. Osmanlı İmparatorluğu için böyle idi, İngiliz İmparatorluğu için böyle idi; Amerika için mesele aynı olmuştur. Yâni istiklâlini kurtardıktan, yâni birinci sınıf bir dayanına örneği verdikten sonradır ki bugünün ileri Amerikası doğabilmiştir. 

Türklerin geçmişte iç dünyalarını, bütün kâinata karşı hangi idealin, hangi ideolojinin cihazlandığını gördük. 

Bugün, 'Türk milletinin dayanma ve yaşama kudretini Türk milliyetçiliğinde bulduğunu görüyo-YUZ. 

Şurasını hemen işaret edeyim ki, Türk varlığına bir dayanma ve yaşama mekanizması gibi verilmiş bulunan milliyetçilik, zaman zaman ve yer yer bir çekişme, bir ayrılma faktörü hâline getirilmektedir. 

Bunun türlü sebepleri vardır. 

Bir kere; memleket aydınlarından bir kısmı, milliyetçiliğin artık üstünde durulacak bir konu bile olmadığı kanaatindedir. Hattâ onlara göre milliyetçilik, bugünkü insanlığın ayrıca bir belâsıdır! 

Halbuki, bilhassa son Cihan Harbinden beri önümüzde geçit resmi yapan, olup bitenlere bakınca, bu görüşün gerçeğe uymadığını çabucak anlıyoruz. 
Su meydana çıkmış bulunmaktadır ki, bugün, hangi millet kendi milliyetçiliğinden vazgeçiyorsa, karşısın» 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dakinin milliyetçiliğini azdırıyor. İnsanlığımızı şimdi, milliyetçi olma değil, milliyetsizlikler öldürüyor! 

Şu veya bu soyun, şu veya bu milletin üstünlügüne dayanan, üstünlüğünü hedef bilen bir megalomanidir ki milliyetçiliği insanlığın başına belâ eder! 

Halbuki Türk milliyetçiliği — bilhassa bu son merhalesinde — hareket noktası olarak, gördük ki, sevgiyi ve milletlerarası eşitliği seçmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla memleket çocuklarının bu hususta müsterih olmaları lâzımdır. 

Milliyetçiliği bir gelişme faktörü hâline sokan beşka ve büyük bir sebep de: Millet tarifindeki görüş ayrılığıdır. Bu ayrılık, milleti târif ederken, yalnız soyu yahut yalnız kültürü esas almaktan doğuyor. 

Yalnız soyu esas alanlar; milleti tamamiyle muayeniyete (—belliliğe) bağladıklarına inanmaktadırlar. Halbuki dikkat edilirse bu belliliğin menşei tesadüften başka bir şey değildir. Çünkü hiç kimse içinden yetişeceği soyu; doğacağı anayı, babayı seçmekte serbest olmamıştır. O halde, bu türlü teklerden meydana gelen ırkların başı tesadüfe dayanır. Fakat bir soy meydana geldikten sonra, artık bellidir, belli bir içtimai hâdisedir. Ve bir muayyeniyet meydana getirir. 

Bu itibarla; milleti yalnız soy esasının üstüne kurduğumuz vakit, menşei tesadüf olan bir bellilise yer vermekteyiz. demektir. 

Böyle bir helliliğin cazip tarafı: Milleti, soy gibi, teşekkül etmiş, tamamiyle bilinen, iç ve dış şartları meydanda olan bir köke, bir asıla dayamış görünmesidir. 
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Halbuki soylar, dünyanın binler ve binlerce yıllık gelişmesi sırasında büyük katışıklık, büyük değişiklik göstermişlerdir. Ru itibarla, bir imtiyaz olan bellilikleri su ve söz götürür haldedir. 

Millet meselesi bakımından soy vâklasının asıl tehlikesi şudur: Milleti yalnız soya dayamak, o soydan olmıyanlara, o milletten olmayı yasak ve haram etmek demektir. Devlet olarak eski Ispartalıların, dini cemiyet olarak eski Hintlilerin millet anlayışından farksız olan böyle bir anlayışın, bugünkü insanlığın içinde bir kitleyi, bir cemiyeti ne hale getirecečini düşünmek zor olmaz sanırım. 

* Milleti yalnız kültür vakıasına dayıyanlar, ancak ferdin iradesine ve menşei belli bir soyun emeği, iradesi mahsulü olan müesseselere bağlıyorlar. 

Kültür hakkındaki düşünce ve târifimiz şudur: Kültür, bir milletin duygularımı, inanlarını, hükümlerini temsil eden müesseselerle, geçmişteki duygu ve inanlarını koruyan, nakleden, aksettiren müesselerden ibarettir. Meselâ: Dil, sanat, din, hukuk, ahlâk; milletin duygularını, inanlarını, hükümlerini aksettirir. Tarih ve vatan ise geçmişteki duyguların, inanların korunup nesiller boyunca (o insanlığımıza geçmesini, aksetmesini sağlar. 

Bu türlü anladığımız kültürü meydana getiren müesseselerin hepsi başlangıçta, belli bir soyun emegi ve iradesiyle yaratılmıştır. Bu itibarla, “kültürün başı belliliğe; tesadüfe değil, iradeye, şuurlu emeğe dayanır!” derim. 

Ama; kültür dediğimiz bu belli, mânevi vâkıayı kuran soya mensup olmamakla beraber ona katılacak, onu benimsiyecek insanların; aslında ayrı kültür, ayrı ayrı soylardan geldiğini unutmamak lâzım. 


Bu itibarladır ki kültürü benimsiyecek olanlar bakımından, yani ayrı ayrı soylara mensup olan yeni tekler veya zümreler bakımından ortada bir belirsizliğin bulunduğunu kabul etmek zorundayız. 


Bir kültüre yeni katılacaklar bakımından, bu bellisizliğin cazip olan tarafı şudur: Millet realitesini ırkın dar çerçevesinden çıkarıp, insanlığın türlü türlü imkânlariyle, cihazlanmış unsurlarını açmakta, böylece milleti, yeni ve daima yenileşen imkânlara, kaynaklara kavuşturmaktayız. 

Tehlikeli tarafı ise meydandadır: Ayrı ayrı soylardan, ayrı kültürlerin içinden gelen teklerin veya zümrelerin, yeni kültürü ne dereceye kadar benimsiyeceği belli olmaz! Onların yeni kültüre, yeni kültürün hayatına uymaları büyük ve meçhul bir meseledir. Hele bir millet en gelişmiş, en ileride çağını yaşamıyorsa; yeni katılanların onun kültürünü benimsemesi, o kültür hayatına uyması derecesiz çctin, mücadeleli olur. Böyle bir çetinlik ve mücadele ise; hem o kültürün gelişmesini güçleştirir, hattâ durdurur; hem de o milletin varlığı için bir tehlike yaratır. 

O halde, milleti yalnızca kültür birliğine dayamak, ve katılmak istediğimiz esası hesaba katmamak millet realitesini tesadüfler üstüne kurmak demek olur. 

Milletin bu iki mühim varlık unsurundan her birini yalnız başına milletin tarifine esas olanlar; şu anda kıyasıya çarpışmaktadır. Müşterek millet 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hayatını bize haram kılma tehlikesine doğru yürümektedirler. 

Bizim görüşümüz ise, bu inhisarcı görüşlerden uzak bir uzlaşmaya dayanır. Bugünün millet realitesini inceleyince görmekteyiz ki, milletler bir soy aslna dayanmamakla beraber; onların kültürlerini benimsemiş, onların yaşamalarını benimsemiş, onların kaderine katılmış olanlardan da meydana geliyor. 
Kendi milletimizi incelediğimiz vakit de bunu, açıkça görüyoruz. Bir Sokollu Mehmet Paşayı bugün milletimizin varlığından ayırtmıyan, bu açıkça gördüğümüz vâklıa değil midir? 

O halde biz diyoruz ki, millet: soy aslına dayanan, kültür birliğini (benimsemiş insan kitlesidir. 
Türk soyundan gelenlerle birlikte, bu soyun yarattığı kültürü benimsemiş, bu kültür hayatını benimsemiş, bu kadere katılmayı benimsemiş olanlardan meydana gelir. 

Soyu Türk olmakla beraber Türk kültürünü benimsiyen, Türk kaderine kapılan, bu husustaki iradesini kara günlerde belirtip işleten, yâni Türk kalan insanları biz bugün milletimizin öz çocuğu bilmekteyiz. 

# Milliyetçilik gibi bir disiplini aydınlarımız arasında bir kargaşalık konusu haline sokar görünen başka bir sebep daha var. Bu sebep: Milliyetçilik tarifini bugüne kadar, pek de esaslı ve gerçeklere uyar şekilde yapılamamasıdır. 

Milliyetçiliği biz kısaca şöyle anlıyoruz: Milletini sevmek ve onun örnek millet haline yükselmesini istemek bu yolda elinden gelen bütün hizmetleri esirgememek! 
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Bu basit tarifin içinde iki bölümün bulunduğu görülmektedir: 

1 — Milletini sevmek. 

2 — Milletini yükseltmek. 

İlk bakışta herkesin milletini sevmesi kolay, tabii gibi gelir. Ama iş öyle değildir. Bir kere tek kelime olarak söylediğimiz millet; hepimizin bildiği, içinde yaşadığı bir topluluktur. Fakat yakından þakılınca bu topluluk ne kadar karmakarışık, anonim bir şeydir! Bu anonim topluluğu sevmek dediğimiz zaman belirsiz, süreksiz bir sevgiden bahsedilmiş olur. Bu anonim milyonların içinde sizin zalim, vicdansız, dediğiniz; benim şuursuz, hayasız dediğim; ötekinin hain, hırsız, kaatil, şahsiyetsiz, cahil dediği insanlar vardır. Bütün bunları sevmek veya bütün bunları ayıklıyarak geriye kalanı sevmek birbirinden zor, yapılması hemen hemen imkânsız şeylerdir. 
O zaman, milletini sevmek deyince gözüken kolaylığın, tabiiliğin ne kadar geçici olduğu meydana çıkar. 

Ama iş bu kadarla bitmez ki... Bugünün adaminı türlü türlü işler, türlü türlü tesirler birbirinden ayırmaktadır. Şu bilim adamına bakınız: Mesleğinin içinde bir ipekböceği gibi sarılmış, kaybolmuştur. 
Bir mikrobun, bir molekülün peşinden koşan, lâboratuvarda mikroskobik, tüplerin başında bu ipekböceği tabiatli insan, günlerin değil, ayların, yılların geçtiğini farketmez. Nasıl istersiniz ki, bu insan çevresindekileri, şu anonim milyonları kendiliğinden düşünsün! 

Şu hekime bakınız: hastalarının getirdiği meselelerle didişen, çarpışan veya hastalarının getirdiği, getireceği imkânlara aklını kaptıran bu insan kolay 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kolay başkalariyle uğraşabilir, mutlak bir sevgiyi uklına getirebilir mi? 

Şu san'atçıya bakınız: San'atının içinde, onun getirdiği meseleler, onun getireceği şerefler ve şöhretlerle sarhoş olan bu san'atkâr, çevresini kolayca düşünebilir, sevebilir mi? 

Sokaktaki şu insana bakınız: Sokak süpüren, kuru ekmeği bulmak için sekiz saat çapa, kazma, kürek sallıyan, üstü başı pırtıklar içinde bulunan bu isçi, bundan farksız olan çiftçi... Kendinden farklı yaşıyanların âlemini kolayca sever, benimser mi? 

Kazencınm hırs veya korkusu içinde kendini kaybeden tüccar, çevresindekinin derdini kolayca kendiliğinden düşünebilir mi? Çevresini kolayca se~ vebilir mi? 

Bunlardan başka; bugünün insanı başka milletlerin üstünlüğüne de çabucak kapılabilir. Parası, kazancı, rahatı, mamurluğu ilerde olan milletlerin haline imrenme, onun gibi olmaya özenme de, insanları kendi milletlerinden, vatanlarından soğutabilir. Hele o üstün rahat milletler; bu geri kalmış, devlet düşkünü milletlerin insanını yurtlarından, milletlerinden soğutmak, kendilerine maletmek için ince tertiplerle propaganda yaparlarsa, bu insanların milletlerini sevmesi çok zorlaşır. Kâh radyo, kâh roman, kâh gazete, kâh konuşma, kâh piyeslerle yapılan bu propagandalar, görüyoruz ki, millet teklerini başka cephelere kaydırabiliyor! Vatanlarının zararına olan işleri yapmalarına sebep olabiliyor! 

Sözün kısası; zamanımızda insanın kendi milletini sevmesi kendi kendine güç olabiliyor. Kendi kendine olmasa bile, kendi kendine devam edemiyor! 
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Bu itibarla da milletini sevme işinin nesiller içinde sistemle yapılması ve yayılması gerekiyor. Bu işi bir havariler, bir terbiyeciler işi gibi bilmek; bu yolda hususi olarak kurulmuş derneklerle çalışmak gart gözüküyor. 

Şu nokta pek mühimdir: Bu türlü dernekler ve havariler, memleketin çocuklarına neyi sevdireceklerdir? Fâni tekleri mi sevdireceklerdir? Ölümlerinden sonra bazan en yakınlarının bile hâtıralarını didik didiklediği bu fâni insanlar, çok kere ve bütün iyiliklerine rağmen milletleri arasında çatışmalara, âedikodulara, hattâ sevgisizliklere, çarpışmalara sebep olmuyorlar mı? Yoksa bu türlü dernekler ve havariler, bir cemiyetin günlük hayatını, varlığını sağlamak, korumak için, yahut milletlerarası münasebetleri sağlamak için kurulan geçici sistemleri mi sevdireceklerdir? 

Bize öyle geliyor ki, millet çocuklarına sevdiril mesi gereken şey başkadır. Bu şey, yukarda söylediğim anonim kitlenin, içinde her türlü insanın þulunduğu anonim milyonların; istiyerek veya istemiyerek, bilerek veya bilmiyerek hep birden emeklerini üstünde topladığı gerçekler ve kıymetlerdir? Gerçekten de; millet dediğimiz bu anonim kitlelerin, yaratılmasında birleştikleri, tarih boyunca devam ettirdikleri müesseseler, gerçekler, kıymetler vardır. 

Üstlerinde daha sonra duracağım bu müesseseleri, bu kıymetleri sevmek suretiyledir ki milletler, ebedi denecek bağlar ile bağlanır, şahsiyetlerini, birliklerini koruyabilirler. 


BEŞİNCİ KONUŞMA 
(26 Mayıs 1951) 


Muhterem dinleyicilerim ; 


Milliyetçiliğin, milletini yükseltme formülü ile ifade olunabilen ikinci bölümü, başka birtakım kıymetler sahası meydana getirir. 

Dikkat edilecek olursa, bir milleti yükseltmek demek, çok kere (o milletin tabiatı zabt ve idare etmesi; tabiata hâkim olması; insanları cemiyet olarak, tek olarak idare etmesi, onları huzüra, saadete eriştirmesi) imkânlariyle hulâsa olunabilir. 

Gene dikkat olunursa, bu formül, bütün müsbet bilimlerle teknolojinin sahasını, konularını meydana getirir. 

Gerçekten de; bir milletin tabiattaki kör kuyvetten doğacak olan belâlardan kendini koruması, onu zabt ve idare etmesi müsbet ilimsiz, tekniksiz olamaz. Bunun gibi, tek olsun, zümre olsun, büyük kitleler hâlinde olsun, bugünün insanlarını idare etmek, onları huzüra, saadete eriştirmek de; müsbet ilimden, müsbet ilim metodundan ve zihniyetinden habersiz olanların başaracağı şey değildir. İnsanı, Kur'an'da tekrim edilen ve bugünkü medeni milletler tarafından bir büyük gaye olarak ele alınıp (hür, efendi vatandaş) şahsiyetinde belirtilen insan olarak 

§ 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idare etmek; onu bizzat insana ve tabiata karşı korumak, sonra da saadete eriştirmek; bilgisiz, tekniksiz olabilir mi? Müsbet ilim zihniyeti, bu zihniyetin verdiği mübarek tesamüh (yani tolerans, hoşgörürlük) olmadıkça yukarıdaki gaye gerçekleşemez. 

Ziraati, ticareti, ulaştırma, endüstrisi, hattâ maliyesiyle iktisat; bu ilmin dış belirtileri gibi yükselen teknoloji; şekircilik, siyaset, idare ve sosyoloji; bütün bunlar arasında bir bağlantı gibi işliyen hukuk; bunların hepsinin gayesi olan insan sağlığını, cemiyet demoğrafyasını ayakta tutan tıp... olmadıkça, medeni insanın idaresi, korunması ve huzura kavuşturulması bugün mümkün müdür? 

- Müsbet ilim, onun metodu, zihniyeti ve teknoloji olmadıkça, fizik ve maddi sahada cemiyetler ve siyaset dünyasında kalkınmanın imkânşızlığını anlamak için şu misallere bakmanızı rica edeceğim: 

Bir millette, vergisi, geliri, gideri, bütçesiyle maliyeyi kurtarmak mı istiyorsunuz? Müsbet ilmin zihniyeti, metoduyla işe sarılmaya mecbursunuz. 

Karada, denizde, havada... bir milleti savunmak mr istiyorsunuz? Müsbet ilme, onun muhteşem belirtileri olan teknolojiye koşmaya mecbursunuz. 

Bir milleti şu dünyada, içerde ve dışarda nefes almak imkânına kavuşturan iktisadı mı yoluna koymak istiyorsunuz? (Hayvancılığı, ormancılığı, bitkisiyle) ziraatin, ticaretin, ulaştınmanm, endüstrinin, teknolojinin sırlarını bildiren müsbet ilimlere baş vurmayı, onların tavsiyesini imanla, dikkatle yerine getirmeye mecbursunuz! 

Bir milletin dış ve iç münasebetlerini, yâni siyasetini, bugünün ihtiyaçlarına uygun, şerefli bir seviyede yürütmek mi istiyorsunuz? Milletlerin iktisadını, tarihini, coğrafyasını, savunma kaynaklarını ve kebiliyetlerini bilmeye dayanan bir müsbet ilim metodu ve zihniyetiyle hareket etmeye mecbursunuz! 

Bir millet nüfusunun sağlam ve şu dünya nimetlerinden faydalanacak, şu dünyadaki vazifelerine lâyık bir ömür sürecek kalitede olmasını mı istiyorsunuz? Tıp denen müsbet ilmin bütün emirlerine saygı göstermeye mecbursunuz! 

Bütün şu kâinatın gayesi, temeli olan insanı, bu hısanın en mâsum ve vaadli hulâsası olan çocuğu, genci; insan şerefine lâyık bir halde yetiştirmek için varolan maarifi yükseltmek mi istiyorsunuz? Müsbet ilmin metoduna, zihniyetine uyarak (bu müsbet ilmi ve millet kültürünü koruyan, öğreten, ilerleten ve yayan) bir maarif anlayışı üstünde durmaya mecbursunuz! | 

Umumiyetle fâni yâni geçici olan, bu itibarla da vakti az olan ömrü... kendiniz, aileniz, milletiniz, insanlık için en verimli hâle getirmek mi istiyorsunuz? Müsbet ilimlerin metodu, sistemi, zibniyetiyle harekete mecbursunuz! 

Şurası meydandadır ki, bu müsbet ilim, bu ilmin metodu, bu ilmin zihniyeti, bu teknoloji... bugün “Avrupa veya Batı medeniyeti” dediğimiz üstün gerçeğin kaynağıdır. 

Bugünkü medeniyet dünyasında, nerede müsbet ilimden ve teknolojiden bahsedilirse, arada Avrupa veya Batı medeniyetinin akla gelmemesi imkânsızdır. 

# Bir yandan tabiatı zabt ve idare etmemize, öte yandan insanı tek olarak, cemiyet olarak koruyup 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idare etmemize yarıyan bu müsbet ilim müesseseleri, bu teknoloji; bir millet dinamizmini veren kıymetlerdir. Bunlar bir milletin hayatında (dinamik kıymetler) diye de yer almaktadır. 

Milletleri ilerlemeye, yenileşmeye koşturan; milletler arasında yaşama ve hizaya gelme birliğini teşvik eden; bir milleti ileri ve medeni seviyelere ulaştıran şey: Müsbet ilim ve teknoloji dediğimiz bir sıra araştırmanın, keşif ve icadetmenin konularıdır. 

Daha önceki konuşmalarımda tablosunu çizmeye çalıştığım milliyetçiliğimizin merhalelerini yaratan bütün şahsiyetler, bütün vatan çocukları; müsbet ilimlerin hârika mahlüku olan “Avrupa medeniyeti” nin üstünde durmuşlar, ona yönelmişlerdir. Şurasını yanılma korkusu olmadan söyliyebiliriz ki; Medeniyet tarihimizin bilhassa son iki yüz yılında, bu milleti yükseltmek, düştüğü gerilik uçurumundan kurtarmak için ne zaman bir hareket belirmişse, yani re zaman yenileşme ve ilerleme hamlesi görülmüşse; orada Türk milliyetçiliği belirmiştir. Ve nerede Türk milliyetçiliği belirmişse; müsbet ilme, Avrupa medeniyetine yönelme belirmiştir. Türk millliyetçiliğinin bütün merhalelerinde müşterek bir karakter olarak ortaya çıkan yenileşme hamleleri, milletlerarası hareketlere katılma şevki, aslına bakarsanız, Avrupa medeniyetindeki değer hükümlerini benimsemekten başka nedir? 

Misal olarak siyaset müessesesi üstünde duralım: Bu sahada şimdi ne kadar ileri, hattâ mukaddes kavramlar varsa, hepsi Avrupa medeniyetinindir ve bunları biz, milliyetçiliğimizin bu son merhalesinde tamamiyle benimsemiş bulunuyoruz. 
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Meselâ siyasi hürriyet, siyasi haklara eşitlik, millet işlerini murakabe kudreti, kuvvetler muvazenesi... batı medeniyetinde siyasi anlayışın belirtileridir. Biz bu anlayışı şimdi gerçekleştirmeye çalışmıyor muyuz? Bu anlayışı millet hayatımızın en mukaddes vazifesi bilmiyor muyuz? 

Sonra, şimdiki siyasi hayatımızın sembolü olan demokrasiyi alalım. Demokrasi, hürriyetin, eşitliğin üstüne dayanır. Bunlar ise Avrupa medeniyetine temel olan siyasi kıymetlerdir. Hürriyet bugünkü insanlık için ilmin de, ahlâkın da, sanatın da en büyük şartıdır. Hürriyet olmadıkça bugünkü medeniyette hayranı olduğumuz ilim de, ahlâk da, sanat da ya yoktur, ya neticesizdir, verimsizdir, yapmadır ve kopyadır. Bunları düşünür ve bizim demokrasiye, millet hayatımız bakımından nasıl sarıldığımızı göz önüne getirirseniz; bu siyasi kuvvetler yoluyla Avrupa medeniyetini ne türlü benimsediğimizi kolayca anlarsınız. 


Muhterem dinleyicilerin ; 


Bu dinamik kıymetlerin en kuvvetli karakteri: zamana, ihtiyaca uyabilmeleri, bu hususta aklın, zekânın bütün imkânlarını pervasızca kullanabilmeleridir. Bu sebepledir ki yenileşme, ilerleme yeni yeni keşifler, icatlar mümkün olmakta; bütün bunları milletlerin çekinmeden olmasına, kullanmasına, öğrenmesine, onları ilerletmesine, yani bu kıymetlerin milletlerarası değerler vasfını taşımasına itiraz olunmaktadır. 

İnsanlığın bugün hâkim medeniyetiyle müneasebetlerimizi düzenliyen, bu milletlerle aynı hizaya gelmemize yarıyan, yani yükselmemizi sağlıyan işte bu dinamik kıymetlerin konusu olan ilimdir. İlim zihniyetidir, yani Avrupa medeniyetidir. Zihniyet, metod, müessese bakımlarından örnek aldığımız kıymetler de bunlardır. 

Bugün bizler; batı medeniyetinin, eski Yunan'- dan Thales'den beri tecrübeden geçmiş, yakın şarktaki ve Akdeniz çevrelerindeki bütün medeniyetlerin gelip döküldüğü pota olduğunu bilmekteyiz. Şarkta ve hattâ dünyada (bizzat Thalès devrinden sonra...) 
ilk rönesans sayılması gereken 9. - 10. asrın Müslüman -'Türk medeniyetindeki yerimizi, emeğimizi düşünür ve bu medeniyetin şimdi batı medeniyeti denilen kiymetlerin doğmasındaki rolünü göz önüne getirirseniz bu medeniyetin bize yabancı olamıyacağını da kabul eylersiniz! 


Bu itibarla da, dinamik kıymetlerin yekünu olan bu ortak medeniyette kim ilerideyse geri kalanların ondan faydalanması, onun görüşünden, tecrübesinden, metodundan, müesseselerinden örnek alması pek tabiidir. 

Gine bu itibarladır ki, milliyetçiliği ağzına alanları geriliğin, dargörüşlerin, bugünkü medeniyet hayatının zıddı gibi düşünüp görenlere hayret ve şüpheyle bakmak gerekir. 

İşte bunun içindir ki Türk milliyetçiliğini güdenler, ilerleme ve yenileşme hamlelerini, Avrupa medeniyeti, Avrupa'nın veya batının müsbet ilim zihniyeti formülünü başa almayı... inanlarının ilk şartı biliyorlar. 
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Bugünkü Türk nesillerinin bu dinamik kıymetlerin kaynağı olan batı medeniyeti veya müsbet ilimler karşısındaki düşünceleri şöyle ifade edilebilir: 

Medeni bir millet için, batı medeniyetinin temeli olan müsbet ilimlerden faydalanmak bir vazifedir. 
Hem de ölüm kalım meselesidir. Bu hususta ayıp olan, bu medeniyetin esaslarını anlamamak ve ona bir şey katamamaktır! 


ALTINCI KONUŞMA 


(2 Haziran 1951) 


Muhterem dinleyicilerim; 


Bir milletin yükseltilmesinde baş vurulan yollardan belki en ehemmiyetlisi, inkılâplar'dır. Bir milletin yaşadığı olağanüstü şartların, o millet hayatını çevreliyen tehlikelerin mahiyeti, şiddeti... çok kere, onun kaderi üstüne eğilmiş bulunan çocuklarına acele etmek, kurtarma veya yükseltme tedbirlerinde sür'- at göstermek vazifesini yükletir. 


Şu dünyada sorumlu dediğimiz insanlar o sorumluluğu duyanlardır. Cemiyetin ve vicdanın önünde utanma, azap çekme denen nimetlerden mahrum kalmış yaratıklara, hangi kanun veya mahkeme, sorumluluk denen büyük imtihanın mânâsını anlatabilmiştir ki? 

İşte, tarihlerinin, kültürlerinin önünde bu türlü utanma ve ıstırap duyma seviyesini yitirmemiş vatan evlâdı; milletlerinin geri kalmış bulunmasını kolayca hazmedemezler. Kendi değerlerine, yetişmelerine, mesleklerine göre harekete geçerler. Milletlerin hayatına yeni, alışılmamış birtakım kıymetler yerleştirmek, böylece milletlerinde yeni bir dinamizm, bir hayat ve ilerleme hamlesi yaratmak isterler. 
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. Bu yeni kıymetler, bazan milletlerin kültürleri- ne ait istikrarlı kıymetler dışından olur ve çok kere, o milletin başına belâ olmuş, üstün milletlerin kültürlerinden alınmıştır. O zaman bu yeni değerlerin millet hayatına yerleşmesi zahmetli, üzüntülü, zor olur; çok kere, bu yerleşme işi için teklif, ikna, izah ve alıştırma yolu değil, cebir ve tehdit yolu bile tutulmak gerekir. Bu yolu tutan memleket aydınlarıun, milletleri tarafından sevilme, inanılma derecesine göre neticeler belli olur. Yani, ya memlekette sonsuz bir huzursuzluk, küskünlük ve reaksiyon süver gider; yahut yeni kıymetler, reaksiyonsuz yerleşir. 

O zaman, memlekette morfolojisi (yani dış görünüşü) bakımından birlik doğmakla beraber iç dünyasında ikilik kalmamasına dikkat etmek gerekir. 
Buuun için ise, ya müstemlekeci devletler metodunu, yahut ikna ve izah metodunu seçmek lâzımdır. Birinci metod Deli Petro'nun milletine ve onun &kıbetlerine, yahut Amerika'da, Afrika'da, Asya'da görülen mahvolmuş,, yokolmuş kavimlerin âkıbetine varır dayanır. Teklit, izah, ikna ve alıştırma metodu ise — inkılâpların ilk zarüretleri, ilk şiddetleri peginden ele slınmak suretiyle — vatan bütünlüğünü, milletin tabii gelişmesini sağlayan büyük faktör olur. 

Cumhuriyet devrinden önceki yenileşme teşebbüsleri bir tenakuzlar silsilesidir. Çünkü, yenileşme teşebbüsüyle bu dünyada, bu dünyanın şartlarına uygun bir cemiyet bünyesi kazanmak amacı güdülmektedir. Halbuki, cumhuriyetten önce nerede ve ne zaman yenileşme teşebbüsü olmuşsa, bu teşebbüse 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esas olan hareketlerin, müesseselerin, yani yeni kiymetlerin gerekçesi hep Kur'an'da, dinde aranmıştır, Matbaa açmak hareketli elbette bir yenileşme teşebbüsünün tâ kendisidir. Ama bunun için Müteferrika İbrahim Efendinin “Vesile't-üt Tab'a” adlı gerekçe ile, bu hareketin dine, Kuran'a uygun olduğunu isbat etmesi şiddetle lâzım olmuştur. 

Askerliğimizde değişiklik yapmak : istediğimiz vakit de aynı yolu tutmuşuzdur. Şeyhülislâmdan fetva alarak bu değişikliğin dine, Kur'an'a aykırı olmadığını açıklamayı ilk şart bilmişizdir. 

Görülüyor ki cumhuriyete kadar devletimiz dini bir devlettir. Bütün teşebbüslerini, işlerini, hareketlerini hep dinin karşısında, onunla yanyana muhakeme eder. Böylece, dünya işleri, din ile içiçedir, denebilir. Din adamının — meselâ bir Şeyhülislâmın... — olmaz dediği şey, haramdır. Yapılırsa bile kaçak yapuar. Bu yüzden de teşebbüsün bütün neticelerine varılamaz. Yarı yolda bırakılır. Bırakılmazsa din büyüğü, din adamları, yeniçeriyle, askerle birleşerek o teşebbüsü kökünden yoketmenin yolunu bulurlar. 
Meselâ Genç Osman için böyle olmuştu; II. Ahmet devrinde böyle olmuştu; II. Selim ve Alemdar böyle yokedilmiştir; II. Sultan Mahmud'u ilk ağızda kımıldatmıyan onlar olmuştur. 

Halbuki, din adamlarının, dünyadaki gelişmeleri bütün inceliğiyle tâkibedip anlamaları ne kadar imkânsızsa; dini, her gün gelişen müsbet bilgilerin gerTÖeğine göre, kaide, çehre, hüküm değiştiren bir kıymet gibi almak, o kadar yersizdir. Bütün bir astronomi ilmini mutlaka Kur'an'dan çıkaracağım diye uğraşanların, esasen neyi hallettiklerini anlamak 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güç olduğu gibi; bugünün bütün bir tıp, mâliye, iktisat ilmini Hazreti Muhammed'in sözlerinde izah edilmiş bulmak isteyen dostların da dinimize hizmet ettiklerine inanmak güçtür. 

Yenileşme ve ilerleme hareketlerimizin başında, ilk zamanlar padişahlar, devlet adamları gelir. Halbuki padişah, dinin en büyük mümessilidir de. O, halifedir. Peygamberin vekilidir. Bu itibarla yenileşme hareket ve hamlelerinin, dinin çerçevesi,, buyruğu içinde olmasını tabii görmek gerekir. Ama sonraları, halkı gaye bilen o ideolojilerle teşebbüs halka veya halkın mümessillerine geçmiştir. 

*# Belki Fatih devrinde bile izlerini bulacağımız yenileşme hareketlerinin 18 inci asırdan itibaren bir nevi mecburiyet hâline girdiği görülmektedir. Zaten milletlerarası münasebetler neticesinde edinilecek birçok yeni kıymetlerin böyle zaruretler neticesi, bir milet hayatında yerleştirilmesidir ki, kültür değişmeleri dâvasında yer alır. Bizim 18 inci asırdan bu yana kendilerinden yıldığımız, çekindiğimiz veya kendilerine imrendiğimiz Avrupa milletlerinden almaya çalıştığımız kıymetlerin hikâyesi, inkılâplarımızın başını enaz iki asır önceye kadar götürür. 

Cumhuriyetten önceki inkılâplar, Lâle devrinde, NI üncü Selim zamanında, II nci Mahmut zamanında, I inci Abdülmecit zamanında ve nihayet 1908 
Meşrütiyet ile II nci Abdülmecit zamanında kendilerini gösterirler, 

Enteresan olan taraf şudur ki, Cumhuriyetten önceki yenileşme o hamlelerinde de müsbet ilimler memleketimize girebilmiştir. Fakat zihniyeti girmemiştir. Bu müsbet ilim zihniyetinin girmemesi yüzünden de, bir kül olan müsbet ilimler; itibarlı, itibarsız gibi sınıflara bölünmüştür. Yâni bir kısım ilim, Avrupa usülüne, metoduna uyularak öğrenildiği halde; bir kısmı ya hiç öğrenilememiş, yahut çok iptidai bir halde bırakılmıştır.* Meselâ III. Selim zamanında, mekanik ve riyaziyenin avrupai anlamına mukabil tıp teşhissiz, tatbikatsız, hastanesiz okutulmuştur. 

İnkılâplar yapılırken şuna dikkat olunmak gcrekir: Bir milletin dinamik kıymetleri arasında tasfiyeler yapmak, onların yerine başkalarını koymak kolay olmasa bile tehlikesizdir. Meselâ, iktisat alanında devletçiyken bugün liberal olunabilir. Siyaset alanında, dün mutlakiyetle, sultanla idâre edilirken bugün meşrütiyetle, cumhuriyetle idâre edilebilir. Maliye sisteminde, âşar yerine vergi konulabilir. Maarif sahasında medreselerin yerini mektepler alabilir. 

Bu sahada müşkülât, müesseselerin kurulmasından ziyade zihniyetin yerleştirilmesindedir. Fakat, milletlerin kültür müesseseleriyle, mânevi kıymetler üzerinde yapılacak tasfiye teşebbüsleri cidden büyük dikkat ister. 
azametli başarılara dayamıyanlar, milletleri arasında inan, sevgi, saygı yaratmamış olanlar; Kültür müesseseseleriyle mânevi değerler üstüne tasfiye hareketine kalkışmamalıdırlar. Kalkışırlarsa, müstemlekeci metoda, yani cebre, tehdide, tasfiyeye baş vurmaya mecburdurlar. Bu türlü tasfiyeler ise, ekseriya, yerleştirmek istediğimiz yeni kıymetlerin aleyhinde olmaktadır. Çünkü zorlanan şuurlar, vic- 


*J) Turhan, Mümtaz; Kültür Değişmeleri, 8. 183e bakınız, 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danlar — kökünden yok edilmedikçe — bu yeni kıymetlere düşman kesilmekte; bu yeni kıymetleri yerleştirmek istiyenleri düşman bilmektedir. Böyle bir ruh durumundan ise asıl inkılâp ve inkılâpçılar zarar görmektedir. i 

Bu hususta, yakın tarihimizden alınmış bir misal verelim: Yeniçeriliğin bu memlekete 17 nci asır sonundan beri ne büyük kötülük, zarar getirdiği bilinmektedir. Fakat bu zararı önlemeye ve bu ocağı düzeltmeye hangi padişah, hangi devlet adamı çalışmışsa ya başaramamış, ya mahvedilmiştir. Bu ocak da şu veya bu din ulusunun nefesi, hâtırası var zannedenler daima ıslah teşebbüslerini kanla önlemişlerdir. Ama hayret veren bir hâdisedir ki, TI. 
Mahmut zamanında yeniçeriler kaldırılmıştır. O vakte kadar ulemayı, halkı kendi taraflarında bulunduran bu mel'unlaşmış kuvvet; bu devrede, bilhassa Yunan isyanını bastıramamıştı. Sayıca daha az olan Mısır askerlerinin bu bastırma işini başarması üzerine halk ve ulema yeniçerilerin zararı, faydasızlığı üzerinde, yenileşme taraftarlariyle, padişahla birleşmiştir. İşte o vakit olmaz, yapılamaz denen şey gerçekleşmiş, yeniçeriler yok edilmiştir. İnsan; bu hâdisede, inandırmak yoluyla bir müesseseyi halkın eliyle tasfiye ve yerine başka bir müesseseyi yerleştirmenin ne kadar mümkün olduğunun açık misalini görebiliyor. 

Cumhuriyetten sonraki inkılâplarda da Atatürk'ün ilkin milleti ikna yoluna baş vurduğunu biliyoruz; uzun seyahatler, hazırlıklar, izahlar, konuşmalar, hitaplar yapar ve mutlaka teklif etmek istediği yeni değerlerin anlaşılmasını sağlamaya çabalardı. 
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Bu itibarladır ki Türkiye'de inkılâplar kansız, şiddetsiz olmuştur, denebilir. İnkılâplar bahsinde dikkat edilecek asıl taraf: yerleştirilmek istenen müesseseleri veya değerleri, bir şahsın, bir zümrenin arzusu, cebri, sembolü hâline sokmemaktadır. 

Cumhuriyet devri inkilâplariyle daha öncekilerin açık farkı şudur: Daha önce yapılanlar, garbın büyük ve tehlikeli devletlerine karşı yapılmış bir fedakârlık, bir concession'dur. Devlet bunları yapmakla, ya tahtını, ya bahtını kurtarmak sevdasında veya oyunundadır. 

Halbuki Cumhuriyet Devrinde, inkılâp denen teşebbüsler, ancak ve sadece milleti yükseltmek emeliyle yapılmıştır. e Yerleştirilmek istenen kıymetlere (kıymet hükmü hâlinde veya şeniyet hükmü hâlinde olsun), bizatihi inanılmaktadır. 
© İnkılâp dediğimiz yeni teşebbüslerin daha öncekilerden asıl farkı: istiklâl zemini üzerine kurulmalardır. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye devleti hâlinde beliren devletimiz dış dünyaya,. yâni batı, yâni Avrupa dünyasına karşı müthiş bir zafer kazanarak tam hürriyetini kazanmıştır. Kapitülâsyonlar, “Düyunu Umumiye” gibi bütün köstekleri koparmıştır. Ondan sonradir ki, o âlemlerden vatanına alınmasını lüzumlu gördüğü şeyleri toptan almaktan çekinmemiştir. 

Cumhuriyet devrindeki oinkılâpların başka bir farikası: bir sıraya konmuş olmasıdır. İlkin, inkılâp denen yenileşme zihniyetiyle tezat teşkil eden müesseseler ortadan kaldırılmıştır. Meselâ lâikliği kurmak için, onunla zıt düşen halifelik müessesesinin kaldırılması ön plâna alınmıştır. 
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Müsbet ilmin, metodunun ele alınması da ancak bu lâiklik prensibinin yerleşmesiyle mümkün olabilirdi. Üniversitelerin kurulması da ancak müsbet ilmin ve metodunun kayıtsız şartsız hürmet görebildiği bir lâik cemiyette mümkündür, 

# Bugünkü nesillerin, inkılâp mes'elesinde dügüncelerini şöyle ifade etmek mümkündür: Türk milliyetçiliğinin ideali, geri dönmek ve yeniden uçuruma sürüklenmek değildir. Ama Türk milliyetçileri, hayatı sonu gelmez inkılâplardan da ibaret bilmemekledirler. Onl:ra göre, eldeki inkılâpların durultulması, sindirilmesi, alınacak en iyi neticenin alınması gimdiki neslin galiba baş vazifesidir. 

Bununla beraber, kültür müesseselerimizi başkalarına muhtaç olmıyacak hâle getirmek, bu nesillerin idealinde ik hamleyi meydana getirmektedir. 


YEDİNCİ KONUŞMA 
(9 Haziran 1951) 


Muhterem dinleyicilerim; 


Daha önceki konuşmalarımda, milletlerin ilerleme ve yenileşme ideallerini gerçekleştirmeye yarıyan, bir milletin milletlerarası münasebetlerini düzenlemeye, o milleti, ileri milletlerin hizasına yükselmeye imkân kazandıran dinamik değerlerden bahsetmiştim. Bunlar, aynı zamanda, batı medeniyetini yaratan müsbet ilimlerin de konusu bir sıra çalışma sahaları idi. 

Gördük ki, bu değerleri millet ihtiyacına göre değiştirmek böylece milletin refahını, ilerlemesini sağlamak hem mümkündür, hem lâzımdır. Gine belirtmiştim ki, bir millet, bu dinamik değerler bahsinde hangi millet ilerdeyse ona baş vurmak; onun metodundan müesseselerinden faydalanmakla ödevlidir. 
Bu ödev, milliyetçiliğin, yani milletini sevmek ve onu yükseltmek ideolojisinin de ilk şartıdır. Türk milliyetçiliği de ne zaman belirmişse orada ve o zaman, garba yönelmek yâni müsbet ilimleri bu memlekete yerleştirmek, böylece yurdumuzu örnek bir vatan haline yükseltmek heyecanı da birlikte doğmuştur. 
Öyle ki; milliyetçiliğimizin tarihi ile yenileşme ve ilerleme tarihimizi birlikte mütalâa etmek, onları anlamamız için, bir zarurettir. 
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Bundan başka gördük ki bir milletin ilerlemesinde son derece mühim rolü olan inkılâpların, müsbet ilmin, yani dinamik değerlerin yardımından faydalanması kesin bir şarttır. Hele inkılâpların bu dinamik değerler alanına giren kısımlarda yapılması, çok kolay olmasa bile, millet hayatında, nisbeten tepkisiz ve zararsızdır, 


Fakat; bir milletin yalnız refah ve ilerleme ideali ile yürüyerek kendini boyuna değiştirmesi, onu başka milletlerin mânevi sömürgesi haline sokmaktadır. Şahsiyetsiz teklerin âile ve cemiyet yanındaki durumları, âileye ve cemiyete zararları ne ise; gahsiyetsiz yâni sömürge kitlelerin insanlığa zararı odur. 
Simdi anlaşılmaktadır ki, insanlık, bir şahsiyet olarak kendine katılan ve milletlerarası nizamda, sevgide rolleri olan kitlelerden fayda görebilmektedir, gübre veya sömürge kitlelerden değil! 


Bundan başka; bu dinamik değerlere milliyetçilik ideolojisinde ön. safta yer verirken unutulmaması gerekli noktalar vardır. Milletler bu dinamik kıymetlerin konusu olan münasebetleri alırken o sahalarda kendilerinden üstün görünen milletlere hayranlık duyarak kendilerini yitirebiliyorlar. Bugünkü. 
Batı medeniyetinde bütün medeni insanlığın perde perde emeği olduğunu unutup, örnek aldıkları milletin veya milletlerin tâbii, kopyacısı haline düşebiliyorlar. İşte o zaman; o millet için çökme, dağılma, milletlere yem olma, mânevi, hattâ maddi sömürge olma felâketi beliriyor. 

Bu itibarladır ki, bir millette ilerlemeyi, gelişmeyi, dinamizmi sağlayan bu türlü değerlerin müesseselerin karşısına; o millete istikrarını veren değerleri, müesseseleri de koymak lâzımdır. 

Bu türlü kıymetlerin müşterek vasıfları: Bütün bir milletin çocuklari tarafından, tarih boyunca yaratılmış olmalarıdır. Milletin en silik, en huysuz ferdinden en yiğit, en idealist ferdine kadar, bütün çocuklarının yaratmakta el birliği ettiği bu değerler; ağır ağır kurulur, yerleşir, gelişirler. Yerleşmeleri ve gelişmeleri için bir tarih uzunluğu gereken bu değerler; artık rastgele fertlerin arzusuna, keyfine bırakılamaz, rastgele heveslerle yıkılıp değiştirilemezler. Böylece bir milletin istikrarını sağlamakta büyük bir faktör olurlar. Bunlara milletlerin “ebedi değerler” i adını vermek yanlış olmaz. 


Bir milleti sevmek, sevdirmek istiyen idealistlerin; o milletin çocuklarına işte bu ebedi değerleri tanıtması lâzınıdır. O zaman; geçici değerler üstünde dağılacağı yerde, sevgi, tarih boyunca yaratılan ebedi değerler üstünde toplanır. Millet dediğimiz büyük, anonim kitlenin yarattığı ve üstünde birleştiği bu değerler, bu gerçekler, bu müesseseler... milletlere öz damgasını vurur. Bunların hepsini veya hepsine yakın çokluğunu benimsemedikçe, milliyet denen imtiyaz, edinilemez. 

Bu müşterek, bu ebedi değerlerin başında vatan gelir. 

Bu milletin çocuklarına göstermek gerektir ki, millet denen canlı varlık, havada ve hulyâda değil, vatan denen coğrafya üstünde yaşar. 

Bir memleketin coğrafyası, ilk bakışta, ne kadar aşağı, ne kadar zavallıdır! Bu coğrafya, ister esrarlı 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dağlar, ister yalçın kayalar, ister cennet gibi ovalar, ister kuş uçup kervan geçmez bozkırlar olsun: İnsanın, hayvanın çiğnediği bir ölü âlemdir... Kahramanın çizmesi, atının nalı, çobanın kayıtsız ayağ onun yüzüne, gözüne aynı kayıtsızlıkla basar. Katilin haksız yere döktüğü kan bu vücutta yayılır; her şeyden habersiz çoluk çocuğun tekmeleri onun bağrını tepeler; dost çiğner, düşman çiğner... 

Aslanla, sırtlan, bülbülle karga, kurtla kuzu, atla eşek, tıpkı hâinle sadık ve tıpkı âdille zâlim gibi bu gövde üstündedir. Bu birbirini inkâr eden, birbirinden tiksinen varlıkların altında coğrafya hep bir ve değişmez boyun eğmesiyle görünür. 

*# Fakat bir gün gelir, insan ve hayvanın aynı kayıtsızlıkla (o çiğnediği bu coğrafya canlanır. İyi- nin, kötünün, dostun, düşmanın, insanın, hayvanın ayağı altında boyun eğen bu gövde, silkinir; uçurum uçurum derinleşir, zirve zirve heybetle dikelir. Sıtma renkli bozkırın, bitkin, teslim olmuş yüzünde bütün damarlar gerilir; toprak, yarık yarık, obruk obruk bir ejderha ağzı gibi açılır. Her elin uzanıp devşirdiği meyvalariyle herkesin olan bir güzelin zavallığını hatırlatan gümrah ovalar, bir kasırga sahnesine döner. Her dal bir kargı, her tane bir kurşun, her ince su kalnı bir batak olur. Hulâsa, bu cansız coğrafya bütün varlığiyle şahlanır, geçilmez uçurum, aşılmaz sınır durumuna girer. İnsan, o vakit güzel olarak, büyük olarak kimi varsa ve insan topluluğu iyi olarak sevgili olarak neyi yetiştirmişse bu uçurumların başıma, aşılmaz sınırlara yollar. “Boştur, verimsizdir, sarptır, çöldür”, diye horladığı kayıtsızca çiğnediği bu toprakların her adımına, anaların 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illerin özene özene özene hazırladığı zekâlarını, yigitlerini nesap aramadan kurban verir. 

Çiğnenen şey, baş tâcı olmuştur; cansız ve tarafsız coğrafya vatan olmuştur. Ortada bir mucize vardır: Bunu kim yapmıştır, nasıl yapmıştır? 

*# Vatanların ilk doğuşu ne kadar bulutludur! 
Hangi kitle vatanını seçmekte serbest olmuştur? 
Yer yer akan sel sularına, kaynak sularına benziyen insanların yer yer toplanıp coğrafyanın yatağına, kabına göre biçim almasında tesadüfün oyunları ne kadar büyüktür! Türkmenler Hazer'in şimalinde geçselerdi, şimdi kimbilir hangisinde, hangi yerde idik?... 
Birleşik Amerika'yı kuranların çıktığı yerlerin değişikliliğini, çıkışlarında hâkim olan sebepleri düşününüz: Hangisi bugünün Amerikasını, devletini kurmak emelini taşıyordu? 

Tesadüfün rehberliği ile çiğnenen otluklara, dağlara, dökülen bu ilk emekler ne olursa olsun; vatanların başlangıcı irâde dışı tesirlere dayanır. 

* Ana ve babasını seçmekte, doğacağı yeri istemekte serbest olmıyan çocuğun, iradesini kazanıncaya kadar geçirdiği müphem karanlık, hattâ adsız devre pek benziyen bu coğrafya ve cemaat adsızlığı, yavaş yavaş silinir. Nesiller orada yaşama ve mes'- ut olma şartlarını parça parça yaratır ve sonra kitle ad alır, ayrı bir karakter kazanır. Artık bu kitle, doğuşun, karanlığını yırtmış; insan toprağın ve toprak insanın adını almıştır. 

İnsan kitlelerinin bu adsız coğrafya üstünde yaşama ve mesut olma şartlarını yaratırken birleşmeleri, birleşik kitlelerin zaman içinde müşterek hareketleri (millet) olmanın ilk büyük şartını yaratır. 
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Bu şart, müşterek tarih'tir. Bu andan başlıyarak kitle de coğrafyaya damgasını vurmuştur. Hücum ederken, hücum edilirken artık ortada “muayyen” bir cemiyet ve onun yurdu vardır. Vatan doğmuştur. Bu doğan vatanın tamamlanması için insan kitlelerinin din, âile, ahlâk, irfan, dil ve edebiyat, sanat, hukuk, devlet, iktisat gibi... müesseseler meydana getirmesi; gaye birliğine, aynı âdete, an'aneye, örfe sahip olması lâzım gelmiştir. Bu müesseselerden her birinin ne kadar ağır fedakârlıklara malolduğunu anlamak için: Dağınık hurafelerin mazbut bir millet dinine dönebilmesindeki eziyetleri; kör ihtiyaçlar yığınının millet iktisadı haline erişebilmesindeki sonsuz kahırları; her biri bir parça toprakta, başka bir âğızla derdini anlatan aşiretlerin tek dille anlaşabilmesine gerekli cehitleri... örnek olarak düşünelim! 
Vatanlardan sonra vatandaşların da doğuşunda, “tarihi imkân”, “tarihi zaruret” diyebileceğimiz faktörleri hesaba katmamız lâzımdır. Biz İrlanda'da doğabilirdik; Truman Türkistan'da dünyaya gelebilirdi. Ama, işte böyle olmamıştır. Realite şudur ki biz bu topraklarda doğmuşuz, Truman da Amerika'- da!... Soylarımızın geçirdiği ilk yerleşme maceraları bittikten, vatan kurulduktan, soyumuz ve vatanımız adını, damgasını aldıktan sonra doğuşumuz, yaşamamız, adımız, sanımız, artık muayyen bir kader çerçevesine girmiştir. Milletimizi değiştirmedikçe, yahut vatansız kalmadıkça bu kader çerçevesini, kolayca, istiyerek değiştirmemiz imkânsızdır. Çünkü saadet, felâket, iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, doğruluk, eğrilik anlayışımız hep bu çerçeveye göre ayarlanmıştır. Bundan şikâyet edenlere sadece şaşarız! Çünkü her millet böyle bir çerçeve içinde, bu türlü imkânlara, zaruretlere göre kurulmuştur. Kendi vatanımızın çerçevesinden, tarihi zaruretlerinden kurtulmak istesek, vaziyet ne olur ki? “Kader birliği”, “Tarih birliği?” ve daha başka müesseselerin birliği ile, şu topraklar üzerinde gerçekleştirebildigimiz anlaşma, başarma, sevme, sevilme, duyma, bilme... gibi her şeyden uzak kalmış; bizimle hiç münasebetli olmıyan diğer tarihi imkânlar ve zaruretlerin çerçevesi içinde kaybolmuş oluruz. “Gurbet” denen motifi bu kadar iyi anlıyan Türkler, bu kaybolmanın ne idiğini bütün insanlardan iyi bilirler! Bu bakımdan bizim için, vatansızlık felâketiyle karşılaştırılacak bir felâket akla getirilemez! Atina veya Isparta beldelerinde de en büyük ceza, sürgün degil miydi? Vatansızlığın insan benliğinde meydana getirdiği korkunç eksikleri bilmek için, yabancı bir memlekete giden veya bir memlekete yeni mal olanların nelere cür'et ettiklerini ölçü gibi almak yanlış olmaz. “Sergüzeşt arıyan” diye tanıdığımız betbahtların, bütün zekğâlariyle, cesurlukları ile birlikte insanlığa getirdiği zorlukların sebebini, en sonunda, vatansızlıkta bulmuyor muyuz? 

Coğrafyadan vatana yükselişin kaç milyon fâciaya, kaç milyar hâdiseye, kaç milyar acıya malolduğunu anlamak için doğuran bir ananın yanında bulunmak, onun çektiğini uyanık bir yürekle görmek lâzımdır. Karnına düşmeden bir zerre, çok bayağı bir kimya zerresi olan; hattâ karnına düştükten sonra, dokuz aylık bir mihnet, çile devri içinde bile her şeyi bilinmez bir adsız “yük” olan çocuk... doğarken anasını kaç kere öldürür, diriltir! Doğmadan 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bir yabancı olan, ve çok kere ölümüne ağlanmıyan bu adsız et parçası için ana, ilkin canından da ileri tâzeliğini, insanlığın övünme mevzuu olan güzelliğini vermiştir. Yıpranmış, bazan sakat kalmış, mahrumiyetler yüzünden mânâsı yitirilmiş bir bedenden sonra, bütün arzuların gömülmesi gelmiş, bunlara katılmıştır. Adsız, şekilsiz bir zerreden adlı, sanlı bir şahsiyet haline getirdiği yavruyu ya “il almış gitmiş, ya sel almış gitmiş”, yahut da cansız coğrafyayı ebedi vatan yapmak için sınıra gömmek icabetmiştir. Şu üstünde bulunduğumuz toprakta dokuz yüz yıldan beri doğanların, ölüp bu toprağa gömülenlerin sayısını kim bilir? Bir arşınlık yerini sulayan yiğit kanının, göz yaşının, alın terinin, göz nurunun, zekâ nurunun hesabını kim yapabilir? Yüzlerce yıldan beri toprak olan Türklerin ayıkladığı pürüzün, doldurduğu uçurumun akıl almaz büyüklüğünü, bunların şimdiki nesillere sağladığı nimetleri anlamak için — tamamlıklarını kazanmak yolunda — bugün milletlerin katlandığı korkunç fedakârlığı, ölçü gibi kullanmak yeter. 

İşte böylece; Türk annesinin özünden gözünden kıskandığı sevgilisini, sevgilisinden de sevgili evlâtların milyonlar ve milyonlarcasını kurban vermek; milyonlar ve milyonlarca çiftçinin, işçinin el emegini, alın terini bu coğrafyaya dökmek; milyonlar ve milyonlarca bilgin, sanatkâr ve fikir adamının zekâsını, zevkini, düşüncesini bu coğrafyaya akıtmak suretiyle bu vatan kurulmuştur. 

O zaman, bir vatana bağlanmanın hikmeti ne güzel anlaşılır! Vatana bu bağlanmanın, yal teknesine sadık kalan bir köpeğin bağlılığına benzemedičini anlamak için şu hayâli göz önüne getiriniz: Amerika'nın, İngiltere'nin, Türkiye'den ileride, mâmur ve zengin olduğunu kim bilmez? Fakat memleketin çocuklarını toptan bu ileri, zengin ve mâmur illere göçürmeyi akla getiren bulunur mu? 

Yerin, göğün, hulâsa: Kaza ve kaderin yazısiyle başlıyan vatan meselesinin bugünkü haline bakınız; Millet adına lâyık hiç bir cemiyet, yurdunu gönül rızasiyle bırakmamıştır, bırakamaz! 


SEKİZİNCİ KONUŞMA 
(16 Haziran 1951) 


Muhterem dinleyicilerim; 


Tarafsız coğrafyanın vatan hâline gelmesi için harcanan emeklerin bir aynası, bir haznesi, bir hafızası vardır: Tarihimiz! 

X Tarihimizin öğrettiği ilk hakikat, bu vatanı kurmanın kolay olmadığıdır. Üstünde bugün sereserpe gezdiğimiz bu topraklar, vatanımız olabilmek için Türkmen, yetiştirdiği en seçme yiğitleri, en sevdiği, üstüne titrediği zekâları, dokuz yüz yıldır buralarda eritmiş, buralara akıtmış bulunuyor. Türk illeri dört yandan, ille Bizans, Adalar, Ermenistan, Gürcistan yanından düşman illeri ile çevrilmişti. Buralarda kıhea kılıçla, baskına baskınla, akına akınla karşı koymak gerekiyordu; her ân tetik davranmak, tedbirli olmak, yiğit kalmak şart oluyordu. Bundan ötürü hayat çetin, ateşli, fakat kahramanca kurulup gidiyordu. Şüphe yok: karşılarındaki düşman da böyle idi, böyle yetişiyordu. O da yeni hıristiyan olmuş, o da dininin emrini her buyruktan üstün görmekteydi. 
Bu itibarla Türkmenlerin durumu çok zordu; her ân geldikleri yere atılabilirlerdi. Ama hiç de öyle olmadı; en çetin şartları bile yenebildik ve bu toprakları yekpâre bir vatan hâline getirdik. 
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Demek; Oğuz boylarının, yâni bu vatanı kurup, onu birleştirip, beylikler, imparatorluklar halinde yaşatanların, Önasya'da, hele Anadolu'da uğradığı türlü suikastlere rağmen ayakta kaldığı, erimediği; tarihimizin öğrettiği ikinci hakikattir. Bu suikast şebekeleri yalnız insanlar, hükümetler tarafından ve silâhla olmamıştır; tabiat, kazâ ve kader, kültürler ve medeniyetler... Hepsi de Türkmen'in bu vatanı kurmasına yahut eriyip gitmesine elbirliğiyle çabalamıştır. 

Bir yanda eski Yunan kültürüne dayanan, nüfuzlu, eritici, Bizans İmparatorluğu; bir yanda dört yüz milyonluk kitlesiyle bir ahtapot olan Çin; bir vanda kesildikçe üyeren mahşer: Islavlar, bir yanda İsadan önce 3000 yıldan beri Önasya'yı haraca kesen Samilerin yepyeni bir fışkırması; bir yanda barbarlıklarını pek silkip atamamış Lâtinlerin, Cermenlerin, Anglo - Saksonların elinde yaman bir taassup ve istilâ yatağını kesilen Hıristiyanlık; bir yanda bu Hıristiyanlığa karşı canını kurtarmaya çabalıyan Müslümanlık...; nihayet, Gürcüler, Ermeniler, “Cinevizler”, Sırplar, Arnavutlar, Bulgarlar, Rumenler, Yunanlılar gibi düzinelerle külâhlı, pusatlı, yarı barbar, yarı mutaassıp, kâh dindar, kâh çapulcu; ticareti, ilmi, hattâ sanatı haraca kesen kümeler... 

Türkmen, işte bu ihtiraslar, bu birbirini tamamlyan suikastler ve türlü sebeplerle bilenmiş bu silâhlar arasında, Önasya'daki tarihini, vatanını yarattı. Yarattı ve yaşattı. Bu hakikat; Türkmen denen, Oğuz boyları denen, Garp Türkleri denen, kâh Selçuklular, kâh Osmanlılar heyetinde görülen realiterin canlılığını gösteren ateşten oktur: Zamanla, bütün o düşman, o bize karşı birleşik varlıklar, ya başka kanallara akıtılmış, ya Türkmen'in iş ortağı hâline sokulmuş, ya kötülük yapamaz hâle getirilmişlerdir. 

Tarihimizin öğrettiği üçüncü büyük hakikat: Oğuz Boylarının Önasya'yı ele alması; şarkı, hele İslâm dünyasını kurtaran eşsiz bir müdahale olduğudur. İsa'dan sonra tek istilâ gösterilemez ki neticesi bakımından Türkmenlerinki kadar büyük, hayırlı olsun. “Tabiatla mücadele ede ede pişmiş, tabiat kanunlarını kavramış; realiteye, müsbet düşünüp görmeye alışmış, mânen de mezhep mücadelesiyle yıpranmamış” bu yeni faktörün Önasya'da işe başlaması insanlık için tam bir nimet olmuştur. Bu müdahele ilkin düşünce hürriyetinin, vicdan hürriyetinin Önasya'da, Akdeniz'de kurtarılması için bir nimet olmuştur. 

Şarka yönelen ilk rönesans olan eski Yunan Medeniyeti, İskender'in ululuk hastalığına, mâcerâ düşkünlüğüne kurban gidip yıkılınca ikiye ayrılmıştı. 
Birisi garpta Roma'nın, sonra kiliselerin mirası oldu. Klâsik Avrupa Rönesansını 16. asırda doğuran âmiller içinde bu mirasın da yeri var, ama o vakte kadar Garbın iskolâstik tarz elinde sürünmesini önliyememiştir. Bu rönesansa kadar cihandaki düşünüşün, bilginin asıl nâzımı Şarktadır. 

Eski Yunan medeniyetinin Doğudaki vârisleri: İskenderiye, Antakya, Silifke, Bergama... Hep Helenistik Çağın imparatorluklarına merkez olmuştur. 
Bunlar, Bizans mirası olduktan sonra tamamiyle müslümanların eline geçmiştir. Emevilere, hattâ sadece Abbasilere kalsa, Helenizm mirasından istifadeye imkân kalmazdı. Gerçekten de, Helenizmin, ille néo - platonisme'in metinleri, İbraniceye çevrildiği o sıralarda gerek İslâm, gerek Bizans âleminde, korkunç din kavgaları olmakta idi. Yunan felsefesine sadık kalanlarla Bizantinizm arasında kanlı çarpışmalar sürüp gitmektedi. Bu yüzden medeniyet eserleri yakılıyor, yıkılıyor, mahvoluyordu. İş böyle gitseydi, Bizanslıların ve Arap Ortodokslarının elinde o eski medeniyetin zerresi kalmıyabilirdi... 

Türkmenlerin Önasya'da, İslâm dünyasında yerlerini alması, işte bu devreye rastlar. İster Abbasiler adına. ister müstakil devletler halinde iş görsünler; eski klâsik metinlerin Arapçaya çevrilmesi, aklın nakle üstün görülmesi, vicdan serbestliğinin riayet görmesi onların karakteristiğini teşkil etmiştir. Şarkın ilk rönesansı da bu sayede, Doğu'da İslâm Türk dünyasında doğmuştur. 

Yakın Şarkı gerçek bir inhitattan kurtaran bu Türkmen müdahelesi, bu ilk Şark rönensansı; daha sonraki Arap halifelerle onlardan kuvvet alanların elinde boğulmak üzereydi ki Anadolu'da Yakın Şark'ta yerleşen Selçuklu Türkmenleri vatanlarını bu rönesansın mirasına bir bahçe gibi açtılar. Başka illerde barımamıyan bir Şems-i Tebrizi, bir Mevlânâ, bir Sultan Velet, bir Muhiddin-i Arabi... ancak bizim illerimizde vicdanına, düşüncesine hürriyet buldu, yerleşti. Tesamüh (= tol&rence) o devirde Anadolu'- yu bütün seçkin insanlığın buluşma yeri yapmıştı. 

Sonra; güzel sanatların, plâstiğin — heykelin, kabartmanın, — minyatürün; güzelliğine doyum olmıyan çinilerimize işlenen insan şekillerinin..., bugün bilebildiğimiz kadarı; heykelin, resmin mahküm edildiği o ânda, Selçuklu Türkmenlerinin güzel sanatta, vicdan, düşünce, serbetliğinde nerelere kadar ilerlediğini gösteren başka bir misâldir. 

# Önasya'ya Oğuz boylarının yerleşmesinden doğan ikinci nimet, şu çok ünlü Roma “sulh” ünden beri bu âleme tarttırdığımız sükündur, emniyettir. 
Her şeyi soyumuzun aleyhine yoranların iftiralarına rağmen, insanlık bu nimeti de gün geçtikçe “diliyle ikrar, kalbiyle tasdik” etmektedir. Bizans'ın din kavgalariyle birer çöl manzarası alan geniş bir kıt'ada Selçukluların yaptığı yolları, o kuş uçmaz, kervan geçmez isteplerde sultan hanları şeklinde akıttıkları zekâyı, zevki, medeni ve sosyal anlayışı bir göz önüne getiriniz! Buralardan insanlar, zenginlikler aktı. Bunların akması için sulh ve emniyet denen bugünün varlığı şarttı. Büyük ticaret yolları Yakın Doğuda'- ki devletlerimizden geçiyor veya oraya dökülüyor, yahut oralardan başlıyordu. Refah seviyesi durmadan artıyor; Anadolu Türk kitleleriyle doluyordu. 
Bizanslıların ve onların peyki olanların zaafı, taassuü- bu yüzünden Yakınşarkı parçalıyan anarşi devri, böylece bitmiş; herkesi malından, canından emin bırakan büyük bir devlet sistemiyle “Türk sulhü” doğmuştu. 

Bundan başka Türkmenler; birbirini boğmak üzere olan, ırk, mezhep kitleleri arasında devlet nüfuzları, ruhlarındaki tesâmühle öyle bir tesir yaptılar ki insanlığa yeniden umumi bir disiplin, sükün ile birlikte adâlet, doğruluk getirdiler. Adâlet, doğruluk... Bu prensipler, ancak insanın ereceği nimetlerdir. Ve insan, ancak hayvanlığını, barbarlığını yendikten sonra bu nimete erebilir, Bu prensipler, 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Romalının “Hak, zorundur!” formülüne ne kadar aykırıdır! Bütün dünya hukuku bugün bile bu formülün damgasını taşımaktadır. Bu damgayla yüzü, özü kapkara bir âleme Türkler, adâleti, doğruluğu, anlaşma zihniyetini yalnız tavsiye etmemiş; onu tahakkuk da ettirmişlerdir. Azlıklara verdiğimiz hakları, asırlarca işgal ettiğimiz yerlerdeki muamelelerimizi, hattâ kapitülâsyonları bu zihniyetimizin delili alırsam şaşmayınız. “Yaşamak için kavga” formülünün medeni fakat Türk olmıyan yerlerde İncil olduğunu görüp bizim imparatorluklarımızın adâlet, doğruluk, anlaşma zihniyetine “siyaset (o aptallığı” diyenlerle bir düşünmüyorum. Azlıklara verilen haklar, imtiyazlar, kapitülâsyonlar bizim en zorlu, en teşkilâtlı devrimizde verildiği için dünyaya hangi gözle baktığımızı, bu Şarlken, bu Birinci Fransuva, bu Borjiya'lar dünyasına ne getirdiğimizi mükemmel gösterir sanıyorum. 

* Bütün bunlar doğrudur. Fakat — o kadar büyük başlıyan — Selçuk İmparatorluğunun daha 
18. asır sonunda çöktüğü de bir korkunç realitedir. 
Bu, yalnız bir siyasi idarenin çökmesi olmamış; bütün dünya görüşünün değişmesi; Türklerin garptaki bütün hareketlere uzak kalması neticesini de vermiştir. 

Dünya ölçüsünde, dünya için acı olan bu çöküntünün üç sebebi vardır: 

Birincisi; tâze Selçuk İmparatorluğunun “haçlılar” suikastına uğramasıdır: Yeni beldelerimiz, yeni yollarımız üstünden, bu milyonlarca barbar mutaassıp; taze bir bahçeyi ezen korkunç bir silindir gibi geçti. 
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Haçlılar hücumu yalnız yıkmakla, örene çevirmekle, bütün bir medeniyeti, — insanlığa vâdettigi — meyveleri geciktirmekle kalmamış; şarkın garba karşı önüne geçilmez bir şüphe, endişe beslemesine de sebep olmuştur. Bu hücum, Selçukluların üniversel görüşünü yıkmış, dünyayı iki düşman mezhep kitlesine ayırmıştır. 


İkincisi: Haçlılardan daha kötü neticeler veren Moğol istilâsı, Moğol akınlardır. Haçlılardan kurtulabilen her şeyi Moğollar yoketmişlerdir. Selçuk âlemini içinden vurmakla şarkın en büyük medeniyet âmilini ortadan kalkmaya zorlamıştır. Anadolu'nun Moğol istilâsiyle perişan olması; bir yandan siyasette ahlâk bozukluğuna, şahsiyetin erimesine; öte yandan ayyaşların, mutaassıpların ortalığı basmasına imkân vermek süretiyle de pek şeâmetli olmuştur. 


Üçüncüsü; bu iki âmilin tesirleri altında, tertemiz bir Türkmen kitlesinin, disiplini, sıra ve saygıyı yitirmesidir. Sıra ve saygı, mezhep ayrılıkları ile sarsılmamış olmak... Selçukluları dünya tarihinin, Orta Çağda, kahramanı yapmıştı. Bunlardan mahrumluk onları tarümar etti. 


$ Şurasını hemen kaydetmeliyim ki dünyada hiç bir cemiyet her biri teker teker bir soyu yoketmeye yeten bu üç korkunç suikastin müşterek hücumuna dayanamazdı. Türkmenlerin buna dayanması, hattâ daha büyük, daha mükemmel teşkilâtlı bir yeni imparatorluk kurarak kadere meydan okuması... Türklüğün nasıl tükenmez bir enerji kaynağı olduğunu ispat eder. Büyük Türkmen kitlesi, soylarının hediyesi olan bu enerjiye; kaynaklarından getirdikleri idare 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kabiliyetine; dinlerinin yekpâre tutan tesirine, realist görüş ve hamlelere dayanarak bütün bu suikastlerden dâima daha taze çıkabilmiştir. 


Selçuklu faciasının hemen ardından Osmanlı İmparatorluğunu kuranlar, dünya tarihinin daima hayretle, hürmetle göreceği, büyük simalardır. Bu imparatorluğun da bugün çöktüğü bir vâkıadır. Osmanlı İmpartorluğu gibi bir dinamik kudretin de çökmesini tabii bulmak lâzımdır. Mesele onun çökmesinde değil, bu çöküntünün şartlarındadır. 


İnsanlığın tanıdığı en uzun ömürlü imparatorluk olan Osmanlı idaresinin de inhitat sebeplerini — Selçukluların ki gibi, — soyumuza, kültürümüze, (yâni dinimize, dilimize, musikimize), dünyaya gelirken seçtiğimiz coğrafya yoluna verenler aldanıyorlar. Bizim anlayışımıza göre Osmanlı İmparatorluğunun inhitatını — binbir âmil arasında — dört büyük sebebe bağlıyabiliriz: 

Birinci Sebep: Dünya ticaret yollarının değişmesi, Türk vatanının iktisat bakımından esaslı darbeler yiyerek sarsılmasıdır. 

İkinci Sebep: Haçlıların Türkmen vatanına eksilmiyen bir kinle, şiddetle, boyuna suikastte bulunması; bu yüzden şarka çöken nefret, öç hisleri dolayısiyle Garp - Şark münasebetinin dar çerçevede kalmasıdır. 

Üçüncü Sebep: Biz bu haldeyken Avrupa'nın sür'atle kendine gelmesi; büyük devletler hâlinde çevremizi kuşatması; Ruslar, Avusturyalılar gibi iki zorlu düşmanın — Avrupa siyaset muvazenesini ele alan — korkunç âmiller hâline yükselmesi; böylece 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bizim yapayalnız, tecrid edilmiş kalmamız ve üstüste mağlüp oluşumuzdur. 

Dördüncü ve En Tehlikeli Sebep: Osmanlı İmparatorluğunu ilk kuranların uyanık hareketleriyle yekpâreliğini kazanan ve metropol pâyesini yitirmeyen anavatan'ın; sonraki nesiller elinde müstemlekenin uğrıyacağı ihmale, kayıtsızlığa, hattâ daha beter zulme uğraması, harcanması; böylece imparatorluğun dayanağını kaybetmesidir. 

Şema hâlinde verdiğim bu sebeplerle uğradığımız bütün bu mağlüpluk, inhitat silsilesinden herkes cenazemizin çıkacağını bekleyip miras payına çıktıkları bir ânda Türkler gene yekpare bir millet hâ- 


linde — yâni aslına bakarsanız, daha zorlu bir halde... — ayaktadırlar. Bu vâka; tarihimizin aksettir- 


diği enerji, canlılık levhasının yanlış olmadığımı bir kere daha gösterir. 
$ Dünyada mahşerlerin kaynaştığı bir ânda, tarihimizin üstüne eğilmek gösteriyor ki, bu vatanı lifla almadık, Buradaki büyük, ebedi Türk şahsiyetini lâfla kurmadık. Buraları, birbirinden ağır tarih hâdiseleri yaratarak “bizim” yaptık. Yendiğimiz düşman kitlelerin meydana getirdikleri eserleri, yıkmadığımıza, koruduğumuza üzülenler, kızanlar vardır. 
Biz o düşman milletlerin yapıp bıraktıkları eserleri o kadar geçtik ki; bu memlekete damgamızı öyle eşsiz iki hayat özüyle; zekâyla, kanla bastık ki buraların artık başkalarına ait olması ihtimali kalmamıştır, Karşımızdakilerin hayatiyeti yanında bizimkinin ne kadar üstün olduğunu bu da gösterir. 
10 
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Sonra; buraları yalnız almadık, muhafaza ettik. Hem de bütün dünyaya karşı! Bu da bizim kanımızın kuruyup kurumadığını — ilkin kendimize, sonra bütün cihana — gösterir sanırım. 

Bu vatan; ancak biz tarihi vazifemizi anlamaktan, bu vazifeye lâyık olmaktan çıkarsak düşmanların olabilir. 


TÜRK MEDENİYET VE SAN'AT TARİHİ 


İnsanlığın tarihinde bir vahim an vardır. Öyle bir an ki, devam etse, belki de bugün medeniyet kurulmaz, yahut kurulması belirsiz bir zamana kalırdı, Bu an: Selçuk Türklerinin yalın doğuya indikleri zamana rastlar: 

Büyük bir serseri olan Makedonya'lı İskender'- in Asyayı altüst etmesi, küçük Yunan dünyasını muvazeneden ayırmış, bütün öz suyu, bilinmez âlemlerde, İskender'in hevesleri uğruna akıp gitmişti. Yumanlılık bu yüzden çöküp gitmiş; buna karşı bin imkânı, bin bir kabiliyeti kalbinde taşıyan Asya, yer yer rönesanslara kavuşmuştur. “Tales medeniyeti” varislerinin ölçüye, itidale, insan sevgisine dayanan bütün zihniyetleri, teknikleri, san'atları büyük kıtada yer yer aşılar yapmış, medeniyet ocakları tutuşturmuştur. İskenderiye, Antakya, Silifke, Bergama siteleri; bu yer yer tutuşan medeniyet ocaklarından yakın doğuya rastlayanlardır. 

Sokrat'ı “Tanrının birliği” fikrine varan düşünce sistemini Asya'nın türlü anlayışlarından da mül- hem olarak geliştiren Plotin, İskenderiye'de yaşadı. 
İsa'nın, Muhammed'in sonraları bu felsefeden nasıl faydalanacağını şimdiden hatırlatmak faydasız olmayacaktır. 
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Muvazenesini, canlılığını yitiren Yunan medeniyeti yakın ve uzak doğuda bu meş'aleleri yakarken; aynı medeniyetten başka bir kol batıda Roma medeniyetini kuruyordu. Etrüsk medeniyetinin topraklarında doğmasına, Afrika ile temaslarına rağmen, baştanbaşa barbar âlemlerle sarılı, ve onlarla çarpışma halinde bulunan Roma devleti, Yunan kültürünü de Yunan san'atını da varlığının dışına maletmiştir. Onun sert, kuru, pinti ruhu; işleri daima ucuzundan, kolayından benimsemiştir. Hıristiyanlığın burada yaktığı meş'ale yükselmedikçe ne Marcus Aurelius, ne Epiktetos bu kuru, kaba, zalim Roma ruhunda derinliğine yerleşememiştir. 


Roma'nın ve bütün garbın barbarlar akınına 400 
yıl karşı kalması, nev'i şahsına mahsus garip ve müsbet bir Cumhuriyet yaratan Roma imparatorlugunu yemiş, eritmiştir. O yıkıldığı zaman, taze, fakat yontulmamış kudretler sağnağı halinde Avrupayı baştanbaşa saran barbarlar, hükümetçiklerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu barbar yığınlarından hiç birisinin bir medeniyeti kuran ve yaşamasına âmil olan dâvası, iç âlemi bulunmayışı, hele büyük dinlerden mahrum kalışı, bence onlara san'atı da haram eden en büyük eksik ve zaaftır: Büyük san'atlar ancak büyük dinlere dayanan, mâbedi ve mabudu tanıyan büyük medeniyetlerin meyvesidir. 


Hıristiyanlık bu Barbar, dağınık kudretler dünyasında son derece zor, az işleyebilmiştir. Yunan ve Roma medeniyetinin medeniyet ve san'at adına nesi varsa, nesi kalmışsa, her biri, ilk papazların elinde, ilk yer altı kiliselerine, yer üstündeki biçare manastırların mahzenlerine veya, bunca akınların harabelere çevirdiği şehirlerin yıkıntıları altına gömülmüştür. Bu bakımdan Avrupa da, milâdıu sekizinci yüzyılına kadar ki zamanı, Miken ve Girit medeniyetinin yıkılmasını hazırlıyan Dor Barbarlarının elinde, İsa”- dan önce T inci yüzyıla kadarki karanlık zamana benzetmek yerindedir. 


“Şarlman İmparatorluğu”nun, puta tapan veya Arya mezhebindeki Barbar Avrupa dünyasının şampiyonu rolünü takınarak katolik hıristiyanlığının ilham ettiği bir dünya görüşünü Batı insanlığına hayat temeli gibi verdiği bu an mühimdir. Batının ilk derlenip toplanması ve batıda ilk Rönesansın doguşu işte bu devreye rastlar. Fakat, Avrupayı saran karanlığın koyuluğu, Şarlman İmparatorluğunun geçiciliği, hıristiyanlığın bu karışık Barbarlar dünyasında bir felsefeye dayanan tek dünya görüşü cazibesine henüz kavuşmamış bulunması... Batı âlemini büyük araştırmalardan mahrum tutmuştur. Roma'dan gelen misyonerle İrlanda'dan gelen misyonerin İngiliz adasındaki donuk ruhlar karşısında yükselen çarpışmaları; batı dünyasının o zamanki kargaşalığına, dağınıklığına bir örnektir. Bénédictins'lerin sade hıristiyanlığını dahi bu karışıklığa çare bulacak kudrette görmüyoruz. Onların basit fakat geniş manastırları, olsa olsa, Yunan, Roma medeniyetinin kalıntılarına zayıf ve kilitli bir sığınak işini görebilmiştir. 

Roman'nın çöküşünden sonra doğu dünyasını paylaşan iki büyük kuvvet: Bizans imparatorluğu ile İran hükümdarlığının; düşüklüğü son kertesine gelmiştir. Bizans —H. Taine'in dediği gibi— İnsanlığın arasında “koskoca bir küf” dü. Hıristiyanlık burada o kadar parçalanmış, o kadar şekil değiştirmişti ki, başlı başına bir “yürüten ideal” olmaktan çıkmıştı, Onun, cemiyetleri bir arada tutan bağ olmak yerine, birbirine düşman kitleler halinde çarpıştırması, dogunun büyük faciasıdır, Tolerans bilmeyen ve tesadüflerle paralı askerlerin hevesleriyle iktidara geçen imparatorların bilgisizliği, zulümlerinden, zulümleri de hiyanetlerinden artıktı. Onların elinde hıristiyanlık asırlarla en iğrenç ve en korkunç geriliğin, tahribin vasıtası olmuştur, Paganizm düşmanlığı yüzünden klasik sanatları doğu dünyasında kökünden yıkma- ya çalışan tek kuvvet: Bizans hıristiyanlığı olmuştur. Bu yüzden değil midir ki, ne kadar kavim varsa hepsinde eski benlikleri köpürtmüş, dünyayı klâsik felsefe ve düşüncenin nimetlerine kapamıştır. Bu itibarladır ki: Bizans'ın antik medeniyet bakımından bir kütüphane, muhafız olduğu geleneğine muasır hıristiyan tarihçilerinin bir omübalâğası gibi þakmakta haklıyız. Ankara'da oturan bir Türkün; bir yandan o enfes Hellenistik çağ mabedi Ogüsteum'a, bir onu tahrip edip yerini alan Bizans kilisesi izlerine, bir de bu canım anıdı saçaklarının himayesine alıp kılına dokunmayan Hacı bayram camisine bakması, sözümüze inanmak için bir delil yerine geçer. Bizans san'atının zaman Zaman bir Rönesansı ifade eden “klâsik geleneğe dönüş” devamı olmayan tecrübelerden başka bir şey değildir. Onun İsa'ya inandırabildiği başlıca hattâ tek çömez, İslav'lardır. Onların da hıristiyan olarak dünyamıza Raspoutine tipinden başka ne getirdikleri meydandadır. 
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İranın sekizinci asırdaki hali, Bizans'ınkinden beterdir. Heraklius'un zaferleri karşısında düştüğü kargaşadan kurtulamamıştı. 629 dan 632 tarihine kadar sekiz hükümdarın değişmesi, Sasani'lerin İranında bu yedinci yüzyıldaki durumu göstermeğe yeter. 

İranlılar, hıristiyanlık, islâmlık ve klâsik anlayışlar arasında; kendi ateşperestleri ile zavallı bir månâ yoksunluğu içindeydiler. Vaktiyle buralarda fışkıran ve doğu ile batı arasında genişleyen büyük felsefi tesirler durmuştu. Bizans imparatorlarından para alarak hudut bekleyen ücretli askerlere dönmüş bu Sasani İranlıları ile Yunan, Roma İmparatorlukları karşısında bir set olan eski İran'ın ne münasebeti vardır? Baştanbaşa dağınık kabileler, birbirine zıt insanlar, birbirine düşman soylar arasında boyuna birbirini yiyen ve yıkan hanedanlar nasıl bağ olabilirdi? Böyle bir cemiyet, hurafeleri, efsaneleri ve hir daha elde edemiyeceği siyasi kudreti karşısında duyduğu kinleri, hasetleri, riyakârlıkları ile; olsa olsa komşularına, hakimlerine ve mahkümlarına belâ olabilirdi. 

Bu yüzlerce vüzyıllık hazinelerin, herşeyin tadını tatmaktan bıkmış medeniyetlerin, gevşemiş ahlâkın, zulümlerin, adaletsizliklerin arasında gelişen islâmlık, insanlığa gerçek bir umut güneşi gibi doğmuştu, Ağaçtan ve taştan en basit putlara tapan bedevilere; kendine Ailah diye taptırmak işten bile değilken müslüman olmak için kendinden önceki peygamberlere inanmayı şart koşacak kadar ahlâk yüksekliğine sahip bir Muhammed; onu her noktada takip eden, onun eksik bıraktığını her noktada tamamlayan bir Ömer elinde İslâmlık... Doğu dünyasının saadet ve teselli imkânı olmuştur. 

Fakat, yüzyıl geçmeden insanlık bu imkânın ağır buhranlar içinde çırpındığına şehit olmuştu. Halifeler bile ikileşmişti. Peygamberin postunda oturan, fakat herbiri Bizans İmparatorlarına, İran hükümdarlarına taş çıkartacak lüks, zevk, sefa âlemi içinde yüzen halifeler; İslâmlığın beşeriyete getirdiği büyük teselliyi yok etmek üzereydiler. Ahlâk gevşekliği, iktidar ve nüfuz hırsı arasında 72 çeşit mezhebin türediği görüldü. Şiilik ile Sünnilik o derece vahşice çarpışmağa başladı ki; her türlü itikadlar karşısında toleransın ta kendini olan İslâmlık; engizisyon usulüne başvuracak hale geldi. Aklın üstünlüğünü, aklın nakle galebesini telkine çalışanların karşısında her şeyi, her hakikatı ancak nakilde arayanların aman vermez kör taassubu köpürdü. Bu köpüren, bazan kuduran taassup; dünyanın en kuvvetli siyasi teşekkülünün elinde insanlığın karşısına çıkınca; Bizans mutaassıbları garbın barbarları, İranın entrika, hile ve haset yumakları içinde klasik medeniyetin son sızıntıları da sönmek tehlikesine uğradı. 

Selçuk Türklerinin, müslümanlığın şampiyonu olarak yakın şarkta belirmeleri işte böyle bir dünya içinde ve bu türlü şartlar altında olmuştur. 

Bu belirme üç büyük netice ile cihan tarihini yenilemiştir: 1. Göçecek sanılan islâm dünyası ebedileşmiştir. 2. Roma İmpartorluğu gibi aslında gaspin, zulmün ta kendisi olan sistemin, “Roma sulhü” diye ünlü hakimiyetinden beri, karışıklığın her türlüsüne uğramış bulunan doğu dünyası “Türk sulhü” 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ne kavuşmuştur. 3. Türk toleransı bir yandan yakın doğu insanlığını “Abbasoğulları halifeliği” nın rönesansına kavuşturmuş; klâsik kültürün dünyaya yeniden doğması imkânlarını hazırlamış; bir yandan milletler arası münasebetleri değiştirerek batı medeniyetinin şimdiki esaslarını doğuran imkânları yaratmıştır. 


Harun Reşit, El-Me'mun gibi halifeler devrinde müsbet bilimlerde görülen büyük gelişmeler; güzel san'atların her kolunda rastlanan hayret verici yaratmalar; Yunan eserlerinin Arapçaya çevrilmesi 

erbest düşünceye Selçukların gösterdiği büyük saygı, aklın üstünlüğü bahsinde verdikleri büyük imkân... Hele Akdeniz'den Gobi çölüne kadar ki, Türk dünyasında sağlanan asayiş, emniyet yolunun başında bulunmaları ve bütün bu yollarda sosyal görüşlerinin muhafazası halinde binbir anıt yaratmaları bugünkü medeniyet dünyasının en heyecan veren keşiflerindendir. 

Bu itibarladır ki: Müslümanlıktan sonra yaratlan Türk medeniyetini ve san'atını tanımak, dünyamızın şimdiki medeniyetini adım adım takip etmek bakımından ne kadar gerekli ise; Karolenjiyenlerin ronesansından önce ve ondan daha çok verimli ve devamlı olarak doğuda bir Türk - İslâm rönesansının yaratılmasını meydana koymak bakımından o derece, hattâ ondan daha çok gereklidir. 

Şurasını belirmek çok faydalıdır: Müslüman Türklerin, insanlığın çehresini değiştiren bu medeniyetlerini tanımak bakımından yazılı kaynaklar azdır. 
Haçlılar ve Moğollar yakın şarkı o derece harabettiler ki, yazı kaynakları bulmak sanıldığından daha zordur. 

Buna karşı Türklerin güzel san'at eserlerinden mürekkep binlerce ve binlerce vesika elimizdedir. 
Binbir tahribin kıran artığı olan bu vesikaları modern metotlarla incelemek ve onların sosyal mânâları arasından Türk medeniyet seviyesini ölçmek hem mümkün, hem doğrudur, hem elzemdir, 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Liselerin ilk sınıflarında başlıyan ilk gençliğinizinu, sorumsuz, hesapsız olarak son sınıflara doğu geliştiğini ıztırapla görmekteyim. Başka milletlerde, Batı insanlığına rehberlik yapan olgun milletlerde, bu sınıflar; bu ilk gençlik devresini nasıl ısıtır ve ışıtır, biliyorum. Güzel sanatların her kolu, faydalı bir makinalar bilgisi, yaşıyan yabancı diller öğreni- mi, taklit ve özentili olmayan bir spor hayatı, yurdu ve insanlığı tanıyan sistemli geziler... Bu devrenin başıboş gençliğini şahsiyetler haline getirir. Sizin, hattâ iki ders arasındaki teneffüsü bile dolduramıyan, cumartesi ve pazar tatillerinde, yahut bayram ve sömestir tatillerinde sizin için olduğu kadar aileleriniz için de bıkdırıcı, hattâ bazan utandırıcı bir boşlukla, âvârelikle sönen genç enerjilerinizin, büyük tatillerde nasıl havaya savrulduğunu kahrolarak görenlerdenim, Her yaz, Türkiyenin her yerinde, bu binlerce genç enerjinin; lüzumsuz yere yanan bin mumluk elektrik lâmbalarımız yahut boşuboşuna akıp giden su kuvvetlerimiz gibi, nasıl israf edildiğini, nasıl bulandırıldığını döğünerek bilenlerdenim. 

En aşağı dört yılınız: Türk şahsiyeti olmadan, insanlığın bir düşünen parçası haline gelmeniz için gereken tek hazırlık yapılmadan, kötü hazırlanmış kitapların sifonlariyle aktarılan malümat yükünden ezilerek, görmesini bilmeden bakarak, tanımasını 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bilmeden yürüyerek, kendinizle, muhitinizle yetişenleriniz ve yetiştirenlerinizle eğlenerek, tam bir hiçlik bataklığına gömülüp gitmektedir. Belki de yüzde doksanınız beslenme, sağlık bakımından da öğünülecek durumda değildir. Nasıl izciliğiniz bayram - seyran izciliği, sporunuz şu kopya futbol sporu ise, sağlık kültürünüz de biçaredir. Türkiyemizin gerçeklerine uygun bir sağlık kültürünüzün olmaması; ömür denilen büyük saadeti, ne bugün, ne de yarın duymamaklığınızın başlıca sebebi olmaktadır. 

Üniversite hayatınızı taçlandıran asıl gençlik devreniz, lise hayatınızdan da beterdir! Bir insana bütün ömrünce lâzım olan yetişmeden, malzemeden dörtde üçünüz mahrum olarak geldiğiniz şu sözde büyük şehirlerde, zaten tesadüflerin eserisiniz. 

Üniversiteye girmeniz tesadüfle başlar: Hemen hemen hiç biriniz, istediğiniz ve kabiliyetli olduğunuz yere değil; elinize geçebilen yerlere takılmışsınızdır. 
Zekânızı kim ölçmüş, temayüllerinizi kim incelemiş, nerelerde kendinize ve bu memlekete daha verimli olacağınızı kim arayıp sormuştur ? 

Tesadüfle girdiğiniz şu “Yüksek Öğretim” devrinde, yemeniz, içmeniz, yatmanız, temizlenmeniz, hattâ eğlenmeniz, tabii olarak okumanız, hele düşünmeniz, hele tanışmanız, sevişmeniz tesadüfle olur ve tesadüfle yürür. Derneğiniz yani kulübünüz ya hiç yoktur, ya bir posta kutusundan ibarettir, yahut şunun bunun lütfen müsaade ettiği herhangi bir odadan ibarettir. Orada, ne sizden önce gelenlerin hâtırası vardır, ne de sizden sonra geleceklere tek iz bırakabileceksiniz! Çöllerdeki kum tepeleri gibi, ömrünüz, enerjiniz, güzel düşünceleriniz, güzel plânlarnuz şu sözde büyük şehir dediğiniz gürültü aramında sonbahar yaprakları gibi savurulup gidecektir, 

Kulüp denen eşit, serbest, şerefden başka müeyyidesi olmayan yerlerden mahrum olan sizlere, dedikodudan başka şeye elverişli olmayan kahveler kalmaktadır. Düşüncelerinizi, sanatınızı, plânlarınızı serbestçe münakaşa edemediğiniz bu yerlerde tavla ve iskambil denen zavallı vasıtaların eline düşmektesiniz. Bu yaşta, serbest ve yaratıcı insanlar olacak yerde, en müptezel, en kopye iptilâların kölesi haline düşmektesiniz. Sizi gerçek Türk ailesiyle tanışmaktan, gerçek Türk âlemini tanımaktan alıkoyan sokaklarda, kahvelerde gittikçe sinemanın ve ad verilmeyen bir kalabalığın mahlüku olmaya mahkümsunuz. Okuma ve düşünme yeri olmayanların, oyundan ve şakadan başka birbirine verecek nesi kalır kı? 

Sizin de çok kere güzel sanatlardan, sporun hâlisinden, makinenin insanı hizmetçilikten kurtaran cinsinden, yaşayan ve insana birçok imkânların pencoresini açan yabancı dillerden, memleketi ve dünyayı tanımaktan, memleketimizdeki büyük imkânlardan, büyük hazinelerden haberiniz yoktur. Ne bilgiye, ne bilgisizliğe; ne fakirliğe, ne zenginliğe; ne bekârlığa, ne evliliğe; ne hürriyete, ne istibdada; ne gençliğe, ne ihtiyarlığa; ne dostluğa, ne düşmanlığa; hattâ ne vatan severliğe, ne vatan sevmezliğe, ne tembelliğe, ne çalışkanlığa; ne uşaklığa, ne efendiliğe; ne sağlığa, ne hastalığa... dair görüşünüz durulmuştur. Çoğu kere, yaşadığınız, içinde dolaştığınız cemiyetin kabuğunu soyamamış, onun dışında kalmışınızdır, Bu itibarla da bir kısmınız, tertemiz ruhunuz, şovalye gibi kahraman düşünceleriniz, tükenmez şevkinize rağmen; sözde büyük şehirlerin kâh yaldızlı, kâh dumanlı inlerinde pusu kurmuş tehlikelerin eline hemen düşüverirsiniz. Bu inlerde kirli hastalıklar, kirli alışkanlıklar, ruhu bir ahtapot gıbi yakalıyan iptilâlar ve bunların hepsinden daha tehlikeli komünist ajanlar yer almışlardır. Onlar sizleri, s:zlerin bu boşuboşuna akıp giden gençliğinizi gözetlemektedirler, Onlarda avını bekliyen pars, sineği bekliyen örümcek, peyniri veya tavuğu bekliyen tilki kurnazlığı, sabrı, iştihası vardır. 

Hepinizi bir güneşin ışığı, bir kardeş eli, bir babanın şefkati, sevgisiyle bağrıma basmak istiyorum Türk gençleri! Sizin bütün boşa akan ömrünüzü, enerjinizi; bazan bir hastalığın, bazan bir iptilânın, bazan hilenin ve aldatmanın, bazan kıskançlığın ve öfkenin ağlarına düşürecek olan bu sorumsuz, çok kere mânasız devrenin ortasında, size eğiliyor ve sesleniyorum. 

Bunların hepsi doğrudur, Türk gençliği! Amma unutma ki asıl bahtsız ve şerefsiz nesil, her şeyi, bir mirasyedi beyzâde, paşazâde, ağazâde gibi hazır bulandır! Bu türlü mirasyediler bir şey yaratamazlar! 
Onların rolü; bir çiçeği veya fidanı yetiştiren gübre olmaktır! 

Sen bütün mahrumiyetlere, talihsizliklere rağmen, çevrene bak! Öyle bir vatanın çocuğusun ki, orada daha yüz nesle yetecek çalışma, yüz nesli doyuracak nimet, bir milyon kabina sığmaz hasedciye yetecek şan, şöhret kaynakları, imkânları var. Sen zekânı, sağlığını, şerefini kurtardığın takdirde, bütün milletlerin takdirle imrenerek bakacağı büyük millet çocuğu olmaya namzetsin. 
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Türk gençliği, yatağında ağır ağır akan bir nehir gibi işinin başında bulundukça pek göze çarpmaz. 
Bir elbiseyi dört beş arkadaşın nöbetleşe giyerek dışarı çıktığı, bir sefil odanın yer şiltesine bazan üç kader kardeşinin sokulduğu, yıkanma meselesinin, yemek meselesinin bir çile, bir ayıp haline geldiği bu gençlik; yüz binleri aşan, bazan milyonlara varan büyük şehirlerimizin alacalı nüfus âlemi içinde nedir ki? Türkiye'nin bir iskân enerjisi örneğine dönen Ankara'da, yahut Üniversite şehri denen İstanbul'da okuyan gençliğin kapladığı köşeler ne kadar mütevazidir: Belirsiz veya sefil dememek için mütevazi dediğim bu köşelere girenler, çok kere gençliklerini gündüzün içinde hazmetmiş, çekik yüzleri, gölgelenmiş göz kapaklariyle bir savaştan çıkmışa benzerler. Bu savaşta her gün giyindikleri zırh, kuşandıkları silâh aynıdır: Gençlik! 

Memleketin dört köşesinden Ankara'ya veya İstanbul'a koşup gelen bu gençliğin ruhu taze, bedeni dinçtir. Lise tahsili onları yormuş fakat eskitmemiştir. Hattâ içlerinin hiç açılmadık sayfaları ns kadar çoktur! Sağlık kültüründen bir zerre vermiyen bu tahsil, onları yer yer eritmiştir, amma ale kucağı — o beğenmediğimiz — amprik yollarla bu yıpralımalara gare bulmuş ve onları gurbete dinç yoliayabilmiştir. 


Memleketin türlü coğrafyasından, türlü ikliminden, hattâ türlü etnoğrafyasından ve folklorundan birer örnek gibi Ankara'ya, İstanbul'a sızıp gelen bu gençlik; Sakarya'nın Kızılırmak'ın, yahut Ceyhan'ın veya Menderes'in toprakta açtığı yollardan. 
aktığı gibi, yollarını, yataklarını bulurlar. Ne yapacakları, ne yiyecekleri, ne okuyacakları şey ile ne buluşacakları yer ile uğraşan olmuştur. Onlar, geldikleri yerlerle hemen hemen benzerliği olmıyan bu şehirlerimizde, her şeylerini el yordamıyla bulmuşlardır. Bu yüzden de, ömürleri boyunca cezasını eline düşmüşlerdir. Tesadüf onları iyi bir aile yanına vahut bir rezalet yuvasına düşürmüş, tesadüf onları bir imtihana girmeye, onu başarmaya yahut ondan dönmeye zorlamış; tesadüf onları şu fikirdeki, bu endişedeki insanlarla karşılaştırmış, şu huyda, şu soyda bir yaratık ile düşüp kalkmalarını hazırin-. 
muştur, 

Böylece, tesadüfün kör kuyusundan çıkacak kısmetlerin, yahut bu tesadüf denen kör Hızır elinden gelecek imkânların karşısına bırakılan Türk gençliği; içinin ve dışının sağlığı bekimından kaza ve kaderle başbaşa demektir. | 

O büyük şehirlerin yüz binleri arasmda sayısı belirsiz, bu şehirlerin iskân âlemi içinde yuvaları beirsiz, bu — sözde — modem beldelerin arasında adımları tesadüfe bırakılmış kitle, okuyan ve okunan çerçevesinde kaldıkça kimseyi ilgilendirmez: Tevfik 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Fikret'in “Kılıç” manzumesindeki çelik gibi, veya köşesinde uyumaya bırakılmış kılıç gibi! Halbuki, onların memleksi köşelerinden taşıyıp getirdiği, bâkir benlik, bu el değmemiş benliğe gizlenen tarih ve folklor bile hepimizi ayrı ayrı üstlerinde durmaya, bakmaya, düşünmeye ve işlemeye koşturmalıydı! 
Hayata alışsınlar diye pansiyonlarını kaldırdığımız ve kendilerini — hiç bir yanı düzene sokulmamış bulunan — hayata esir bıraktığımız bu kitleyi, düşünmemiz vazifelerin en gereklisi idi. Duraksız bir oluş hâlinde bizi saran şu hayat içinde, hem bugünü, hem yarını vâdeden onlar değil midir? Bugün ve yarın için, içinde ufak sorgu, cevap bulunan, yahut bugünü elinde tutup da yarından sorumlu olan kim, hangi “Türküm!” diyen bu gençliğin kaderinden uzak kalabilir ?. 

Memleketin dört köşesinden bize ruhları taże, bedenleri dinç gelip tesadüflerin eline verdiğimiz, bu tesadüflerin elinden tutarak şu veya bu liseye, şu veya bu fakülteye, şu veya bu yüksek okula götürdüğü Türk gençliğinin işi bitmiştir. Bir gün onlardan çoğunu, yine tesadüfle edindikleri mesleklerinin ünvaniyle bir kur'a sepetinin başında, gekilecek görev yerlerinin peşinde buluruz. Şu memleketle ilgili her- 
'kes için gençlerin bu görevlerine dağılma devresi bir hazin imtihandır. Kabiliyetler ve kabiliyetsizlikler, büyük hevesler ve aşklarla büyük çekinmeler ve nefretler, memleketin coğrafya ve sosyal durumuyla ihtiyacı çok kerre hesaba katılmıyan bu dağılma ve dağıtılma işlemi sırasında, o taze, ruhlardan, dinç bedenlerden çoğunu değişmiş görürüz. Bu değişikiige en umumi, en hafif, fakat en korkunç izahı yapan 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sian verelim: Konformist (conformiste)! Bu sefer, bu gençliğe karşı ödevlerinin bir tanesini yapmayanların feryad ve figanı başlar. Hepsi bu gençliği suçlandırmakta, ondan şikâyet etmektedir. Artık, memleket, birbirlerini anlamayanlarla biraz daha şaşkın hâle düşecektir. 

Fakat, bir gün gelir, memleket, cephelerinde tankların, motörlü kıt'aların homurtusunu işiterek dehşete düşer. Bu homurtular, dünyayı doldurmakta ve bazen 200 milyonluk, bazan 100 milyonluk kitlelerden gelmektedir. Memleketin kaderini elinde tutanlar; bir bu yüz milyonlara, onların — tekniklerindeki hârikalaria — milyarlaşan zorlarına; bir de bizim 30 milyona, tekniğin ve sistemin yokluğu ile büsbütün cılızlaşan gücümüze bakar, titrerler. Siyasi konuşmalardan üzülür, notalardan kahrolur, binbir karışık hesapla ümitsiz kalırlar. 


İşte bu anda, bütün bu iç ve dış hesaplara arka çeviren millet iradesi yavaş yavaş yekinir. Onu besliyen, idare eden — hepimizin tek şeyi ile ilgilenmeden tesadüflere bıraktığı — gençliktir. Türk gençličini daima arasında, bazan başında gördüğümüz bu yekinmeler; çok kere bütün kurulan işlerin, başlanan vazifelerin, hazırlanan yuvaların yıkılması, yokolması pahasına cephelere dayanır. O cılızlaşmış bilinen milyonlar, millet şuurunun katılmasiyle milyarlaşır. O zaman bir Çanakkale, bir Sakarya, bir 26 Ağustos mücizeleri bizimdir. 

Yahut, memleketin içinde, beklenmedik yerlerde gizli, sinsi fakat tehlikeli, affedilmez bir hastalığa benziyen ve düşman istilâsında bitmesi mümkün olan 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kaynaşmalar belirir. Bu gizli ve tehlikeli calışmalarla idare mekanizmamız, ilim merkezlerimiz bir nevi baskın tehlikesi geçirmektedir. Memleket kaderini elinde tutanlar binbir endişe içinde, binbir siyaset hesabının örgüsünde bunalmışlar, duraklamışlardır. 

O zaman, bütün bu içten ve dıştan yapılan pazarlıkların üstünde gençliğin sesi işitilir: Yasak! Bu sesin arasında, çok kere başında mutlaka Türk gençliğininki duyulacaktır. Her şeyini tesadüflere bıraktığımız, memleketin dört yanından bu inkılâp merkezlerine koşmuş olan, her şeyinden habersiz bulunduğumuz bu gençlik, ölümlere gülen cesurluğu, ruhun derinliklerini okuyan sezgisi, açlığın, yokluğun, ihmalin, hulâsa hem beyin, hem de miğde tahriklerinin çok üstünde, dört köşesinden kopup geldiği yurdun hayatına, sesine kulak veren eşsiz vefası, anlayışiyle bu gençlik; bütün sinsi çalışmaların yolunu keser, karşısına çıkar, inine girer. Artık gizli kuvvetlerin entrikası bitmiştir. Bu gizli kuvvetlere dayanan ecnebi iştihaların kurduğu plânlar bitmiştir: halkın ve dünyanın gözü bu inlerde gizlenen, hesabı verilemez işlerin üstüne çevrilmiştir. Bir rönesansa benziyen bu işleri, gençliğin gürleyişine borçlu olduğumuzu nasıl unutabiliriz? Ah! Onun “ben buradayım!” diye gürleyen sesini işitmeyen gafillere acımır. 
Bu gafiller, yanıbaşlarında olup biten ve olacak olan şeylerden habersiz zavallılardır. Sonra bu zavallılar, bir Tanrı sesine benzeyen bu gürleyişteki güzelliği tadamıyacak, yahut bu gürleyişteki muhteşem istikbali farkedemiyecek kadar kısırlaşmışlardır, 
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Evet... İşinin başında bulundukça Anadolunun ağır akan nehirleri gibi, Türk gençliği göze çarpmaz. 
dununla beraber, o, bir Pandore kutusu değildir. 
Onu bu göze çarpmıyan haliyle, Fikret'in in “Kilig” ma n ekte israr ediyorum! Bırakıldığı tesadüfler köşesinden, vatanının, milletinin kurtuluşu, saaöeti 


için firlayan. Türk gençliğine, milletimizin beyni dendiği gibi kılıcı adını vermek de yersiz olmasa gerektir. 


MAARİFİMİZİN BİNBİR DERDİ 


Evet... Maarifimizin binbir derdi var. Amma bu, görmesini bilen gözler, duymasını bilen kulaklar, sizżlamasını bilen vicdanlar içindir. Maarifimizi öğrenici sayısı, mektep sayısı, öğretenlierin sayısı halinde gören kupkuru hesap makineleri için ise bu dertler yoktur. Kışla gibi mektepler, onların kör olası gözlerini doyuran ölçüdedir. Spordan nasipsiz, müzikten habersiz, en basit makineden habersiz, yaşayan ecnebi dillerinden habersiz, sağlık kültürü sıfır, mernleket görgüsü sıfır, dünyadan haberi sıfırın altında, yarı aç yarı tok; fosilleşmiş vraalümzt kumbaraian haline düşmüş öğrenci, o sağır vicdanlar işin konu bile değil. Konu olduğu zaman ise bir rakam böbürlenmesi sınırını aşmaz. 

Su memlekete, bütçeye yük olan kalem efendileri yetiştiren maarifimizden kahr olan hemşeriler! Gelin sizinle bugün bu binbir dertten birisini objektifimizin altına koyalım. 

Bu dert: Şu öğretim yılı başında türlü mekteplerden çıkıp türlü mekteplere girmek için büyük kültür merkezlerimize koşuşan yavrularımızın derdidir. 

İlkmektepleri bitirenler orta mektep peşinde. 
dir. Acaba kendi muhitinde, elinin altında var mı? 
Çoğu için bu imkânsız. O zaman orta-mektebi bulunan bir yerin aranmasına koyulan aile için, bu yeri bulmak bir türlü, bulmamak bir başka türlü ıztırap kaynağıdır. Yakın mıdır? Çocuk nerede kalacak? Aile onun peşinden koşmaya razıdır amma bu mümkün mü? Memur iseler naklederler mi? Degilseler, işleri müsaade eder mi? O halde çocuğu kime, nereye emanet edecekler? Hangi akrabaya? 
Hangi pansiyona? Bütün bu sorgulara cevap bulan bahtiyarlar kaçta kaçtır? 

Bu dert, şu düpedüz orta mektep arayanlar için. Ya çocuğunu teknik bir orta mektebin yetiştirmesine emanet etmek istiyenlerin hâli ne olacak? 
Bu, büsbütün ayrı bir derttir ki çaresini çok kere tesadüfe bırakmaktayız. 

Orta mektebi bitirenler için dert bitmiş değildir ki. Düpedüz orta mekteple yetinenlerin sonu çok kere sürünmektir. Bunu önlemek istiyenler, gayet tabii olarak bir lise peşindedirler. Liselerin sayısini biliyoruz: O halde, lisesi bulunan yerler için yarış başlaması çaresizdir. Orta mektebi olan yerleri arayanların başına gelenler, daha fazlasiyle lise peşinde koşanlar için hazırdır. 

Fakat; şu öğretim yılı başında, Türk öğrencisi ve onun ailesi için asıl büyük dert, liseyi bitirme ve yüksek bir mektep aranmasında ortaya çıkmaktadır. 
Yüzde yetmişi, hattâ sekseni liseden çıkan çocuğunu kendi hesabına okutmaktan âciz olanlardan meydana gelen Türk halkı; elinde yüksek öğretim vesikası olmıyan için geleceğin sakladığı tehditlerden yılgındır. Bu korku, bu yılgınlıkla çocuk velileri; liseden çıkan yavrularını önlerine hangi yatılı ve parasız mektep çıkarsa orava sokmaya çabalamaktadırlar, 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İşte o zaman, yüksek öğretim imkânı veren ve sayısı üçü geçmiyen kültür merkezlerimizde, dünyanın hiç bir yerinde rastlanmıyan bir katli-âm başlamaktadır. 'Türk gençlerinin istidadına yönelen bu katli-âm belki 90 yıldır, sessizce fakat kimseden perva etmeden yapılmaktadır. Lisenin ikinci devresinde boyuna makine mühendisliğinin rüyasını gören şu genç işte şimdi Mülkiyededir. Bütün ortaöğretimde, hattâ ilkmektepte, müzik için en büyük has. eti, sevgiyi, kabiliyeti göstermiş olan şu kimsesiz genç, işte Orman Fakültesine sığınmıştır. Toprağın içinde ihtilâl yapacağı kanaatıyla tanınmış şu genç işte bir öğretmen mektebi peşindedir. Hele Hukuk Fakiiltəsini dolduran ve yakında, Türkiye'nin hak anlayışında garip bir dampingi ihtar eden şu akına bakınız! Onun arasında bir kum tanesi gibi yuvarlanan Türk gençlerinin kaçta kaçı gerçekten bir yeni uwkuk idealiyle buralara yığılmışlardır? 

Böylece; Türkte sanatın dehâsını aksettirecek ölan insan, bir nahiyede silik bir müdür, yahut, bir kıtada iştahsız bir subaydır. Türkiyede felsefeyi, edebiyatı, yahut Türk şiir kabiliyetlerinin feyzini vatanımızda, ve insanlığın içinde temsil edecek insan, Ziraat Fakültelerinde, yahut Sorbonda Biloyoloji Enstitüsünün sıralarında silinip gitmektedir. Yâni, bu alanda da henüz “atın önünde et, itin önünde ot!” bulunmakta, et bir yerde, ot bir yerde çürümekte; hem at, hem it açlıktan ölmektedir. (Burada at ve it tâbirlerini masallardaki geleneğe ve gizli kafiyeye riayette titiz olan başka bir geleneğe sadık olmak için kullandığımı takdir buyurursunuz.) 
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Yeni Türkiyeyi kuracak büyük zihniyet inkzılâbnm keskin adalet kılıcını, rasgele bir yüksek tahsil arayanların eline bırakan Türkiye Devleti! Yeni Türe kuracak büyük ve gerçek zihniyet inlkalâbım 

hazırlamasını beklediğimiz öğrenci zümreyi; maaş için, karın doyurmak için yüksek tahslin herhangi parasız ve yatılı şeklini arayanlara açık birakan Türkiye Devleti! Bütün bir ırkın umudu olan yeni ve müstakil “Türkiyeyi, kahramanlıklarının büyüklüğüne emanet edeceğimiz ordu için daha titiz, daha dikkatli, daha kıskanç olmasını istediğimiz Türkiyemizin Devleti! 

Söyle: Bütün bunlar için ne yapıyorsun ? 

Her genci kabiliyetine göre yetiştirmek için başka milletlerin başvurduğu çarelere sen ne zaman iltifat edeceksin? 

© Ve siz, ey her köşede kurulduğunu umutla, saaetle takip ettiğimiz öğretmen dernekleri ve öğrenci birlikleri! Sizler, çalışma çerçevenizin içine bu konuyu ne zaman alacak; devletle elele bu derdi ortadan kaldırmaya savaşacaksmız? 

Siz, ey Türkiye'nin terbiyecileri, psikoloğları! 
Bu dert için kafamızı, kaleminizi ne zaman işleteceksiniz? 

Sonra, siz, ey kurulduğunu sevinerek duyduğumuz öğrenici koruma dernekleri! İdare heyetleri seçmek, yılda bir iki kere mânasız ziyafetler vermekten ibaret sandığınız vazifeniz içine bu müthiş derdin bütün ağırlığıyle girdiğini ne zaman anlıyacaksınız? 


DERNEKLERİMİZ 


Bir fikir ve siyaset adamımız vaktiyle “Vâktalar ve Düşünceler” adlı bir kitap çıkarmıştı. Oradaki yazılardan biri “makine maşatlığı” adın taşıyordu. 
Bu ziraatçı fikir adamımız, 'Türkiye'yi baştan başa, ithal edilmiş ve yedeksizlikten, tamirhanelerin yokluğundan, kullanılması bilinmediğinden ötürü yer yer çürümeye bırakılmış makinelerin mezarlığı halinde tasvir etmişti. 

İşin askna bakarsanız, Türkiyemiz, yalmz makinelerin değil dergilerin de, derneklerin de mezaruğıdır. “Tanzimat” dan, hele İkinci Mezrutiyetten (1908 den) beri, memleketimizde doğan, batan derneklerin sayısını Allah'tan başka bugün kim bile. 
hilir? : 

Ben bu yazıda dernekler üstünde durmak istiyorum... s 

Bir dernek ne demektir? İlkin bunu araştıralım. 
Bir demek umumi olarak, resmi idarelerin, resmi makamların yapmaya yetişemediği, tâkat bulamadığı, yâhut ak) edemediği halk, memleket, zümre, meslek işlerini gerçekleştirmek isteyenlerin meydana getirdiği topluluktur. 

Bir devlet ne kadar ileri olursa olsun, müeltinin topunu birden gözönünde bulunduran kanunların çerçevesi içindedir. Kanunlar, hemen bütün medeni 


173 İDEAL VE İDEOLOJİ 


dünyada, insanları aynı olarak ele alır. Hepsi aynı tâkatta, aynı kafada, aynı imkânda diye düşünür ve hepsinden aynı şeyi ister, yâhut hepsine aynı şeyi verebilir. Hele kanunları az olan ve az değişen memleketlerde, kanunun bu toplu ve toptan görünüşü daha güçlü, daha derindir. Bu itibarla da insanların inanmaya, sevmeye, özel kabiliyetine, özel tâkatlerine dayanan binbir arzu, ihtiyaç, iş..., çok kere devlet mekanizmalarının çerçevesinden dışarıda kalır. O zaman, o milletin çocukları, kendi görüşlerine, inanışlarına, sevgilerine, ihtiyaçlarına göre küçük gruplar halinde bir araya gelirler. Mensup oldukları milletin, büyük, toplu menfaatlerini bozmıyacak şekilde, kanunun pek düşünmediği, devletin ve hükümetin pek yetişemediği konularını, gerçekleştirmeğe çalışırlar. Böylece, bir milletin türlü düşüncede, inanışta, ihtiyaçta bulunan kitleleri boyuna tatmin edilmiş olur. Tatmin edilen teklerin meydana getirdiği milletlerde de taşkınlıklar, lüzumsuz dalaşmalar, bir devleti tâkatsiz düşüren ayrılıklar, sabotajlar olmaz demiyelim amma nisbeten çok az olur. 
Bundan başka, bir devletin kanunu kolayca yapılmıyan, kolayca bozulmıyan ana prensipler olduğundan, zamanın şartlarına kolayca uymayabilir, zamanın ihtiyaçları dışında kalabilir. Halbuki derneklerin nizamları daba kolay değiştirilebilir; zamanın, insanın ihtiyacına uydurulabilir. Böylece, devlet bünyesini sarsmadan gereken ilerlemeler dernekler sâyesinde daha çabuk ve kolay yapılabilir. 

Dernekler, böylece, bir milletin fazla gücünü faydah, dürüst işlere akıtan sosyal kanallar ödevini görmüş olurlar. Bir topluluğu ilgilendiren meseleler 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üzerinde çalışmaya, başarmaya- alışan teklerin, iüzumlu zamanlarda o milletin idaresini ele alınca, şaşırmadan, mânasız acemilikler, zararlı emeklemeler yapmadan işe sarılmak gibi büyük kazançları olur. 
Bu kazançların, milletleri şu dünyadaki yarışta ne derece besliyeceğini tahmin etmek zor değildir. 

Bu sebepledir ki her medeni devlet, milletin toplu menfaatlerine düşman olmayan, hemşehrileri birbirine düşürmiyen, milletin tarihini, canlılığını ve birliğini yıkmıyan bütün derneklere geniş imkân verirler. Onların gelişmesini, sürüp gitmesini kolaylaştırırlar, 

Dernek dediğimiz cemiyet mekanizmasının bir takım prensipleri vardır. Bu prensipler, derneğin işlemesini, yaşamasını gelişmesini sağlar. 

Bu prensiplerin başında gönüllülük gelir, Gerçekten de: bir derneği kuranlar, konu olarak seçtikleri düşünceleri, işleri şahsi bir kazanç için, şahsi bir menfaat veya entrika için yapmazlar. Baş tarafta da söylediğimiz gibi, artan zaman, enerji, para ve zekâlarını kendi istekleri ile inandıkları, beğendikleri bir maksadın uğruna harcamayı kararlaştırırlar. Bu türlü harcamaların kazanç, menfaat, entrika yoluna olması bir derneği çabucak çürütür, göçürür, yok eder. 

Denebilir ki gönüllülük, bir derneğe dernek dedirten baş prensiptir. bi 

Bir derneği işleten prensiplerin ikincisi eşitlik. 
tir. Bir derneği kuranlar aynı maksatla harekete gecmiş olması gereken insanlar olup hepsi de bu maksada gönüllü girdiklerinden, aralarında bir barem, bir derece farkı yaşıyamaz. Hepsinin eşit hakkı, 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eşit ödevi vardır. Aralarında olsa olsa iş bölümü olabilir, bu iş bölümü neticesi, tıpkı bir orkestrada olduğu gibi, gönüllü olarak, geçici olarak iradelerini bir organizatörün, seçilmiş bir dostun eline bıraka bilirler, 

Bir derneği yaşatan prensiplerin üçüncüsü: Hürriyettir. Bir müşterek maksadın çerçevesinde gönüllü olarak, aynı ödev, aynı hakların eşitliği ile toplananlar; ortaklaşa hazırladıkları nizamın ruhu içinde, tamamıyle serbesttirler. Düşünürken, çalışırken, müşterek maksadın ruhundan, gerçekleşmesinden başka onları tek engelin kösteklememesi şarttır. Söz, düşünce, iş hürriyetinin bulunmadığı veya kalmadığı dernekte ancak eşkiya, köle ve aylıklı memurcuklar kalır. Bunların da bir derneği yürütemiyeceği meydandadır. Baremler, resmi derecelerle ayrılan bir devlet teşkilâtında bu hürriyet unsuru çok kere bulunamaz. Orada, daha önceden hazırlanan kaideler, hareketlere, çalışmalara hükmeder. Halbuki dünyamn bu yaman şartları içinde cemiyetleri başarılara götüren büyük irade, ancak hürriyete dayanan disip- 
#inlerie mümkündür. 

Bir derneği yaşatan prensiplerin dördüncüsü: Yetkidir. Derneği kuranlar, o derneğe konu olan maksadın bütün mahiyetini yakından bilmez; onunla igili bütün fikirleri, esasları kavramaz; hulâsa, o konu ile alâkalı ilmin sahibi olmazlarsa, o dernek yaşamaz. Bâzan, derneğin kurulmasına sebep olan kanu sadece hayır, yardımdır. O zaman dahi; pratik olarak edinilmiş cemiyet bilgisine, insan psikolojisini anlamaya, bir derneği nereden alıp nereye götürmek gerektiğine dair toplu bir görüşe sahip olmak gartur, Bunları bilenlerin elinde dernek yaşar; bilmiyen hoyratların elinde de can verir gider. Hele konusu kötü, zararlı cereyanlarla çarpışmak olan derneklerin mensupları; çarpışacakları cereyanları yakından tanımak, sebeplerini iyice araştırmak için hazırlıklı olmaya borçludurlar. Yalnız bağırmak, yalnız korkutmak, yalnız küfretmekle kötü, zararlı cereyaniar önlenemez. Hattâ bazan, bu kaba metodla, bu zararlı cereyanlar arttırılır, azaltılamaz. 

Bir derneği ayakta tutan prensiplerin beşincisi doğruluk ve samimi olmak faziletidir. Aslına bakarsanız, bu prensibi başta yazmamız gerekti. Çünkü: Doğru ve samimi olmadan, gönüllü tek iş yürümez. 
Dernekler gibi, işleri gönüllü olarak yapılan mekanizmslarda üç kontrolör, üç denetçi vardır. Biri cemiyettir ki ihtilâl, inkılâp geçiren milletlerde þelren kargaşalık, ekseriyetle onun hükümlerini bildirmesini geciktirir. Ötekisi derneğin nizamıdır ki bu da çok kere cezalandırmaz, küser, darılır. Üçüncü denetçi: her insanın vicdanıdır. Dernek gibi, gönüllülerin idare ettiği topluluklarda asıl denetçi işte bu vicdandır. Vicdansız olanların eline düşen derneklerin -= diğer bütün prensipler var olsa — yaşamasına imkân yoktur. Yapmadığı gönüllü işten dolayı, mensup olduğu milletin bir kısmının uğrayacağı zarar-Gan, üzüntüden, ıztıraptan acı duymıyan, utanmıyan vicdansıza hangi prensip kâr eder ki? 

Bu sebepledir ki, bir derneği yaşatan tek müeyyide: onu kuranların şerefidir. Şerefini kaybedenlerin eline düşen dernekleri, yok olmaktan başka üxıbet beklemez. 
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Türk milletine hizmet etmsk, hizmet edecek olanları yetiştirmek, yetişenleri korumak, yetişeceklere temiz örnekler vermek, milletinin iyiliği işinde zümrelerin, partilerin, şahsi kazançların, şahsi menfaatların üstünde kalmak istiyen gençlik dernekleri, bütün bu prensiplerle birlikte cesur olmaya, sabırlı olmaya borçludurlar. Şahsi, zümre, parti menfaatlerinin üstünde millet menfaatını gütmek hissi henüz aramızda misafir gibidir. Bu hissi köklü düşünce haline getirecek olanlar hürriyet, eşitlik, doğruluk, samimiyet, gönüllülük prensipleri, şeref müeyyidesi ve medeni cesaretle yaşıyan bir kulüp halindeki derneklerini bir ipek böceği gibi işlemeye, şahsi menfaatinin kölesi olan şerirleri yenmeğe borçludurlar. 
Şerirlerle çarpışmıyan, işlemiyen ve işletmiyen dernekler; pek yakında korkunun, şahsi endişelerin, entrikaların eline geçer. O zaman sözümüz bitmiştir. 
Çünkü ortada artık bir demek kalmamıştır. Var görünen olsa olsa, kâr hirsiyle köpüren şerirlerin ortaklığıdır, dernek değil! 


KOMÜNİZİMLE SAVAŞ 


Yeni Türk Devletinin komünizme karşı durumu, başından beri açıktır: Bu yurtta komünizm, kanun dışıdır. Baştan beri bu durumu yaratmış ve yaşatmış olanların hiç biri ne kapitalist ne de zengin! 
Buna rağmen Türkiyede komünizme devletin, ilk vakitlerden beri gösterdiği bu yasak hepimiz için üstünde durulacak ilk önemli noktadır. 

Yeni rejimi kuranlar, Anadolu Kurtuluş savaşlarını yapan vatan severlerdi. Onlar Türk halkının içinden fışkıran öz millet çocukları idi. Bir sırat köprüsüne benzeyen o savaşları yaparken komünizmle o kadar yüz yüze, göz göze geldiler ki onun kitap sayfalarındaki nazariye değil; yüzlerce yıldır Türklüğün karşılaştığı Islavcılığın tâ kendisi olduğunda tereddüt etmediler. Türk vatanseverlerinin komünizmi kanun dışı saymalarının asıl sebebi budur. 
Türkiye'nin İstiklâl savaşları gibi ölüm - kalım devrinde edinilen tecrübelerin sonucu olan bu sebebi unutmamak, komünizmle savaşanların ilk vazifesidir. 

Kanun dışı olan bu ideoloji aynı zamanda sınır dışıdır da. Ağırlık merkezi Türkiyenin dışındadır ve kendine inananlardan istediği ilk şart vatanlarını, milletlerini bu dışarıdaki merkeze fedâ etmeleridir. 
Halbuki Türkiyede hattâ şu yeryüzünde bir Türk Devleti her ne zaman var olmuşsa, kökü dışarda olan 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ve şartı vatanı, milleti fedâ etmek olan her ideoloji, kanun dışı sayılmıştır. 

Bu itibarladır ki, komünizmin yani Islavcılığın emrinde çalışanlar, Türkiyede açıktan açığa savaşmazlar. Onların her işi gizlidir ve ona — herhangi sebeple olursa olsun — bağlanmış olanlar aramızda maskeli gezerler. Bugün komünizmin yani Islavcıhgm emrine girmiş olanlarla serbestçe ne konuşabilir, ne çekisebilir, ne de onları tanıyabilirsiniz. 

Türkiyede komünizmle savaşmak istiyenlerin akıldan çıkarmıyacağı ikinci gerçek budur. 

Şunu açıklamaya mecburuz ki bu gizli düşmanla savaşmayı hiç bırakmadık amma gerektiği gibi, hele onun bu gizli yapısına uyacak surette de uğraşmadık. Bu mesele tâ başından beri polis işi gibi ele alınmış ve bu çerçeveden dışarı çıkılmamıştır. Bu metoda zamanla ve galiba 1934 den beri komünizmden vazgeçmiş görünen yâhut bu hastalığa yeni tutulanlarla tutulacağından kuşkulanılanları birtakım. 
ikramlar, lütuflarla parti, hükümet içinde vazifelendirmek metodu eklenmiştir. Yani kendini gizleyemiyen, gizlemeyi karaktersizlik sayan, yahut uşaklıktan, âlet olmaktan başka şahsi değeri olmiyanlar polise bırakılmış; iki yüztülüğü becerebilenler, edebiyat, sanat, politika fikir âleminde değeri, ünü bulunanlara devletin en önemli yeri, en gizli plânları teslim olunmuştur. 

Bu metoddan ikisinin de Türkiyemizde en kötü neticeyi verdiğini söyliyebiliriz. 

Birinci metod yâni siddet metodu, polis metodu — yalnız başına kaldığı müddetçe — istenen neticeyi vermezdi. Çünkü bir dâvaya samimi olarak 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inanmış bulunanları, şiddet ve polis, yollarından çeviremez, tam tersine o yolda daha şiddetli, daha aktif olmalarını körükler. İki yüzlülüğü becerebilenler bu şiddet ve polis metodu karşısında — toprağa, yaşadıkları araziye uyan hayvanlar gibi - kılık, düşünce, taktik değiştirirler, (Kaleyi içinden almak) için komünistin tarifini yapmaktan tutunuz da sanayinın düzenlenmesine, iaşe işlerimizin yoluna girmesine, güzel sanatlarımızın yayılmasına, içerde ve dışarda Türk sergilerinin başarılmasına, politika adamlarımızın biyografyasının yazılmasına, Rus edebiyatından her türlüsünün aramızda kökleşmesine kadar her alanda ön safa geçerler. Onları tek parti zamanında bilhassa lâiklik, devletçilik, halkçılık, inkılâpçılık oklarına yapışmış olarak bulursunuz. Kendilerine mahsus mânalar vererek uygulamaya dikkat ettikleri bu dört prensibi maskeli komünistler, Türk cemiyetini çürütmek, dayanaksız bırakmak, tekleri olsun, zümreleri olsun birbirine düşürmek, bilhassa cemiyette ayakta kalan, cemiyet içinde sevginin kaynağı olan her şeyi, her müesseseyi, her örfü, alay konusu yapmak için kullanmışlardır. 

Kökü dışarıda bulunan, her türlü talimatı dışarıdaki âmirlerinden alan komünistler, maskelerinden faydalanır, Türk Devletinin korunma, kendilerini kovalama tedbirlerini boşa çıkarmak için türlü türlü ve daima iblisce çareleri uygularlar. Bir gün bakarsınız Üniversiteyi ele geçirmek isterler. Orada açık veya kapalı, klâsik ümanizmadan tamamıyle ayrı erotik sanat aşkını kamçılayan bir yolda çalışırlar. 
O zaman merkezlerden çevrelere doğru, bütün emir altındakiler, yurtla dünyayı birbiri içinde eritmek, 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garip bir (toprak kokusu) ile genç dimağları uyuşturmak, en temiz halk türkümüzü ve Anadolu folklorunu bir nevi (sosyal hakları dâva) propagandası yapmak, Akdeniz ortasında kurşuna dizilmiş bir İtalyan asker kaçağının mâtemini tutup onun şahsında bütün Türk ordusunu dağıtmaya çabalamak, yâhut (Stalingrat) çarpışmalarının destanını yazarak Türk kahramanlarını karanlığa boğmak; bütün bu herzeleri yerken Türk ruhundaki düşmanla çarpışma, düşmanla savaş hattâ sadece ve erkekçe savaş duygularını körletme için her şeyi yapmak... yolunda bir basın ve yayın salgını yaratırlar. Sözde ilim maskesine bürünerek ve sadece geniş mezhepli, hür düşünceli çömezler yetiştiriyoruz iddiasiyle en basma kalıp, en sekter bir telkin yolu tutularak K. Marx göklere çıkarılır. Dünyanın tek gerçeğini bu Yahudi Almancık söylemiştir veya, dünyanın saadeti bu Rus Peygamberinin dediklerine inanmaktır telkini kızışır. 

Bir gün bakarsınız ortalığı kendi salgınlarına kapamaya uğraşanları yok etme plânını uygulamaktadırlar. O zaman Meriçten Ağrı dağına kadar her yerde Türk milliyetçilerine saldırırlar; onlar faşisttir, nasyonal sosyalisttir, ırkçıdır, Turancıdır, Anadolucudur, rejiyonalisttir, ilim düşmanıdır, örümcekli kafalardır, hattâ mürtecilerdir. İşte bu her türlü tecavüz ideolojisine müptelâ olan milliyetçilerin Türk inkılâbını yıkacağı, Türk hükümetini devireceği, demokrasiyi yok edeceği propagandasını söylerler, yayarlar. (Yeni Rusya) nın methiyesini yapanlar onlara yardımcıdır ve hemen, “İnönü - Stalin Şeflerimizdir!” diyen baş yazılar çıkmaya başlar. (İnkılâp Enstitüsü) gibi, milliyetçilik kaynağı olması beklenen 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bir Türk araştırma merkezinden (ırkçılık, Turancıbk) adı altında, bütün milliyetçilere söven neşriyat sökün eder. (Ne hazin kaderdir ki sözde milliyetçiliği yayacak olan bu merkezin ilk ve son görünen yayını içinde sonradan inkılâbın, Türk milletinin, Türk vatanının düşmanı ve komünist olarak kovuşturduğu, mahküm ettiği insanlara da geniş söz verilmiştir!) 

Bir gün bakarsınız, bu maskeli komünistler, Türk köyünü kurtarmak hasretiyle benimsediğimiz ideal bir enstitümüze el atarlar. Şehir çocuklarının dayanamadığı için hizmet edemez göründükleri şu her şeyini bildiğimiz Türk köyünün çocuğunu, Türk köyünün şahsiyetini, cemiyetin saadetini kurtarmak amaciyle kurduğumuz bu enstitülerde o zaman garip hevesler, ters cereyanlar hız alır; şu bizim bildiğimiz selâm değişir, (Tempo) olur. Müslüman Türklerin en büyük ve devamlı devletini kuran Osmanlılar, küfür ve küçümseme tâbiri hâline düşer. 
Sözde iç birikintilerini (refoulement) önlemek, daha sıhhatli bir tip yaratmak için Fröydizm alır yürür. 
Köy çocuğuna neşe vermek için Meksika şapkajı, omuzu gitarlı bir garip tip yaratılır ve bu tiplerin topluluğu beri benzer üniversitelinin anlayıp hazmedemiyeceği Yunan klâsiklerini temaşaya sevkedilir. 
Bu temaşa edilen Yunan anıtının Oedipus gibi yaman bir örnek olması başka bir felâkettir! Böylece köy çocuğu ve köy kadını, Türk köyünün içinde organik bir gelişmenin öncüsü olacak yerde bir komünist metodu olan konstrüktif metodun, başlan çıkarılmış bir çığırtkanı hâline sokulmak istenir... Bu istekte Türkiye kalkınmasının kilit taşı olan Türk 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köyünün benliği ortadan kaldırılmak, yeni bir (gayrımemnun) sınıf (sosyal haklar dâva) eden yeni ve uzlaşmış bir tip yaratmak maksadının gizli oldugunu yer yer görmekteyiz. Bu güzel müesseselerimizde tarih düşmanlığını size insanlık adına aşılayanlara, başka maksatla hareket ediyor denebilir mi? 

İki yüzlülüğü becerebilen, maskeli komünistlerin Türkiye'ye en büyük kötülüğü: onların yurdumuzda komünizmin en tehlikeli iki zihniyetini yaymaya ça-Luışmalarıdır. Bu zihniyetin birisi yukarıda işaret ettiğimiz konstrüktif zihniyettir. Bir milleti bir ev gibi, bir beton yığını gibi, istiyenin elinde istenen zamanda, istenen kalıba sokulan bir malzeme telâkki eden bu zihniyet; milletimizin bütün temellerini, bütün dayanaklarını yıkan, onu bir kum yığını hâline koymak istiyen ilim düşmanı, realite düşmanı insan ve saadet düşmanı zihniyettir, Ötekisi gene komünizmin insan eşitliğine yani demokrasiye düşman zihniyetidir. 
Maskeli, iki yüzlü komünistin metodu gereğince iş başında kim varsa ona yanaşan, onu tutan, onu körükliyen ve böylece millet içinde her dediğini Tanrı buyruğu zanneden müstebit tiple her buyrulanı hemen yapmaya mahküm köle tip yaratmaya savaşan bu zihniyet; Türkiyemizi korkunç bir umutsuzluğa sürüklemek suretiyle yok etmek istemiştir. Sözde insan hürriyetine âşık görünen ve şimdi bütün dünyada ipliği pazara çıkan komünizmin bu hürriyet düşmanlığı; siyasi haklarda adâlet eşitliği, memleket zararına olmıyan her alanda hürriyeti esas alan Türk milliyetçiliğini elbette en büyük düşman bilecektir. 
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Bu itibarladır ki, iki yüzlülüğü beceren ve hattâ bunu vazife olarak alan komünistleri taltifle, devlet işine karıştırmakla yatıştırıp milletle barıştırmak istiyen metod, son derece zararlı, tehlikeli olup âdeta komünizmle işbirliği yapmaktır. Bu metod milletin asıl çocuklarını komünizmle savaş yerine birbirine düşürür. Hattâ hükümetin, devlet kuvvetlerinin savaş istikametlerini değiştirerek milliyetçilerle devleti, düşman durumuna getirir ve bu arada yangınların: yakar, sabotajını yapar, verici cihaziyle Türkiye'nir en küçük hâdiselerini Moskova radyosuna yetiştirir, herkesin gözü önünde Türk bayrağını yırtar, Türk mekteplerine ihtilâl beyannameleri asar! 

Polis ve şiddet metodu yalnız başına kalınca, bir milletin sosyal eksiklerini tamamlamadan herkesin ağzını kapatmaya varır dayanır. Şurası meydandadır ki bir milletin taze idealist enerjileri cemiyetin içindeki haksızlıklarla çarpışmayı yaşamalarının hikmeti bilirler. Bu türü temiz ve dinamik enerjileri kandırmadan, inandırmadan yalnızca şiddetle ve polisle susturmak, hiç bir yerde, hiç bir zaman komünizmle savaş değildir. Tam tersine komünizmin eline düşmüş bu türlü mêsum ve temiz memleket çocuklarını farkına varmadan ve lüzum olmadan bir nevi kahraman derecesine yükseltmek suretiyle komünizmi teşviktir. Bu itibarladır ki, maskeli komünistin başka bir vazifesi; aramızda içtimai haksızlıklarla çarpışmak, sosyal emniyeti sağlamak istiyen, gerçek demokrasiyi kurarak Türk milliyetçiliğini gayesine yaklaştırmaya çabalayan vatan severleri her türlü sabotajla yıldırmaktır. 
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Bu bakımdan nerede istibdat varsa orada gerçek milliyetçilik boğulmakta, gizli komünizm yayumakta, memleketin yarın yapacağı büyük savaşta içten ve arkadan vurulması için bütün noktalar şimdiden düşman tarafından tutuluyor demektir. 


GÜZEL TÜRKÇEMİZ 


Hapis çilesinin en korkuncu olan esirliği ve bunun kadar yıkıcı olan sürgünü; köklü bir insan için, cezâların cezâsı yapan nedir, biliyor musunuz? İçimizi, gün geçtikçe kurutan bir yalnızlığa mahküm etmesi! 

İçimizin pınarı türlü arklarla beslenir. Kulağımızın, gözümüzün, elimizin ve derimizin akıttığı bu arklar arasında hiç biri dilimizinkine benzemez. Yilanı deliğinden çıkardığı söylenen dil; elin, gözün erişemediği âlemimizi bulur. Bizi biz yapan bu âlemin arkını: sözleri yok ediniz; insan ömrü sonu gelmez bir yalnızlığa gömülecektir. 

Bu itibarladır ki, vatan içimizin, dışımızın emniyetini, kararını, âhengini bulduğu yerse, dil; bütün bu emniyetin, kararın, âhengin şuurudur. Bu şuur yoksa insan için en güzel vatan sâdece gurbettir. 
Millet hayatı dediğimiz ileri topluluk şekli; diun anlatan ve bağlıyan aracılığı olmadıkça sürünün, bir makine - gövdenin külfetinden başka ne olabilir ki? 

Elimize işlenmiş bir âhenk, bir nizam temeli olarak geçen Türkçemizin kaderi, milletimizin kaderine ne kadar benzer! Önasya'daki ırk (Türk soyu)' hâlinden Anadolu'daki millet hâline geliş, hangi im- 
(ihanlardan geçmek pahasına olabilmiştir!. 

Türk varlığı için târihin hüküm vermeye, söylomeye müsait bulunduğu, İsa'dan önce IM. yüzyıldan yürüyelim. Birbirini yiyen Yue-şi'lerle Hiung - nu'lardan, Ak-Hunlar'dan, Tu -kiu'lardan, Uygurlar ve Kırgızlar'dan; Tür - Keş'lerden; Karahanlılar'dan Sâmanoğlullarından, Tâhiroğulları'ndan, Gazneliler'den... 1200 yıllık çarpışma sonunda Türk soyuna kalan nedir? Arap ve Acem kültürüne geniş yer veren İslâmlığın, kendini kabul etmiyen Çin nüfuzunu koğması; Batı ve kısmen Önasya'da Müslüman - Türk devletçiklerinin görünmesi! 

Bu 1200 yılda Avarlar'ın, Hazarlar'ın Bulgarlarm, Peçenekler'in mütemâdiyen akıcı, yer değiştiren selinden elimizde kalan nedir? Bir İslâv zateri! 

Şamanlık, Buda dini, Zerdüşt dini, Nastüri Hiristiyanlığı, Müsa dini, Manich&isme... gibi türlü itikadların rüzgârında savrulan Türk kütleleri ne oldu? 
Hind'in, Çin'in, Tibet'in, Orta ve Batı Avrupa İslâv bataklığının yuttuğu bu kütlelerden milletimiz, hattâ soyumuz adına hangi teşebbüsü, hangi şahsiyeti bekleyebiliriz ? 

Türk soyunun düşmanları bir yandan; bir türlü devamlı, büyük devlet kuramıyan, birbirine düşman devletçiklerin didişmesi, öte yandan...; bindörtyüz yıllık târihin emeğini hiçe çevirmek üzere iken, Oğuz boylarından Selçukluların işe karışması kaderimizi değiştirmiş bulunuyor. 

Arap, Acem, Bizans, Ermeni ve Gürcü kütlelerinden meydana gelen korkunç rakipler içinde; ve çok kere “Ehli Salip” sellerini üstümüze çeviren Avrupa karşısında ilk Türkmen İmparatorluğunu kuran Selçuklular..; soyumuzun yaptığı bütün o bin dört yüz yılık cehdi hulâsa eden bir neticedir! 
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Onların çok büyük imparatorluğu, soyumuzun Asyadaki kalıntılarını, belli bir siyâset çerçevesinde İnlâmlıkla damgalıyarak, büsbütün yok olmaktan kurtarmış; onların ufak, târihi fırsatlarla bugüne erişmesine imkân vermiştir. Uzak - doğu ve Ege arasındaki koca cihan içinde kalabilen Türk zemininin varlığını biz bu neticeye bağlıyoruz. Bu neticenin doguşunu o asla, o zemine verdiğimiz gibi! 

Selçuk İmparatorluğu'nun dağılıp çökmesi, Türk Asya'da, Anadolu'da küçük devletlerin, beyliklerin türemesine vesile vermiş; onların ardından — yeni bir sentez gibi — Osmanlı İmparatorluğu kurulmuştur. Ondan da bugünkü yekpâre millet doğmuş bulunuyor. 


Bugün bile Türk âleminin umudunu nereye bağladığını göz önüne getiriniz; bu iki büyük Türkmen İmparatorluğu'nun târihimiz için nasıl bir dökülme yeri ve sentez vazifesi gördüğünü kolayca anlarsınız. 

Türk dilinin başına gelenler târihimizin kaderine ne kadar benzer! Orhun ve Turfan yazılarından, Uygur yazısından, türlü türlü başka elifbelerden; türlü türlü lehçelerden, Göktürkçe veya Doğu Türkçesinden (Uygurcadan, Kırgızca ve Başkırtçadan, Çağataycadan), Batı Türkçesinden (Oğuzcadan, Türkmen lehçelerinden); Orhun kitâbelerinden, Turfan ve Yeniçay vesikalarından; Oğuznâmeden ve Dede Korkut kitabından, Kudatku - bilik'ten, Hibat - tül Hakayık'tan, Divân-ı Hikmet'ten, Bakırgan kitabından, Codex Cumanicus'dan, Nevâi'nin külliyâtından gelip geçiniz: Müslümanlıktan önce Türkçenin yarattıklarını, “Bay-ü-gedâ”, herkese âit bulabiliriz. 
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Ne yazık ki Orhun kitâbeleriyle, Oğuznâmeden daha iyi hükümlemek için arkeolojinin çıkarıp getireceklerini bekleyeceğiz! Kim bilir, belki de arkeoloji bir şey getiremiyecek çünkü bu devrin Türkçesi kitaplarda, taşlarda, tahtada yazılı olduğundan ziyâde hâfızalarda yaşayıp gitmiştir. 

Müslümanlıktan sonra, Türkçenin yarattıklarını da — tam olarak — elde bulundurmaktan çok uzagız. Binbir savaşın, binbir felâketin arasından ne kadar az eser kurtulabilmiş bulunuyor!. Bunların temsil ettiği bu ikinci safhaya bir ad verebilmek için Kâşgar'lı Mahmud'un ebedi kalan Divân-ı Lügat-üt-Türk'ü ile Nevâi'nin Muhâkemet-ül-Lügateyn'ini ibretle gözden geçirmek lâzımdır. Türk kütlelerinin siyâset ve idâre gibi fikir ve sanat bahsinde bütün yarattıklarına vâris olan Selçuklular ise; Türk kalmak, Türk kalmış olanı başında tutmak süretiyle Türkçe'nin mirasını da koruyabildiler, 

Selçuklu İmparatorluğu'nun yerine türeyen beylikler, bizzat bu imparatorluktan daha köklü, daha yerli idi. Bunun için de Osmanlı İmparatorluğu gibi yaman bir sentezin meydana gelmesine imkân verdiler. 

Türkçemiz, hiç şüphesiz bu beylikler arasında, bizzat Selçuklu İmparatorluğundaki yerinden daha esaslı, daha şerefli bir yer tutmakta idi. Tâhiroğullarının resmi dili Türkçedir. Anadolu'daki Selçuk beyleri birinci sınıf Türkçe şâiri idiler ve resmi yazılarını hemen dâima Türkçe yazdılar. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeye verdiği yer, bütün târihimizin şeref tepeliğidir. 
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bu sâyededir ki Osmanlı Beyliği zamanında temiz kalan Türkçe, Osmanlı İmparatorluğunda da hikim ve resmi dil olmakta devam etmiş; bütün katışıklara rağmen Kanuni'nin dilinde cihana hitap eden muzaffer vasıta olmuştu. 

Bütün bunlara rağmen Türkçenin Müslümanlıktan sonraki Türk dünyasında birinci yeri almaktan uzak olduğu doğrudur. Âşık Paşa'nın beyitlerini hatırlıyorsunuz değil mi? 


“Türk diline kimesne bakmaz idi, 
Türklere hergiz gönül akmaz idi.” 


Gerçekten de, Türkçe — İslâmlığın tesirini yıktığı Çince bir yana bırakılırsa —, üç korkunç rakiple boy ölçmek zorunda kalmıştır. 

Bu rakiplerden birisi Arapça idi. Dini neşreden cemiyet, yeni bir dinin yayılıp kökleşmesine — tarihi kaderin — kaynak yaptığı cemiyet..., bu dini benimseyen, bu dine girenlere sevgi, riâyet yükletsin, bundan tabii ne vardır? Hangimiz, bize yeni bir ufkun yolunu açtığını zannettiklerimize bu sevgiyi, bu riâyeti esirgedik? 

Bu itibarladır ki Müslüman olan Türklerin Arap diline alışmalarını feryat ve figanla karşılamıya lüzum yoktur. Kendi gönlüyle Müslüman olan Türk kütlesi; kendisine öteki — ve “asıl dünya” nın — kilidini açan “Kitab” ın diline “fevkalbeşer” bir måna verecekti. 

Bu türlü bir âleme, bir “beynelmileliyete” hükmeden, kendisini bir Türk Hakanından çok bir İslâm İmparatoru gibi gören Türk Sultanının, bu beynelmileliyete âit sözleri, bu beynelmileliyette müştereken anlaşılacak dille söylemesini çâresiz bulmak gerektir. 

Arapça, işte böyle, Türk devletlerinin resmi dili pâyesine yükseldi. 

Türkçenin Önasya'daki Türk dünyâsı veya Türk üstünlüğü sırasında boy ölçmeye zorlandığı ikinci rakip dil, Acemce idi. 

Türkçe bu hususta geçmişten gelen bir takım usullere boyun eğmiştir. Arap üstünlüğünü derin bir tiksinti ve çâresizlikle tanıyan İran, bilhassa Abbasoğulları hânedanı sırasında öcünün birazını almış, birazını alacak imkânlara kavuşmuştu. Emeviler'i deviren asıl fitne onun başından çıkmış; her türlü entrikaya geçmişinin o yaman, uzun medeniyet hayatı sırasında alışmış bulunan İranlı “dâ'iler”; büyük Türk kütlelerinin yerleştiği topraklarda geniş tahrikler yapmıştı. Abbasoğulları iş başına geçince, bu yapılan hizmete karşılık olarak devletin bütün idâre işini İranlılara teslim etmekten çekinmediler. 
Farsça bu yollarla daha Araplar zamanında zorlu bir yer temin etti. 

Türkler İslâm dünyasının idâresini ellerine alınca bu “emr-i vâki” i değiştirmediler: İranlı idâre ve memurla birlikte Farscayı da muhafaza ettiler, Zâten Müslümanlığın yeni beynelmileliyeti, her müslümanı din kardeşi tanıyor ve onun her yere yükselmesini pek tabii buluyordu. 

Farsça, tıpkı Arapça gibi, Önasya'nın en son ve en üstün kültürlü bir cemiyetine; Mezopotamyanm, Hititlerin, Yunanlıların, Hindin en şuurlu vârisine âitti, Sanatı, edebiyatı, felsefesi çok kuvvetliydi. Bu kuvveti kinle birleştirince hârikulâde dinamik, te'sirli bir fikir, şiir dünyâsı yaratabiliyordu. 
Türkler böyle hazır, nüfuzlu, geniş yerlerde mânası anlaşılan bir vasıtayı kullanmaktan vazgeçemezlerdi. 

Selçukluların ilk devirlerinde, klâsik tahsil yapmış, devlet muâmelelerini yürütmeye kabiliyetli idâre elemanlarmı onların şovalyeleri arasında bulmak zordu. Bir “Nizam-ül-Mülk”, bir “Amid-ül-Mülk” — İranlı'nın haddinden fazla kurnaz, yabancı terbiyesiyle ne kadar kirli olursa olsunlar... —, İmparatorluk gibi esasta karışık, kozmopolit bir mekanizmaya son derece gerekli unsurlardı. Ârif, şövalye ve ümmi olan ilk Türk imparatorları bu unsurlardan vazgeçmemişler; bununla berâber onlara, ancak lâyık oldukları yeri vermişlerdi. Böylece başlayan yakın münâsebet, Bâtıniler gibi — Türk veya İranlı — bütün idârecilerin müşterek düşmanı karşısında daha sıklaşmış ve özlüleşmişti. 

Farsça bütün bu üstünlük şartlarından istifâde edenlerin elinde, Türk dünyâsında hâkim olan ikinci resmi dil pâyesini böylece aldı. 

Türk dilinin boy ölçüşmeye mecbur kaldığı üçüncü rakip Rumca idi. Oğuz boylarından Müslüman olmıyanların hangisi Bizans'ın sınırları içine girmiş ve hele Ortodoksluğu tanımışsa ondan bir daha hayır kalmamıştır. Hazer denizinin, Karadenizin şimâlinden geçen yolu tutup Ortodoks dininin ve Bizans siyâsetinin mihverine tutulan bütün Türklerden bugün ne kalmıştır? İslâvların Bizans ve Ortodoksluk te'sirini elifbelerinde, vaftiz adlarında taşıdıklarını hatırdan çıkarmak mümkün mü? Macarlarla Kinler ve Est'ler benliklerini kurtarabilmişlerse bunu, hep 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bu meşum çarha düşmemelerine borçludurlar. Bununla berâber bu milletlerin kendi şuurlarına ermesi nisbeten çok yeni ve Avrupadaki müliyet cereyanlarının tesiriyledir; bunu da unutmamak zorundayız. 

Müslüman olan Türkler için Bizans, ilkin — ha- 
.yatın hikmeti bilinen Müslümanlığın tam zıddı — bir düşman olduğundan; dil ve din bakunından bır kötülük beklenemezdi. Fakat, Selçuklular Anado-Ju'ya yerleştikten sonra Bizansla münâsebetleri o kadar çeşitlendi ve arttı ki Türklük ve Türkçe için gerçekten endişe duyulabilirdi. Her iki taraftan da evlenmeler, sığınmalar, askerlik ve siyâset anlaşma-Yarı, ticâret münâsebetleri, Hıristiyanlıktan Müslü- 
.manlığa dönmeler... o kadar sıklaşmıştı ki bu çeşit münâsebetlerin hayat, idâre, sanat ve dil bakımından türlü türlü tesir imkânları yaratmasını beklemek .çâresizdi. 

Bundan başka, Türklerin ve Türkçenin fethettiği yeni vatan: Anadolu; Bizans yâni Hristiyan an'anesine uygun olarak kurulan bir beldeler âlemi, bir urbaine âlemdi. Oraya yerleşirken, şöyle veya böyle, Bizans hayâtının ve dilinin tesir etmesi beklenebilirdi. 

Türklük için bâzı menfi tesirler gösteren Müslümanlık, onu, en tehlikeli düşmanının içinde erimekten korumuştur. 

Görülüyor ki Türkçemiz, Türklüğün o geniş, o -çok dinamik yaşamasının gereklerine uygun bir tesirler manzumesi ağına sarılmıştı. 

Bizi şimdi asıl şaşırtan ve hayran eden şey, “Türkçenin bütün bu eşsiz üstünlükler, rakipler arasında ortadan silinmemiş olması; bugün elimize, karşımıza tam bir millet dili hâlinde çıkması; ve hele bize en ileri milletlerin ifâde vasıtası hâline gelecek imkânlardan tek şey yitirmemiş bir halde erişmesidir. Arap, Acem, Rum dilleri; her bakımdan üstün siperleri ele geçirdiği, Türkçeye — bizzat Türkçenin hükümdarları ve hükümetleri içinde — kuyu kazdığı halde; Anadolu'da Türklerin olduğu gibi, Türkçenin de bütün canlılığıyle yaşamasını önleyememişlerdir. 
Bize dilimizin bir mücizesi gibi gelen bu eşsiz neticeyi her şeyden önce Türk halkına borçluyuz. Bütün dış çevre Türkçenin düşmanı iken ona yâr olan, onu başına taç, gönlüne ilâç yapan Türk halkıdır. 


XII. yüzyılın eseri olan Divân-ı Lügat-üt-Türk'- ten öğreniyoruz ki o çağlarda bütün Orta ve Önasya hükümdarları Türktü. Bu cihan, Türk adı karşısında titriyor; her türlü işin yürüyebilmesi Türkle anlaşmaya bağlı kalıyordu. Bütün yollar Türk akıncıları, Türk göçmenleriyle hıncahınçtı ve Türkçe Afrika'- dan Japonya'ya kadar konuşulan bir dildi. Öyle iken saraylarda, resmi haberleşmelerde, bilgi ve sanat kitablarında Türkçeden gayri dillerin hüküm sürmesi; soy şuurunu, üstünlüklerinin şuurunu, gördükleri — büyük, dünyâ ölçüsünde büyük — işlerin şuurunu yitirmeyen Türk düşünürlerini elbette çileden çıkarirdi. 


Bu bakımdan, muhteşem bir isyân örneği veren Kaşgarlı Mahmud, bize, Orta ve Önasya'da, adım başında Türkçe konuşan kütleleri sayar döker. Her türlü siyâset ve hânedan değişikliğinin üstünde kalan büyük Türk halkı, Türkçeyi koruyan mücizedir. Bir 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Ahmed Yesevi'nin bizi şaşırtan ebediliği, bu halk mücizesine inanması, eserlerini onun diliyle ve onun için vermesi olmadı mı? Hər zaman büyük kalan Mevlânâ Celâleddin'in, oğlu Sultan Veled'ten ve hele eşsiz Yünus Emre'den az tanınmış kalması: bu sonuncuların halka yönelmesinden ileri gelmemiş midir? 

Siyâset, idâre, düşünce, örf, awane... bütün bunları; Orta Asya'daki beşiğimizden beri alıp koruyan, bizlere eriştiren büyük mekanizma, Oğuz boyları, ile Türkmen devleti oldu. Bu mekanizmanın başka tesirlere kapıldığı sırada; Anarolu'ya bir döküntü, bir kıran artığı gibi akıp gelen her kültür parçasının sihrini halk buldu ve sakladı. Âşık Yolu denen halk müsikisi, saz şâirleri, dervişler... gerçekten de bir döküntüye benziyor. Bunlar bir çok kültür cihanlarının yaratıp, olgunlaştırıp — kendileri parça parça yıkıldıktan sonra Anadolu'ya dökülüp gelen — kalıntılarıdır. Bu cihanlar, Orta ve Önasya'da kurulan Türk devletlerinin halk meclislerinde, medresesinde, âilesinde... o çağın en büyük fikir, din ve sanat hâdisesi sayılan müesseselerdi. Bu müesseseleri kuranlar, yürütenler Türk an'anesine birer kahraman, birer veli, birer destan mevzuu olarak geçmişlerdir. Birbirine çarparak göçen bu kültür cihanlarımızın gelip boşaldığı hazne: Anadolu ve onu vatan yapan Türkmen halkı oldu. Müesseseler yıkılınca çevresindekiler gerçi bir abdal, bir derviş, bir muhâcir gibi Anadolu'ya erişmişti; ama başlarında, çevrelerinde soyun, an'anenin büyüsünü birlikte getirmişlerdi. Kendileri o kadar hakir görünen bu insanların gördüğü riâyetin sırrı budur. En son Türkmen göçünü bağrında alıkoyan; siyâsetin, devletin an'anesini en küçük beyliğinde bile saklayan Anadolu; Türkmen halkının sâyesinde dilimizin yarattığı ve Türk kültürünün meydana getirdiği her şeyin hem sığındığı, hem arındığı pota oldu. 


Burada artık ağayıl denmiyor, ağıl deniyordu. 
Yumurtka, kat'i olarak yumurta olmuştu; çökürtge yerine çekirge, kulgak yerine kulak; kuğurşun yerinə kurşun; yapurgak yerine yaprak; ozan yerine âşık, yâhut saz şâiri; kopuz yerine saz... geçmişti. Ansdolu'nun bir pota gibi koruyan ve arıtan Türk “ekl selimi”, dilimizin bütün yadigârlarını hâfızasında yeniden yaratırcasına işledi. Dünyânın en güçlü, en ünlü, en ileri devletini yaratan bu halk; yediği, giydiği, yaptığı, düşündüğü her şeye en uygun adı, tåbiri, ıstılâhı vermişti, Hele fikir ve şiir yolunda yarattıkları; Uygurcanın, Çağatayca'nın, diğer Türk lehçelerinin çok budaklı ağızlariyle nisbet edilemez bir inceliğe bir derinliğe varmıştı. 

İslâm devletlerinin ucunda, sınırlarında yaşayan birer azlık hâlinden bu yerlerin sâhibi derecesine ve çoğunluğuna yükselen Türkmen halkının; dünyâda devamlı olarak yarattığı en büyük siyâset mekanizmasını Selçuklularla Osmanlılar verdi. Bu büyük realite; “Ehli sünnet” olduklarından veya, Arapça ve Farsçayı zaman zaman devletlerinde hâkim kıl malarından dolayı mütefekkir, bilgin, hattâ şâir yetiştiremedikleri söylenen bu iki büyük Türkmen imparatorluğunun soyu için başlı başıma bir kudret, kabiliyet vesikasıdır. 


Türk halkı, her türlü kader oyunlarına karşı Türkçemizi böyle üstün bir canlılıkla bize kadar getirmişse bunun da sırrını onun büyük soyunun kudret ve kabiliyetinde aramak lâzımdır. Bu devam, bu canlılık, ayni zamanda, Türkçemizin üstünde düşünenlere, hangi yolu tutmaları, hangi kaynağa baş vurmaları gerektiğini gösteren bir Çoban Yıldızıdır zannetmekteyiz. 


YENİ ÇAĞLARDAKİ ROLÜMÜZÜ 
BELİRTMELİYİZ 


İstanbul'un fethi her şeyden önce, Batı ile Doğu arasındaki anlaşmazlık ocağının yıkılmasıdır. Ya Doğudaki büyük, teşkilâtlı kuvveti Batıya akıtmak; ya Batıdaki korkunç taassubu Doğuya belâ etmek sayesinde ayakta duran, yapma ve gereksiz bir idare kalıntısı, bu vesileyle ortadan kalkmıştır. Bundan sonra Müslüman âlemi ile Hıristiyan âlemi arasındaki çarpışmalar, eski çehresini, eski mânasını yitirmiştir. 
(Mukaddes Cermen İmparatorluğu) dâvası görülmeseydi; İstanbul'a yerleşen Türklerin, Fransız Ronesansını kuran birinci Fransuva'nın sembolik yaklaşmasını en iyi devam ettiren âmil olacakları şüphesizdi. 

İstanbul fethinin ikinci büyük neticesi; Doğu Akdeniz'de, Yakın - Doğu'da yarattığı büyük barış ve iyi geçinme devridir. Sonsuz denecek kadar parçalanmış bir Yakın - Doğu âleminde bir korsan olmadıkça ticaret yapmak imkânsızdı; insanlığın minasebeti kurulamazdı. Türklerin Yakın Doğu ve Güney - Doğu Avrupa'ya hükmetmesini mümkün kılan İstanbul fethi: bu yerlerde tek nüfusun disiplinini yürüterek Batı - Doğu insanlığının daha uygun şartlar içinde anlaşmalarına yol açmıştır. Burada da gine uzun müddet (Mukaddes Cerman İmpai'atorluğu) nun sarkıntılığı, el atmaları olmasa; Edirne'den Belgrat'a, Peşte'ye kadar, yüzbinlerce askeri, tek kötülük yapmadan götüren Türk disiplini, bu barış ve iyi geçinmeyi devam ettirirdi. 

Dünyanın en güzel beldesi olan İstanbul'un, Milâttan önce beşinci asırdan Milâttan sonra 1453 yıbna kadar, ufak akropolünü pek az geçmiş görmekteyiz. En sonunda, gelip geçenden baç alan 80 bin kişilik bir haydut yatağı haline düşen, harabolmuş surların, saraylarının içinde inanılmaz cinayetlerin akıp gittiği tehlikeli bir in kalan İstanbul; Türklerin eline geçtikten kısa bir müddet sonra eşsiz bir belde derecesine yükselmiştir. O zaman, böyle bir merkezin benzerini ancak Müslüman âleminde bulabiliyoruz, Şimdi tanıdığımız, hiç olmazsa bizim İmparatorluğumuzun ömrü kadar bir ömrü olan devletlerin merkezleri: Londra, Paris, Roma, Moskova, Viyana, Peşte; bizim kurduğumuz beldeye bakınca, ya geri hastalıklı kasabalar; ya ikinci derecede beldelerdi. 
İstanbul'un, ayrı bir devlet kadar büyük olan şimdiki ölçüsünü; coğrafyanın, topoğrafyanın ve o vakitki ürbanizm'in her inceliğini ele alarak meydana getiren Türkler; hangi yandan bakılsa Türk olan bir örnek belde ve âdeta bir anıt belde kurmuşlardı. 

Yakın - Doğu'da ve Balkanlarda yerleşen Türkmen devleti; İstanbul'un fethi ile, medeni âlemin münasebetlerini, insicamlı bir nizamı örgütlerinden geçiren kuvvetli âmil oldu. Bu âmil, Doğunun ve Batının ticaret, fikir mübadelelerini o kadar genişletti; bu münasebetlerin etkileri ve tepkileri o kadar şiddetli oldu ki bugün Avrupa'nın klâsik Rönesansını 
Bizansın ortadan kalkmasına bağlamak, (Yeniçağ) 1 
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bu fetih hâdisesiyle başlatmak âdet olmuşdur. İçerde Türk Osmanlı İmparatorluğunun kurulmasını sağlayan İstanbul fethi; gerek Balkanlar'da, gerek Yakın Doğu'da medeniyet âleminin dışında kalan birçok diyarları, birçok kavimleri: o devrin en parlak ve güçlü medeniyeti olan kendi medeniyeti içine almasını hazırlamıştır. Sonradan Türklerin rakibi, düşmanı kesilen birçok devletler veya devletçikler, ancak bu yolla medeniyet âlemine katılmışlardır. 
Avrupa'da olsun Yakın - Doğu'da olsun, birçok devletler ise, kendi benliklerini ya Türklerin karşısında bulabilmişler, yahut milli çehrelerini Türklerin eliyle kurmuşlardır. Bu bakımdan İstanbul fethi, gerçekten cihan ölçüsünde bir insanlık işi sayılmalıdır. 
Sanat bakımından İstanbul'un fethi; bir yandan Bizanslıların, Romalılar'n Yunanlıların değeri, ölmez nesi varsa hepsini bugünkü gafil insanlığın bilip anlıyamadığı bir anlayışla, saygı ile koruyup ayakta tutmağa imkân vermiş; öte yandan Türkler'in İstanbul'da, san'atın her kolunda yeni bir ekol yaratmasına, bu sanat ocaklarının en seçme örneklerini burada düzinelerle vermesine yol açmıştır. Arkeoloji ve sanat tarihi yolundaki bilgimiz ilerledikçe görüyor ve öğreniyoruz ki klâsik âlemin sanat ve medeniyet eserleri Türklerin bu son imparatorluğu sayesindedir; yıkılması da Venedik hırsı ile olmuştur. Ankara'da bir Ogusteum kalmış ise, camiini onun yanına kurarak putperestlerin mâbedini yıkmayan Türk tesamuhu (Tolerans) sayesinde olmuştur. Onun çehresini ilk defa bozan Bizanslılardır. Yine öğreniyoruz ki, Bizans'ı yıkan millet, insanlığı birbirine bağlamak için medeniyetin buyurduğu ne kadar vasıta, imkân varsa hepsini yaratıp milletlerin emrine vermiştir. Böylece beşeriyetin yeni bir sanat dehâsını tanıması mümkün olmuştur. Bu bakımdan İstanbul'un fethi bir nimettir. Ve İstanbul bu nimetin gerçek bir toplanma yeridir. 

Bu itibarladır ki; Türklerin Avrupadaki büyük sermaye ve sanayi gelişmesine iştirâk edemediği son iki asrı ele alıp Bizansı kaldıran büyük, medeni âmile dudak bükmek, yahut söğmek sadece gaflettir. Bu iştirak edememek, türlü dış sebeplerle olmuştur. Bu sebeplerin başında, bütün yahudileri İspanya'dan koyduran Batı'daki ruh hâleti vardır. Yoksa, bir Mikel Ancelo'yu baş mimar yapmak istiyen Türk hükümdarının; yahut bir Ürben'e toplarını emanet eden, Bellini'ye portresini yaptıran Fatih'in; Birinci Fransuva'ya o kadar sıcak karşılık verip elini uzatan Kanuni'nin zihniyeti, bu iştirâki geri durdurmamışdır. Bütün bu düşünceler hatıra getirilirse, Türk kaderinin son beş yüz yıllık olaylarını İstanbul'un hazırladığını, ve bilinen dünyanın dörtte üçünün kaderine, İstanbul'u fetheden milletin hükmettiğini inkâr etmek imkânsızdır. 

Bu itibarladır ki, İstanbul fethini bir milletin ne idiğini belirten seyrek dehâ vesikası gibi ele almak, buna dayanarak nesillere enerji, düşünme, çalışma kaynakları açmak ne kadar yerinde ise; bütün insanlığa hayrı, etkisi dokunan böyle bir hâdiseden faydalanarak, arasına belki en son katıldığımız yeni Batı âlemiyle aramızda birçok kaynaşma vesileleri bulmaya, hazırlamaya çalışmak o kadar yerindedir. 

İstanbul'un fethini bu zihniyetle görünce, hem kendi kaderimize, hem cihana bu kadar sürekli tesir 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eden fetih işini hâdise olarak ele almak, onu doğuşu, oluşu, sonuçlariyle ve büyük bir dikkatle incelemek garttır. Bu yolda bilimin, her imkânına başvurup fetih işini tanımak, tanısmak vazifemizdir. 

Sonra; Türk ve cihan kaderine bu derece tesiri olan bir beldeyi elimize geçmeden önce ve elimize geçtikten sonra niteliği ve niceliği ile kökünden araştırmak, dünyaya tanıtmak vazifedir. Bu vesileyle, İstanbul'un coğrayasını, jeolojyasını da, bilimlerin bugünkü ileriliği ile ölçülü bir incelikle araştırıp vermemiz gerekmektedir. 


BİLİM ZİHNİYETİ 


Şurası meydandadır ki bugünün anlayışı ile bilim, Türkiyemize Cumhuriyetle birlikte girmiştir. 
Gözetlemeye, denemeye, uygulamaya dayanan müsbet bilim, memleketimizde Cumhuriyetten önce çatışma konusu veya bir hayal idi. Onun bir topluluğu kurtaran aydınlığı, yeni rejimle birlikte şeref, itibar ve inan kazandı. Müsbet bilimin mensuplarına, onun aramızda yer etmesine çalışanlara daha önceleri verilen ad ya zındıktı, ya geniş mezhepli, yahut düpedüz dinsizdi. Ve bu üç lâkaptan hangisini bir kimseye takarlarsa, onun cemiyet içinde itibar görmesi, rahat etmesi imkânsızdı. Cumhuriyetle birlikte iş tamamiyle tersine dönmüştür: Cemiyet içinde itibar, rahat ve mevki, ancak müsbet bilimle uğraşanlarındır. Cemiyetimizde yapılan en büyük inkılâp belki de, budur. Anadolu, Kurtuluş Savaşını yapan kahramanlar neslinin, yeni nesillere en büyük hediyesi de budur, yani müsbet bilimin aramızda korkusuz dolaşması, bu bilimle uğraşanların itibar görmesidir. 

Amma bilim, hattâ şimdiki anlamıyla müsbet bilim, yalnız başına cansız bir âlete benzer. Bir ekmek bıçağı, aile babasının elinde çok faydalı bir âlettir: Ekmek keser, amma aynı bıçak bir kaatilin elinde ölüm aracıdır: Hayat tüketir! 

Bilim de böyledir. İnsan görürüz ki atelyesinde, kliniğinde, deneme masasında, bürosunda, iyi işler, iyi 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çalışır. Fakat cemiyet içinde kaba bir mahlük, utanmaz bir riyacı, şu küçük dağları ben yarattım der gibi çevresine böbürlenen bir köy ağası, yahut her türlü yalanı, dolanı meslek edinmiş bir alçaktır. Yalnız başıma kaldıkça bilim, bu aşağılık tipleri, temiz ve değerli vatandaşlar hâline yükseltmez. 


Bilimin cemiyet içinde — rahmetli üstad Akil Muhtar'ın güzel bir kitabında yazdığı gibi— bir ahlâk dayanağı, bir ahlâk faktörü olabilmesi için: bilim zihniyetinin cemiyette doğmuş olması gerekir, 

Cumhuriyetten beri içimizde itibar gördüğü şüphesiz olan müsbet bilim, ne yazıktır ki bu bilim mensuplarının kitabında, bürosunda, deneme masasında, müdürlük odasında kalmıştır. Müsbet bilimin zihniyeti aramıza henüz girmemiştir. 

Bilim mensubu, iki türlü şahsiyet yaşamaktadır. 
Birisi; bildiği, denediği, uyguladığı bilim kolunu okurken, okuturken, yaparken taşıdığı şahsiyettir. 
Ötekisi, cemiyet içinde yaşarken taşıdığı şahsiyettir. 
Dikkatle bakınız: Çok kerre her iki şahsiyet arasında uçurum vardır. İ 

Bilim hayatının içinde — kitapta, büroda, atelyede... bilimin objektif, hür, müstakil kanunlarnıdan başka buyruk tanımayan, insanları bu buyruk karşısında eşit gören şahsiyeti taşıyan insan ile; cemiyet hayatında, kendinden yukarıdakine köle, kendinden aşağıdakine karşı eşkıya kesilen insan aynıdır. Anadolu'da bu türlü olaylar karşısında; (Hocanın dediğini yap, fakat gittiği yola her zaman gitme!) derler. Büyük sinema artisti Spencer Tracy”- nin temsil ettiği (iki yüzlü adam) tipi, aramızda ya- 


204 İDEAL VE İDEOLOJİ 


şayan iki şahsiyetli bilim adamlarının acıklı hâlini de gösteren başka bir misâldir. 

Bilim adamının bundan kurtulması için, bilimin böyle başbaşa, bir odada yapılır ve sonra da orada bırakılıp dışarı çıkılır şey olmaktan çıkması için, onun zihniyetinin aramızda yayılması şarttır. 

Tarih fakültesi salonunda yaptığı bir konuşmada Prof. Şevket Hatiboğlu, hemen hemen aynı konuyu ele almış ve bilimin, aramızda, bir iki kişi tarafından yapılması daima mümkün olduğunu, asıl derdin, bılim zihniyetinin yerleşmesinde bulunduğunu belirtmişti. 

Değerli bilginimiz çok haklıdır. Bu zihniyet yerleşmedikçe Türkiyemizde müsbet bilim, kitapta yazilan, atelyede işlenen, lâboratuvarda gerçekleştirilen lüks ithalât matahı olmaktan kurtulamaz. 

Bu zihniyetin yerleştiğinin delilleri şunlar olacaktır. Âilesi yanında, kitabında, bürosunda bir türlü; hayatta, cemiyet içinde başka türlü yaşamıyacaktır. 
Riyakârlık onun sözlüğünden atılacak ve bilim adamı kayıtsız şartsız, yahut ta, yalnız bu memleketin zararına olmamak kaydiyle, hürriyetin ve eşitliğin dostu olacaktır. Bilim adamı kendinden aşağı bulunanlara azrail kesilen, kendinden üst derecelilere bir köpekten, bir köleden de aşağı inen ve bu üst derecedeki, yerinden düşer düşmez ona hakaret eden iki yüzlü ahlâkını bu cemiyetten kovacaktır. 

Bilim zihniyeti yerleşince modaya göre bilim hayranlığı ortadan kalkacaktır. Zamanım siyasetine hoş görünmek için, belli bir zamandan beri ne varsa, kayıtsız şartsız, göklere çıkarmak, o zamandan önce ne yapılmışsa, yine kayıtsız şartsız, yerlere batırmak 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modası artık aramızda yaşıyamıyacaktır. Bilim adamı, bilim işlerini, bilim belgelerini eski ve yeni, bugünün ve dünün diye ikiye ayırıp yalnız bu zaman ayırımına göre onları değerlendirmeyecektir. O, belgeleri ve olayları doğru veya yanlış faydalı veya faydasız diye ayırabilmek; siyasetin, zaman siyasetine hoş görünme telâşının, onun yanında artık yeri kalmayacaktır. Ancak bu sayededir ki; bir milletin falan adamının iktidar mevkiinde bulunduğu zaman yaptığı her şeye tapmak, o adam iktidardan düştüğü zaman ise, onun devrinde yapılmış her şeyi küçümsemek, lânetlemek modası yok olacak; bir milletin bütün bilim ve medeniyet tarihi bir bütün olarak değerlendirilecektir. İşte o zaman nesiller, kendi tarihlerinin halkalarını parçalamadan, o tarihe — devre ve şahsa göre— hakaret etmeden veya tapmadan yaşıyabilecekler; medeni milletlerin hepsinde gördüğümüz gibi aile hayatında, millet hayatında devam denen büyük niymet bizde de tadılacaktır. 

Ancak bu zihniyetin yerleşmesiyledir ki, memleketimizde şahıslar değil şahsiyetler yaşıyacaktır. 
Çünkü şahsiyet; siyaset modasına göre yapılmayan bilim havasında, hürriyet havasında doğar, İki yüzlülük, siyaset modasına ayak uydurmak, şahıslara ve devirlere göre bilim yapmak telâşı, şahsiyet olmak niymetini ortadan kaldırır. Şahsiyetlerin bulunmadığı, çoğalmadığı, yaşamadığı cemiyetlerde, biliniz ki bilim, bir ithalât matahıdır, bir lükstür ve -bilim zihniyeti orada henüz ya doğmuştur, ya da bebektir. 
Böyle cemiyetlerin ise uzun zaman müstakil, efendi kalması; zamanımızda artık bir hayâldir. 
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Yüksek tahsil gençliğini ne zaman düşünsem, gözümün önüne şu tablo gelir. Aydınlık atelyelerde, Türkiyemizin yarınını kuran, yarınını işleyen bin bir hücreli bir beyin! 

Dilerim ki bu öz, bu temiz Türk beyni; Türkiyemizde bilim zihniyetinin yerleşmesini de sağlayan faktör olsun. 


KÖYLERİMİZ VE KÖYCÜLÜKLERİMİZ : 


I 


Türkiye'yi baştanbaşa bir köyler yığınından. 
ibâret görebilir miyiz? 

Yeni bâzı görüşlere göre evet! 

Hayli zamandır gazete , mecmua ve kitap sütunlarına geçirilen bu görüş, Türkiye'deki milletin. 
yalnız köy kurabildiğini kabul etmektedir. Bu görüş; (Türkiye'de ancak “ İri köy”, “Ufak köy” gibi taksimler yapılabilir, yoksa, bugünkü insanlığın anlayışına uygun şehirler ve köyler diye bir fark yoktur) diyor. 

Biz bu görüşün hem yanlış, hem neticesi itibariyle zararlı olduğunu düşünüyoruz, bakınız neden: 

Türkiye'nin baştanbaşa bir köy yığınından. 
ibâret olduğunu ortaya süren bu görüş bir kere târih bakımından asılsızdır. 

“Mâverâ-ün-nehir”, “Horasan” ve Türkmenler”-. 
in târihine sahne olan bütün yerlerdeki “dehkan” ve “kent” tâbirlerinin yanyana kullanıldığını hatır-Uyalım. Bu hatırlamanın yanında, bütün İslâm, Türk târihlerini dolduran düzinelerle şehir adını da (Merv, 


1 Bu yazılar, vaktiyle Dönüm mecmuasının Sonteşrin - 
1933, İlkkânun - 1933, Sonkânun - 1934 tarihli sayılarında neş-. 
rTolunmuştu. Bu tarihlere dikkat olunması çok faydalıdır. 
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Semerkant, Taşkent, Çizak, Çimkent, Fârâb, Buhâri, Hıyve, Yarkent... gibi) unutmamak şarttır. Selçuklular devrinde bütün Önasya'yı ellerinde bulunduran Türkler'in, eski medeniyetlerin kurduğu şehirleri bir yandan tâmir ederek kullandıklarını; öteyandan yeni beldeler kurarak bu kıt'aları imar ettiklerini pekiyi biliyoruz. Bu hususta, şimdi bile oturup kullandığımız şehirlerin adını, târihini, hele bu (Konya, Sivas, Ankara, Kayseri, Niğde, Diyarbakır, Mardin, Kastamonu gibi...) şehirlerdeki anıtları gözönüne getirmek yeter. Bunlar, şehir hayâtını ortaya koyan gerçek vesikalardır. Bundan başka; yer yer metinlerde gördügümüz türlü tâbirler, ifâdeler bize adım başında köy, çiftlik, kasaba hayatı ile şehir hayatının ayrı ayrı varlığını, ayrı “fonction” ları bulunduğunu açıkça gösterir. Hicretin 463 ünde yapılan büyük Malazgirt muharebesinden sonra, Anadolu'ya sel gibi akıp hâkim olan Türkmenler'in, ilk mescitleri çevresinde kurdukları site müsvettelerini (Burgs), hattâ yüzyıl sonra beyliklerin, meselâ Dânişmend'lilerin yaptığı Malatya, Sivas gibi beldeleri düşünelim. Sonra; Osmanlılar devrinde yerli, ecnebi seyyahların; halkı coğrafyaya göre bölen, yayan köy, kasaba, şehir varlığından bahseden seyahatlarını görmek gerek. Bunlara bakınca, hele zaman zaman yangınlar, depremler veya kazılarla ele geçen şehir izlerini görünce, Türklerin şehir, köy hayâtını ayrı ayrı ve çok mükemmel tanıdığını anlıyoruz. Bizans beldeleri üzerine kurduğumuz şehirler o devirlerin en yüksek şehir teşkilâtını, temizliğini toplamıştı. Köy hayatının varlığı ise, târihlerimizin sayfaları arasında, her adımda ayrı işleyen bünyesiyle göze çarpmaktadır. Ancak; Ortaçağ'ın şehir ve kasabası, hemen hemen bütün Doğuda ve Batıda, surları, kaleleri, istihkâmlarıyle ayrı bir âlemdir. Köyün, çiftliğin rolü de bellidir. Ne Ortaçağ'daki Türklerin, Müslümanların kurduğu şehirde, kasabada, ne antik devrin büyük medeniyetini kurmuş olan Atina'da, Korent'te, Isparta'da, hattâ Roma'da... teklerin elindeki evler, devletin, dinin emrindeki yapılar gibidir. Berikiler, o çağın medeniyetini ölmezliğe kavuşturan anıtlardır; ötekiler — yâni teklerin elindeki yapılar — ise, çerden çöpten şeylerdir. Amma, devletin ve dinin emrindeki anıtlarla teklerin elinde olup şimdi arkeolojinin pek seyrek olarak temel izlerine veya resimlerine rastladığı yapılara bakarak, antik devirde ve Ortaçağ'da şehir ve köy ayrılığının bulunmadığını söylemek imkânsızdır. Hulâsa Anadolu'daki yabancı insanlığı yıkan veya muhacir eden, yerine yeni bir görüşün, yeni bir inanışın mü'minlerine lâyık vatan kuran fâtih kütle hem köylü, hem şehirli idiler... 

Gittikçe artan dikkatimizle, bilgimizle ortaya konon yeni vesikalar, hem mimarlık, hem süsleme, hem giyim, hem müsiki noktasından bu tabii ikiliği te'yit etmektedir. 

Eğer bugünkü realitelere bakarsak, (Türkiye — Köyler yığını) formülünü kuran görüş gene asılsızdır; 

Milletlerin bir harekette olan, değişmekte, karışmakta bulunan kısmı vardır; bir de “sédentaire = köklü, toprağa bağlı” ve değişmesi, karışması, dalgalanması pek zor olan kısmı vardır. Büyük veya ufak şehirler birinci kısmı barındırır; köyler de ikinci kısmı! 

14 
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Memur, tüccar, fabrikacı, işçi... gibi tesâdüflerin, 

—geçici veya derecesi değişik — ihtiyaçların topladığı kütleler, büyük, küçük şehirlerin dalgalı nüfüsunu meydana getirir. Kökleri, büyük bir çogunlukla, vatanın kurulduğu devirlere inen, bulunduğu yere küme hâlinde gelmiş, yâhut tek asıldan, çiftlik gibi tek bünyeden büyüyerek mütecânis bir küme meydana getirmiş, küme hâlinde kalmış; “&tnigue” çehresi hemen hemen bozulmamış: ömrünü toprağı işlemekle veya toprağı sorgudan geçirmekle yıpratmış kütleler ise köydedir. 
. Köy Kanununun 87. ve 88. maddelerinde devletin köy için koyduğu kayıtlar, şehirler için pekaz vârittir. Realitelerin ancak en açıkta olanına göre yapılan kanunların bir köy, bir şehir taksimi kabul etmesi, Türkiye'yi sâdece köyler yığınından ibâret görenlerin yanıldığını — başka bir ağızla — te'yit etmektedir. 

Türkiyede köyden başka bir kuruluş biçimi tanımayanlar, bize öyle geliyor ki meseleyi yalnız konfor bakımından görüyorlar. Gerçekten de işe bu gözlükle bakanlara hak vermekten başka çâre yoktur: Türkiye'nin neresinde bulunursanız bulununuz, konfor tâbirinin içine giren huzüra, rahata, kolaylığa — bu ecnebi tâbiri koyan milletlerdeki gibi — kavuşmamız imkânsızdır. Oralarda, meselâ İsviçre, Şimal Avrupa'sı gibi yerlerde konfor, bir nevi milliyet şartı hâline yükselmiştir. Ama bize bu konfor hasretini, hayâlini veren memleketlerde de, bugünün arzuladığı şehir, onlar hânesini geçmez. Oralarda da “Büyük Şehir”, “Küçük Şehir”, “Köy” taksimi vardır. 
Parisin, Havr'ın yanında Fransız Bretanyasında yigınlarla kasaba vardır ki insan, pisliğine ve hurâfelere, göreneklere tapışlarına bakınca, kendini Ortaçgağ'dan da geriye gitmiş köylerde sanır. Ama fonction bakımından, köyler köydür, kasabalar da kasabadır. 

Görülüyor ki vatanların kalıbını, yâni morfolojisini, yalnız konfor ölçüsüyle şekillendirmek yetmiyor, gerçeği ifade de etmiyor. 

Devlet, “nüfüsu 2.000 den aşağı yurtlara köy, nüfüsu 2.000 ile 20.000 arasında olanlara kasaba, 20.000 den çok olanlara şehir” diyor. Fakat, bu tek cepheden işe bakış, kanunu koyan'a da yetmemiş gibi, ilâve ediyor: 

“Nüfüsu 2.000 den aşağı olsa dahi belediye teşkilâtı mevcut olan nâhiye, kaza ve vilâyet merkezleri kasaba addolunur.” Böylece vatanın şekil almasını, içtimai, iktisâdi, siyâsi şartlara, “fonction” lara bağlamış bulunuyor. 

Köyde esaslı vasıf: oturulan bu yerin, kendimizin, âilemizin ihtiyaçlarına yetmesi: ikinci mühim vasıf: içtimâi münasebetlerden gelen ihtiyaçların azlığı, şahsın âile ihtiyaçları yanında ikinci derecede kalmasıdır. Bu bakımdan köyleri, “Yığın Köyler”, “Yol üstüne sıralanmış köyler” gibi cinslere ayırabildiğimiz gibi; asıl kuruluş mekanizmasına bakarak, “Çiftlikten azma köyler” diye de ayırabiliriz. Şahsın, âilenin ihtiyacına yetmenin örneği olan çiftlik, — aslna bakarsanız — köyün organik teşekkülünde bir konaktır... 

Dikkate değer ki, eski büyük kara yolları, köylerin sınırlarına sanki hürmet etmiştir. Onların içinden değil, kenarından geçer, Ve köyün dış âlemle 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münasebeti, âzâsından her biriyle olmayıp imamı, muhtarı, hocası veya papazı, ağası iledir. Bugün bile, askerlik gibi, vergi gibi meselelerde, köyün dış âlemle, vatanın birliğiyle münâsebeti, muhtarı veya hocasıyladır. 

İnsan, cemiyet hayatında ilerledikçe görenekleri, amaneleri, şahsiyeti, âileye karşı duygululuğu zayıflyor. Cemiyete, siyâsete, iktisâda âit münâsebetler; şahsına, âilesine âit münâsebetlere üstün geliyor. 
İşte o zaman; kasaba, ufak şehir, büyük şehir kurulmaya başlamıştır. Bu kuruluş târihin her devrinde insan münâsebetlerinden doğmuştur. Ve o münâsebetlerle yükselmiştir. 

Köyün aksine kasaba, şehir... hep yol ağızlarında, yol kavuşaklarında, vâdilerin ağzında, vâdizemeyen iki mıntaka sınırlarında kurulmuştur. İzmit, İznik, Bursa, Kayseri, Ankara... gibi beldeler, eski devirlerden beri, kasaba ve şehir olmak imtiyazını — yaşamak için havaları, iklimleri ne kadar elverişsiz olursa olsun — işte bu mekanizmaya borçludur. 

İş, siyâset, cemiyet münâsebetlerinin gevşediği günler yarı ölü bir ömür geçiren kasaba, panayır ve pazar günleri, ayrı bir canlılık kazanır. 

Kasabanın damarlarını besleyen yakn: köylerin birbirleriyle münâsebeti kasabada olmakla berâber; kasabanın birbirine bağladığı bölgeler arasındaki münâsebetlerden ayrılır. Bu son münâsebetler, üstün gelmeye başlayınca kasaba, şehirleşmeye başlamış demektir. 

Şehirde üç vasıf vardır: Mümtaz bir yerleşme yeri; mensup bulunulan medeniyetin emrettiği mecbüriyetlerden hiç olmazsa birazına uygun gelen çerçeve; nihâyet târihin, siyâsetin, idârenin o mevki ve çerçeve içinde bıraktığı iz, teşkilât. Bâzan sâdece siyâsetten gelme arzularla kurulmuş şehirler, yâni tek vasıfla yaşatılmak istenen şehirler görülür, Bunlar ya ölür, ya yeni şartlar ve vasıflarla ömürlerini devam ettirirler. Berlin, müzeleri, üniversitesi, nihâyet hükümdar sarayları ile, zooloji parkları ile, “tek vasıflı şehir” olmaktan çıktı. Ankara da öyle değil mi? 

Şehir insanların birleşmesi için doğmuştu. İnsanlar her devirde, ön safa gelen ihtiyaçlarını nerede temin ederlerse orada toplanırlar. Şehir örneklerine bu ihtiyaçlara göre ad koymak lâzım. Bu itibarladır ki kaç türlü hâkim ihtiyaç varsa o kadar türlü şehir örneği vardır denebilir. 

Gerçekten de Mısır'daki El-Amarna beldesi, yeni bir din kuran IV. Amenophis'in mezhep endişesinden doğmuştu. Antik Yunanlığın Olympia beldesi, Yunanlılararası din münâsebetlerinden doğdu. Nasıl ki bugün, varlıklarının hikmeti, gelen geçen gemiyi gözetlemek, şu veya bu devlete, belli bir geçidi kapamak olan, sâdece kayalıktan, istihkâmdan ibâret şehirler vardır (Cebel-i Tarık gibi!). Bununla beraber, insanların birleşmesini dün de, bugün de en iyi geliştiren âmil: mübâdelelerin kolaylığı, mübâdelelerin büyüklüğüdür. Bu yüzdendir ki Ortaçağda, tepelere, dağlara çıkan şehirler; emniyet dediğimiz büyük faktörü devletler temin eder etmez vâdilere, düzlüklere iniyorlar. 

Şu noktayı yeniden hatırlatalım: Bugün şehirlerin yaşamasında büyümesinde, siyâsetin, devletin 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ehemmiyeti ve te'siri inkâr edilemez. Şehirlerimizin çoğu harp içinde, harplerden sonra müthiş buhranlar geçirdi. Oralarda iktisâdi sarsıntıların bir içtimai panik olmamasında en büyük âmil, târihi kıymet; devlet kadrosunun o şehirlerdeki devâmı, bu kadronun verdiği mânevi emniyet ve ümittir. Şehir, kalkınmak, ilerlemek için, bugün dünden ziyâde, hinterlandına olduğu kadar o hinterlandla kendi arasındaki münâsebetleri düzelten siyâsi teşkilâtın; devletin müdâhalesine muhtaçtır: Köyün tamamen aksine! Tabii, hattâ târihi bütün meziyetlerine rağmen, devletin vâlisini çekivermesi, zavallı Silifke'yi bugün gittikçe sönmeye mahküm bırakmıştı. Buna mukabil Ankara'nın Çankaya'sı kaza merkezi olur olmaz, kasaba olmuş, şehir olmuştur. Eskişehir, Temyiz Mahkemesinin naklinden duyduğu mâtemi, devletin kurduğu şeker fabrikasıyle unutmayı düşünüyor. 

Şehir, vatan içindeki dar mıntakaların münâsebetlerine pazar olmaktan çıkarak beynelmilel münâsebetlerin, mübâdelelerin yapıldığı meydan. hâline girince, büyük şehir doğmağa başlar. Büyük şehirlerin geleceği kadar iç ve dış âlemle münâkaleye bağlı hiç bir şey yoktur. İstanbul'u, bir Monako, bir Nis yapmak isteyenler, onun ilkin bir İskenderiye, bir Pire, bir Marsilya olabilecek imtiyâzını unutmamaya borçludurlar. Binbir iflâsın, binbir dâvanın yerine en büyük bir beldenin târihte devâmını hazırlamak böyle mümkündür. 

Anlatmak istediğimiz şu: Türkiye ne dün, ne bugün bir köyler yığınından ibâret olmamıştır. Köyü, kasabayı, şehri, büyük şehri meydana getiren âmillerin akışına bu vatanın sâhipleri de uymuşlar, birleşme, yurt kurma işlerini bu akışların yarattığı şekiller içinde yapmışlardır. Türkiye'de 40.000 köy nasıl bir efsâne değilse, binden fazla kasaba, şehir de efsâne değildir. Bunların biribirinden farklı yaşama, ilerleme şartları, şekilleri olduğunu da kabul etmek mecbüriyetindeyiz... 

Bu mecbüriyetin millet hayatındaki pratik neticesi ne olacaktır? 

Bu suale diğer bir sual ile cevap verelim: 

Türkiye'de varlığını kabüle mecbur olduğumuz köyü, varlığını kabule mecbur olduğumuz şehre mi benzetelim? Yoksa, onu, kendi kendine yeten âlemi içinde organik bir inkişafa kavuşturmak üzere, köy olarak mı bırakalım? 

Bu suale cevap verince, (Türkiye — Köyler yıgını) formülünün netice itibariyle niçin zararlı oldugunu da göstermiş bulunacağız. 


n 


Yüzlerce yıl İmparatorluk içeriden, düşmanlar dışarıdan Türkiye'yi yedi. Buna rağmen; târihimizin dönüm noktalarındaki büyük hareketlere dayanacak insan, para, enerji bulabildiysek ve nihâyet bugün siyasi yekpâreliğini kazanmış bir vatan kurabilmişsek bunun sebebi: Türkiye'deki halkın yüzde yetmiş beşinin köylü, Türkiye topraklarının yüzde yetmiş beşi- nin köy olmakta devâmıdır. 

Lucien Romier'nin dediği gibi: Her cemiyet, “insanı meydana getirir ve insanı yer”. Cemiyetleri 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ehrama benzetmek müsaadesini verirseniz. köyün meydana getirdiği koyuluğu, bolluğu şehirlerde, kasabalarda eritir. 

Kısaca, köyü şehirleştirdik mi, ehramın tabanını yıkmış, biteviye yiyen ve yenen şeyi açıkta, üremek imkânından uzak bırakmış ve onları besliyeni yok etmiş oluruz. 

Belki 600 yıl bir metropol iken müstemleke sefâleti, müstemleke siyâseti gören Anadolu'nun asırlardır yıkılmamasının sebebini bunun için biz nüfüsunun yayılış ve bölünüş tarzında aradık. Bu sebebi, bir ikisi bir yana kalırsa, diğer bütün milletler için düşünmek mümkündür. 

Başka memleketlerde, hele Avrupa'nın şimal ve merkezinde, köy - şehir meselesi daha XVIII. asırda başlar. Kimyâdaki keşiflerin çokluğu; büyük sanayi merkezlerinin kuruluşu; nakliyecilikteki ilerleyiş, belli memleketlerin imtiyâzı olan tabii servetleri öteki memleketlerin de kolayca edinmesi, büyük, milletlerarası ticâret yollarının mihverini değiştinmesi; iktisadın ağırlık merkezini değiştirmiştir. İktisat mihverindeki bu değişme, hattâ İngiltere'de bile köylerden şehirlere, metropollerden müstemlekelere bir boşanış, bir akış doğurdu. O zamana kadar toprağın feyzi ile hususi imtiyazlarla ovalarda, tepelerde kurulan köylerin sâhibi, bekçisi kalmış halk çokluğu, bu akışın kolaylık ve zenginlik vâdeden câzibesine kendilerini kaptırınca köy yalnız nüfüsundan olmadı, nisbi değerini de, toprak değerini de birden yitirdi. 

İşte o zaman, köylerin sıra sıra eridiği, ayakta kalanlarının tatsız, kısır, pinti bir ömre mahküm 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olduğu görüldü. Aynı zamanda, ufak şehirler ireldi, yenileri çarçabuk kurulup büyüdü... ; 

Umümi Harbe kadar böyle giden köy -şehir mâcerası, harpten sonra makinenin, kimyânın aklı durduracak ilerleyişi ve çokluğu neticesi hem madde, hem mâna yönünden bir tepkiye uğrar gibi oldu. 
Köyün imtiyâzı geri geliyor zannedildi. Fakat; Amerika, Japonya, hele Rusya gibi âmillerin yeni çehrelerle ortaya girmeleri, başka milletler için vaziyeti bugün belirsiz (= indéterminé) bir hâle sokmuştur. 

Türkiye için köy, köylü derdi, ilk belirtilerini Avrupa'nın büyük rönesansından biraz sonra yâni XVI -XVII asırda gösterir. O zamana kadar Uzak ve Yakın Şark'la Uzak ve Yakın Garb arasındaki mübâdelelerin hemen hepsinin geçtiği, döküldüğü transit ülkesi olan Anadolu ve tâbilerinin imtiyâzı, bu devirde arka arkaya gelen keşiflerle elden gitti. 
Başımıza gelen bu belâ, memleketimize tabiatın verdiği imtiyazları başka memleketlerin keşifler, fenlerle elde etmesinden doğmuştur; yâni bizim başka milletlere göre olan muvâzenesizliğimizin belâsı idi. 
Bir tiftik keçisi işinde, imtiyazımız olan bu hayvanın, bu maddenin İngilizler eliyle üretilmesi bizler için ne yaman tokat olmuştur! Ankara'nın sofcuları bir anda yok olmuşlardır. 

Ticâret yollarının bu esaslı değişikliği, Anado- 


t.e .. 


istilâ hareketlerimizde büyük zaferlerin te'siri henüz silinmediğinden pek farkedemiyoruz. l 

Fakat bizde köy - köylü fâciasının asıl senaryosu XIX. asırda kurulmuştur, ve bu seferki fâcia 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yalnız milletlerle kendi aramızdaki denksizliğin değil, bizzat kendi memleketimizin içindeki içtimai denksizliğin bir neticesi olmuştur. 


Büyük sanayi, kimyâda yeni buluşlar, nakliyecilikteki ilerleyişler, makine memleketlerinin tarlasını boşaltıp köylüyü zanaatçılar gibi, gündelikçi yaparken servet yalnız yerini değiştirmiş fakat hepsi aynı memlekette kalmıştır. 


Halbuki; XIX. asırda, Osmanlı İmparatorluğunun — sözde — metropolü olan Anadolu'da “çıkrıkları durduran” büyük sanayi, ne Türktü, ne Müslümandı, hattâ ne de Osmanlıydı. O ilkin ecnebiydi, sonra düşmandı. Bu ecnebi, bu düşman sanayi Anadolu'da kurulunca; hiç olmazsa bu kuruluştan dogacak kıt menfaatleri bile bize bırakmıyordu. O, sâdece çıkardığı malı kontrolları altındaki yakın, büyük merkezlerimize yollayarak zahmetsiz, külfetsiz kazanıyordu. 


Başka memleketlerde XVIII. ve XIX. asır sanayii ve makineciliği tarlanın, köyün, küçük Zzanaatın mahvolan mahsullerine karşı, gene o memleketlerin öz çocuklarından meydana gelen zengin, kudretli, bütün âleme yayılan bir tüccar neslini irili ufaklı şehirlerde çoğaltmıştı. 

Osmanlı İmparatorluğunun — sözde — metropolü olan Anadolu'ya dökülen büyük sanayi malları, bu memlekette mahvettiği zanaatçıların yanında, gene o memleketin öz çocuğundan tüccar, ticârette aracı yetiştirmemiş; yalnız imparatorluğa değil, metropolün Türk hüvbiyetine de düşman yabancı azlıkların ecnebi kazancına simsarlık vazifesini görmelerini —kazançlı bir tertiple— kolaylaştırmıştı. 

Ecnebi ve düşman büyük sanayi, ardısıra iki büyük belâ daha getirdi: 


a) Yüksek faizli ve yalnız keyif yolunda eriyip giden yadırgı sermâye: 


b) Bu yabancı, ahlâksız sermâyenin memlekette yapmağa başladığı demiryolları vesâir taşıma vasitaları. 

Şehirlerimizde, bütün imparatorluğu idâre etmek işini üstlerine alanları (yâni bir bakıma, ecnebi ve düşman büyük sanayinin ziynetlerine para yetiştirmek isteyenleri): mağlüp ola ola müstemlekelerinden çekile çekile arıklaşmış, kötürümlemiş bulunan İmparatorluk hazinesi artık doyurmuyordu. Bu sefer; sözde bütün imparatorluğu idâre eden şehirlilerin üst tabakası; yüksek fâizli ecnebi sermayesine vâsıta olan azlıklara köle oluyorlardı. 

Ecnebi ve düşman büyük sanayinin çıkardığı eşya ise, demiryollarının girdiği iç pazarlarımızda müthiş, koyu bir zeytinyağı lekesi gibi genişliyordu. 

Meriç'ten Ağrı dağına kadar uzayan bugünkü yurdumuzdaki köylünün hiçbir memleketinkine benzemeyen sessiz fâciası işte asıl burada başlar: 

Bir yandan yenilmelerle kendi içine çekilen imparatorlugun — hem en yiyici, en işe yaramaz, en tufeyli kısımlarının — bütün ağırlığını taşımak gerekiyordu. 

Bir yandan, kendini idâre edenler (ve hiç de kendinden olmayanlar) en aşağılık zevkleri yolunda, 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ecnebi sermâyecilere saçtıkları milyonlar ve milyonları bulmak için bin bir vâsıta ile kendini soyuyordu.. 

Öbür yandan, eşkiyânın, dış ve iç düşmanın kötü kastı arasında kökünden şaşıran halk — hele köylü —, ne iş tutacağını, kime dert yanacağını, kime inanıp güveneceğini bilemiyor; bizzat kendisi bir tufeyli hâline giriyordu. 

Bu ağır salgınların altından kalkmak için köylü ilkin mahsülünü, sonra para eden her şeyini sattı. 
Muharebeler nüfüsu azalttıkça geriye kalanların payına düşen salgın, bir çığ gibi arttı. Satacak ne mahsülü, ne malı kalmayan köylünün toprağından olması, işte asıl bu zamandır... 

Hattâ sâdece toprağını ekebilmek, hattâ sâdec> bir kara ekmek bulabilmek için “borç para almak”, köylünün sarılacağı tek yılandı. Bu parayı kendisine ne devleti, ne de mahvolan soydaşları veremezdi: Kendini, idâre etmek bahânesiyle, bu hâle getiren soysuz kütlenin köle olduğu azlıkların eline köylümüz, işte böyle, kurbanlık koyun gibi düştü. Sözde bu metropolün sâhibi olanların, dışardan bakınca her şeyleri yerinde, tamam görünenlerin toprağı hipotek altına girmiş; kendisiyle birlikte, veresiye alışerlşe, hesapsız kitapsız ödeyişe kendini kaptıran köylüyü de sürüklemiştir. Victor Berard'ın müthiş bir soğukkanlılıkla anlattığı üzere, eğer 1908 meş- 


1 Meselâ, 1891 senesinde borcumuz 306 milyon kadar 
olup yalnız Avrupa'ya ödemek mecburiyetinde bulunduğumuz faiz yekünun 14 milyon altını peçiyordu. Borçsuz devlet olmaz, amma, bizim o zamanki devlet, iflâs etmiş ve bütün gelirini ipotek altına sokmuştu! Borcumuzun mânasındaki dehşet buradan geliyor, 


TÜRK GENÇLİĞİNE 221 


rutiyeti daha on sene gecikse, Türk Anadolu'nun baştanbaşa yabancı azlıklara ipotek edilmesi tamamlanmış bulunacaktı!. 

“Anadolu Kurtuluş Savaşları” ile “Lozan Sulhü” Türk köyünü ve köylüsünü ipotekten kurtaran; Yâni onu idâre edenlerin kafasında böyle bir kıymet Türkiye Cumhuriyeti, köy - köylü meselesini esaslı sürette iş edinen, “Köy Kanunu” ile bu meseleye kadro çizen târihi, büyük âmiller oldu. 

Yeni rejimin miras aldığı köy ve köylüyü gördük: Onun hayatta, siyâsette, iktisatta yeri yoktu. 
gibi şekillenmemişti. Onu geri, arıklamış fakat bâkir bir şahsiyet haznesi hâlinde bırakan şey, menfi bir âmildi: Her yanına, her köyüne tren işlemiyordu; koltuğunun altında rakı şişesiyle iskambil kâğıdını taşıyan bugünün otomobili onun steplerine çıkamamıştı; kendisinin ne olduğunu bilmeyen kozmopolit, köle, cıvık şehirli, onu “irşat ve tenvire” yeltenmemiş, mâteminin, bilgisizliğinin, iptidâiliğinin setleri içinde o, iklimi ile, soyundan getirdiği meziyetlerle, inandığı şeyle bâkir kalmıştı. 

Acaba bugün? 

Bugün köy - köylü düğümünün en güzel neticeyi verecek biçimde çözülmesi için bütün tâlih ve imkânlar elimizde bulunuyor. 

Bir kere tam müstakil bulunuyoruz. Müstakil bulunmak... Müstekil bir devletle tam bir hürriyet 


1 Paris'deki “Ecole des Sciences Politique” 1908 de Yakın ve Uzak Şark hakkında Fransızca dört büyük konferans verdirmişti. V. Bérard, meşrutiyet vesilesiyle Türkiye'- yi ele almış, seyrek rastlanır bir görüşle, anlayışla bizi anlatmıştı. Bu konferanslar, 1909 da bir cilt olarak yayınlandı. 
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içinde, karşı karşıya, memleket işlerini birer birer ele almak! Bu emsalsiz mazhariyet, işte bizim neslin ayakta durduğu geniş plate-forme!.. Bu eşsiz nimetin kadrini bilelim. 

Sonra; ne içerde, ne dışarda, köy-köylü meselesini iktisat ve siyâset bakımından halletmemizin önüne geçecek engeller kalmamıştır. 

Daha sonra; coğrafyamızın imtiyazları var. 
Milletlerin hayatında, canlılığında coğrafyayı ya inkâr etmek, ya en son safa sokmak bir âdet olmuştu. 
Meselâ bir Rusya, bir Fransa bunu ne kadar çabuk yalanladı! Bizim için de vaziyet böyle: köy - köylü düğümünü çözmek için, coğrafyamızın imtiyazları bizim için hem kargı, hem kelkandır. 

Daha sonra, köylümüzün soyundan getirip felâketlerin bileğisinde bilediği huyu, içi, özü var: sabır, yumşak başlılık, kanaat, uysallık gibi meziyetler, idealist devlet adamları elinde, bir milletin en kara imtihanları geçmesine yaramıyor mu? En sonra; bugün kollektif vicdan olan devletimiz, köy - köylü meselesini ortaya koymuş, iç siyasetinde ona temeltaşı yerini vermiş bulunuyor. 

Yalnız... 

Bütün bunlar düğümü çözmek için elverişli muhit, elverişli şartların ana çizgileri!. Ya düğümü nasıl çözeceğiz? 

Bu yolda görüşler kiyâmet kadar. Biz belli başlılarını alalım: 

Bir kere işin lâf, roman yüzünü meydana getirenler var!,, Onlara göre köy - köylü manzarası şöyledir: 
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“Köylümüz açtır, susuzdur; fikir, güzelden anlama, cemiyetle yaşama, sıhhat seviyesi çok aşağıdır; yeme, İçme, giyme, barınma ihtiyaçlarını ne süretle temin edeceğini, gelirini nasıl çoğaltıp içeride, dışarıda satacağını bilmez”, 

“Köylülerimizin gözü pek kapalıdır; köylerine hiç de hizmet edemiyorlar; muâsır değil, teceddüt içinde değildirler. Hele muâsır medeniyetin icaplarına göre yaşamak akıllarında bile değil”, 

Hemen hemen kullanılan esaslı kelimeleri aynen kullanarak ana çizgilerine getirdiğim bu görüşlerin romancılığı, “constructif” mâhiyeti, yalnız müşâhedelerini bildirirken meydana çıkmıyor: asıl onların bulduğu çârelerdir ki işin yalçın çıplaklığı önünde insana çin mürekkebi ile kimya lâboratuvarında yazılmış roman ürpertisi veriyor. 

Bu saffet dolu olmasını kabül ettiğimiz müta-Iâalara göre köy, köylü meselesini kuran görüşler çâre ve vâsıta olarak bakınız ne veriyor: 

“Köylü bu memleketin efendisidir. İstiklâlimizi yüksek kahramanlığı ile koruyan, uzun zamandan beri sarayın ve saltanatın rezâletlerine tahammül ederek milli karakterimizi içinde saklıyan odur. Şu intibah devrinde himmet ve alâka bekleyen manzavasiyle karşımızda duran bu köy ve köylüyü kurtar- için, her şeyden evvel, milli terbiye ve inkılâp terbiyosi vereceğiz. Milli şuuru takviye edecek ve inkıi-I&bı kökleştireceğiz. Millî vazifelerini, cumhuriyet kanunlarından kendisine taallûk edenleri öğreteceğiz. 


1 Ülkü mecmuası, eski seri, 1, 2. cilt, 6. sayı, 
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Umumi bir yurt bilgisi ve sevgisi aşılıyacağız. Sağlığı koruma ve tedâvi tedbirlerini anlatacağız. Temizliğin, intizamın sıhhi noktai nazardan lüzum ve ehemmiyetini, fazla olarak da bunun zevkini anlatacağız. Köylerimizin ziraat kabiliyetini artıracağız. 
Bunun için mıntakalara göre işâretlerde bulunacağız. 
Toprak sâhasını makine ile birlikte inkişaf ettireceğiz. 
Göçebelerimizi fena vaziyetlerden kurtaracağız.” 


Bütün bu azametli işler, her biri seferberlik isteyen bu çalışmalar nasıl olacak, ne ile olacak biliyor musunuz? 

Dört senelik köy mektepleriyle, orta mektebi bitirmiş, lütfen bâzı kurslara devam ettirilmiş, 18-20 yaşındaki delikanlıların (kendilerine “hakiki saadetin, içtimâi mefkürelere hizmetten ve ferâgatle çalışmaktan başka bir şey olmadığını anlatmak için Göthe'den, Kant'tan parçalar okunmuş” delikanlıların!) öğretmenliği ile!.. Ve hepsi: bir zamanlar moda olan “Anadolu'yu irşat!” heyetleri veya onların varz ve nasihat metodlariyle!.. 


Köy ve köycülüğün düşüncelerinin mihrâkı yapan bâzı düşünürler için manzara şöyledir: 

“Türkiye'de köylü, kendisine gerek ziraat, gerek odunluk, gerek mera için kâfi derecede toprak bulamıyor. Binaenaleyh, köy ve köylü bakımından Türkiye'de bir toprak meselesi vardır. Köy meselesi bir zirâi istihsal, bir nüfus ve nihayet bir köy mektebi meselesidir. Bu meseleyi vahimleştiren âmiller: XIX. asrın büyük sanayii; Anadolu'nun bir müstemleke gibi istismarı; harpler, bakımsızlıklar, hastalıklar; menfi bir mektep terbiyesi... dir,” 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Çâre? Siyâsette adâlet, iktisatta: köylüyü kapitalizmin te'sirinden kurtarmak, bankalar ve ufak tefek ziraat sanayi kurmak, nihâyet köyü sevdiren, istihsâli sevdiren mektep meydana getirmek), 

Köy - köylü meselesini şaka ve lâf olmaktan çıkaran başka görüşler de vardır. Bunların en karakteristiği bizce şu manzarayı görenidir: 

“Köylü kışın yakmak için ineklerinin gübresini kurutuyor. Evinin bir tarafını büyülteceği zaman, kara kerpiç yoğuruyor. Avucu ile bulgur yiyor ve ot üstünde yatıyor.” 

“Şu kadar milyon Türk çiftçisinin, eğer biz ondan bir şey istemezsek, bizi hatıra bile getirmiyeceğine şüphe etmeyenler, bundan memnun olanlar vardır. 
Bu bizim dertsiz ve tasasız olduğumuzu değil, vatandaşsız olduğumuzu gösterir.” 

Bu mükemmel görüş realiteyi; olanı gösterdikten sonra istediği, beklediği şeyi de söylüyor: Anadolu yaylasında Avrupa köylerini arıyor: Bu köy “baştanbaşa bir dinamo gibi cihazlanmış, kilovat ışığı ile bakan, dalga uzunluğu ile dinleyen, ocağı başında gazetesinin köy saatımı okuyan, Hamburg piyasasının zahire fiyatlarını soran köylünün köyü olacaktır. 

Bu görüş, bu mücizeyi “köy hocasının yerini tutan terbiyeci ile” köyü “devlet organizmasının içinde atomlaştıran köy iktisatcısı” ndan bekliyor”. 

Bu son görüşte kullanılan &elimelerdeki realıstliğe deyecek yoktur. O da, 1925 deki görüş gibi güzel, amma ikisi de söz götürür: 

1 Meslek Gazetesi, 1925, 35. sayı. 

* Kadro, 1933, 18. sayı, 
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1 — Köy, artan toprağı ile, istihsâli ile, mektebi ile, nihayet ne olacak? Menfi terbiyeden kurtulan, istihsal aşkı veren mektepten çıkanlarla nereye gidecek? Milletin öteki parçalariyle köyün köylünün münâsebeti ne olacak? l 

2 — Anadolu'da bugün, hattâ uzakça bir yârın 
için — Meslekteki görüşün anladığı mânada — bir “toprak meselesi” yanında hattâ ondan önce, bizi hâricin istilâsından bile korkutacak bir nüfus derdi yok mudur? 

3 — 1933 görüşünde, olması istenen, köy değil 
şehirdir, ve biz köyün rağmına şehrin, veya şehirleşen köyün ne olduğunu başlarken söyledik. Ocağı başındaki radyosunda Hamurg piyasasını öğrenmeyi büyük merkezlerin ihracatçı tüccarlarına bırakabilıriz; zahiresini kendisinden alacak en yakın Anadolu merkeziyle münâsebette bulunmasını temin etmeyi şimdilik yeter görmemiz daha realistçe olmaz mı? 

4 — Gerek romantik görüşlerde, gerek ciddi 
görüşlerde istenenler oldu diyelim, iş biter mi? Bu istenenler makinaya, zahireye âit. Bu köyün rühunu ne ile dolduracağız? Bu köye, eski “köy imamı” kadar! otoriteyi, inanı kiminle, hangi ölmez esaslara dayanarak vereceğiz? 

5 — Bir “İsviçre köyünden farklı olmayan, 
içinden asfalt yol geçen, elektrik ışığı ahır kapılarına kadar sokulan, yeşil tarlaların ortasında demiryolu raylariyle sulama kanalları birbirine karışan...” köyün köylüsü bugün “Van köylüsünden farksız” ısə, “Ergazi köyü bu asri köyümüze değil, o eski Ergəzi 


1 Dönüm, 1943, 12. sayı, 
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köyüne benziyorsa”; asri çamaşırhânesine, asri hamamına uğrayan yoksa, dispanserine doğum için kadınlar gitmiyorsa, bunun illeti nedir? 

O köyün — köylünün dışında kalan — “constructif” mâhiyeti değil mi? O köyün plânının herhangi bir ecnebi köyüne göre oluşundan; içindekilerin sorgusuz, cevapsız oraya yerleştiriivermesinden, o köyü yapan maddelerin köy, köylü ile hiç münâsebeti olmayan mallar oluşundan: o köyü kafalarımızdaki hülya yurduna: bir nevi şehir modeline benzetmeye çalışmamızdan ileri gelmiyor mu? 

6 — Köy ve köylü için bu kadar çok, bu kadar 
esaslı, büyük dileklerimiz var. Bunların hakikat hâline gelmesini maariften, şu 18-20 yaşındaki delikanlıdan beklemek — hiç olmazsa — romantizm degil mi?.. O Maarif ki: “halkın en büyük kalabalığı şehirlerde ve kasabalardadır; köylerimiz, çokluk, birbirinden uzaktır. Bir mektebi çocuklarla dolduramıyacak kadar ahâlisi azlıktır. Öyle ise ilk işin ön sırada bulunan toplu halkın okutulmasıdır.” diye düşünüyor ve henüz köyler için harekete geçmek lâzım geldiğine; bu memlekette bir köy - köylü buhranı bulunduğuna dikkat etmeye lüzum bile görmüyor! 

m 


Dünyânın bütün nazariyeleri, bütün güzel dilekleri bizi kandırmaktan uzaktır. 

Gözümüzün önünde, köylerden şehirlere doğru uzayıp giden boşalışların görünüşleri var. İstanbul'da, 


i Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi : 17/V11/1935, 3. sayı, 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Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Samsun'da, bu yeni çeşit muhâcirliği gördük. Yazın bütün meydanların, câmi avlusundan mezarlığa kadar bütün ağaç ve taş diplerinin, kışın hanların, medreselerin, türbelerin, doğru veya eğri misâfirlerini bunlar teşkil eder. 

Bu boşalışın sebepleri, XVIL. ve XIX. asırlarda, kadar farklıdır! Oralarda, tarlaları boşaltan esaslı sebepler, şehirlerde kazancın bolluğu, şehir hayatındaki zevk, rahat, konforlu üstünlüktü. 

Ya bizde?. 

Dâirelerde odacılık, hastânelerde, müzelerde, mekteplerde hizmetçilik yapanlardan tutunuz da yollarda, başka yapı işlerinde, kazılarda... gündelikçi olanlara kadar geliniz. Sabanını bırakıp şehir yollarma, şehirlere üşüşenlerin kazandığı, kendilerini doyurmaktan ne kadar uzaktır! Böyle çalışanların, ne yediklerini, nasıl gün geçirdiklerini bizim gibi yakından görenler ve ömürlerini onlarınkine katmış olanlar iyi bilirler. Yozgat'ın “Akdağmâdeni” köylüğünden Ankara'nın 60 km. batısındaki bir hafriyat yerine, günde 40-50 kuruş almak için —hem de harman vakti — yayan koşup gelen bir kütleyi, kazancın bolluğu, şehrin, kasabanın konforu çekti getirdi denemez. 

Bizde fabrika hayatının henüz yok denecek kadar azlığı, bu yeni çeşit muhâcirlere devamlı, emin, bol gündelik umutlarını vermekten çok uzaktır. Meselâ... “İtalya köylüsünün ancak 150 - 160 kilo şeker cevherini taşıyan pancarını İtalyan şeker fabrikatörü 1430 kuruşa alırken, Türk köylüsünün 190 kilo 
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şeker cevherini taşıyan bir ton pancarını 1000 - 1250 
kuruşa satın alan! yeni fabrikacılardan zâten köylünün ve köyün yekinmesi için müdahale beklemek, hiç olmazsa zamansızdır *. 

Bizim köylü gibi aza kKanaatı, darbimesel hükmüne girmiş, didişmesi (yerleşmiş kanaatların aksine) rahatından bin kere fazla olan, dilsizliği, utangaçlığı âdeta benliğinin ana çizgilerini yapmış bulunan bir kütlenin köyünü bırakması için büyük bir mecbüriyete düşmesi gerek. Bu mecbüriyet: Toprağın artık kendini beslemesinde, köylünün — bütün didinmesine rağmen — bu menfi şartı değiştirememesindedir. 

Köy niçin artık köylüyü barındıramıyor?.. 

Acaba toprakta mı kabahat var?.. Türk köylüsünün bu yeni çeşit muhâcirliğini toprağın kimyevi yetersizliği mi hazırlıyor ?.. 

Ziraatla, iktisatla alâkalı herkes bunun aksine inanmış, aksini söylemektedir. Türkiye toprağının; değil böyle 14 veya 17 milyonu hattâ 50 milyonu ferahça yaşatacak zindeliğe, imkânlara sahip olduğu, pek belli bir şey gibidir. 'Tam tersine; Türkiye'nin dört bucağında, bizim imtiyâzımız, inhisârımız olan mahsullerin yetiştiğini, yetiştirilebileceğini biliyoruz. 

Bilinen bu ilk şey, Türk köylüsünü bugün şekirlerin paryası hâline sokan sebebin, “az istihsal imkânı” olmadığı neticesine de kolayca vardırabilir. 
Uzun istatistiklere lüzum kalmadan, göz yardımiyle bile görüyoruz, biliyoruz: ki dünyâda en az istihsal eden Türkiye, mallarını, yâni zirâi mahsul ve mad- 

* Bu yazının 1933 de yazıldığı gözönünde tutulmalıdır, 

2 Kadro Mecınuası, 24. sayı, 14. s. 
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delerini — hem de dünyâda Türkiye'ye bir monopol verecek kadar hususiliği bulunan mallarını — satamamak, kiymetlendirememekle kıvranan milletlerin hiç olmazsa birincisidir. 

Köyün köylüyü barındıramaması, Türk köylüsünün isrâfından, sefâhatinden, netice olarak: kazancıyla nisbeti olmıyacak kadar debdebeli yaşayışından da ileri gelmemektedir. Başka türlü söyleyelim: köylü, 5-10 kuruş için kendisini şehir yollarına atıyorsa, sebep, onun daha kelli feli, daha lüks, hattâ sâdece daha rahat yaşamak isteyişinden degildir. Bu bakımdan ona: “Bu zorlukla dolu devirde sen de kısmetine râzı ol... Daha iyiye, daha fazlaya göz dikme, köyünde kal!...” denemez. Türk köylüsü, hayat seviyesi bakımından bugün o hâle düşmüştür ki, ona: “Biraz daha dişini sık, biraz daha fedakârlık et!” demek, her tarafı sarmış gibi görünen “KÖY... KÖYLÜ... KÖYCÜLÜK.” dilekleri, nazariyeleri, heyecanları ile müthiş bir tenakuza düşmek olur. Yemesi, içmesi, giymesi bu derecede olan köylü sefâletinin köy muhitinden başka bir yeri seçmemesi kadar, âdeta “'instinetif” bir şey olmazdı. 

İnsanlığın her yanında muhafazakârlığın timsâli olan köylü, içinin huzürunu, içinin muvazenesini, gönlünün tesellisini de ancak köylünün içinde, damı- nın altında toprağıyla karşı karşıya geçirmekle bulabilir. En seçkini bile kendi çâresizliğini bir “Yaban”a değişen, en lütufkâr oldukları zaman bile kendisine ancak “Hemücük” alayı ile hitâbedilen bir şehir cemaatinin içinde, kim kendisini anlar, dinler ki: köyünü böyle bir ihtiyaçla bıraksın da şehir yollarına dökülsün? 
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Demek köylünün toprağını bırakıp gelişinde başka âmiller var. Demek köylünün beş-on kuruş kazanmak için parya kesilişinde; toprak sâhibi olmanın eşsiz efendiliğini gündelikçi, hademe olmaya fedâ edişinde başka sebepler var. Toprak sâhibi olduğu, fütih nesillerden geldiği için esâsen efendilikle civanmertliği birleştirmiş olan Türk köylüsünü bugün devleti aldatan, birbirini aldatan, bal gibi en tabii, en taklit edilmez güzel gidânın bile mumla, şekerle yalancısını yapacak kadar hilekâr hâle sokan.., başka âmillerdir. 

Biz bu âmilleri şu formülde hulâsa ediyoruz: 


Köyün muyâzenesi mahvolmuştur! 


Bu muvâzenesizlik, her şeyden evvel; köye giren para ile çıkan veya çıkması gereken para yekünlarındadır, 

Köylü; bütün didinmesine, ilk insanların durumuna katlanmasına, bir bodur step bitkisinin ömrünü geçirmesine rağmen... kendisinin ödemeye borçlu olduğu yekünu köyünden temin edemiyor. İlkin mahsul, kapkacak, davar... gibi nakledilebilir servet kırpıntıları bu muvâzenesizliği kaldırmak yolunda eriyor. Sonra kadastro dâirelerinde biten müthiş mâcera: köylüyü topraksız birakan ve parya yapan mâcera geliyor. Bu denkleştirilmez didinmeye muvâzene temini için azaplıktan, (uşaklıktan) tutunuz da hademe, amele olmaya kadar derece derece bütün paryalık merdivenlerini inmek üzere köylü köyünü bırakmaktan başka çâre bulamıyor. 

Sonra: bu muvâzenesizlik köylünün rühundadır. 
Köylünün kafasındadır. Köylü, gönlünden, içinden, 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kafasından söküp attığı kıymetlerin yerini dolduramamış bulunuyor. Maddenin köyünden kovduğu köylüyü artık gönlü de, kafası da oraya bağlayamıyor. Cennetten kovulan Âdemin mâcerasmı, bu gün bizim köylülerimiz yirminci asırda, böylece, yeniden yaşıyor. l 

Köy, yalnız köylü değil, tektek köylüler değil, Türkiye'de köy, iflâs etmiştir ve “bangueroute — topatmış” haldedir. 

İster fantazi, ister büyük endişeler mahsülü olsun; daha evvelki yazılarımızda küçük levhalar gibi çizmeye çalıştığımız görüşler, çâre arayışlar gösteriyor ki: Türkiye'de köylü meselesi vardır. Demek köy vardır. Gene öğreniyoruz ki bütün ülkemize bir sıfat gibi yapıştırılmak istenen köy kelimesi, konforcuların rağmına, şehir, kasaba kelimesiyle aynı mânada değildir. Köylerimiz başlı başına bir tefekkür prensibi olabilir, Nasıl ki şehirlerimiz başlı başına bir düşünce, bir hareket plânına zemin olabiliyor. 
Türkiye'de orta ve yüksek öğretimin istenen derecede olmadığını görerek “bu memleketin bütün mektepleri ilk tedrisat mektepleridir” hüzmünü verenler olsa, üstümüzde ne te'sir uyandırır? Bu hükmü verenler, bütün maarif meselesini “ilkmektep meselesi” gibi görüp halletmeye çalışırlarsa bizde uyandıracağı tep- ki ne olur? Tıpkı bunun gibi: “Türkiye baştanbaşa iri veya ufak, fakat her halde köylerden ibârettir.” 
hükmü, bize yalnız yanlış değil, zararlı da görünmüştü. Çünkü gerek madde, gerek mâna, gerek iktisat, gerek maarif yönünden alınacak tedbirlerin bu ana hükme göre olması bir zarürettir. Sâha kalkmış bir makina ve umran âleminin Karşısında vatanını böyle iptidai bulmaktan dehşete tutulan memleket çocuklarının, Türkiye'yi baştanbaşa köy görmesi ve bundan iıztırap, hattâ hicap duyması, bulmak istedikleri çârelerin neticesiz kalmasını hazırlar.. 
Nitekim bu görüşler, elektrik ocağının başındaki telsizini Hamburg piyasasına göre ayar eden köylü tipini “inga etmekle” kalmamış; tepeden tırnağa geri, perişan olduğunu tasvir ettiği bu köyler âleminin kitaplarını, sâdece İstanbul, Ankara şehir çocuğuna yazdırmak, bastırmak gibi, asırlardır süren bir inkâr ve gafletin devâmını da tabiileştirmiştir. 
Baştanbaşa, kurduğumuz medeniyetlerin anıtlarıyla dolu çevremizi, yalnız köy kurmuş ve köy bırakmış bir cemiyetin çirkin kalıpları gibi görmek, en değerli san'at vesikalarımızı yok etmeye varıp dayanmıştır. 
Bu görüşü düzeltip köye —Atatürk'ün dediği gibi— göğsümüzü kavuşturup varmadıkça; köyün içini ve asıl bünyesini denkleştirmedikçe köyün emek denen cevherini hem kendi yurdumuzda, hem dış âlemlerde yetesi değerlendirmedikçe, yapacağımız bütün davranmalar, toptan inşa edeceğimiz bütün yapılar... ya iflâsa, ya göçmeye, ya cins bozukluğuna uğrama hükmünü giyecektir. 

Bugün hiç bir millete nasip olmaz görünen kinsiz milliyetçilik, bütün insanlara açıktan ve içten dost olarak yekpâre bir millet kalmak: nihâyet millet coğrafyasının içinde “tezatsız millet” hâline girmek mücizesini biz Türkiye'mizde hakikat hâline sokmak imkâniyle yanyanayız. Sınırlarımıza bakın: biz kimsenin toprağında gözü olmayan hemen hemen tek milletiz. Bu bakımdan dış siyâsetimiz dünyâda en açık yürekli siyâsete örnek olabilir. Bu yekpâre, bu 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tezatsız millet mücizesini coğrafyamız üstünde hakikat hâline sokmak için, bugün her zamandan ziyâde, “kendi kendine yeten” bir iktisat rejimi düşünmek zorundayız. Bütün insanlığı sarsan, yerleşmiş rejimleri söken dünya buhranı! ile bizim, hiçbir alâkamız yoktur, bugün de yok denecek kadardır. Bununla, bizim darlık, işsizlik, geçim sıkıntısı çekmedigimizi söylemiyorum, Bizim buhranımız, tamamiyle bize mahsustur ve sebepleri dışımızdan çok içimizdedir, demek istiyorum. Bizim buhranımızın çâresini de dışımızda değil, içimizde bulacağız. Dünya istihsal buhranı, fazla para buhranı, parasına, adamına, malına pazar bulmamak buhraniyle kahroluyor. Rusya gibi her tarafa düşman ve her taraftan düşmanla, boykotajla çevrili, iptidâiliklerle tıkalı bir âlem, bütün insanlığın rağmına, içine girdiği açlık, kıtlık, işsizlik belâsından kurtulmaya muvaffak olabiliyorsa bumu, hiç şüphesiz, “kendi kendine yetme” iktisâdına borçlu olacaktır. Çarlık, yeni Rusya'ya bu kadar geniş bir hinterland bırakmak süretiyle, bolşevik rejiminin muvaffak olması için herkesten çok çalışmış gibidir. Diğer milletler, en ileride olmalarna rağmen, bu buhran çıkmazından çıkabilmek için mutlaka başkalarının zararına uğraşmak, zarTarlanmasına göz yummak, hulâsa: müstemleke bulmak, müstemlekelerine XVI. asır işleticiliğine taş çıkartacak bir usul bulmak çâresizliğindedirler. 
Bütün insanlığın anlaşmaması, muhakkaktır ki, ilkin bu zehirli yumağa sarılı bulunuyor. Yeni harp çikarsa mutlaka bu yumağın çözülmemesinden çıkacak, 
1 Bu yazıların 1933 de, yani iktisat buhranının Türki” 
yeyl en çok sarstığı yıllarda yazıldığı unutulmamalıdır. 
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Halbuki türkiye'nin coğrafyası, hattâ nüfus kesâfetsizliği gibi meş'um bir yokluğa rağmen, bugün bizi en imtiyazlı milletler arasında bulunduruyor. 
Bu imtiyaz bir yandan; hiç bir millete düşman olmayan ve bugünkü çâresizliğimizden doğan “kendi kendine yetme” iktisadı: öte yandan, kendimizi yalnız sıhhatli, tok, muvâzeneli millet hâline getirmekle kalmayacak; insanlığın içinde — tıpkı Balkanlara, Yakın Şarka vaktiyle girdiğimiz gibi — bir rehber gibi yürüyeceğiz. 

Bu imkânı, bu muvâzeneyi ve bunların bütün mekanizmasını, ham maddesini bizim köylerimizin hazırladığını unutmak bizi de — yıkılmakta olan — Garp âleminin bir zavallı peyki hâline sokuyor. Tür. 
kiye'yi baştanbaşa bir kasaba, bir şehir hâlinde “inşa etmek” isteyenler; bizim bu belâ namzedi peyk kalmamızı, bizim bütün âlem karşısındaki büyük coğrafya imtiyazlarımızın neticesiz kalmasını hazırlıyor demektir. 

Rahattan, mâmurluktan, istihsalden bıkmış makine, fabrika milletlerinin buhranı karşısında Türkiye ne kadar ayrı bir âlem meydana getiriyor! Bu âlemin nüfusu toprağından çok az. Bu toprağın da iyi dağıtıldığı şüpheli. Amma gene bir iç pazardır ki çok istihsâli — kuvvetlerini bu yolda seferber eden devlet, bu iç pazarı iyi kullanmasını bilirse — boyuna haykırmakta. 

“Türk köylüsü açtır” demek nihâyet bir dedikodudur. Fakat bu aç ve geyimsiz insanlığı doyurup donatmayı bir istihsal, bir inar seferberliğine bağlamak, meselenin kilididir. Köyü köy olarak bırakmak; milletin ihtiyat kuvveti, külfetsiz yaşayıp üremenin haznesi gibi korumak ise bu kilit taşını tutañ kemerdir. 

Milli benliğin saf kalan özü yâhut “Milli benliğin hazırlanması için alınan bütün tedbirlerin kaynağı” denilen köylümüzün ve Köylerimizin iç, ruh muvâzenesini koruması veya bulması köyün köy kalması ile mümkündür. Onun içindir ki, köyü kendi çerçevesi dışma taşımak isteyen her teşebbüsün, her telâkkinin, her nazariyenin, her telkinin; memleketin % 15 ini “banqueroute” (iflâs) hâlinde bırakacagına inanıyoruz. Bununla beraber; “köy kendi kendine yetecek, köy kalacak” demek; köy imar görmeyecek, köy artmayacak, büyümeyecek, demek değildir. “Şehri besleyen nüfus, şehirleri tözeliyen enerji, şehri yaşatan asıl servet köydedir.” derken burasının artan, büyüyecek olan bir (organizme) olduğuna, kendisinden artan her unsuru şehre verecegine zaten inanıyoruz. 

Köyde mahvolan muvâzeneye, yâhut bu türlü muvâzenesizliğe nasıl ve kimlerle çâre bulacağız? 

“Nasıl çâre bulacağız?” sorgusunun karşılığı bütün bir program olacaktır. Biz bu programı ayrıca neşredeceğiz!. 


1 Bu yazılarda bahsedilen program henüz neşredilmemiştir. Buna karşı; “Dönüm” ün Sonteşrin - 1934, İlkkânun - 1934 
tarihli sayılarında iki tenkid neşrettik. Bunlar N. K. Köymen'in “Halkçılık ve Köycülük”, “Köycülük Rehberi”, “Köye cülük Esasları” adlı üç broşürüne aitti. Bu tenkid yazısı bitmemişti. Fakat orada, bir yandan Nusret Kemal'in tamamiyle benimsediğimiz fikirlerini, tekliflerini belirterek, öte yandan, bize aykırı, yapmacık, mütenakız düşüncelerini — kısmen de olsa — göstererek, bu programın esaslı unsurlarını ortaya koymuştuk. Zaten, vâdettiğimiz o programın 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“Kimlerle çâre bulacağız?” sorgusunun karşılığı, bugüne kadar — aşağı yukarı — “mektep ve muallimle!” ye varmıştır. “Mektep ve muallim” unsurunun millet hayâtındaki rolünü azaltmak, tanımamak bir çocukluk olur. 

Yalnız: 

Köyü her ne pahasına olursa olsun yapmacık tarzda, âdeta zorla şehirleştirmek; 

Köye kendi “autonomie” sini tattırmak, duyurmak; 

Röyü, içinde yaşayanları yaşatacak, köyün toprağını köylünün boğazına bir kement gibi sarılmıyacak hâle getirmek; 

Köyde yol, ev, harman, makina, mahsul, satış; 

Köyde kıtlık, buhran, yardım, sağlık, temizlik; 

Köyde emniyet, adâlet meseleleri; zannediyoruz ki 18-20 yaşında, ancak ortamektebi bitirmiş, hattâ askerliğini yapmamış, içtimai tek mes'uliyet taşımamış gençlerin işi değil dir. Bu meseleyi çözecek olan, bizim bugünkü köycülerimiz de değildir. Bütün programları kendisi için hazırladığımız köylünün rühunu, iç ve dış âlemini, maarife ve iktisâda ait olanları bugün Ziraat Vekilliğinin ele aldığı orman meselesi, toprak reformu ile kurduğu mektepler, kurumlar tarafından hakikat haline girme yolundadır. Köy sağlığı, köyün imân, köylünün yetişmesi için ordu ile işbirliği, nihayet köyün iktisatça muvazenesizliğini önleyip devamlı muvazeneyi kuracak iş meselesi üzerinde yeniden durmak şarttır. Bu işleri de bir gün Ziraat, İktisat, Ticaret, Bayındırlık, Ulaştırma, Milli Müdafaa Bakanlıklarının kuracağı ortaklaşa iş komisyonu bir yandan; Sağlık, Milli Müdafaa, Maarif Bakanlıklarının kuracağı başka bir komisyon öte yandan halledecektir. 


278 İDEAL VE İDFOLOJİ 


köylünün inan âlemini yuğurmak — ne diyorum? 
Onun yıkılan bütün bu âlemlerini yeniden kurmak.. — için; daha neye inandığını, niçin yaşadığını, niçin öleceğini bilmiyen toyların; bu meselenin dayanağı gibi görülmesi bir alaydır, fantazidir diyeceğim geliyor. Bu iş; köyün — mânası, iç âlemi bakımından da — özelliğine saygı gösterme esasına dayanacak olan devletin işidir. Devletin bütün imkânları ilkin, sağlık konusu üstünde kullanacağı bir büyük seferberlik işidir. Ve gene köylü ile, her türlü sağlığına ön plânda yer verilmiş köylü ile yürütülüp başarılacaktır. 

Bizce; bugüne kadar yapılan ve şimdilik yapılması sürüp gidecek gibi görünen köycülük hareketleri, ister teklerin, ister kurumların olsun, ancak şu bakımdan gereklidir, faydalıdır: Devletin umümi hizmetleri arasında köyle ilgili olanlarını daha isâbetli, daha aydınlık, daha verimli yapacak havayı (atmosferi), imanı, yolları bulmak ve göstermek! 

Gerek teklerin, gerek kurumların köycülük işlerini — verim bakımından — bugüne kadar romantik eğlentilerden ileri bulmuyoruz. O hareketler, o hareketleri yapanları eğlendirmiş, üstelik mânasız bir yığın masrafla milletimizin gelir kısmını yemiştir. 

Buna karşı, büyük tek iyiliği şudur: memlekette köye karşı duyulması gereken sevgiyi, ilgiyi ilkin meydana getirmek, sonra artırmak, daha sonra da bir içtimâi hareket gücü vererek işin iman yanını işlemek! 

Amma, bu hareket artık böyle sürüp gidemez. 
Çünkü bir yandan bu hareket, onun yolunda harcadığımızla nisbetsizdir. Sonra, “dipsiz kile, boş ambar” 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denecek olan bu hareketler, neticeli devlet işleriyle birlikte yürümediğinden köycülük — hem ona sarı-Janlar, hen de köylüler yanında — alay ve kahkaha konusu olmuştur. Ve tabii tek iyiliği olan iman işini, meselenin atmosferini yaratmak işini de tehlikeye düşürmüştür. 

Yukarıda söylediğimiz gibi: Köy işini artık bir devlet işi olarak ele almak, onun sağlığı, iktisat muvâzenesi esasına dayanacak olan devlet programını başa koymaktan başka çâre kalmamıştır. Burada istenecek şey, devletin, şahsiyet ve iman sahiplerinin elinde bulunup kalmasıdır. 


TURİZM 


I 


Turizm, çağımıza damga vuran işlerin şüphesiz en güzeli, en faydalısı, en insancasıdır. 

Bu iş nasıl doğmuştur? 

Turizmin aslı olan “gezip tozmak”, insanlık kadar eskidir. Ama onun bugünkü önemi, değeri; bugünün ihtiyaçlarından fışkırmıştır. 

Görüyoruz ki (iş adamı) tipi, zamanımızdaki toplulukların yetiştirmeye en çok özendiği insan, yurttaş örneğidir. Bu akışı beğenmemek neye yarar? 
Olan, budur. Bu tipin arzuları, hevesleri, modası zamanımız insanlığına söz geçiren üstünlük almıştır. 

Bu tip insan, türlü bilgilerin el kitaplarını (manuels), sanat tarihi kitaplarını, hattâ sanata, arkeolojiye, tarihe ait yazıları okumaya üşenir. Bu türlü işi beğenmez de vakit yitirme olan bu okumalar, onca, bir hafiflik bile sayılır. Bu insanlara sinemanın bir kültür terbiyesi vereceğini sanmak büyük gaflettir. Onlara başka başka şeyleri, insanları, coğrafya ve ruh iklimlerini tanıtmak, böylece zamanımızın hümanizmasına yakışır bir kültür alabilmelerini sağlamak için bir çare bulunmuştur: Onları gezdirmek! 

Bu gezinti bir program altında, yetkisi, zevki olanların elinde akıp giderse “iş adamı” denen ve 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iki buçuk milyara yaklaşan insanlığın çokluğunu meydana getiren yarı kör kalabalık, hem eğlenir, hem görür, hem düşünür, hem de sever. Böylece, okunması bir zahmet veya hafiflik sayılan kitapların büyük kütlelerde yapamadığını bir gezi, fazlasiyle yapmış olur. Böyle uyanık bir insanlıkla ise devletler şu dünya üzerindeki ödevlerini daha iyi yapabilir ve daha insanca yaşayabilir, $ 

İşte turizme şimdi önem ve değer verdiren, turizm'i devletlerin resmi işleri arasına sokan hattâ “Turizm Bakanlığı” diye yeni bir devlet organizması kurdurtacak kadar itibar kazanan; “Turizm Bilimi” diye koca kitaplar yazdıran baş sebep bu! 

Kalabalığı hedef bilen bu yetiştirme yolu, elindeki kitleye çabuk ve toplu öğretmeyi; görülecek, bilinecek şeyleri bir şekerleme tadı ve kolaylığı ile sindirmeyi metod olarak almıştır. 

Kalabalığı eğlendirme yoluyla yetiştirme gibi alınan turizm: asıl tesirlerini bugün milletlerin iç .âleminde duyurmaktadır. Başka milletler bu yolu çok ve iyi kullanıp neticelerini de almışlardır. Bizim için ise mesele yenidir. Halbuki bugün, bu vasıta ile kendimizi yetiştirmeye, başka bütün milletlerden çok muhtacız. ; N 

` Turizmin ikinci bir cephesi milletleri birbirine tanıtmak ve bu yolla kitleleri birbirine yaklaştırıp sevdirmektir. Kendi yurdunu, kendi milletini, hattâ kendi dostlarını kolayca tanıyamayan bugünkü tuhaf dünyada; milletlerin birbirini yakından tanıması, sevmesi çok mümkündür ki anlaşmazlıkları azaltacak, önleyecek bir faktördür. Milletlerde gördüğümüz sanat, bilgi yaratışları karşılıklı tesirler halinde 
16 
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insanlığı ilerlemeye götüren büyük imkân gibi belirmektedir. Bu itibarla da turizm, milletlerarası — mâsum, sevimli fakat çok tesirli — bir propaganda mekanizması gibi meydana çıkmaktadır. 

Turizmin üçüncü bir cephesi: Millet iktisatlarına getirdiği yardımdır. Bu cephenin de anlaşılması henüz çeyrek yüz yıllık iştir ve 1929 dan beri de istatistik alanına girebilmiştir. Yunanistan, İtalya, Fransa gibi memleketler bu cephede tecrübeler yaparak olağanüstü faydalar sağlamıştılar. Bu ikinci ve korkunç dünya savaşının sonunda İngiltere, İtalya, Fransa gibi memleketlerden turizm hakkında gelen haberler, iktisat cephesinin önemini son derece arttırdığını göstermektedir. 

Turizm, bütün bu cephelerde sağladığı büyük neticeler için neler kullanır? Vasıtaları nelerdir? 

Kısaca diyeyim ki turizmin vasıtaları sonsuzdur ve her milletin coğrafyasına, tarihine, o nisbette de hayâline, buluşuna, yaratış derecesine bağlıdır. 
Fakat üç şart vardır ki turizmi mümkün kılar ve onlarsız, öteki bütün imkânlar işleyemez, işletilemez. Bu üç şarttan birincisi emniyettir. Bir takım romantik, macera arayan, yahut romanının konusunu şu tanıdığımız dünyanın ötesinde bulmaya koşan teklerin örneğini bir yana bırakmak gerektir. 
Asıl gezme, hele turizm anlayışiyle gezip tozma ancak emniyetle mümkündür. Gezeceğimiz yer cennet dahi olsa orada soyulmak, öldürülmek, kaybolmak, hattâ sadece bir köpek tarafından ısırılmak veya bir yılan, bir akrep tarafından sokulmak tehlikesi bulundukça biz cehenrem azabı içindeyiz demektir. Aklı başında bir insan da bile bile cehennemi kendi parasiyle 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satın almaz. Sağlığına, kesesine, şerefine riayet göstermiyen yere bir insanın isteyerek, bilerek, dinleneceğim ve eğleneceğim diye gidebilmesi bir hayaldir. 
Emniyet şartını sağlamayan yere harp muhabirleri, bâzan da bilginler gider, fakat turistler değil! 

Turizmi mümkün kılan şartlardan ikincisi: Kolaylıktır. Görülmesi canımıza can katacağı söylenen veya bilinen bir yere gitmek, bir harp kazanmak kadar çetin, tehlikeli, zor olursa, yani canımıza katılacak olan can yerine, eldeki canımızı da tehlikeye sokmak bahis konusu ise, oraya gidemeyiz, gitmeyiz. Bir sınırdan geçmek için edineceğimiz pasaport, taşıtacağımız çanta, yatacağımız otel bize haftalar geçirtir, yahut zindan azabı çektirir, yahut bir polis memurunun alabileceği tedbirleri almamızı mecburi kılarsa; seyahat etmemek elbette tercih olunur. 

Turizmi mümkün kılan üçüncü şart: 'Tezliktir. 
Turist denen insan, gezmeye çıkmak için kısa zamanlardan, izinden, tatilden, bir işe ayrılan vakitten faydalanan yâni vakti az olan insandır. Seyahat şartları, bu az vakitten faydalanmasını sağlıyamazsa, o geziden vazgeçer. 


114 


İnsanlığın edindiği tecrübe şudur: Turizm, emniyet, kolaylık, çabukluk ister. Konfor ve ucuzluk bile bunlardan sonra gelir. Korkmadan dolaşılan memleket, herhangi bir ârıza ile yolda bırakmayan, adım başında zorluk çıkarmayan, bir saatlik işi on günde bitirmeyen memleket: İşte turistin can attığı yer! Bununla birlikte; yeni çağın cemiyetlerinde 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sonsuz bir rağbet gören konfor: Görülen, gezilen, yatılan, konuşulan yerin rahatlığı, yemek yenen yerin iç açan, yediğimizi içimize sindiren düzende olması turizmin şartları arasında sayılmaya başlamıştır. 
İnsanlığın tabiata, eşyaya hükmü arttıkça yani medeniyet seviyesi yükseldikçe bu yaman konfor faktörü önem kazanmaktadır. 

Bu şariları ve aşağıda söyliyeceğimiz vasıtaları bulunan yerlere, turist denen kalabalık âdeta üşüşmekte, bıraktığı büyük para yekünlarıyle, meydana getirdiği büyük propaganda imkânlarıyle, bir millet için küçüksenmesi cinayet sayılacak gelir, şeref, güven vesilesi olmaktadır. Bu bakımdan, turizme elverişli her millet, zekâsını, san'atını, zanaatını, kabiliyetlerini seferber etmiştir. 

Türkiyemizi ve Dünyamızı sevmenin, vatana ve cihana bağlanmanın şartlarından birisinin de bu iki &lemi gezmeyi, görmeyi ve tanımayı emrettiği kanaatiyle; turizmi, kütleleri yetiştirici, birbirine yak-Jaştırıcı ve millet iktisadını besleyici vasıflarıyle ele alıyor ve bu dâvayı bizim gibi “kendi kendini keşfe mecbur” bir milletin yaşama dâvası sayması icabetiliğine inanıyoruz. 

Turizmin vasıtaları bahsinde, başa geçirilecek clanı: Coğrafya ve iklimdir. Bâzı yurtlar, dört mevsimde de görülmesi, gezilmesi, sağlık, ferahlık, hattâ saadet veren özellikte, güzelliktedir; dağları ayrı, denizleri ayrı, iç gölleri ve nehirleri ayrı, ovaları ayrı imkânlarla doludur; kayacak karlı dağlar, yüzecek geniş plâjlı denizler, her derde derman bulan ılıcalar, içmeler, ciğerlerimizin sağlığına Hızır gibi yetişen ormanlar... Her yerini kaplamıştır. 
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Turizmin vasıtaları bahsinde ikinci baş köşeyi tarih, arkeoloji ve müzeye vermek gerektir. Şu dünyada birbirini yiyen, kıskançlıktan çatlıyan ve en yakınının gözünü oyan, birinin yaptığını öteki bozan veya birinin yaptığına öteki kinle, hasetle bakan insanlar; öteki dünyaya göçenlerin bıraktığı eser önünde tarafsızlaşıyor, insan olduklarını âdeta yeniden hatırlıyorlar. Müzelerin bir nevi yeni çağ tapınağı kertesine yükselişlerinin psikolojisi bu olmalıdır, 

Arkeoloji ve tarihin seçme bir köşesi olan müzelerin turizm bahsinde kazandığı önem birinci derecededir. Onlar, bir milletin kabiliyet hazinelerini sistemli, çekici bir biçimde tanıtabilen, böylece: tarihin masal tarafını bir nevi sinema ve senaryo ile canlandıran teşkilâttır. 20 nci yüzyıla kadar zevkin, sanatın, tarihin terbiye merkezi olan müzeler böylece, turizmin de vasıtası, onu çeken mıknatıs olmuştur. 
Bu itibarla da, müzelerin yeni bir mâna, yeni bir değer alması, turizmin anlaşılmasiyle doğmuştur. 

Zekâ, san'at eserleri, anıtlar yalnız müzelerde mi bulunur? İlerlemiş milletlerde büyük beldelerin her yanı bir mucize hâline konmuştur. Bir İstanbul, bir Konya, bir Atina, Roma insanlığın muhtegem müzeleri halindedirler. Tarihin, san'atın böyle roter* noktalarını içinde bulunduran memleketler, turizme ezelden hazırlanmış sayılırlar. Milletler, ayrıca bu eski beldelere yeni anıtlar katarak değerini artırmışlardır, Paris'in operası, onun Cit&'sindeki Adalet sarayından veya Notre - Dame katedralinden daha az çekici ve itibar verici değildir. Her park, her orman, her köşe... O milletin zevki, anlayışı, 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medeniyet kertesi bakımından, herkesin ortak olduğu heyecanlardan doğan eserlerle doludur. Turizmin faydalandığı neşeli alanlar da bunlardır. İ 

Coğrafya, iklim, tabiat, arkeoloji, san'at ve bunların arasında yer alan panoramalar, tabiat güzellikleri baştanbaşa korunacak değerlerdir. Bunların içinde müze, muhafaza eder amma onun da ayrıca korunması şarttır. Bütün bu değerlerin meydana çıkartılması, korunması, devletlere pek pahalıya mal- olur. Onları boş, fonction'suz olmaktan çıkararak insanlığın ve devletlerin karşılıklı istifadesi önüne koyan sır: Turizm olmuştur. Arkeolojiyi, güzel san'atları müze muhafaza eder; faydalanma ve işletme turizmindir! 

Bir memleketten bir memlekete toplu halde, kısa zaman ve yalnız gezmek, tozmak için gelenler olduğu gibi, o memlekette uzun zaman kalmak üzere gelenler de bulunur. Bunlar ya sağlık bakımından geri kalırlar ya etüd etmek, kütüphanelerde, müzelerde, ören yerlerinde, eski beldelerde araştırmalar yapmak için geri kalırlar, ya diplomattırlar ve o sebeple yerleşirler; yahut bir memleketi ve halkını severler, orada ömür geçirmek için yerleşip kalırlar. Bu türlü turistlerin sayısı birincilere nisbetle azdır amma bir memlekete, bir millete yapacakları iyilik, ötekilerle karşılaştırılmıyacak kadar büyük olabilir. Pariste bu türlü yerleşmiş binlerce bilgin, gezgin, san'atkâr, diplomat görmüştüm. 

Bundan başka; hangi türlü turist olursa olsun, onu alakoyabilmek için, çekici bir merkezin bulunması yetmez. O merkeze bağlı geniş bir gezme, solukalma hinterlandının bulunması; turistin oraya 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serbestçe, tezce, emniyet içinds ve kolayca gidip dönmesini sağlamak da şarttır. İstanbul yetmez. İzmire, Yalova'ya, Bursa'ya, hattâ Edirne'ye, hattâ Çanakkale'nin Truva'sına onları rahatça, çabucak götürüp getirecek imkânlar da bulunmalıdır. 


DI 


Bugüne kadar yapılan tarifler turizmi “ecnebilerin bir memleketi gezme ve görmesi sanatı” olarak anlatır. Türkler için bu tarifin eksiği psk çoktur. Çünkü "Türkiye, bugün ecnebilerin değil, asıl kendi çocuklarının ziyaretine, tanımasına muhtaç hemen tek vatandır. Bu itibarladır ki “İç turizm” diyeceğimiz “vatanın, kendi çocukları tarafından tanınması işi” ni büyük bir dâva olarak almak şarttır. Bu vatanı bütün değerleriyle, imkânlarıyle ve korkunç yoksulluğu, eksiği ile tâ iliklerine kadar tanımak ,sevmek saadetini, iç turizm yayacaktır. 

Fransızların — bir yargıç iken bir arkeolog olabilen — değerli san'at adamı J. A. Brutails; “Fransa Anıtlarını Tanımak İçin...” adlı eserinin başlarında şunu söyler: “Turizmin gelişmesi sayesinde Fransızlar nihayet Fransayı keşfetme işini ele aldılar!” 

a Fransanın ecnebilerce bile çok tanındığı söz götürmez bir gerçektir. Kendi kendini tanıdığına ise —tâ XIV. üncü Lui'den beri yarattığı — edebiyatı, coğgrafyacılığı şahitlik eder. Böyle bir millet için “kendi kendini keşfetme” diye adlandırılan turizm, Türkiye için bir yaşama dâvası gibi alınsa çok değildir. 
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Memleketimizin turizme elverişli olması şimdi körlerin bile kabul ettiği şeydir. Ecnebi turist, kendi geniş âleminde kolayca bulduğu şeyler için başka memleketi aramaz. Deniz havası, plâj... bunları kendi taşında, transatlantiğinde de bulabilir, Fakat ruhun hava tebdili, büyük mesafeler aşmakla, hele zaman bakımından başka dünyalara gitmekle mümkün oluyor. Bu, başka dünyalara sefer ettiren şey: tarih, arkeoloji, müzedir. San'at eserinin bizi bu dünyanın, şu günün, şu saatin dertlerinden, “Contingenes — zaruretler” inden sıyırıp başka âlemlere götürdügü, ruhumuzu yıkadığı bir sır değildir. Türkiye, kendine koşan turistin ruhuna bir hava tebdilini, ruhun bu yıkanmasını, arınmasını vâdeden san'at, arkeoloji, tarih anıtlarıyle dopdoludur. Hattâ, bâzı milletlerin, tarihini, sanatını, arkeolojisini yalnız Türkiyede tadabilirsiniz. Galatlar'ın ömrü, Fransa ve İtalyada değil, Anadolu'da tanınır. Friklerin medeniyetini, güzel olan sanatlarını Anadoludan başka yerde bulamazsınız. Hurriler, Subarlar, Mitanniler, hele Hititler arkeoloji ve sanat beldelerini hemen yalnız Anadoluda bırakmışlardır. Şimdi Türkiye'nin her köşesini kaplayan müzeler, depolar içinde bu belgeleri seyretmek, nasıl mümkünse; büyük, tümülüsler, örenler üzerinde incelemek o kadar mümkündür. Örenlerin önemlileri şimdi düzene konmuş, yola, depoya kavuşmuş, bekçisi bulunan yerlerdir. (Bergamat Efezos, Hiyarapolis = Pamukkale, Alacahöyük, Karalar, Truva gibi...) demek ki turist memleketimizde başka dünyaların, başka yüzyılların havasmda dolaşmak imkânını her yerden çok bulabilir, 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Memleketimizin gerçekten güzel tabiatına dayanacak olan turizim; taşıtlarda, otelcilikte büyük bir faktörü aradığı şüphesizdir. Bu faktör — yukarıda söylediğim — KONFOR'dur. Bunun Türkiye'de hemencecik sağlanması büyük sermayelere bağlıdır. Ve aslında çok zaman ister. Halbuki misafir severlik geleneğimizle müzelerimize, örenlerimize dayanacak olan turizm — bizim imkânlarımız düzene ve sıraya konmak şartıyle — hemen meyvasımı verebilir. Türkiye boyuna hasretini çektiği imar işleri arasında zaten anıtlarını korumaya mecburdur. Yalnız bu iş, toptan bir programa bağlanır, turizm bakımından ele alınarak yürütülürse, tesirlerini pek çabuk görebiliriz. Ardından yayın, otelciliğimiz, taşıt işlerimiz ve iyi hesaplanmış bir propaganda ile işi yürütmek mümkün olacaktır. Bu bakımdan müzeler ve arkeoloji yurdumuz için bir lüks değil, onu ayağa kaldıracak bir manivelâdır. 

Türkiye'nin turizmi “Milli Gelir Kaynağı”, “imar ve Kalkınma Manivelâsı”, “Milli Propaganda Vasıtası” gibi görmesi, hiç olmazsa başlamıştır. 1936 da. 
İzmir Fuarmı açan —o zaman Başvekil— İsmet İnönü, Turizm bakımından eksikleri hatırlatmıştı. 
Bunun sonunda ise 3477 sayılı “İzmir İli Turistik Yollar Kanunu” çıktı. 

Sonra Pasaport Kanununa konan, parasız “Tu-. 
ristik Vize” hükümleri ile “Turist gemilerini liman harcından affeden” kanun; Milletlerarası “Otomobil gidiş - gelişine ait sözleşme” ile “yol işaretlerini birleştirme sözleşmesi” ne katılmamızı sağlayan kanunlar ve bazı gümrük hükümleri devletin kanun bakımından yaptığı şeylerdir. 
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Bundan lbaşka; “Türkiye Turink ve Otomobi Kulübü” kurulmuştur. İstanbul Belediyeisnde “Turizm Bürosu” meydana getirilmiştir. Şimdi ise Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü içinde bir “Turizm Dairesi” vardır. İzmir'de “Fuar, Kültürpark ve Turizm Müdürlüğü”, Bursa'da “Belediye Turizm Şefliği”, en son “Ege Turizm Derneği” kurulmuş bulunmaktadır. Birçok yerlerimizde de, o bölgeleri sevenler, turistik mahiyette çalışan veya çalışacak olan dernekler kurmuşlardır. Bergama temsilleri dolayısiyle Başbakanlıkta kurulan Komisyon ise çok önemli bir kitap çıkarmıstır*, 


* Bu kitap “Bergama Temsilleri ve Turizm İşleri 1945” ağını taşır ve birçok raporlardan meydana gelir. Bir “Turizm Umum Müdürlüğü” kurulması gerektiğini ilk defa belirten bu broşürdür. 


SANKİ BİZİM İÇİN 


Bir gün Paris'te Journal gazetesinde bir başyazı okumuştum. Bu yazıda bir Fransız, dost bir Amerikalı gezginle konuşuyor. Fransız, Amerikalıya edindiği duyguları soruyor ve ondan neşeli, sevimli karşılıklar beklerken, kuru, sert, kısa sözler çıkıyor. 
Fransız şaşırmıştır, üzüntüdedir. O zaman Amerikalı anlatıyor: 

“Evet... gördüğün üzere, öfkemden kuduruyorum. Fransayı seviyorum, buna şüphe yok! O, hâlâ bin çeşit güzelliklerle dolu; buna da şüphe yok! Ama bu güzellikler sanki yokmuş gibidir. Niçin diye mi soruyorsun? Çünkü onların varlığından kimsenin haberi bile yok! 

“Dostum, her millet bugün, bir ticerethanedir diyebiliriz. Sizinki en güzel çeşitlerle dolu. Fakat, tâbirimi mâzur görün: Kapısını, penceresini kapalı tutan bir ticaret evi için ne düşünürsünüz? Sizde gösterilecek iyi çeşitler bulunduğundan halkı habersiz bulundurursanız, size kimseler gelir mi sanıyorsunuz? Ne çıkardığınızı söylemez, bildirmezseniz, kimse gelir de sizden mal satın alır mı? - 

“Sonra; ticaret evinizin kapısında ekşi suratlı birisi „durursa; kendinizin bile değerini bilmediğiniz malları, tâ karanlık köşelerden bulup çıkarması müşteoriden beklenirse... Kimsenin semtinize uğrayacagına inanır mısınız? 
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“Dostum; kapınızın önünde hattâ davul çalacaksınız; ticaret evinizin (yani iktisat bakımından yurdunuzun) içini apaydınlık yapacaksınız: çeşitlerinizi anlatıp övüneceksiniz! Reklâm gerek, anlıyor musunuz, reklâm; Allah bile, bakın, kiliselerinde çana muhtaç! Sizin ilk çanınız: yayındır, yayın!.. 

“Fakat, sizin yaptığınız gibi, öyle yarımyamelak, pısırık, pintice, her harcadığınız meteliğin ardından, feryad ve figan ederek yapılan yayın değil! Sizin yaptığınız gibi, damla damla neşriyatta bulunmak, bilir misiniz ne demektir? Paranızı boş yere oraya vermek! Amerikada bizim büyük bir iş adamımız derdi ki: 

(Her reklâm, parasını çıkarır, ama bol yapılmak gartiyle!) 

“Sizin utangaçlığınız böyle şeylerden tiksiniyor; öyleyse ölün azizim! Bugünkü dünyada başka türlü iş yapılmaz! 

Fransız bu sitem sağnağından boğulmuş gibidir. 
Amma memleketinin yaptığı şeyleri sayıp dökmek istiyor. Karşısındaki konuyu bir kere sağlam tutmuş, bırakmıyor ki; 

“Dağınık çabalayışlardan kaçının! 

“Biliyorum, biliyorum: Sizin banyo şehirleriniz de ilânlar verir; öteki görülecek kasabalarınızın da reklâmları çıkıyor; eğlence yerleriniz dâvetlerde bulunuyor. Amma bunlar tek kalan çabalayışlar! Bunlarda birlik yok, teşkilât yokt.. 

“Fransızlar! Sizde, zerre kadar takım hâline geçme zihniyeti yok! Daima tek kalmaya heveslisiniz, toplu çalışmaktan sanki tiksiniyorsunuz. Halbuki kâr ve netice veren, işte yalnız bu çeşit çalışmadır. 
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“Luvr ve Bonmarge gibi büyük mağazaların, her çeşide ait tezgâhı ayrı ayrı reklâm yapmakta serbest bıraktığını bir düşün... netice ne olur? , 

“Halbuki bugün, müşterinin görmeyi aklından bile geçirmediği malları da ona göstermek için, bütün çeşitleri toplama hususunda ne kadar zekâ, kurnazlık harcanmaktadır! Bu yolda, bakarsınız, bugün bir perakende satış, yarın başka bir “tenzilâtlı” satış tertip ederler. Oralarda, hattâ zararına, mal satarlar, ama müşteriyi de asıl geçirmek istedikleri öteki çeşitlerin önünden geçirmeyi başarırlar. 

“Gelen gezgine siz bir iki görülecek yer bildiriyorsunuz. Pekâlâ. Amma bu bir iki yer arasında başka görülecek yerler de var: Manzaralar var ki kimsenin haberi yok! Ticaret merkezleri var... Bütün bu yerlerden gezgin, yel gibi geçer, çünkü oraları siz bile bilmezsiniz! 

“Sizce gezgin, elindeki kitabın, rehberin esiri olan; elindeki rehberin söylemediğini görünce içi rahat eden, gönlü memnun olan bir zavallıdır! Düşünmezsiniz ki o gezgin, hayatta, kendi kendine, kendi yerinde kaldığı vakit büsbütün başka bir insandır. 
O, alır, satar. Onun hayatı sadece seyahat yapmak mıdır sanıyorsunuz? 

“Bana bakın azizim, bana bakın: Şu dünyada herkes bir müşteri olabilir, Hiç bunu gözönüne getirdiniz mi? Hiç semtinizden geçen bu insanın ne dereceye kadar alışveriş yapabileceğini düşündünüz mü? Hiç onun mesleğini öğrenmeyi, işine yarayacak şeylerin yerini göstermeyi akıl ettiniz mi? 

“Daha toprağınıza ayak basınca onu ticaret evinize gelmeye buyur edin, Gelince, güzel karşılayın. 
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Onu bir, derisi yüzülecek müşteri gibi değil, bir misafir gibi kabul edin!” 

Fransız burada yüzünü ekşitmiş, acı acı gülmüş... 
Bunu Amerikalı dost gözden kaçırmadan çıkışmış: 

“Evet, biliyorum: Bütün bunlar için para lâzım! 
diyeceksiniz. Ah... Korkak ve eski kafalı Fransız dostum ah! Şu komşunuz ve rakibiniz olan milletlere bak! Onların ticaret için manevraları ne yamandır! Almanyada bir propagandaya 300 milyon, İtalyada 25, İspanyada 25 milyon harcanır. 

“Ya sizde? 

“Beş milyon! 

“Şu, ne zaman kafanıza yerleşecek: Bir oteldeki fazla bir müşteri, bütün memlekete kâr getiren bir kaynaktır? Yeni bir otel daha mı yapıldı? Onu idare eden, yataklar alacak, iskemleler alacak, yatak örtüleri alacak, peşkirler alacak... Paristeki bir otelin bu masrafları, Paristen 20 saat uzaktaki şehirlerinize, kasabalarınıza fayda verecek: Çünkü bu alınacak şeyler hep oralardan gelir. Daha çok sebze, daha çok et gerekecek; ve o zaman, Normandiya yâhut Pikardiya köylüsü mahsulünü daha fazla ve daha fazlasiyle satacak! l 

“Milletin cihazlanması düşünülürken turizme de bir hisse ayrılacaktır. Şimdiye kadar ona hiç ehemmiyet vermediniz. Eğer her milletvekiliniz, her senatörünüz söylediğim gerçeklerin derinliğine akıl erdirirse, bu gecikmenin kötülüğü önlenebilir, 

“Hey Fransızlar! Size tavsiye ederim: Köşede, bucakta romancılarınızın hazlanıp tasvir ettiği kirli, ufak dükkânlardan kaçın! Sakın onları yeter bulmayın! Oralarda vaktiyle karanlık köşelerde dükkân 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sahipleri çekilir, müşterilerinin gelmesini tembel tembel beklerdi!... Siz, dışarıdan geçenleri bekleyeceğiniz yerde içeriye çağırın! Siz her biriniz zengin olurken, memleketinizi de zenginleteceksiniz. 

“Eğer akla, vicdana uyan kazançlarla yetinirseniz, yetinmeye alışırsınız; kapılarınızı da ardına kadar açmasını bilirseniz ve bu hususta hep gözünüzün önüne büyük bir mağazayı getirirseniz!.. nihayet, eğer, bir ecnebiyi isyana kadar götürecek, milletiniz için bayağılığa, küçüklüğe hükmettirecek bin türlü vergi, hesap, zam gibi şeylere tenezzülden kurtulursanız; her gezgin kendi memleketine dönünce, sizin beleş bir satıcınız olur gider! 

“Ya bunu yapın, ya sizden tiksineceğim!” 

Tek kelime katmaya bilmem lüzum var mı? 
Amerikalı bunu Fransıza söylüyor; kim bilir bizim için böyle bir dost ecnebi neler söylerdi, diye düşündüm! 


MÜ'MİN ARİF 


1873 de Fatih'de, Sarıgüzel'de doğan, 1893 yıllarında İpek kasabasına evlenmeğe giden, daha öğrenci iken öksüz kalan, baytar, edebiyat hocası Âkifden şimdi ne kalmıştır? Kocaman bir hiç! Hattâ, cemiyetimizin türlü görünüşlerini, derdlerini en güzel bir İstanbul Türkçesinin ifadesiyle, bu ifadeyi en pürüzsüz bir nazımla bizlere çizen Âkif'ten çok bir şey kalmış mıdır? Şiiri, sanatı, cemiyetin işlerini devrimizin anlayışıyla ele alanlar için Âkif'in bu taraflarında sıkıcı ne kadar çok şey vardır! Onun tavsiye ettiği şeylerden dolayı, tenkid ettiği yönler do-Jayısıyla ve ideolojisi bakımından ise sağlığında başlayan ağır çalışmalar, ölümünden sonra da bitmemiştir. Bir Halkevi başkanı hatırlıyorum ki idaresine nasılsa geçmiş muhteşem Halkevi binasında Âkif'in hâtırasını andırtmadığı için uzun uzun övünmüştü! 
Düşman bile denmeye lâyık olmayan bu türlü vefa züğürtlerini bir yana bırakıyorum, amma Âkif'in şahsı hemen her zaman atışma ve çatışma konusu olmuştur. Muarızlarının içinde, sözlerine değer verebilecek, şiirin dostu olanlar onun: 


“şiire meslek diye, oğlum, verilir miydi emek?” 


mısramdan alınmışlar; milliyetçilik dostu olanlar: 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Bunu benden sorunuz, ben ki, evet, Arnavudum, “Başka bir şey diyemem: işte perişan yurdum!” 


beytinden kuşkulanmışlar ; inkılâpçılar: “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar!” 


mısrama yıkılan mânayı senet gibi almışlar ve rahmetli Âkif'e acı, ağır yüklenişlerle onu ayrı ayrı gömmek istemişlerdir. 

Halbuki Âkif, yıllar geçtikçe onu kültürü ile yetiştiren büyük milletin büyük bir çocuğu olarak anılmaya başlamıştır. Daha yaşarken, ona ideoloji bakımından en çok aykırı bakan Türkçü, onun degerini en açık surette öğmekten çekinmemişti. Şimdi Türk gençliği, Türk aydınları onun ölüm yıldönümünü bir millet mâtemi olarak yaşamayı âdet edindiler, 

Biz buna şaşmıyoruz. 


Bir kerre Âkif, vefalı bir dosttu. Cinsi gittikçe azalan bu mübarek insan çeşidinin bizim milletimiz arasındaki değeri çok büyüktür. Balkan harbi, ilk dünya harbi ve Anadolu kurtuluş savaşları gibi üç büyük mahşerde bu millet Akif'i kendi yanında bulmuştur. Dünyaya yenilmiyeceğine inandığı ordusunun Balkanlı devletcikler tarafından dehşetli bir yenilgiye uğratıldığını, yoluna asırlardır kan, emek, ve feyz döktüğü Rumeli'nin parça parça edilerek alındığını gören Türk halkı; kıyâmetin geldiğini sanmış, taş kesilmişti. Âkif bu korkunç yeis zamanında ilkin dindaşları olan halkımızın göz yaşı olmuş çağ- 

17 
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lamış, sonra onu Tanrının sesiyle yeniden kurtarmaya çabalamış bir dosttur, 

İlk dünya harbinde, bütün bir Müslümanlık âleminin uyanıp birleşmesi idealini müjdeleyen, Osmanlı İmparatorluğunun idealdeki yerini Tanrının müjdesi gibi Türk halkına nakleyleyen ve onu ıztıraplar altında çökmemeye çağıran; fakat imparatorluk çöküp herkes cephe kahramanlarına söğerken “Asım”ın- da Türk varlığını göklere çıkaran dost o olmuştur. 
(Ne gariptir ki, 1300 yılın insanlarını hepimizde görmek isteyen Âkif'in bu eseri, inkılâp arzusu ve hasretiyle biter!) 

Anadolu kurtuluş savaşlarında İnebolu'dan Ankaraya yaya yürüyen, o büyük mahşerde Anadolu haliyle birlikte “Bülbül” den beter inleyen, sırat köprüsünü geçen, o halkın adına İstiklâl marşını yazan, yazan değil o istiklâli “ırkım” diye Türklere müjdeleyen vefalı dost, Âkif olmuştu. 

Sonra Âkif, en çok omuz silken sanat tenkidisinin bile hayran kaldığı Türkçesi ile ebediyetlere hediye edilen şiirlerin sahibidir. Türk oğlu, ne zaman hayatın türlü imtihanından geçse, mutlaka Âkif'den bir parçayı ruhunun ifadesi veya istifadesi için önünde bulacaktır. 

Bunlardan başka Âkif, insanı insan eden, insanı en muhteşem insan olan hür insan eden feragat gibi, gönül alçaklığı gibi, aza kanaat gibi, yanındakinin derdine ortak olmak gibi nimetlere ermiş bir bahtiyardı. Türk oğlu, bu nimetlere eren insanı kolayca unutmayan karakterdedir. 

Fakat Âkif'i asıl unutturmayan, onun imanıdır. 
Ne varlık, ne yokluk, ne makam, ne hapishane, ns 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gurbet, ne menfaat... Hiç bir şey Âkir'i varlığının hikmeti haline yükselen imanından ayırmamıştır. 
Bu iman Âkif'deki bütün meziyetlerin bir nevi pmarı, besleyicisi ve çimentosu olmuştur diyebiliriz. 

Gücünü dinden alan bu iman, onu dünyanın bir bölümüne dost, bir bölümüne düşman kılmıştır. Dostluğunu 400 milyon Müslümana ayıran Âkif, ona dostluk göstermiyen, tam tersine: Bu Müslüman âlemini yaman bir şuurla yok etmek isteyen cemiyetlerin düşmanıdır. Hakkın sesine koşanların meydana getirdiği bu 400 milyonun ayakta kalması, Tanrının hak olduğuna, hak kalacağına delildir. Bu itibarla da, Tanrının buyruğunu yerine getirmiyenler, bu mission'a hiyânet edenlerdir ve Âkif'in onlara düşmanlığı sonsuzdur, 

Âkif'in birçok parçalarını ölmez bir şiir güzelliği ile canlı bulmak, şimdi, hemen kimseyi ürkütmüyor “Safâhat”ın II nci kitabında “Yenicami” nin, “Sü-Ieymaniye” nin tasvirleri; IV üncü kitabında “Fatih Camii” nin yahut bir namaz manzarasının tasviri, yahut “Edirne” nin, “Gümülcine” nin düşman elindeki hali; V inci kitabındaki “El-Uksur” hâtırası, “Berlin hâtıraları” nın büyük kısmı, hele Çanakkale'ye ait parçası, “Necit çöllerinden Medine'ye” kısmı, nihayet VI ncı kitabındaki mısralar, beyitler, hele Asım'ın neslini, Çanakkale müdafaasını anlatan o ölmez kısım, o eşsiz dostun; kurtuluş savaşları sırasında verdiği “Bülbül” hele “İstiklâl Marşı”... Şimdi nesilden nesile hediye edilen millet malı oldu, Fakat, beğenilmeye gerçekten değen bu parçalarda, tek kelime yoktur ki imanın nurunu aksettirmesin! Âkif'in 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inandığına şu dünyada herkesi inandırmak imkânsız. 
Amma o inanla beslenip gelişen bu san'at eserleri cemiyete mal olmuştur. 

İnsanlığa mal olan büyük şeyler, mutlaka büyük bir bâni olan büyük karakterlerin eşidir. Akif'in, millete mal olmuş, bilip söylediğimiz her şeyi, imanından geldiği gibi, onu, bütün meziyetleri sarsılmış bir cemiyet içinde seyrek bir insan yapan karakteri de imanına dayanır. Eserinde, bu milleti düşüren her şeye karşı kükrer; fakat onun dayanamadığı en bayağı şey: Ölüm korkusu ve kısaca: Korkudur. 
Tembellikten bile beter bildiği bu zillete karşı onu koruyan kalkan: imandır! Sonra, ona ölmez parçaları yazdıran karakterinin silinmez yanı: Hürriyete olan sonsuz vurgunluğudur: 


“Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle, Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle, Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyun'um Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!” 


Deyen mü'min insan, bu şanlı nimeti de imanına borçludur. Şanlı nimet dediğim o hürriyetin silâhı, cephanesi, karakolu ise, Akif'i dünyaya minnet ettirmiyen feragatidir ve bu nimeti de Âkif yine imaniyle beslemiştir. 

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki inanmak zor, inanan az ve inandıran yok gibidir. İnananların başı belâdan kurtulmadığı içindir ki dünyamız ve bu dünya içinde cemiyetimiz dostluktan, dosttan mahrumdur. 
Dostun da, dostluğun da bu yokluğu insanoğluna 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cemiyet hayatını, medeniyet hayatını zehir etmekte; bu hayatı bir merasimler, bir hiçlikler faciasına çevirmektedir. Bu yokluklar, bu facia içinde bunalanlar Akif'in imanla beslediği dürüst, sade, mert ömrünü ne kadar arasalar, ne kadar ansalar, döne, döne ansalar azdır. 


BAHTİYAR İDEALİST 


~ Dluş'ama — 


Sabaha karşı birden uyandun. Çubuklu koyu, genişlemiş, bir acayip havuz olmuş. Çevresinde ışıklardan çizgiler. Ortasında yer yer balıkçı kayıklarının (balık tutan amatörlerin...) lâmbaları dev gözleri gibi suya gömülmüş. Havuzun donuk yüzünde Bizans bilyelerini andıran, kesik kesik ışık köşelerinden titrek sütunlar uzanıyor. Her yer bir şey dinler gibi bir hal içinde. 

Gerçekten de çevre bir şey dinliyor. Bütün Çubuklu uyanık ve hepsi sessiz bekliyor. Pencerelerdeki aydınlıklar, pencerelerden dışarıya vuran gölgeler küçük balkonumuzdan görülüyor. Onlar sessiz gidiyor, geliyor, duruyor ve bekliyor. 

Beklenen şey çınladı. Bu ne güzel bir erkek sesiydi. “Ey Tanrının elçisi Muhammed! Selâm sana! 
Selâm sana, selâm!” diyor, ve bin üç yüz yılın ötesinden, o büyük insanı selâmlıyordu. Ses son derece güzeldi, usule uygundu. Telâşsız, fakat derinden, duyarak, inanarak yükseliyor: bütün bu dinliyen gönüllere, bekleyen âleme yayılıyordu. 

Büyük Muhammed! Ne bahtiyarsın ki şu anda, dünyanın her türlü bağları kopardığı anda milyonlar ve milyonlar seni hasretle, heyecanla, tâzimle selâmlamaktadır! 
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Oluş'um; seninle birlikte dinlediğimiz bu salâ ne güzeldi! Hazreti Muhammed'in, insan fakat peygamber şahsiyeti üzerinde düşüne düşüne dinledigimiz bu ses ne kadar kandırıcı idi! Hazret-i Muhammed'i düşündükçe bu ses içime daha çok siniyordu. 

Kimdi Hazret-i Muhammed? 

Şu dört nimeti gerçekleştirmek istiyen idealist! 

Bu nimetlerin birincisi, insanlığın o zamana kadar ermediği bir hürriyetti. Kızlarını gömen, kendinden zayıfını köle eden o devir insanlığı; onunla yeni bir hürriyet anlayışına kavuşuyor; hele imanında, yaşayışında yeni bir hürriyet beliriyordu. 

Bu nimetlerden ikincisi, o çağ insanlığının bir türlü ermediği adaletti. Zulmün esas hâline geçtiği o devir için Muhammed; ancak Allah'ın sayılabilecek bir adaleti temsil etti. Büyük Ömer, ancak bu adaleti devam ettirdi ve yaptı, içtimai emniyet hâline koydu. 

Bu nimetlerden üçüncü: O çağ insanlığının tamamiyle yabancı bulunduğu müsavattı (eşitlikti). 
Müsavilik o çağ için, elektrikten daha meçhuldü dersem mübalâğa etmiş sayılmam. 

Muhammed'in gerçekleştirmeye çalıştığı dördüncü nimet insanlar arasındaki kardeşliktir. Dünyanın her türlü farklarla bin bir sınıfa bölündüğü bir çağda Muhammed; her renkteki, her sınıftaki insanı ilkin Allah'ın huzurunda, sonra şeriat kargisında, sonra insan olarak bir saydığı için, onları kardeş sayabiliyordu. Hele İslâm beynelmilelciliği ile bu kardeşliği yüzde yüz gerçekleştirmişti de. 

Milliyetçilerin, insanlar arasındaki kardeşliğe 


v 


düşman olduğunu zannetmek tam bir yanlıştır. Türk 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milliyetçisi, Müslüman dininden dolayı bu kardeşlik yoluna bütün tarihini harcamıştır denebilir ve bu yüzden de dünyadaki her cemiyetten daha çok bu nimetten anlar. 

Halbuki, bugün, dünyanın en zayıf ve geri milletj tarafından güdülecek böyle bir kardeşlik idealinin, çevrede ancak alayla, küçükseme ile, hakaretle karşılanacağını anlamak zor değildir. Bizim böyle bir ideali bayrak yapmamız, çevremizdeki ihtirasları körüklemekten başka şeye yaramaz. Bu itibarladır ki dünya kardeşliği gibi mübârek bir nimet, Türklerin birinci sınıf millet hâline geldiği zaman başa geçirecekleri idealdir. 

İnsanlara verdiği bu nimetlerden başka, onun örnek insan olarak ne güzel şartları vardı! Meselâ; kendinden önceki bütün —peygeamberleri, hattâ Beni İsrail'in milli peygamberi olan, başka kavimlere pek de uymayan ve bir İsa gibi bütün insanlığa hitap etmeyen Musayı bile hak peygamber tanımayı Müs-Himanlığın iman şartı olarak koşmuştu. 

Oğlum; Muhammed bahtiyar bir idealisttir. İdealini gerçekleştirmiş, devam ettirecek dostlar bulmuş, yolunda yürüyecek gönüllüler her zaman daha çok olmuştur. 
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